
 

 

 

 

 

Verkennen 

Wat is de mooiste herinnering van vorig jaar? Kan je iets voor de geest halen? Misschien is het wel 

een hele mooie reis? Een avond met jouw grootouders? Een avond op café met vrienden? Of juist 

een heel rustige avond? Probeer die ervaring maar eens na te vertellen aan iemand anders? Het zal 

waarschijnlijk niet lukken. Je zal misschien een vergelijking gebruiken, of een bepaald beeld. Maar het 

zal altijd te kort schieten. Nooit zal jouw beschrijving of beeld nog maar een beetje vaag voldoen en 

wat leeft binnen in jou. Zelf de foto voldoet niet aan de emotie van het moment zelf. Het beeld schiet 

altijd te kort van de werkelijkheid.. 

Verdiepen 

Er is echter één uitzondering. Jezus Christus. Hij is geen flauw afkooksle, Hij is ware God en ware 

mens. Dat vieren we op Kerstmis, God die mens wordt en nederdaalt. Die liefde van God, die liefde 

die ons draagt in Zijn Almacht, die Liefde die Hij steeds opnieuw vormt en schept, zo groot is die 

Liefde dat Hij mens wordt. God komt ons aardse leven, zelfs lijden en dood, met ons delen. God komt 

niet gewoon ‘verkleed’ als mens, of hoe dan ook. God is écht mens geworden, Hij is echt aan ons 

gelijk geworden. 

Zijn-God zijn impliceert dat Jezus verwijst naar God. Jezus is werkelijk het beeld van God. ‘Wie mij 

ziet, ziet de Vader’. Hij is niet gewoon de Zoon van God, Hij is de enige Zoon. Hij is de enige weg tot 

God. Alles is Hem toevertrouwd, Hij is werkelijk Zoon van God.  

Daarom ook belijden wij dat Jezus ontvangen is van de heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. 

We mogen dat niet wegzetten als een symbolische uitspraak, een beeldspraak of mythologie, maar 

is echt fundamenteel. Jezus werd geboren uit de Heilige Geest en de Maagd Maria, zijn moeder. Die 

uitspraak zegt eigenlijk niet zo veel over wie Maria is, of de Heilige Geest. Het gaat eigenlijk over wie 

God is. Het gaat over het feit dat God mens is geworden in Jezus Christus. God wil, dankzij Maria haar 

‘ja’ uit vrije wil, onder ons komen wonen. Hij wil echt mens worden, en uit een mens geboren worden. 

En tegelijkertijd is Jezus Christus volledig God, de andere die toch altijd groter is dan wij kunnen 

begrijpen. Jezus, ware God en ware mens. Ontvangen van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd 

Maria. 

De geloofsbelijdenis verwijst ook naar Pontius Pilatus. Jezus is niet ergens vaag mens geworden. Hij 

is geen mythisch figuur, maar concreet te plaatsen in tijd en ruimte. Hij is heel concreet ergens mens 

geworden. Namelijk, daar waar en wanneer Pontius Pilatus heerste. In het Midden-Oosten, 2000 jaar 

geleden. 

We spraken al over de Heilige Geest en Maria. God die mens wil worden. . God die de wereld zo graag 

ziet dat Hij onder ons is komen wonen. Die menswording is het centrale deel van het eerste deel over 

Jezus in de geloofsbelijdenis. Die liefde van God maakt een steeds afdalende lijn.  

Hij bemint ons en draagt ons,  

Hij schept ons 

en is zelf onder ons komen wonen.  

God wordt mens 



Voor Hij die God was, was het geen bedrog geweest als God te verschijnen.  

Maar hij heeft zich vernederd, klein gemaakt, zelf tot de dood aan een kruis. 

Verbinden 

“Niemand hoefde Hem iets te vertellen over de mensen, want Hij wist wat er in een mens omgaat.”, 

zo lezen we in het Evangelie. Jezus kent ons, dus kunnen wij ook bij Hem komen met alles. Niets is 

Hem vreemd. Misschien kunnen we de komende week met onze zorgen en problemen eens 

proberen om écht bij Hem te komen en alles in Zijn handen te leggen. Onze kleinmenselijke dingen, 

onze zorgen en ergernissen. Onze vreugdes en blijdschap. Alles kan bij Hem geborgen worden, want 

niets is Hem vreemd. 


