1. openen
-muziek blokfluitensemble

-kruisteken
-welkomstwoord

-overgang naar luisteren
"Mensen van de weg”,
zo werden de volgelingen van Jezus genoemd
voor de naam christenen ingang vond.
Het is de oudste aanduiding voor de nieuwe gemeenschap
die na Jezus' dood van de grond komt.
We komen de uitdrukking 6 keer tegen
in de Handelingen van de apostelen.
De Handelingen zijn geschreven door Lucas,
dezelfde auteur van het evangelie naar zijn naam.

Ook wij zijn mensen van de weg.
Onderweg.

Niet altijd goed wetend waarheen,

vaak zoekend en tastend,

maar ook gedragen door een droom,
geinspireerd door een voorbeeld
belichaamd in een mens

die niet meer weg te denken is.

lemand die we onder ons aanwezig weten
in de rituelen

die we ook op deze school blijven herhalen.
De leerstof die leeFstof mag worden,

de ervaringen die worden gedeeld,

rituelen en symbolen die we aan elkaar doorgeven.
Wij zijn mensen van de weg

die mensen voor ons gegaan zijn,

die een spoor getrokken hebben

waar wij ons op onze beurt aan toevertrouwen.
Op een telkens nieuwe wijze.

Wij vandaag,

wij gaan de weg van oude woorden...

e ..Bijbelboek binnenbrengen, kort muziekstuk door blokfluitensemble,
eindigend met alleluia (samenzang) -melodie nog te kiezen



2. luisteren

- een Bijbelverhaal

Zending van de twaalf

In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen en gaf hen macht en gezag over alle boze geesten en de
kracht om ziekten te genezen. Daarop zond Hij hen uit om het rijk Gods te verkondigen en
genezingen te verrichten. En Hij vermaande hen: 'Neemt niets mee voor onderweg: geen stok,
geen reiszak, geen voedsel en geen geld; niemand van u mag dubbele kleding hebben. Als ge een
huis binnengaat, moet ge daar blijven en ge moet vandaar weer afreizen. Als men u ergens niet
ontvangt, verlaat dan die stad en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen.'
Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de blijde boodschap
verkondigden en genezingen verrichtten.

alleluia samenzang (met blokfluitensemble)

- duiding

- stilte | meditatie & uitwisselen

Was je ooit zelf als pelgrim onderweg?
Kies een woord wat volgens jou een goede motivatie is om als pelgrim op weg te gaan.

samen onderweg zijn

sportief

diep in gesprek kunnen gaan
voor iemand anders op tocht gaan

vitdaging
eenvoud
ontmoetingen
verwondering
geloof

natuur beleven
twijfelen
diepgang
boete
levenskeuze
bestemming
dankbaarheid
reflecteren
herbronnen
traditie

rust
heroriéntering
genieten
veranderen
keuze
gezondheid
verademing
aanmoediging
onzekerheid
hopen



spiritualiteit

stilte (beleven | zijn)
vertrouwen

gunst

onthaasten

verlof zonder wedde
belofte

openheid
vriendschap

diep gesprek
loslaten

het kruis

bidden

rituelen stellen (kaars, ...)

afsluiten met blokfluitensemble



3. bidden

- voorbede
Laten wij als pelgrims onderweg bidden.

Laten we bidden voor alle kinderen en leerlingen.
Dat zij zich straks samen met ons goed mogen voelen op school.

Laten we bidden voor alle kinderen, jongeren en personeelsleden

die wegens ziekte, problemen, oorlogssituatie of welke reden dan ook,
het schooljaar niet kunnen aanvatten.

Dat zij mensen rond zich mogen hebben die hen steunen

en het geloof in de toekomst helpen behouden.

Laten we bidden voor iedereen

die een taak opneemt in het onderwijs.

Dat zij dit mogen doen vol enthousiasme

en vanuit een groot vertrouwen en geloof in kinderen en jongeren.

Laten we bidden voor allen die onze scholen leiden en besturen.
Dat zij steeds het beste en telkens nieuwe mogelijkheden
in iedere leerling en bij elk personeelslid blijven zien.

Laten we het even stil maken om te bidden
voor alles wat we meedragen aan zorgen.
Of om te danken voor de vreugde die deel van ons is.

Laten we verbonden bidden met iedereen
die in de voorbije vakantie
afscheid moest nemen van iemand die hen genegen en dierbaar was.

Laten we bidden voor de verdere vormgeving

van een synodale kerk in het komende jubeljaar.

Dat we samen met paus Franciscus

ons hart openen voor de stem van de Heer,

opdat we als leden van éénzelfde Kerk worden vernieuwd.

-Onzevader

-muziek blokfluitensemble



4. zenden

God,
Gij wijkt nooit van onze zijde
en Gij gaat altijd met ons mee.

Voor ons uit
ligt het nieuwe schooljaar.

Tien maanden
met een zee van mogelijkheden.

Als pelgrims onderweg
gaan we erdoorheen.

Maak ons aandachtig

voor wat kinderen en jongeren ter harte gaat,
voor hun dromen en wensen,

voor hun noden en angsten.

Laat ons ontdekken
waar het écht op aankomt
bij het vormen van kinderen en jongeren.

Laat ons die weg gaan,
zonder al te veel ballast,
maar met voldoende bagage.

Geef ons het inzicht

om achter te laten

wat ons verlamt en toesluit
of onze gang vertraagt.

Geef ons openheid

om een écht nieuw begin te maken,
zonder vooroordelen

over mensen of situaties.

Wees hen nabij
die achterop dreigen te raken;

om welke reden dan ook.

Zegen ons
met Uw heilige Geest.

Amen.



- ‘zending’ en zegenwens

Moge God jullie zegenen met onrust

bij gemakkelijke antwoorden,

halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang vanuit jullie hart moge leven.

Moge God jullie zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,

onderdrukking en uitbuiting van mensen,
zodat jullie werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.

Moge God jullie zegenen met tranen
die je huilt voor hen die lijden

door pijn, verwerping, honger en oorlog,
zodat jullie jullie handen zullen vitstrekken
tot troost.

Moge God jullie zegenen met zoveel dwaasheid
dat jullie geloven

een verschil te maken in de wereld,

zodat jullie kunnen doen wat anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

Moge God jullie zegenen met ongeduld
om te starten aan een nieuw schooljaar
waar we vanuit onze christelijke inspiratie
mee het verschil kunnen maken.

lied - begeleiden door blokfluitensemble
(op de melodie van ‘Licht dat ons aanstoot’ Zingt Jubilate 825)
https://www.youtube.com/watch?v=tF6iCOnN1KM

Pelgrimslied

Mensen die gaan langs vele wegen,
altijd en iedereen op weg.

Geen blijvend huis, geen vaste stede:
altijd verlaten wat je hebt.

Geen vaste koers, geen lichtend baken,
altijd vaarwel en naar waarheen?
Opstaan en weer opnieuw verlaten
wat in de aanvang veilig scheen.

Mensen gaan onderweg tezamen,
spreken en vragen naar elkaar.
Zoeken de wegen als ze dwalen,
wijzen het spoor de ander aan.
Altijd weer nieuwe moed te vinden



en delend van elkanders brood.
Horen naar wat het hart beminde:
Wat is je diepst gewenste droom?

Aankomen wanneer? Nooit ten einde.
eens toch de lange weg gegaan.

O, mochten wij dan samen delen,
ieder vertelt zijn reisverhaal.

Het laatste doel vereent de wegen:
zal niet herkenning vrede zijn?

Over nog meer moet nu gezwegen,

meer kan een pelgrimslied niet zijn.
Jan Hopman



