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Welkom



Ik geloof…

Ik geloof dat ieder kind boeiend is en de moeite waard.
Ik geloof in de mogelijkheden van ieder kind om, op zijn 

manier, het leven aan te kunnen.
Ik geloof dat een kind aanmoedigen beter is, dan het 

bedreigen of bang maken.
Ik geloof dat zelfvertrouwen voor een kind net zo belangrijk is 

als voor een volwassen mens en dat dit heel sterk afhangt 
van het vertrouwen dat je van andere mensen krijgt.

Ik geloof dat geloven in mensen een voorwaarde is om te 
kunnen geloven in God.



Verloop van de avond
• Wie zijn wij

• Uitwisseling met de ouders

• Wat is de betekenis ”Eerste communie”

• Aanpak van de catechese

• Praktische informatie

• Hoe inschrijven en communicatie?

• Vragen?



Wie zijn wij? 
Catechisten

• Astrid Paenhuys

• Nadia Jacquemijn

• Yvette Vandevelde

• Anne-Marie Festraets



Korte uitwisseling



Wat is de eerste communie?
Met de eerste communie vieren wij het feest 
van ‘breken en delen’ in de kerkgemeenschap. 
De kinderen nemen voor het eerst deel aan de 
maaltijd van Jezus. In een periode van initiatie 
leren ze dat de rijkdom van een mens niet ligt 
in wat hij heeft verzameld of verwezenlijkt, 
maar wel in wat hij heeft gedeeld met anderen. 
Tijdens de eerste communieviering bevestigen 
de kinderen dat ze dit breken en delen in het 
spoor van Jezus willen vormgeven in hun leven. 
Deze thematiek mag gevierd worden, in al zijn 
facetten.



Aanpak van de catechese

• Centraal thema: Wat een geluk

• 4 momenten  met de kinderen en catechisten 
Eerste moment (start van de catechese) samen met de catechisten: 24 
november 2024 in de voormiddag (uur wordt nog gemaild)

• 1 catechese op Aswoensdag samen met de vormelingen

• 1 oudercatechese over de 2 thema’s die jullie zelf met de kinderen 
thuis doornemen : 30 maart  in de voormiddag

• 3 geloofsmomenten met het (volledige) gezin: Vredestocht, vredeslicht 
en schattentocht in de kerk 



Praktische informatie

• Deelname aan de gezinsvieringen

• Op 12 januari 2025 zullen de kinderen hun naam opgeven om 
vriendje van Jezus te worden.  

• Oefenmoment met de kinderen dag voor 
de eerste communie op 28 mei 2025

• Lijst met alle data van de catechese is hier 
vanavond  verkrijgbaar 
(juiste groepen en uren worden gemaild na inschrijving en verdeling groepen)



Praktische informatie
• Waar ?: Vertrijk Pastorie - Butsel in de kerk

Opgelet: niet altijd dezelfde plaats!

• Wanneer?: Zondag voormiddag
(uren zullen later meegedeeld worden)

• Opgesplitst in groepen, vaste begeleiders
per groep

• Verwittigen bij afwezigheid! ( zo snel mogelijk de kalender ligt al vast) 

• Vermoedelijk 2 vieringen op 29 mei O.-L.-Heer Hemelvaart, 
beide in de voormiddag : 9u30 en 11u30 in de kerk Vertrijk



Inschrijving & communicatie
• Onkosten: 

30 euro alles inbegrepen! 
(drukwerk, materiaal, foto’s, viering…)

• Te betalen na 1 januari 2025. 
• Hierover volgt nog een mail.

Mededeling EC+ naam eerste communicant.

Gelieve zo snel mogelijk de inschrijvingsformulieren correct en 
volledig in te vullen → Uiterlijk tegen zondag 27 oktober 2024



Wat als je kind nog niet gedoopt is?

• Indien je kind nog niet gedoopt is, wordt dit georganiseerd in 
een zondagsviering of gezinsviering

• Rent a priest (bewijs zo snel mogelijk bezorgen via mail samen
met inschrijvingsbewijs)



Documenten - Informatie

• Alle documenten zijn digitaal te vinden op de website
• https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-zone-sjalom-

boutersem
 Inschrijvingsformulier ( vergeet zeker niet de school en klas in te vullen)
 GDPR formulier  
 Powerpoint infoavond beschikbaar vanaf 

11 oktober

• Daar vind je ook de meest recente kalender 
van de catechese



Zijn er nog vragen 

?



Wij hebben nog een vraagje.

Wij zoeken nog een 2de fotograaf die 
foto’s wil nemen tijdens de eerste 
communieviering en/of tijdens de 
vormselviering.  Indien je iemand kent , 
gelieve ons aan te spreken of te mailen.



Gebed
Om zegen voor deze jonge mensen

bidden we u, God.

Beloof ze uw licht op hun wegen 
en de moed om ook in het donker hun weg te zoeken.

Zegen ze met vriendschap en liefde
en met kracht in uren van eenzaamheid.

Zegen ze met vreugde,
zegen ze met tranen.

Vul hun dagen met werk en rust,
met ernst en spel.

Bewaar ze zoals ze zijn op deze dag
en maak ze hoopvol voor de dagen die komen.

En wees Gij voor hen
de ongeziene reisgenoot,

de stilste stem,
de vriend zonder naam.


