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Onze-Lieve-Vrouw van Troost

Een groot man ging van ons heen!

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van onze proost Pater Koen Impens o.s.a. Hij is in alle rust maar
toch nog onverwacht overleden op missiezondag 20 oKtober 2024. Hij werd geboren in Dendermonde op 10 maart
1936 en in1962 in Heverlee tot priester gewijd. Vervolgens wijdde hij zijn leven aan de missies in de Democratische
RepublieR Congo.

In 2012 werd hem gevraagd proost te worden van ons trefpunt. Gedurende dertien jaar heeft hij deze taak met veel
enthousiasme ter harte genomen. We Ronden steeds op hem rekenen op de leden- en bestuursvergaderingen, op de
wandelingen, petaquenamiddagen en tijdens onze uitstappen waarvan hij echt Ron genieten. De uitstap naar zijn
geboortestad Dendermonde was een schot in de roos. .. We zullen hem missen. ..

Josée

NOVEMBER SENIOREN MAAND

Wens je een programmabrochure
bel 016 27 27 27 of stuur een e-mail info@leuven.be

WELKOM
We verwelkomen twee nieuwe leden:
Lea Maris, Gabrielle Van De Bempt

VERJAREN IN NOVEMBER
13 Lina Verlinden - 16 Denise Crabs - 19 Désiré Allaert - 20 Denise Depret —
25 Marie Neuhard en Lisette Dejaegher — 26 Paula Claessens

AFVAART VAN DE MOLDAU

Onze tocht op de 400 kilometer lange Moldau is prima verlopen. Giséle heeft ons met
ijver duidelijk gemaakt hoe we muziek moeten beluisteren. En warempel door
aandachtig te luisteren naar de passages die Gisele uitgekozen had zagen we de
Moldau tot leven komen. Door fluiten, klarinetten en lage strijkers samen te voegen
zien we uit twee bronnen een klein beekje ontstaan, de geboorte van de Moldau.
Naarmate de muziek vordert zorgen de violen ervoor dat we in gedachten vanop de
oevers de waterloop kunnen bewonderen. De combinatie van verschillende
B instrumenten geeft ons steeds een nieuwe indruk, een nieuw beeld . De Moldau

, stroomt door dichte bossen, een verliefd koppel houdt een bruiloftsfeest in een dorp,
Waternlmfen dansen in het maanlicht, kastelen weerspiegelen in het water. Het water zoekt zijn weg..
Plots staan we 0og in oog met de Sint-Jans-stroomversnellingen met hun dreigend karakter De stroom
wordt steeds breder om triomfantelijk door Praag te stromen en uiteindelijk uit te monden in de Elbe.
Na de uitleg projecteerde Gisele nog een schema, gevolgd door de volledige uitvoering van dit
meesterwerk. VVoor geinteresseerden kunnen wij nog verklappen dat Gisele op 4 november ‘Beelden
uit een tentoonstelling’ van de componist Modest Moesorgsky brengt in het trefpunt Sint-Franciscus.
(In de kerk). Een aanrader voor de muziekliefhebbers.
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PROGRAMMA NOVEMBER

Sport

Indien het weer het toelaat fietsen wij elke woensdagnamiddag. Wij vertrekken aan de kerk om
14.00 uur. Belangstelling?

Wandelen
Op dinsdag 26 november: wandelen langs en in Heverleebos (3 kilometer). We komen samen
aan de sporthal om 14.00 uur. De inwendige mens versterken wij in de Brasserie 500..

Seniors @ the movies Di 12 november om 14.00 uur Kinepolis Leuven

e Julie zwijgt
Als grote tennisbelofte bij een prestigieuze club staat alles in Julies leven in het teken van tennis.
Wanneer de coach die haar naar de top kan brengen plotseling geschorst wordt en er een onderzoek
wordt gestart, worden alle spelers van de club aangemoedigd om hun verhaal te vertellen. Maar
Julie beslist te zwijgen...

In de maand november is er iedere donderdagvoormiddag om 10.45 uur een film om de activiteit
Seniors @ the movies te promoten. Topfilms aan voordeeltarief met gebak en koffie.

Volgende films staan op het programma

7 november: Un p’tit en plus
o Om aan de politie te ontsnappen, zoeken een zoon en zijn vader toevlucht in een

vakantiekamp voor jongvolwassenen met een handicap. Het is het begin van een
doldwaze week.

14 november: Mothers Instinct
o Begin jaren '60 leven beste vriendinnen en buren Alice en Celine een idyllische

levensstijl met verzorgde gazons, succesvolle echtgenoten en kinderen van dezelfde
leeftijd. Na een tragisch ongeluk wordt hun perfecte leven abrupt verstoord. Er ontstaat
een psychologische wilsstrijd waarin hun moedersinstinct haar meest duistere kant laat
zien.

21 november: The Marsh Kings’s Daughter
o Helena groeit op met haar vader en moeder in de moerassen van Michigan, ver

afgezonderd van de rest van de wereld. Haar excentrieke vader, die Helena’s moeder
ontvoerde en bekend staat als ‘“The Marsh King’, leert Helena jagen en overleven in de
wildernis, totdat haar moeder een manier vindt om met haar te vluchten en haar vader
wordt opgepakt. Twintig jaar later heeft Helena haar verleden achter zich gelaten en een
gezin opgebouwd. Maar wanneer haar vader uit de gevangenis ontsnapt, komt haar
verleden aan het licht en heeft The Marsh King het op haar en haar dochtertje gemunt.
Ze weet meteen dat er maar één persoon is die hem kan opsporen: Helena zelf.

28 november: Radical
o Leraar Sergio Correa komt vol goede moed aan op zijn nieuwe school in het Mexicaanse

Matamoros. De bevlogen onderwijzer ontdekt al snel dat er op de school weinig
middelen zijn — de computers werden vier jaar geleden gestolen en nooit vervangen —
en nog minder enthousiasme is om de jongeren iets bij te leren: de regio wordt geteisterd
door bendes, de kinderen komen vaak uit moeilijke thuissituaties en behalen de laagste
testscores van het land. Hij besluit het roer compleet om te gooien en ‘radicale’
methodes te gebruiken. ‘Radical’ is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.



Ledenvergadering 19 november 14.00 uur

Dirk Musschoot werd geboren op 23 mei 1961 in de volkswijk Eiland Malem te Gent als oudste in een
gezin van drie. Dirk heeft twee jaar lesgegeven, was daarna werkzaam op het kabinet van premier
Wilfried Martens (1985) en de voorlichtingsdienst van de Stad Gent (1986), om vervolgens definitief
de stap te zetten naar de krantenjournalistiek. Dirk schreef 17 boeken voor kinderen en jongeren. VVoor
enkele werd hij bekroond: de Boekenwelp 1990 voor De berggids vertelt en in 1992 een Vlag en
Wimpel in Nederland voor Lannoo’s Jeugdencyclopedie. Dirks jeugdboeken zijn vertaald in het Frans,
het Duits, het Italiaans en het Deens. Sinds 2000 schrijft Dirk ook boeken voor volwassenen. Tot
vandaag zijn dat er 15.

Het is de vijfde maal dat we Dirk Musschoot onder ons hebben voor een gezellige namiddag.
Herinneren jullie zich nog: ‘Wij gaan naar Amerika, Belgen maken bommen, Van Franschmans en
Walenmannen, 100 jaar Titanic'? Ditmaal brengt hij ons hoe een Vlaams gezin in honderd jaar
helemaal veranderde, kom dus luisteren naar ‘Toen was geluk nog heel gewoon’ Het verhaal heeft een
hoog nostalgiegehalte, maar richt ook altijd de blik op de toekomst.

Honderd jaar geleden werd in ons land de Bond der Talrijke Gezinnen (Gezinsbond) opgericht.
De gezinnen in Vlaanderen zijn in die honderd jaar helemaal veranderd. Van erg kroostrijk
werden ze veel minder groot en het traditionele gezin met een vader, een moeder en kinderen
is al lang niet meer de norm. Het onderwijs werd gemengd en er kwam betaalde vakantie,
waaruit dan weer toerisme ontstond. VVrouwen kregen een pil om niet nog eens zwanger te
worden en ook omdat seks gewoon leuk mocht zijn zonder dat daar een kind van hoefde te
komen. Van vaders wordt nu meer verwacht dan dat ze het geld binnenbrengen, hun krant lezen
en de voeten onder de tafel schuiven en vrouwen werden mondige mama's. De ontwikkeling
van de techniek en de wetenschap heeft gezinnen in de voorbije honderd jaar enorm
vooruitgeholpen en toch is een gezin runnen vandaag misschien complexer dan vroeger. Dirk
Musschoot vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen en anekdotes over de
sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van de voorbije honderd jaar.

Cursus ‘Stamboomonderzoek’ 8, 15 en 22 november 10.00 uur CM Kessel-L 0

OKRA-Oost-Brabant organiseert een cursus van drie voormiddagen. De lessen
gaan door op

e vrijdag 8 november 9.30 tot 12.00 uur

e vrijdag 15 een 22 november van 10.00 tot 12.00 uur.

e Deelname in de kosten
OKRA-leden en leden Familiekunde Vlaanderen € 25,00 ; niet-leden
€ 35,00.

e Inschrijven
Via oostbrabant@okra.be of 016 61 741 70 en betalen via: Familiekunde Vlaanderen regio
Leuven BE10 0013 1130 4604. Je mag hierbij vermelden ‘cursus stamboomonderzoek’ en je
naam.

OKRA Academie Di 26 november — 14.00 u CM Kessel-L o

Al of artificiéle intelligentie: Walter Van Den Broeck

Clustervorming
Voor Leuven: de bijeenkomst wordt georganiseerd op 7 november in CM Kessel-Lo.
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In het verschiet

Vorming - Phishing, laat u niet vangen! Zaal Pakenhof 3 december om 19.00 uur

De voordracht werd uitgesteld tot 3 december .Veel mensen hebben ervan gehoord, veel
mensen begrijpen het niet tot ze niets vermoedend slachtoffer worden en hun rekening wat
lichter gemaakt werd. In de voordracht ‘Laat u niet vangen’ zal de heer Van Duyckt ons een
reeks tips geven om ons niet te laten vangen.

Inhoudelijk krijg je in een eerste deel uitleg over wat Safeonweb is. We benadrukken het belang
van privacy en software updates, we leren hoe je sterke wachtwoorden maakt, waarom dubbele
beveiliging zo belangrijk is en hoe je veilig surft en online betalingen uitvoert. Ook leer je valse
e-mails en valse URL’s herkennen. Na een korte pauze worden in deel 2 verschillende vormen
van online fraude getoond en leer je hoe je ze kan herkennen.

ledereen is welkom. Aan leden van andere trefpunten of niet OKRA-leden vragen wij volgende
gegevens: naam, voornaam en volledig adres. Deze gegevens zijn nodig voor de administratie
van de spreker. (Van OKRA-leden O.LV Troost hebben we de gegevens)

Inschrijving is NOODZAKELIJK om te kunnen deelnemen.

WEETJES

Dessertnamiddag
Dit jaar zal er GEEN dessertnamiddag zijn. Omwille van lang weekend (11 november valt op een
maandag) vrezen wij dat er te weinig belangstelling zal zijn en ook te weinig vrijwilligers om alles
naar behoren te organiseren. Maar beloofd, we voeren deze activiteit niet af. Wordt vervolgd.
Wie waagt kan winnen!
Ghislaine VVan Welden heeft deelgenomen aan de fotozoektocht op de stadsbegraafplaats in
Leuven. Wij hebben vernomen dat ze in de prijzen deelt. Proficiat Ghislaine.

IKWILDE MISSIONARIS WORDEN!

42 jaar
missionaris in
Congo



