Gebedsmoment februari 2026 bij de scheppingsverhalen

4.1 Beluister het lied van Willem Vermandere over De

Schepping

Uitvoerng op https://www.youtube.com/watch?v=IrAOol9NPUE

(Daarna:) Al bij al een niet zo optimistisch scheppingslied. Laten we ons nu

met de parafraserende woorden van J.L. Klink in Het huis van de wereld
die korte Bijbelteksten met elkaar in relatie brengt, ons door het Bijbels

perspectief aanspreken.

(Bij voorkeur rustig bezinnend voorlezen.)

4.2 Lezing uit de Schrift: Gen 1 en 2 en andere passages

Hier ben ik

Wat is de mens?

Vraag het de vogels in de lucht.
Ze weten het niet.

Vraag het de vissen in de zee.
Ze zwijgen.

Vraag het de dieren op het veld.
Ze kunnen het niet zeggen.
Vraag het de mensen:

‘Wie ben je?

Waarom ben je geboren?’

Een mens is anders

dan de dieren.

Hij kan denken

en praten.

Hij geeft de dieren
hun namen.

En hij mag

voor de aarde zorgen

Hij is de allerbijzonderste
van de levende wezens
op de aarde;

de enige

die God bedanken kan
dat hij bestaat.

God schiep de mens:
man, vrouw en kind
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schiep Hij hem.
Wij mogen op Hem lijken
als zijn kinderen.

Zo riep God de mens
tot leven.
En Hij kreeg antwoord:

‘Hier ben ik.’
Genesis 1 :206, 28; 2:15, 19; Exodus 3 : Job 12:7, 8

De tuin van God

En God heeft de mensen
de aarde gegeven

om haar te bewerken
en te bewaren:

als een tuin van vrede,
als een hof van God.
‘In vreugde

zul je uittrekken

en in vrede

geleid worden.

De bergen

en de heuvels

zullen voor jou
uitbreken in gejuich

en alle bomen

van het veld

zullen

in de handen klappen!’
Kijk,

daar zijn de rivieren
die glinsterend stromen
en het land

waar het goud
gevonden wordt.

Kijk: de bomen,
prachtig om te zien

en goed om van te eten.
Aan God behoren ook
de dieren

van het bos

en het vee

op de weiden.

Hij kent alle vogels

in de bergen

en al wat zich roert

op het veld.
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De aarde
en haar volheid

behoort aan Hem.
Ook de bergen

die vaststaan

door zijn kracht.

De valleien

tooien zich met koren.
Zij jubelen elkaar toe.
Alles juicht

over de majesteit van God
in het land

van het licht.

Vanaf de rand

van de aarde
klinken liederen
tot in de nacht,
zoals bij een feest!

Ontwaak Zuidenwind,
doorwaai de tuin

van de mensen

en breng de geuren mee
van de bloesems!

‘Ik ben gekomen
ik at van de vruchten

in de hof van God.

Ik plukte de bloemen,
en dronk uit de bron
van levend water

en sliep in het gras.
Ben ik niet

een koningskind?

En toen de mens
wakker werd

in de tuin van God,
wist hij:

‘ik ben niet alleen’.

4.3 Beluister het lied van Jules Decorte Ik zou wel eens

willen weten

uitvoering op https://www.youtube.com/watch?v=cFIJ6EVicF0

4.4 We bidden voor de schepping

(uit Kees Pannekoek, Heel die wereld, Gooi en Sticht) — even stilte tss de voorbeden.
Bidden wij tot God, de Schepper van hemel en aarde.

Dat we een groot ontzag mogen hebben
voor de goddelijke geheimen
die zich in de schepping openbaren.

Dat we niet verleren

met verwondering te kijken en te luisteren
naar de wonderen van de schepping.

Dat we de rijkdommen van de aarde niet uitleveren aan verspilling,
vervuiling en de begeerte van enkelen.

Dat zoveel mogelijk mensen - in hun werk of vrije tijd -
de vreugde mogen ervaren van het scheppend bezig zijn.

Dat we veel bewondering opbrengen voor de creaties van hen
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die bedreven zijn in het scheppen van een goede, opbouwende,
en vriendelijke sfeer onder de mensen.

Dat de wetenschappers die experimenteren
op het terrein van de genetica,
gewetensvol en met respect omgaan met de bronnen van het leven.

Slotgebed (samen)
Gij, die de Schepper zijt van al wat bestaat, luister naar ons bidden.

Geef dat het aanschouwen van uw schepping ons mag vervullen met
eerbied en ontzag.

Dan zullen wij - niet alleen met psalmen en gezangen,
maar ook door onze levenswijze -

een lofzang zingen op uw schepping. Amen.
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