
Bijlage 2 april 2025    Suggestie voor een gebedsmoment 

6.1 We beluisteren het lied ‘Dit lied gaat over Jezus’ (Z.J. nr.539) 

Oosterhuis – youtube https://www.voutube.com/watch?v=WQS61v3diFw 

Dit lied gaat over Jezus, die man van lang geleden,  
het dorp waar hij vandaan komt, is klein, heet Nazareth. 
Zijn naam is alle eeuwen tot hiertoe doorverteld. 

Hij was een Zoon der mensen, geboren en getogen  
uit arme Joodse ouders, een twijg uit Davids stam,  
een kind van de belofte, een zoon van Abraham. 

Hij was een jaar of dertig toen Hij van zich deed horen,  
de mensen schoolden samen als vissen om Hem heen. 
Zijn moeder en zijn broeders begrepen niets van Hem. 

De tijd is vol, bekeert u en weest het zout der aarde,  
weest voor elkaar barmhartig zoals mijn Vader is,  
op zoek in deze wereld naar wat verloren is. 

Zijt gij niet voor uw kind'ren zo goed als gij maar kunt,• 
geeft gij een ander stenen wanneer Hij vraagt om brood? 
Als wij gewone mensen, hoeveel te meer dan God. 

Met tollenaars en zondaars dronk Hij dezelfde beker; 
Hij kwam een dode tegen en nam hem bij de hand. 
De naam van God herleefde in heel het joodse land. 

De goden van het duister, de geest van kwaad tot erger die 
mensen houdt gevangen, heeft Hij teniet gedaan. 
Hij heeft hun macht ervaren maar als een man weerstaan. 

Zo doende wat Hij doen kon, ten dienste van de mensen viel Hij in 
mensenhanden, vond veel te jong de dood. 
Er zijn er nog die zeggen: Hij is de Zoon van God. 

Wij gaan met dichte ogen als vreemdelingen verder; waarom is Hij 
gekruisigd - wij hadden zo gehoopt. 
Wie zal de Schrift verklaren; wie breekt voor ons het brood. 

Er is nog veel te zeggen, te veel om te bewaren, de wereld 
zal te klein zijn als alles helder wordt. 
Als wij het moesten zingen, wij kwamen stem te kort. 

6.2 We beluisteren een passage uit het evangelie van Marcus 8, 27-30 
 
Na het tweede broodteken en de genezing van een blinde vertrok Jezus met 
zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg 
vroeg Hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze 
antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen 
zeggen dat U een van de profeten bent.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie 
zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’ Hij verbood 
hun uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. 
 
6.3  ”Wie zeggen jullie dat Ik ben?“ 
Houd daarna een wat langere stilte, zo mogelijk bij wat rustige 
achtergrondmuziek. Elk denkt (en noteert eventueel) na over wat hij/zij op 
deze vraag zou antwoorden. Daarna geef je de kans om wie het wenst zijn of 
haar visie met de anderen te delen (geen discussie - gewoon meedelen). Wie 
het verlangt kan zijn antwoord in een gebedsvorm tegenover Jezus 
uitspreken, als volgt: Jezus, Jij bent voor mij… 

 

https://www.voutube.com/watch?v=WQS61v3diFw

