4 Gebedsmoment Hoopvol in het leven staan (sept. 2025)

4.1 Lied BIijf niet staren op wat vroeger was (H. Oosterhuis)

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?

Te beluisteren hieronder of op deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=AV80BI|kZ8a4&t=2s

O

Blijf niet staren op wat vroeger was Studentenecclesia.mp4

4.2 We beluisteren Lk. 13, 6-9, een verhaal van hoop

Er was eens een boer die een vijgenboom plantte in zijn tuin.

Na een paar jaar ging hij kijken of er al vijgen aan de boom zaten.
Maar er was nog niets te zien. “Hak hem maar om”, zei de boer tegen
zijn knecht. “Die boom is niets waard. Ik kan beter een andere
planten.”

“‘Nee, nee”, zei de knecht “dat is echt te snel! Laat hem nog een jaartje
staan. Ik zal hem mest geven en de grond goed losmaken. Wie weet
zijn er dan volgend jaar vruchten. Als dat niet zo is kunnen we hem
altijd nog omhakken.”

en daarna de tekst van Jesaja 46,4

“Tot in je ouderdom ben |k dezelfde,

tot op je hoge leeftijd zal Ik jullie dragen.

Ik heb het gedaan, en Ik zal blijven dragen.
Ik zal dragen en redden.”

4.3 Korte overweqing

Ook als onze lichamen ouder worden en onze dagen trager verlopen, blijft
God dezelfde. Hij is de dragende kracht, onze stille metgezel. Oud worden
is geen verlies, maar een nieuwe vorm van leven, met een eigen waarde
en zegen. De hoop groeit in de eenvoud van elke dag, in het luisteren naar
elkaar, in het aanvaarden van het nu.


https://www.youtube.com/watch?v=AV8OBlkZ8a4&t=2s

4.4 Voorbeden (kunnen afwisselend gebeden worden)

Vertrouwend op Gods mededogen bidden wij voor de mens, voor alles wat
op ons hart ligt. (telkens tussenin even stilte)

Mocht de nacht die komt

rust brengen voor zoveel mensen die in onrust leven.

Voor jonge mensen

dat ze kracht en vertrouwen vinden in hun vriendschappen

Voor de kinderen van Gaza en de moeders in Oekraine en overal in
de wereld.

Als we twijfelen en aarzelen

dat er mensen mogen zijn die ons op weg helpen.

Dankjewel voor al wie in kleine dingen

hoop brengt voor anderen.

Afsluitend gebed

God van leven,

U bent de grond onder onze voeten,
de adem in onze dagen,

de hoop in ons hart.

Ga met ons mee,

in de tijd die nog komt.

Schenk ons rust in het hoofd,
vrede in het hart,

en liefde om door te geven. Amen.



