
Gebedsmoment dec. 2025 over het w(Woord)  
 
5.1 Lied Z. J. 757 Het woord, het goede woord van God  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=GH_7s4oK2qQ&emb
eds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&embeds_referrin
g_origin=https%3A%2F%2Fwww.bing.com&source_ve_path=Mjg2NjY  
Of dubbelklik op  het kader hieronder om het lied te beluisteren. 

 

ZJ 768 Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont.mp4
 

Het woord, het goede woord  
van God, 
dat licht geeft aan de blinden 
en dove mensen horen doet, 
waar is dat woord te vinden? 
 
Waar goedheid heerst  
in ons bestaan, 
is God niet ver van ons vandaan. 
 
Het wordt ons in de mond gelegd, 
weerklinkt in alle talen, 
in woorden uit het goede boek 
die van Gods trouw verhalen. 
 

Het is een mens van goede wil 
die dienaar is geworden 
van armen en vernederden: 
het woord is vlees geworden. 
 
Het woord is midden onder ons 
in mensen van vergeving, 
vol liefde en barmhartigheid: 
daar kiest het zich een woning. 
 
Het is een licht op onze weg, 
muziek voor onze oren: 
het woord, het goede woord  
van God, 
is overal te horen. 

 

5. 2  We beluisteren het Gods Woord dat de deelnemers hebben 
opgeschreven 
Ze kunnen het woord gewoon om de beurt zeggen of het ook kort 
toelichten. Met tussenin telkens een rustig momentje. 

5.3  Voorbeden (kunnen afwisselend gebeden worden – wat stilte tussenin) 

             uit; Kees Pannenkoek, Heel die wereld, Gooi en Sticht, p. 96 Luisteren 

Laten we bidden tot God die luistert naar het gebed achter onze woorden. 

 
• Dat we leren luisteren naar het woord van God, 

zoals dat in de heilige Schrift naar ons toe komt. 
 

• Dat we leren luisteren naar de stem van ons 
geweten die ons het kwade van het goede doet 
onderscheiden 
 



• Dat we leren luisteren naar de goede raad van 
wijze mensen die ons ervoor trachten te behoeden 
dat we doodlopende wegen inslaan. 
 

• Dat we leren luisteren 
naar de signalen die ons lichaam uitzendt, 
als we roofbouw plegen 
op onze eigen gezondheid. 
  

• Dat we leren luisteren naar de noodkreten die 
opstijgen uit de mond van de vertwijfelde en 
hulpbehoevende medemensen. 

Afsluitend gebed 

Gij die luistert naar onze gebeden en beter dan wij weet 
wat ons tot heil strekt, verhoor onze gebeden. 
Leer ons luisteren naar wat Gij ons langs zoveel 
verschillende kanalen wilt openbaren. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw woord dat mens onder 
mensen is geworden. Amen 
. 
5.4. Je kan het beginlied dat inhoudelijk heel sterk is, hernemen. 


