L
““ PAROCHIE
“‘ HEILIGE LAURENTIUS
o.o

fietormsel

waag de sprong om te geloven

VORMSELCATECHESE 2024-2025

Nieuwsbrief 2 15 november 2024
Beste ouders van/en vormelingen 2025

De inschrijvingen en infoavonden zijn voorbij. Hiermee is het ‘startschot’ gegeven voor het
eigenlijke vormseltraject.

In de periodieke nieuwsbrieven vindt u steeds de actuele informatie met eventuele
wijzigingen en updates. Dit document staat eveneens op onze parochiale website
[www.parochielokerenmoerbeke.be] en in het plaatselijk parochieblad. Af en toe eens in de
spam kijken kan helpen. Zo mist u niets.

We zetten een aantal praktische en concrete zaken op ’n rijtje.

e Voor een kandidaat die zich voorbereidt op een sacrament (in dit geval het vormsel) is
het belangrijk dat die regelmatig deelneemt aan de eucharistieviering op zon- en
feestdagen, samen met het gezin.

o Wekelijks is er op onze parochie een mis op zaterdagavond om 18.00 u. in de Sint-
Laurentiuskerk (Markt, Lokeren) en op zondag om 10.30 u. in de Sint-Annakerk van
Heirbrug. Tweewekelijks op zondag om 9.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouw-
Hemelvaartkerk in Eksaarde of in de Sint-Antonius-Abtkerk te Moerbeke. U kan dit
terugvinden op onze parochiale website en in het parochieblad ‘Kerk&leven’. Hierbij
nog vermelden dat er op zondag om 10.30 u. in de Heirbrugkerk een
kindernevendienst plaats heeft.

e We vragen een eenmalige bijdrage in de onkosten van 30 euro. Dit bedrag kan men
overschrijven op rekeningnummer BE43 1431 0089 9101 van PPLM
Catecheserekening.

e Bij een vraag of mededeling steeds de naam van de vormeling(e) noteren.

e Aangezien we een beperkte catechistenploeg zijn willen we bij occasionele
gelegenheden wat ondersteuning krijgen. Te gepasten tijde zullen we onze concrete
hulpvraag stellen.

Vervolgens lichten we de eerstkomende catecheseactiviteiten (voor de maand december) toe:
1) CATECHESE-OP-ZONDAG 1 december: op de 1°* adventszondag in de kerk van Sint-Anna-
Heirbrug (Veerstraat). We komen samen in de parochiezaal (naast de kerk) om 9.00 u. en
lezen, duiden, bespreken... bij de start van dit nieuw kerkelijk jaar wat advent betekent, waar
het in de zondagslezing over gaat.

We maken twee deelgroepen: een groep voor volwassenen en een voor de twaalfjarigen.




Om organisatorische redenen weten we graag hoeveel deelnemers er zullen zijn. Wil dus uw
deelname bevestigen, m.a.w. met hoeveel volwassenen en kinderen komt u op
zondagmorgen 1 december ? Graag doorgeven voor 24 november a.s.

Omstreeks 10.15 u. gaan we dan naar de Sint-Annakerk om de eucharistieviering van 10.30 u.
mee te maken.

2) NAAMOPGAVE. Tijdens de eucharistievieringen in de twee weekends van december kunnen
de kinderen hun naam opgeven om gevormd te worden.

-- Overzicht: dit kan...

° op zaterdagavond 7 of 14 december om 18.00 u. in de Sint-Laurentiuskerk (Markt)

° op zondagmorgen 8 december om 9.00 u. in de Sint-Antonius-Abtkerk van Moerbeke

° op zondagmorgen 15 december om 9.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk

van Eksaarde

° op zondagmorgen 8 of 15 december om 10.30 u. in de Sint-Annakerk van Heirbrug.
U kiest samen met uw zoon of dochter (en het gezin) welke van beide zaterdagen of zondagen
en tijdstip het best past. We hoeven dit niet op voorhand te weten.

-- Praktisch:

Tijdens de eucharistieviering zullen de aanwezige twaalfjarigen vooraan uitgenodigd
worden om hun naam op te geven (zij zeggen elk apart luidop hun naam). Nadien hangen ze
hun ‘naamkaartje’ op aan het catechesebord. De kinderen mogen dus zeker bij hun ouders en
familie blijven zitten.

Vooraf hebben de kinderen thuis een opdracht: elke vormeling(e) maakt zijn/haar
‘naamkaartje’: een kaartje van ong. 10 cm op 10 cm knutselen (schrijven, tekenen,
versieren...) met duidelijk de doopnaam (voornaam) erop. Best ook familienaam (op de
keerzijde) noteren. Breng dit mee naar de mis voor de naamopgave.

Om te begrijpen wat ‘naamopgave’ eigenlijk betekent, geven we hierbij de link om naar
een storyboard te kijken: https://www.kerknet.be/bisdom-gent/inspiratie/god-roept-jou-bij-
je-naam-naamopgave-vormselvoorbereiding
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3) Vanaf zondag 1 december tot en met donderdag 19 december worden er in twee
parochiekerken VORMSELTOCHTEN opgesteld; het is een activiteit in de kerk voor het hele
gezin. Bij het binnenkomen van de kerk vind je op een kastje of tafeltje een opdrachtenboekje
(Het vormsel: ankerpunt op je levensweg). Schrijf eerst je naam en datum op de
deelnemerslijst die erbij ligt. Je doet deze ‘tocht’ langs 7 ankerplaatsen (zie banners). Neem
een balpen en ga aan de slag. Weet dat niet het hele traject met 7 haltes moet gedaan worden!
Lees, kijk, bespreek, vertel... en neem het boekje gerust mee naar huis. We wensen allen een
fijne ‘tocht’ en een goed gesprek met elkaar.

M&n Pharplaals
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U vindt de vormseltochten in:
S. de Sint-Laurentiuskerk (Markt, Lokeren): onze dekenale kerk is alle dagen
doorlopend open van 9 u. tot 17 u. (uiteraard niet tijdens de diensten)
S. de Sint-Antonius-Abtkerk (Bevrijdersstraat, Moerbeke) is open:
- op woensdagen 4 - 11 - 18 december van 14 u. tot 16 u.
- op donderdagen 5 - 12 - 19 december van 17 u. tot 18 u.
- op vrijdagen 6 en 13 december van 17 u. tot 18 u.
- op zaterdagen 7 en 14 december van 14 u. tot 16 u.
- op zondagen 1 en 15 december van 10.30 u. tot 11.30 u.
en op zondag 8 december na de zondagseucharistie van 9 u. tot 12 u.
Men kiest welk moment het best voor het gezin past.

4) Een ENGAGEMENT opnemen behoort tot iemand die christen wil worden. ‘De handen uit de
mouwen steken’ of iets doen voor een ander dichtbij ons: heel concreet voor de bejaarde
bewoners van de rusthuizen op onze parochie in Lokeren-Eksaarde-Moerbeke.

Daarom geven we aan de kandidaat-vormelingen een opdracht: nl. tijdens de komende
advent (van 1 december tot 22 december) - in aanloop naar Kerstmis - een kerstkaart maken,
een kerstwens schrijven, een kerststukje knutselen... m.a.w. ‘creatief uit de hoek te komen’.
Ben je klaar, steek dan je kerstkaarten en -wensen in de catechesedoos bij het catechesebord
(kerststukjes plaats je naast de doos) in één van onze 4 parochiekerken (Sint-Antonius-Abt in
Moerbeke; Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart in Eksaarde; Sint-Anna-Heirbrug; Sint-Laurentius te
Lokeren). In Eksaarde mogen de wensen ook in de catechesebus gestopt worden die in de
bidkapel (links van de kerkdeur) staat. Doe dit liefst voor Kerstmis.



Tijdens de laatste week van dit jaar bezorgt de catecheseploeg de werkjes en wensen aan de
verschillende woonzorgcentra. De bewoners zullen dit zeker bijzonder appreciéren!

EEN OPROEP!
Het is uiteraard vrijbliivend maar wie een mooie foto van een bepaalde
catecheseactiviteit met het gezin wil maken, kan die gerust doorsturen naar ons e-mailadres.
We afficheren deze foto’s dan aan het catechesebord in de kerk.

- Nog melden dat we binnenkort het juiste tijdstip en de kerkplek van de vormselviering
zullen meedelen.

We hopen dat u, beste ouders - samen met uw kinderen, bij deze voldoende geinformeerd
bent.

Veel vreugde en deugd aan dit vormseltraject gewenst! Zo gaan we verder ‘stap voor stap’.
Meer info nodig of een vraag ? Contacteer ons gerust.

Namens de catecheseploeg:
Maria, Rony, Els, Isabel, Eleonora, Lydia, Eva, Karin, Leen, Nina, Lut, Chris.

tel. parochiesecretariaat/dekenij:

09 348 17 85

tel. administratie:

0496 72 53 43 (Karin Van Damme)

tel. coordinatie:

0497 41 35 07 (diaken Chris Geerts)

e-mail: catecheselokerenmoerbeke@gmail.com



