
                
      

VORMSELCATECHESE  2024-2025 
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Nieuwsbrief 3                                                                 8 december 2024: 2de adventszondag 
 
Beste ouders van/en vormelingen 2025 
 
Het vormseltraject is nu echt uit de startblokken geschoten... Maar het wordt geen sprint - 
veeleer een groei in het geloof en in het christen-worden... stap-voor-stap naar het bijzonder 
moment van het vormselsacrament op 17 mei. 
 
Zondag 1 december was een fijne catecheseontmoeting en ervaring voor kinderen en 
volwassenen. Allen hebben er deugd aan beleefd, zo blijkt. U kan hierover een artikel lezen en 
foto’s bekijken op de parochiale website en in het parochieblad. Aan het catechesebord in de 
kerken worden enkele foto’s geafficheerd. 

 
      

     
                ©Els Wylock 

 
Ondertussen lopen de aanmeldingen voor de engagementen vlot binnen. Omdat we niet alle 
vormselkandidaten een plaats kunnen geven nodigen we u uit om zelf een eigen initiatief te 
nemen of te steunen. 
Een mogelijkheid is ook om lid te worden van het kinder- en jeugdkoor ‘De Pepernoten’: 

 Neem contact met catechiste-dirigente Isabel Gelaude 

tel. 0478 99 19 20 

           e-mail: kinderkoor_lokeren@hotmail.com 



Een andere optie is om maandelijks de taak van misdienaar op te nemen in één van de 
parochiekerken: op zaterdag om 18.00 u. in de Sint-Laurentiuskerk, op zondag om 9.00 u. in 
de kerk van Eksaarde of Moerbeke en om 10.30 u. in de Sint-Annakerk van Heirbrug. Laat het 
ons weten. 

   
 
Voor toekomstige vormelingen die willen meewerken in de kerstviering met de bewoners van 
de zorginstelling Emiliani op vrijdag 27 december om 15.30 u. in de Sint-Laurentiuskerk: geef 
jullie tijdig op! Er zijn 15 medewerkers mogelijk. 
Goed om weten: dat we met de deelnemers samenkomen in de dekenij (Kerkplein 4) op 
woensdag 18 december om 14.00 u. om gedurende een halfuurtje wat uitleg te geven. Ook 
(groot)ouders zijn zeker welkom! 
 
Mogen we nog eens extra uw aandacht vestigen op: 
1° de opdracht in verband met de kerstwensen en -stukjes die we na Kerstmis aan onze 
bewoners in de rusthuizen willen bezorgen; 
2° de naamopgave in het 2de en 3de weekend (14-15 december) van deze adventstijd. 
Lees nieuwsbrief (2). 
 
Met rasse schreden gaan we richting Kerstmis: woensdag 25 december. 
We nodigen u allen uit om een kerstmisviering mee te maken: 
- op de vooravond van Kerstmis: dinsdag 24 december om 18 u. in de Sint-Laurentiuskerk 
- op woensdag 25 december om 9 u. in de Sint-Antonius-Abtkerk van Moerbeke 
- op woensdag 25 december om 10.30 u. in de Sint-Anna-Heirbrugkerk. 
 
Paus Franciscus zal op kerstavond het ‘Heilig Jaar’ openen in Rome. In onze parochie willen 
we dit doen op zaterdag 28 december om 20 u. in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Doorslaar. 
Daartoe nodigen we speciaal de vormelingen en hun familie uit om dit Jubeljaar als ‘Pelgrims 
van Hoop’ mee te beleven. 

       
Meer info nodig of een vraag ? Contacteer ons gerust. 
Namens de catecheseploeg: 
Maria, Rony, Els, Isabel, Eleonora, Lydia, Eva, Karin, Leen, Nina, Lut, Chris. 
tel. parochiesecretariaat/dekenij: 09 348 17 85 

e-mail: parochie.lokerenmoerbeke@bisdomgent.be 

tel. administratie: 0496 72 53 43 (Karin Van Damme) 

tel. coördinatie: 0497 41 35 07 (diaken Chris Geerts) 

e-mail: catecheselokerenmoerbeke@gmail.com 

http://catecheselokerenmoerbeke@gmail.com

