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Vind je een foutje of een vergetelheid? Bedankt om het ons te laten weten! 

Rudolf  | 0473 97 28 26 | rudolf.van.eyndonck@telenet.be 

 
 

V.U. Theo Decker, Berchemstadionstraat 8, 2600 Berchem 
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Heer Jezus, we bidden 
voor een echte christelijke, 

levende en vreugdevolle gemeenschap. 

 
Kom met uw Heilige Geest 

en waai over onze geloofsgemeenschap! 
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HIER GEBEURT IETS 

 
Waw, hier gebeurt iets! Hier gebeurt zelfs veel! Die gedachte zal wel bij je 

opkomen wanneer je door dit boekje bladert. En zo is het ook. Alle aspecten van 

het gelovig leven en samenleven zie je hier: vieren en bidden, catechese en 

vorming, zorg en inzet voor kansarmen, opbouw van een hartelijke 
gemeenschap… Je komt veel namen tegen van mensen die zich met hart en ziel 

inzetten, en hier en daar lees je: ook jij bent welkom, want we hebben mensen 

nodig zoals jij. Ben je bereid om een steentje bij te dragen, volgens je eigen 

mogelijkheden?  
 

Maar ook al zijn het allemaal mensen die de handen uit de mouwen steken, 

uiteindelijk komt het niet van ons. ‘Als de Heer de woning niet bouwt, werken de 

bouwers vergeefs’, zegt psalm 127 terecht. De geloofsgemeenschap en het 
kerkgebouw zijn toegewijd aan de Verrezen Heer. De Verrezene is door het leven 

en de dood heen gegaan. Hij weet dus alles. Sindsdien is Hij niet meer tegen te 

houden. Hij is het die in ons aan het werk is. En waar Hij bezig is, is er leven, 

zinvolheid en vreugde.  
 

Van harte welkom in de geloofsgemeenschap van de Verrezen Heer! 

 

De pastores Maguy, Kristin, Theo en Paul. 

 

 

 

 
© Koen Thomeer 
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BASISINFORMATIE PAROCHIE 

Onze parochie maakt deel uit van de Pastorale Eenheid Heilige Damiaan 
 

Kerkgebouw: Berchemstadionstraat 8, 2600 Berchem 

Website: www.deverrezenheer.be 

E-mail: par.dvh@skynet.be 

 

Vieringen 

Maandag - - 
Dinsdag 9.30 u. Weekviering 

Woensdag 9.30 u.  

Donderdag 9.30 u.  

Vrijdag 9.30 u.  
Zaterdag 16.30 u. Zondagsviering 

Zondag 10.30 u.  

 

Maandelijkse aanbidding 
iedere eerste vrijdag van de maand 

na de weekviering van 9.30 tot 10.30 uur en van 20 tot 21 uur 
(zie ook blz. 14 en 15) 

 

Biechtgelegenheid 
Voor of na de eucharistievieringen of na afspraak 

(zie ook blz. 13) 

 

Misintenties 
Aanvragen in de sacristie voor of na de vieringen 
of via diaken Theo Decker 

of via koster Mamitsho Makiadi Makanzu 

 

 
Pastoor-deken Ronald Sledsens  

Priester Paul Delmé 
0472 23 96 88 

paul.delme@karmelberch.be 

Diaken Theo Decker 
0472 85 72 50 

par.dvh@skynet.be 

Pastores 
Kristin Huybrechts 0475 94 75 20 

Maguy Janssens 0486 45 95 20 

Koster 
Mamitsho 0485 87 53 36 

Makiadi Makanzu par.dvh@skynet.be 

Organist-titularis Ann Wuyts 
0475 89 24 57 
ann.wuyts55@gmail.com 
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Permanentie 

Diaconaal huis De Verrezen Heer 

Kanunnik Peetersstraat 77 bus 4, 2600 Berchem 

Op afspraak via diaken Theo Decker | 0472 85 72 50 
 

Weekkapel 

De meeste weekvieringen vinden plaats in de weekkapel. Je kan er ook terecht 

voor stil gebed. 

 
In de kapel kan je voor een vrije bijdrage een devotiekaarsje branden bij het 

Mariabeeld en een boodschap aan Maria neerschijven in het intentieboek. Je kan 

er ook noveenkaarsen branden (te bekomen in de sacristie voor vijf euro). Tijdens 

het jubeljaar gebruiken we de kaarsen met het logo van Pelgrims van Hoop, 
nadien met het nieuwe logo van onze parochie. 

 

Paviljoentje 

Het paviljoentje inclusief keukentje kan gehuurd worden voor vergaderingen of 

voor een feestje. 
Info en verhuur: Mamitsho Makiadi Makanzu | 0485 87 53 36 

 

Lectoren 

Wens je opgenomen te worden in het team van lectoren voor de 

zondagsvieringen?  
Neem contact op met: Hilde Verstrepen | 0479 49 65 12 

  hilde.verstrepen@skynet.be  

   

Kerk & leven (parochieblad) 

Kerk & leven wordt uitgegeven door Otheo, zowel op papier als digitaal. Otheo 
staat in voor het beheer van de abonnementen, ook voor de hernieuwing van 

lopende abonnementen. Dit gebeurt dus niet langer via onze parochie. 

Voor info:  www.otheo.be/abonneren 

   Klantendienst Otheo| 03 210 08 30 | abonnementen@otheo.be 
 

We werken samen met onze buurparochie Heilig Sacrament. 

Teksten: Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 
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Giften 

Tijdens de vieringen wordt geen omhaling gehouden. Bij het buitengaan van de 

kerk kan je een bijdrage (het stoelgeld) in het mandje leggen. De opbrengst wordt 

verdeeld over parochie en kerkfabriek. Nu en dan wordt een bijzondere omhaling 
gehouden in opdracht van het bisdom. Vrijwilligers staan dan met een mandje 

aan de uitgang.  

 

• Eenmaal per jaar organiseren we een materiële offergave. Bij het 
binnenkomen van de kerk kan je met een vrije bijdrage een benodigdheid 

voor de vieringen (kaars, hostie, wijn, wierook, kruisjes, …) meenemen. 

Bij het begin van de offerande breng je deze gave naar voor.  

 
• In de ontmoetingsruimte vind je offerblokken voor de bloemen voor het 

altaar, voor de kansarmen in onze eigen parochie en voor (het onderhoud 

van) de kerk. In de kerk zelf staan er ook nog drie offerblokken voor het 

stoelgeld. 

 
• Eenmaal per jaar organiseren we een bijzondere omhaling voor de 

bloemen in de kerk (in 2025 op 8 en 9 november). Met jullie bijdragen 

zorgt het bloementeam kunstig en doordacht voor de versiering van de 

kerk. 
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Je kan een gift ook overmaken op een rekening: 

 

 

WIL JE EEN GIFT DOEN ALS BIJDRAGE IN DE 

ONDERHOUDS- EN ENERGIEKOSTEN VAN DE KERK, 

VOOR DE BENODIGDHEDEN VOOR DE UITOEFENING 

VAN DE EREDIENST,…? 

 Rekeningnummer: BE64 0910 0102 0852 

 op naam van: Kerkfabriek De Verrezen Heer 

 met vermelding van: gift aan kerkfabriek 

 
 

 

 

WIL JE EEN GIFT DOEN ALS BIJDRAGE VOOR DE 

GLOBALE WERKING VAN DE PAROCHIE, VOOR 

KANSARMEN, GEBEDSKAARTEN, 

SCHRIFTLEZINGEN…? 

 Rekeningnummer: BE80 7310 1139 8077 

 op naam van: Diaconaal huis Klaverblad 

 met vermelding van: de bestemming van de gift 

  
 OF Rekeningnummer: BE95 7380 4198 5258 

 op naam van: SVA 1096A BER DE VERR HEER P 

 met vermelding van: de bestemming van de gift 

 
 

 

 

WIL JE EEN GIFT DOEN DIE TEN GOEDE KOMT VAN 

ONZE MISSIONARISSEN ANITA EN GUIDO? 

 Rekeningnummer: BE45 4032 5205 6189 

 op naam van: Eigen Missie 
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Muziek tijdens de vieringen 

Op zon- en feestdagen begeleidt onze organist-titularis Ann Wuyts de 

eucharistievieringen met orgelspel en zang. Ieder jaar zetten we haar rond het 

feest van St-Cecilia dankbaar in de bloemetjes. 
 

Sedert enkele jaren hebben we een gemeenschapskoor met wisselende 

instrumentale begeleiding. Het bestaat uit vrijwilligers die iedere eerste zondag 

van de maand (de gemeenschapszondag) de eucharistieviering opluisteren met 
Stefaan of Rafaël als dirigent. Een uurtje voor de viering komen ze samen om in 

te zingen. 

 

Zin om mee te zingen of spelen? Neem contact op met: 
Stefaan Mattys | samenzingen@deverrezenheer.be 

 

We zijn ook verheugd om bij bijzondere gelegenheden beroep te kunnen doen op 

sopraan Cristel De Meulder.  

 
We zorgen ervoor dat alle zondagsvieringen muzikaal ondersteund worden. Is er 

geen organist of koor (zoals op zaterdag), dan doen we beroep op het CD-

muziekteam. Dat geldt ook voor de uitvaarten. 
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Vrijwilligers 

Een parochie kan niet zonder vrijwilligers. 

Vol dankbaarheid voor hun inzet vermelden wij hen graag in deze gids. 
 

 
Liturgisch overleg Ellen, Maguy 

Muziek en zang 

Orgelmuziek: Ann 

Gemeenschapskoor o.l.v. Rafaël en Stefaan 

CD-muziek: Jean-Louis, Luc, Rudolf 

Lectoren 

Zondagsvieringen: Betti, Eddy, Ellen, Hilde C, 
Hilde V, Klaartje, Maria, Paul 

Weekvieringen: Eddy, Paul 

Gemeenschapszondag: Eline, Marion, Philippe 

Begrafenissen: Christophe, Eddy, Hilde, Luc, Paul 

Misdienaar/acoliet An-Sofie, Erik, Jean-Marie, Ruth 

Aanbiddingen 

Claudine, Eddie, Elisabeth, Ellen, Jean-Louis, 

Jeanine, Klaartje, Marie-Claude, Olivier, Paul, 
Rafaël, Reinoud, Sara, Stefaan 

Kinderwoorddienst Eline, Lotte, Zofia 

Bloemen in de kerk 
Alberte, Hannelore, Hendrik, Klaartje, Marie-

Louise 

Schakel-Samana 

Schakeltrekkers: Erna, Gilberte, Jee, Lieve, 

Lutgard, Marie-Louise, Michel, Mieke, Rudolf, 

Stef, Theo 

Missiewerking Clarisse, Gerda, Jee, Mieke, Stef 

Open deur paviljoentje Erna, Jee, Lutgard, Marie-Louise, Michel 

Koffiezondag Lutgarde, Marijke, Rudolf 

Gemeenschapszondag 
Dirk, Eline, Elisabeth, Erik, Jean-Louis, Luc, 
Machteld, Marie-Claude, Marjolijn, Philippe, 

Rafaël, Reinoud, Rudolf, Sara, Stefaan, Zofia 

Groenteam 
Dirk, Hendrik, Jean-Louis, Luc, Marie-Claude, 

Rudolf, Stanny  
 

Vergeten we zeker niet: 

het groen-, kerk- en kapelteam van klusjesdag 23 november 2024 

en nog vele anderen die (sporadisch) een handje toesteken. 

 

En vergeten we vooral niet iedereen 

voor wie al deze vrijwilligers zich inzetten: 

jij die een viering bijwoont of deelneemt aan een activiteit.  
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Plaatselijke kerngroep (PKG) 

Opdracht 
Onze parochie maakt deel uit van de Pastorale Eenheid Heilige Damiaan. De 

verantwoordelijkheid voor de werking van een pastorale eenheid berust bij een 

team dat het eigenlijke beleidsorgaan ervan vormt. Het team wordt benoemd door 
de bisschop voor een periode van zes jaar en staat borg voor een 

gemeenschappelijke pastorale visie en aanpak. 

 

In elke parochie kan best een plaatselijke kerngroep (PKG) van bezielde en 

geëngageerde trekkers actief zijn, met kennis van de lokale gevoeligheden, 
behoeftes, tradities, sterktes en zwaktes. In verbondenheid met de pastorale 

eenheid biedt de kerngroep aan de plaatselijke gemeenschap zowel de dagelijkse 

spirituele als materiële ondersteuning op het gebied van gemeenschapsvorming, 

verkondiging en catechese, liturgie en gebed, diaconie en solidariteit.  
 

De leden van de plaatselijke kerngroep worden niet benoemd door de bisschop. In 

tegenstelling tot het vroegere parochieteam is de kerngroep geen onafhankelijk 

orgaan. 
 

Samenstelling en werking 
De plaatselijke kerngroep bestaat vandaag uit volgende vier leden: Theo Decker, 

Jean-Louis Luyckx, Stanny Scheipers en Rudolf Van Eyndonck. De kerngroep wordt 

geleid door onze diaken Theo Decker.  

 
Onze plaatselijke kerngroep is geen verkozen orgaan. Er is een grote nood aan 

jonge gemotiveerde kandidaten om de werking in de toekomst mee te helpen 

verzekeren. Misschien iets voor jou?  

 

De kerngroep vergadert minstens tweemaandelijks. Kleinere beslissingen kunnen 
ook informeel in onderling overleg genomen worden. In bijzondere gevallen 

worden leden van onze geloofsgemeenschap uitgenodigd op de vergadering met 

het oog op overleg en advies. 

 
De leden van de kerkraad worden jaarlijks uitgenodigd op een vergadering met de 

plaatselijke kerngroep. Zo is er overleg tussen de twee organen met eigen 

verantwoordelijkheden voor de werking van de parochie.  

 

Contact 
Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 
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Kerkfabriek en kerkraad 

Kerkfabriek De Verrezen Heer te Berchem (VL - Antwerpen) 

Ondernemingsnummer 0211.504.837 

Berchemstadionstraat 8, 2600 Berchem 
 

Opdracht en werking 
In elke parochie is er een kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad.  

De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. 

De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de 

uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk 
maken. 

De kerkfabriek is belast met het onderhoud en de bewaring van de kerk of kerken 

van de parochie en met het beheer van de goederen en gelden die eigendom zijn 

van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de 
parochie. 

 

De kerkraad bestaat uit vijf leden en de door het erkend representatief orgaan 

(het bisdom) aangestelde verantwoordelijke van de parochie of zijn vervanger, 
die er van rechtswege deel van uitmaakt. 

De kerkraad wordt om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd in de loop van de 

maand april. De door het erkend representatief orgaan aangestelde 

verantwoordelijke van de parochie maakt de vacatures bekend en organiseert een 

oproep tot kandidaten binnen de parochie. 
De kerkraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren 

het vereisen en ten minste éénmaal per kwartaal. 

 

Samenstelling 
De kerkraad bestaat vandaag uit volgende vijf leden: Frank Gysen, Hendrik Harre, 

Hans Hemeryck, Kristin Huybrechts en Dirk Ogiers. 
De door het erkend representatief orgaan aangestelde verantwoordelijke van de 

parochie is Theo Decker. 

De eerstvolgende gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad heeft plaats in april 

2026. Er is een grote nood aan nieuwe en gemotiveerde kandidaten om de 
werking van de kerkraad in de toekomst mee te helpen verzekeren. 

Misschien iets voor jou?  

 

Contact 
Frank Gysen | 0475 23 53 45 | kerkraad@deverrezenheer.be 
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LITURGIE EN GEBED 

 

Sacramenten 

 
Het doopsel: de geboorte tot het nieuwe leven in Christus 
Het doopsel is het fundament van heel het christelijk leven. Door het doopsel 

word je opgenomen in de kerkgemeenschap. 

 
Minstens twee maanden op voorhand aanvragen bij diaken: 

Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 

 
Het vormsel: ontvangst van de vurige liefde van de Heilige Geest 
Het vormsel vervolmaakt de doopgenade. Het staat voor het doopsel met vuur, de 

Heilige Geest. Het vormsel bindt de vormeling hechter met de geloofsgemeen-
schap en de Kerk. Het is het begin van een groots levensavontuur met Jezus. 

 

De vormselvoorbereiding en -viering wordt georganiseerd door onze Pastorale 

Eenheid Heilige Damiaan. Op 17 september 2025 om 20 uur is er in de kerk van 
Pius X (Groenenborgerlaan 214, Wilrijk) een infoavond. 

 

Info: Luc Van Laerhoven | 03 230 34 51 | 0477 95 34 50 

 luc.vanlaerhoven@scarlet.be 

 
De eucharistie (Heilige Communie): onze ontmoeting met Jezus 
De eucharistie is het hart en het hoogtepunt van het leven van de Kerk. We komen 

samen om God te loven en te danken. We vieren dat Jezus verrezen is. Hij is voor 

ieder van ons het levende brood dat uit de hemel neerdaalt. Het brood in de 

eucharistie heeft een heel diepe betekenis. Het is immers het Lichaam van 
Christus. Wie ervan eet, doet dit tot Jezus ’gedachtenis. Meer nog dan een 

aanraking door God, is de communie een eenwording met Hem. 

 
Misintenties: 
Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 

Of koster Mamitsho Makiadi Makanzu  (voor of na de vieringen in de sacristie) 

 

Communie aan zieken: 

Na afspraak met diaken Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 
 

Eerste communie in samenwerking met de scholen H. Familie, Leopold III, 

Fruithof en Het Avontuur. 

Info: Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 

mailto:luc.vanlaerhoven@scarlet.be
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Het sacrament van de verzoening (biecht): Jezus toont ons zijn 

barmhartigheid 
Na een gewetensonderzoek belijden we bij de priester onze tekortkomingen. We 

hebben hier oprecht spijt (berouw) over. God zal ons dan vergeving van onze 

zonden schenken. De priester zal ons een kleine boetedoening opleggen. Iedere 
biecht bewerkstelligt een bekering in ons. Het is Gods verzoenende liefde die ons 

geschonken wordt. 

 

Het sacrament van de verzoening is mogelijk in onze kerk: 

• voor of na de eucharistievieringen of na afspraak 
• iedere eerste vrijdag van de maand tijdens de aanbidding van 20 tot 21 uur 

• in de week voor Kerstmis en Pasen wordt een biechtviering gehouden met 

individuele biechtgelegenheid 

 
De ziekenzalving: Jezus komt je zalven 
Dit sacrament toont de nabijheid van Jezus voor de zieken. In naam van Jezus 

wordt de zieke gezalfd. Het sacrament sterkt en heelt de zieke of oudere in zijn of 

haar kwetsbaarheid. De ziekenzalving kan meermaals ontvangen worden, tot vlak 

voor de dood. 

 
Neem contact op met diaken Theo Decker | 0472 85 72 50| par.dvh@skynet.be 

 
Het huwelijk: de verbintenis tussen man en vrouw om te leven naar 

Jezus’ liefde en trouw 
God zelf bezegelt en bekrachtigt het ja-woord van beide echtgenoten. Deze zegen 

schenkt hen de genade elkaar te beminnen met de liefde waarmee Christus zijn 

Kerk bemint. 
 

Minstens drie maanden op voorhand wordt het huwelijksdossier opgemaakt. 

Aanvragen bij diaken Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 

 

Voor gehuwden biedt de Gemeenschap Chemin Neuf ook “Kana” aan: een week, drie 
weekends of een traject van één jaar om je liefdesrelatie te verdiepen en te doen 

groeien.  

Voor info: 

Philippe Van der Sande | 0486 31 87 20 | philippe.vandersande@skynet.be 
Marjolijn Van Beek | 0492 82 06 74 | marjolijn.vanbeek@skynet.be  
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Maandelijkse aanbidding 

 
Sinds vijftien jaar bestaat in onze kerk de devotie tot het Heilig Hart van Jezus, 

zoals Jezus vroeg aan de heilige Margaretha-Maria Alacoque in Paray-le-Monial in 
de zeventiende eeuw. 

 

Elke eerste vrijdag van de maand is er een ochtendaanbidding na de 

eucharistieviering. En er is een avondaanbidding van 20 tot 21 uur. Tijdens de 
aanbidding is er biechtgelegenheid. 

 

Jezus heeft ons zo lief en uit zijn Hart stromen zoveel genaden. Wij willen zijn 

liefde beantwoorden met onze wederliefde en zijn genaden dankbaar ontvangen 
tijdens een stille aanbiddende ontmoeting van Hart tot hart … 

 
Gebedsgroep “Leven in de Goddelijke Wil” 
In elke gebedsgroep van het “Leven in de Goddelijke Wil” worden de Geschriften 

beschouwd van de Italiaanse mystica en Dienares Gods Luisa Piccarreta (1865-

1947).  Jezus schenkt aan Luisa – en aan ons – uitvoerig onderricht om te  
begrijpen wat de lofprijzing na de consecratie ten diepste betekent: “Door Hem en 

met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, 

in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.” De 

Geschriften nodigen ons uit om te groeien naar een overgave waarbij we steeds 
meer onze eigen wil loslaten en ons overgeven aan Gods wil. 

 

Bijeenkomst : elke eerste zondag van de maand in de kerk van 19 tot 21 uur.                                                                                            

Info: klaartje van de Velde | 0494 29 85 62 | klaramariavandevelde@hotmail.com 

 
“De 24 Uren van de Passie van Jezus” 
Sedert 2024 organiseren de gebedsgroepen van het “Leven in de Goddelijke Wil” 

een doorlopende aanbiddingswake met meditatie van “De 24 Uren van de Passie 

van Jezus.” 

 
Deze wake gaat door in de kapel van onze kerk van Witte Donderdag 17 uur tot 

Goede Vrijdag 17 uur met voortdurende aanbidding van het Heilig sacrament. 

Voor de meditatie worden de Geschriften van Luisa Piccarreta ter beschikking 

gesteld. 

 
Info: klaartje van de Velde | 0494 29 85 62 | klaramariavandevelde@hotmail.com 

 Marie-Claude van Cutsem | 0486 72 30 24 | mcl.luyckx@telenet.be 

  

mailto:mcl.luyckx@telenet.be
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Eucharistische aanbidding 

 

‘Eucharistische aanbidding’ komt in elke eucharistieviering voor. Tijdens het 

eucharistisch gebed spreekt de priester de woorden uit die de hostie consacreren 
tot het Lichaam van Christus en toont hij deze geconsacreerde hostie aan de 

gelovigen, die deze in stilte vereren. 

 

Zeer vroeg ontstond bij het volk de behoefte om langer bij de heilige hostie – of 
het Heilig sacrament –  te vertoeven. Zo wordt tot op vandaag de  geconsacreerde 

hostie in een monstrans op het altaar geplaatst voor een moment van aanbidding. 

 

Tijdens deze stille aanbidding heeft een dialoog van liefde plaats tussen Christus, 
aanwezig in het Heilig sacrament en de gelovige. Deze laatste vereert Jezus, drukt 

uit wat in zijn hart omgaat, dankt, looft en bemint zijn God. Christus deelt 

overvloedig van zijn genade uit: troost, vergeving, kracht, licht en vooral zijn 

onvoorwaardelijke liefde. 

 
De H. Teresa zegt over de aanbidding: ‘De tijd die je doorbrengt in aanbidding 

verdiept je band met Jezus en maakt je ziel mooier in de hemel. Het draagt bij tot 

de vrede op aarde.‘              

 

Venite Adoremus 
Onze geloofsgemeenschap sluit zich jaarlijks aan bij het Aanbiddingsfestival 
Venite Adoremus: over heel België organiseren gelovigen aanbidding van het 

Heilig sacrament gedurende de 10 dagen vóór het hoogfeest van Christus Koning. 

Ook voor Sacramentsdag heeft een aanbiddingsdag plaats in onze kerk. 

 
Contactpersoon voor Venite Adoremus voor het bisdom Antwerpen en voor het 

Venite Adoremus team van De Verrezen Heer: 

Info:  Claudine Gunzburg | 0496 55 97 26 | claudine.gunzburg@telenet.be  

 www.veniteadoremus.be/nl 
 

Gebedsgroep “De bron van levend water – La source d’eau vive” 
We vormen met zeven leden een gebedsgroep en komen sinds september 2020 

iedere dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur samen in de kapel. Als kenmerk hebben we 

de spiritualiteit van de Charismatische Vernieuwing. De voertaal is Frans, maar 

een passieve kennis volstaat. Een persoonlijk gebed kan men in het Nederlands 
brengen. Wie zin heeft om kennis te maken is van harte welkom!  

 

Info: Marie-Clémence Van den Broeck | 03 677 35 96   

mailto:claudine.gunzburg@telenet.be
http://www.veniteadoremus.be/nl
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Maria-verering 

 
In onze kerk wordt de verering van Maria sterk beleefd. We zijn ons diep bewust 

van de liefdevolle zorg en bescherming die onze Hemelse Moeder schenkt aan elk 
van haar kinderen. Daarom is er bijzondere aandacht voor de Maria-maanden en 

de Maria-feesten.  

 

In de meimaand en de oktobermaand nodigen we in de week iedereen uit tot het 
bidden van een rozenhoedje na elke eucharistieviering. Voor de vieringen van de 

zondag bidden we één tientje voor de eucharistie.  

 

Het is ook een vaste gewoonte dat wij tijdens alle zondagsvieringen na de 
communie het Weesgegroet zingen. 

 

Het hoogfeest van Maria-Tenhemelopgenomen op 15 augustus is een hoogtepunt 

in onze Maria-verering. Naar een aloude traditie wordt iedereen uitgenodigd om 
zelf bloemen mee te brengen om rond het Mariabeeld te plaatsen. 

 

In de weekkapel kan men altijd een kaarsje branden en een boodschap aan Maria 

neerschrijven in het intentieboek. 

 
Wij wensen ook de jaarovergang biddend door te brengen met en voor onze 

moeder Maria door een rozenhoedje te bidden voor de eucharistie van het feest 

van de Moeder Gods. 

 
We hebben ook bedevaartstradities:  

de jaarlijkse bedevaart naar de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesgrot te Edegem 

met Schakel-Samana en de bedevaarten naar Banneux en Beauraing.  

Voor info: 
Banneux (vijfdaagse): Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 

Beauraing (daguitstap): Michel De Raedt | 03 449 56 54 

 

Relatiezegening 

 
Koppels die het sacrament van het huwelijk om de één of andere reden niet 

(meer) kunnen ontvangen (bv. na een scheiding of koppels van hetzelfde 

geslacht) kunnen een pastorale zegening ontvangen in een gebedsmoment 

waarbij ze God vragen om hun engagement van liefde en trouw te zegenen en te 
bestendigen. 

 

Info: Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 
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VERKONDIGING EN CATECHESE 

 

Leesgroep Oud Testament 

 
Op vraag van het bisdom begonnen we zes jaar geleden onder impuls van Kristin 

samen met de parochie Heilig Sacrament met een leesgroep waarbij we 
maandelijks telkens een viertal hoofdstukken lazen uit het boek Handelingen van 

de Apostelen en dat in contemplatieve dialoogvorm. 

 

Het enthousiasme van de leesgroep was zo groot dat we aansluitend op de lezing 
van de Handelingen begonnen met de Paulusbrieven, gevolgd door de andere 

katholieke brieven. 

 

Intussen zijn we in het Oude Testament gestapt. We lezen nu maandelijks of een 

psalm, of enkele hoofdstukken uit het boek Prediker. Omdat dit moeilijkere 
werken zijn laten we ons wel begeleiden door commentaren hierop geschreven 

door de benedictijn Benoît Standaert. We doen wel verder in contemplatieve 

dialoogvorm: we zeggen tegen mekaar wat ons geraakt heeft, zonder in discussie 

te gaan.  
 

Intussen is er in al die jaren al wel heel wat vertrouwelijks met mekaar 

gewisseld. De leden voelen mekaar goed aan, en door samen te leggen kan de 

tekst je ook af en toe nog meer raken. De ander trekt je aandacht op zaken die jij 
zelf niet had opgemerkt. Al vaak hebben we daar de Heilige Geest echt aanwezig 

gevoeld en zo keer je ‘gevoed’ terug huiswaarts. Wat een rijkdom! 

  

De sessies gaan telkens op donderdag door in De Verrezen Heer aansluitend op de 
viering van 9.30 uur. We starten dus concreet rond 10 uur. 

  
Info: Kristin Huybrechts | 0475 94 75 20  

 Theo Decker | 0472 85 72 50 

 

Catechese jongeren 

 
De voorbereiding van de eerste communie gebeurt door onderwijzend personeel 

van de scholen H. Familie, Leopold III, Fruithof en Het Avontuur. 
 

De vormselcatechese wordt georganiseerd door onze Pastorale Eenheid Heilige 

Damiaan. 

 
Zie ook bladzijde 12.  
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Vormingstraject  

“De Bijbelse wortels van de eucharistie” 

 

 
 
Tijdens het werkjaar 2025-2026 bieden we vanuit De Verrezen Heer een nieuw 

vormingstraject aan, ditmaal over de Bijbelse wortels van de eucharistie. 
 

Het vormingstraject zal doorgaan op elke tweede dinsdagavond van de maand.  

Dat geeft concreet het volgende overzicht van data: 9 september, 14 oktober, 11 

november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei. 
Elke bijeenkomst begint om 20 uur en duurt tot maximum 22 uur en heeft plaats 

in het Paviljoentje in De Verrezen Heer. 

 

Elke bijeenkomst zal de volgende structuur hebben: inleiding en vorming over 

voornamelijk de Bijbelse wortels van de eucharistie door broeder Paul (30 à 40 
min), mogelijkheid tot vragen (15 min) en deelmoment over één of twee hieraan 

gerelateerde vragen over God in ons dagdagelijkse leven in deelgroepen (30 à 40 

min) en afsluitend gebed met mogelijkheid tot delen van intenties. 

Wie deelneemt, neemt in principe voor een jaar deel. 
 

Inschrijven of meer informatie?  

Eline Hoogmartens | eline@hoogmartens.com  

 
Laten wij alvast bidden voor een andermaal verrijkend en 

gemeenschapsvormend jaar! 

 
De Paulusavonden, bezinning rond de door pater Paul zorgvuldig gekozen en 

uitgebreid toegelichte fragmenten uit de brieven van Paulus, leerden mij/ons met 

(ver)nieuw(d)e ogen kijken naar dit Bijbelgedeelte. 

De serene sfeer, de openheid, de eerlijkheid en de veiligheid van de besloten 

gespreksgroep achteraf waren een verrijking voor mijn geloof en een handvat voor 

mijn geloofsbeleving in het leven van elke dag. 
-Machteld Van Hulle-  

mailto:eline@hoogmartens.com
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DIACONIE EN SOLIDARITEIT 

 

Missiewerking 

 
Als geloofsgemeenschap zijn wij geroepen om niet alleen zorg te dragen voor 
elkaar, maar ook onze blik te richten op de wereld buiten onze grenzen. De 

missiewerking van onze geloofsgemeenschap, die gestart is vanaf het begin van 

onze parochie,  is een concrete uitdrukking van ons geloof in solidariteit, 

rechtvaardigheid en liefde voor de naaste, waar die zich ook bevindt. Vanuit de 

blijde boodschap van het Evangelie willen we mensen ondersteunen die leven in 
moeilijke omstandigheden, vaak ver van hier. Dat doen we door:  

Gebed en verbondenheid: We dragen missionarissen en lokale 

kerkgemeenschappen wereldwijd in ons gebed. Hun verhalen en engagement 

herinneren ons eraan dat we deel uitmaken van een universele Kerk. 
Praktische hulp en solidariteit: Via acties, collectes en inzamelingen 

steunen we op dit moment Anita en Guido Goossens, zus en broer van Jee. 

Beiden zijn werkzaam in Chili.  

Missiewerking is dus geen losstaand onderdeel van ons kerk-zijn, maar een 
wezenlijk aspect ervan. Het daagt ons uit om met open ogen en een warm hart 

het Evangelie te leven, wereldwijd. 
 

Info: Gerda Demuys – Van Meerbergen | 0479 49 86 64 

 Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 

 

Broederlijk delen en Welzijnszorg 

 
Ieder jaar wordt een kerstmarkt georganiseerd.  
Info: Gerda Demuys – Van Meerbergen | 0479 49 86 64 

 Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 

 

Sint-Vincentiusvereniging 

 
In samenwerking met de buurtparochies Sint-Hubertus en Sint-Willibrordus zorgt 

de Sint-Vincentiusvereniging voor de kansarmen. Om de veertien dagen zorgen 

we voor voedselbedeling. Tijdens de advent kunnen niet bederfbare 
voedingswaren naast de adventskrans geplaatst worden voor bij de 

voedselbedeling. Met Kerstmis houden we een bijzondere omhaling voor de 

kansarmen. 
 

Info: Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be   
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’t Verzetje 

 

’t Verzetje richt zich op mensen die wat eenzamer in het leven staan of het 

financieel moeilijker hebben. Iedere maand, op vrijdagavond, bieden wij hen een 
3-gangen maaltijd, bereid met groenten uit de volkstuintjes en klaargemaakt door 

een groep vrijwilligers van Posthof in de Patriottenstraat. 

 

We babbelen er gezellig met elkaar en proberen zo mekaar wat vriendschap en 
warmte te geven in onze vaak kille maatschappij.  

 

Af en toe maken we ook een cultureel uitstapje: we bezoeken een museum of 

nemen deel aan een concert. Een paar keren maakten we ook al een daguitstap. 
  

Via een WhatsApp groepje hebben de leden ook tussendoor contact met mekaar 

en groeit dit stilaan uit tot een vriendengroepje waarin nu al vier continenten 

vertegenwoordigd zijn. 

Nieuwe mensen uit de doelgroep zijn altijd welkom! 
 

Info: Kristin Huybrechts | 0475 94 75 20 | kristin.huybrechts@gmail.com 

 

Rouwzorg 

 

Rouw hoort bij het leven. Het verlies van een dierbare is een ingrijpende ervaring 

die diep raakt en tijd nodig heeft om te verwerken. In onze geloofsgemeenschap 

willen we er zijn voor mensen die rouwen – of het verlies nu recent is, of al 

langer geleden plaatsvond. 

Samen rouwen, samen dragen. We bieden ruimte voor troost, ontmoeting en 

gesprek. In een veilige omgeving kunnen mensen hun verhaal delen, stil zijn, 

bidden of gewoon aanwezig zijn. Niemand hoeft dit proces alleen door te maken. 

We bieden eenmaal per jaar op een vrijdagnamiddag in oktober en november een 
rouwgroep. Met Allerzielen houden we een herdenkingsviering. We zorgen voor 

een luisterend oor wanneer je daar behoefte aan hebt of individuele begeleiding 

op afspraak.  

Iedereen die een dierbare verloren is, ongeacht hoe lang geleden, is welkom. We 
zijn er voor alle soorten rouw en voor alle overtuigingen. 

 

Info: Theo Decker | 0472 85 72 50 | par.dvh@skynet.be 

 

 

  

mailto:kristin.huybrechts@gmail.com
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GEMEENSCHAPSOPBOUW 

Schakel-Samana 

 

Al vele jaren zorgt Schakel-Samana voor zieken en bejaarden in onze parochie. 

Vrijwilligers brengen een bezoekje, zorgen voor paas- en kerstwensen, 
organiseren samenkomsten en uitstapjes,… 

 

In mei houden we een Mariaviering aan de grot van Edegem, gevolgd door een 

gezellig samenzijn. In juni, juli en augustus gaan we ergens in de omgeving van 
Antwerpen een terrasje doen. In september houden we een mosselfestijn. 

Vrijwilligers zorgen voor vervoer. Iedere maandag organiseren we een gezellig 

samenzijn in het paviljoentje van de kerk (zie volgende bladzijde). 

 

Tweemaal per jaar houden wij een viering in de kerk: in oktober de ziekenviering 
en in februari het feest van de ontmoeting (naar aanleiding van Maria-Lichtmis). 

Na de viering is er dan koffie of thee met koffiekoek. Tweemaal per jaar 

organiseren we ook een informatienamiddag over gezondheid, zorg, cultuur of 

over je rechten. 
 

Info: Lutgard Bernaerts | 03 449 56 54 | 0476 48 60 63 | 

lutgard.bernaerts@gmail.com 

 

Open deur in ’t paviljoentje 

 

Wat is er leuker dan het weekend te verlengen met een wekelijks gezellig 

samenzijn met vrienden, vriendinnen en spelgenoten om te genieten in het 

Paviljoentje? 
 

De organisatie gebeurt volledig door vrijwilligers (Erna, Jee, Lutgard, Marie-

Louise en Michel) die u iedere maandag welkom heten van 14 tot 17 uur. Daar 

wordt dan naar hartenlust genoten met Rummikub-spelen, met kaartspelen en 

met babbelen. De organisatie gebeurt ook onder de vleugels van Samana, dat 
zorgt voor de verzekering, ook voor de vrijwillige chauffeurs die deelnemers gaan 

ophalen. Wij zorgen momenteel voor 20 tot 25 aanwezigen. 

 

Bij aankomst wordt 3 euro in het mandje gelegd. Dit wordt dan heel nuttig 

gebruikt om de aanwezigen te verwennen. Zo wordt om 14 uur een eerste koffie 
of thee met koekjes opgediend. Om 16 uur is er weer koffiepauze met gebak. Het 

restkapitaal wordt gebruikt om met Nieuwjaar iedereen te trakteren in het 

restaurant, met aperitief, lekkere maaltijd met dessert en koffie. In de loop van 

het jaar zijn er nog verschillende extra’s, met Pasen en sinterklaas. 
Nieuwkomers zijn van harte welkom!            Info: Michel De Raedt | 03 449 56 54 
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Koffiezondag 

 
Iedere laatste zondag van de maand wordt iedereen uitgenodigd om na de 
viering van 10.30 uur een koffie of thee – met een koekje – te komen drinken in 

het paviljoentje. Het is een goede gelegenheid om een praatje te slaan, je 

vreugdes en zorgen te delen of met elkaar kennis te maken. Inschrijven is niet 

nodig. Je mag een vrije bijdrage in het mandje leggen. 
Info: Marijke Compère | 0496 94 58 90 en Rudolf Van Eyndonck | 0473 97 28 26 
 

Joeps 

 
Een groep van jonge 55-plussers die samen leuke en gezellige dingen 

ondernemen, dat is Pulhof Joeps (JOng En op PenSioen), een submerk van Okra. 
 
We komen samen in het paviljoentje van De Verrezen Heer, elke derde 

woensdagmiddag van de maand voor een gezellige babbel met koffie en lekkers. 

Bij speciale feestdagen zoals Kerst, Nieuwjaar en Pasen is dat lekkers heel 

uitgebreid. En bij het begin van de zomer organiseren we ook een BBQ om de 
winter te vergeten. En af en toe nodigen we ook een spreker uit die ons wat komt 

vertellen over iets dat we kunnen bijleren. Op de laatste woensdagmiddag van de 

maand hebben we ook tekenles. Minstens 1 maal per maand organiseren we een 

uitstap, maar dat kan ook wel vaker gebeuren. We bezoeken vaak bijzondere 
tentoonstellingen in musea met gids of bezoeken musea op eigen houtje zonder 

gegidste rondleiding. Of we doen een gegidste wandeling in de buurt of iets 

verder weg. 

Info: 0472 85 72 50 | pulhof.okra@gmail.com  
 https://okra.be/antwerpen/pulhof-joeps-berchem/ 
 

Europascouts en -gidsen 

 
Bij de Europascouts en -gidsen doen we aan authentieke scouting in de geest van 

Baden Powell. We streven naar 5 doelstellingen die evenwichtig aan bod komen 

tijdens spel in de natuur: gezondheid en fysieke ontwikkeling, karaktervorming, 

zin voor het concrete, dienstbaarheid en christelijk geloof. Het doel van onze 
scouting is kinderen en jongeren vormen tot dienstbare, gelovige volwassenen, 

die zichzelf leren kennen, hun eigen weg kiezen en zich engageren in de 

maatschappij. Tijdens het werkjaar 2025-2026 sluiten de Antwerpse kinderen 

uitzonderlijk aan bij de groep in Leuven.  
 
Info: Eline Hoogmartens | 0496 89 26 16 | eline@hoogmartens.com 

 https://europascouts.suenens.me/ 
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Gemeenschapszondag 

 

De gemeenschapszondag is een initiatief vanuit de 

geloofsgemeenschap De Verrezen Heer te Antwerpen-
Berchem, waar we op elke eerste zondag van de maand 

concreet willen bouwen aan een levende katholieke 

geloofsgemeenschap. 

 
We willen een plaats creëren waar mensen vanuit heel de 

omgeving en van verschillende generaties en culturen zich 

thuis kunnen voelen en waar men de verrezen Heer 

persoonlijk kan ontmoeten in eucharistie, 
geloofsverdieping, ontmoeting en in het 

gemeenschapsleven. 

 

Kom en zie! 

 
Elke eerste zondag van de maand vieren we samen eucharistie en beleven we 

gemeenschap.  

Sommige zondagen wordt er in de namiddag vorming gegeven of een bijkomende 

namiddagactiviteit georganiseerd. Dit wordt dan vooraf gecommuniceerd via 
Kerk&Leven (parochieblad), onze website, tijdens de mededelingen in de kerk en 

de whatsapp-groep van de gemeenschapszondag (neem voor dit laatste contact op 

met Reinoud De Brant - reinoud.db@gmail.com). 

 

Algemeen verloop van een gemeenschapszondag: 
10.30 uur: Muzikaal opgeluisterde eucharistieviering met kinderwoorddienst. 
Ontmoet de verrezen Heer!  

11.30 uur: Ontmoeting en gedeelde maaltijd "5 broden en 2 vissen" in het 

paviljoentje naast de kerk, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om iets hartigs 

en/of zoet mee te nemen voor het buffet, waarvan iedereen vervolgens kan 
smullen! Drank wordt voorzien. 

13.30 uur: afsluitend gebed met mogelijkheid tot intenties in de kapel naast de 

kerk. 

 
Iedereen is van harte welkom! Geen inschrijving vereist. 

 

Zin om mee te werken? Spreek ons aan of mail naar de algemeen 

verantwoordelijke van de gemeenschapszondag: 

Reinoud De Brant | reinoud.db@gmail.com 
 

Zin om mee te zingen of spelen? Neem contact op met: 

Stefaan Mattys | samenzingen@deverrezenheer.be 
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Enkele getuigenissen over de gemeenschapszondag en het 

gemeenschapskoor: 
 

De gemeenschapszondag heeft ons geloof meer diepgang gegeven en - zoals het 
woord het zelf zegt - onze betrokkenheid op de parochie De Verrezen Heer merkelijk 

vergroot. 

We hadden het geluk onze vriendenkring te mogen uitbreiden met fijne, gelovige 

mensen. Dat doet enorm deugd. 

Zingend bidden is dubbel bidden. Het gemeenschapskoor brengt dit enthousiast in 
de praktijk. Dankzij de instrumentale begeleiding van uitmuntende 

gelegenheidsmuzikanten wordt elke gemeenschapsviering een feest! 

Jong en oud, mensen van dichtbij en veraf, vieren samen de eucharistie rond de 

tafel van de Heer om aansluitend gezamenlijk te genieten rond de tafel van de 
gemeenschap '5 broden en 2 vissen'; voedsel voor de ziel en hoop voor de toekomst! 

-Machteld Van Hulle- 

 

 
Ik waardeer in het bijzonder de ontmoeting tussen verschillende generaties, die 

verschillende geloofs- en levenservaringen hebben, in een klimaat van respect en 

openheid. 

-Zofia De Munck- 
 

 

Samen maaltijd delen en meer algemeen de tijd in gemeenschap op de 

gemeenschapszondag is en blijft erg bijzonder voor mij. 

-Erik De Munck- 
 

 
© Koen Thomeer   
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KALENDER 

 

SEPTEMBER 2025 

Vrijdag 5 9.30 u. 

20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Aanbidding 

Zaterdag 6  1 %-actie missiewerking 

Zondag 7  

10.30 u. 

 

 
12 u. 

Feestelijke gemeenschapsdag 

Viering met gemeenschapskoor 

Zegening boekentassen 

1 %-actie missiewerking 
Receptie en barbecue 

Dinsdag 9 11.15 u. 

20 u. 

Schakel-Samana: mosselfestijn 

Vormingstraject De Bijbelse wortels van de 
eucharistie 

Zondag 28 10.30 u. Zondagsviering met aansluitend koffie 

 

 

OKTOBER 2025 

Woensdag 1 14 u. Schakel-Samana: ziekenviering 

Vrijdag 3 9.30 u. 
20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 
Aanbidding 

Zondag 5  

10.30 u. 
12 u. 

Gemeenschapsdag 

Viering met gemeenschapskoor 
Gedeelde maaltijd 

Zondag 12 12 u. Missiefeest 

Dinsdag 14 20 u. Vormingstraject De Bijbelse wortels van de 
eucharistie 

Vrijdag 17 14 u. Zelfhulpgroep rouwzorg 

Zondag 19 11 u. Uitzonderlijk geen viering in onze kerk. 
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd op de 

gemeenschappelijke viering van onze 

Pastorale Eenheid Heilige Damiaan in onze 

zondagskerk Kristus Koning. 
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Vrijdag 24 14 u. Zelfhulpgroep rouwzorg 

Zaterdag 25 8 u. Klusjesdag 

Zondag 26 10.30 u. Zondagsviering met aansluitend koffie 

Vrijdag 31 14 u. Zelfhulpgroep rouwzorg 

 

 

NOVEMBER 2025 

Zaterdag 1  

 
10.30 u. 

12 u. 

Hoogfeest Allerheiligen 

Uitzonderlijk gemeenschapsdag i.p.v. zondag 
Viering met gemeenschapskoor 

Gedeelde maaltijd 

Geen viering om 16.30 u. 

Zondag 2 10.30 u. 

 

Allerzielen - herdenking van de overledenen 

van het voorbije jaar met aansluitend koffie 

Viering gemeenschapsdag verplaatst naar 1 

november 

Vrijdag 7 9.30 u. 

14 u. 

20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Zelfhulpgroep rouwzorg 

Aanbidding 

Zaterdag 8 16.30 u. Bijzondere omhaling voor de bloemen in de 
kerk 

Zondag 9 10.30 u. Bijzondere omhaling voor de bloemen in de 

kerk 

Dinsdag 11 20 u. Vormingstraject De Bijbelse wortels van de 

eucharistie 

Donderdag 13  
 

9.30 u. 

Aanvang Aanbiddingsfestival 
“Venite Adoremus” 

Viering met aansluitend aanbidding 

Vrijdag 14 9.30 u. 

14 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Zelfhulpgroep rouwzorg 

Dinsdag 18 9.30 u. 

14 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Schakel-Samana: medewerkersbijeenkomst 

Woensdag 19 9.30 u. Viering met aansluitend aanbidding 
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Donderdag 20 9.30 u. Viering met aansluitend aanbidding 

Vrijdag 21 9.30 u. Viering met aansluitend aanbidding 

Zaterdag 22  

 

14 u. 

16.30 u. 

Aanbiddingsdag in het kader van het 

Aanbiddingsfestival “Venite Adoremus” 

Aanbidding 

Viering hoogfeest Christus-Koning 

Zondag 23 10.30 u. Viering hoogfeest Christus-Koning 

Dinsdag 25 14 u. Schakel-Samana: informatienamiddag 

Zaterdag 29 15 u. 

16.30 u. 

Kerstmarkt 

Viering eerste zondag van de Advent 

Zondag 30 10 u. 

10.30 u. 

Kerstmarkt 

Viering eerste zondag van de Advent 
Aansluitend soep en drank in de 

ontmoetingsruimte 

 

 

DECEMBER 2025 

Vrijdag 5 9.30 u. 

20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Aanbidding 

Zaterdag 6 16.30 u. Viering tweede zondag van de Advent 

Zondag 7 9.45 u. 

10.30 u. 
 

12 u. 

Adventsconferentie 

Gemeenschapsdag - Viering tweede zondag 
van de Advent met gemeenschapskoor 

Gedeelde maaltijd 

Dinsdag 9 20 u. Vormingstraject De Bijbelse wortels van de 

eucharistie 

Zaterdag 13 16.30 u. Viering derde zondag van de Advent 

Zondag 14 10.30 u. 

14 u. 

Viering derde zondag van de Advent 

Adventsconcert 

Maandag 15 14 u. Kerstconcert district Berchem 

Zaterdag 20 16.30 u. Viering vierde zondag van de Advent 

Schakel-Samana: kerstwensen voor zieken en 
ouderen 
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Zondag 21 10.30 u. Viering vierde zondag van de Advent 

Schakel-Samana: kerstwensen voor zieken en 

ouderen 

Dinsdag 23 20 u. Biechtviering 

Woensdag 24 18 u. Kerstwake met eucharistie 

Donderdag 25 10.30 u. Hoogfeest Kerstmis 

Vrijdag 26 9.30 u. Tweede kerstdag 

Zondag 28  
10.30 u. 

Feest Heilige Familie 
Zondagsviering met aansluitend koffie 

Woensdag 31 23 u. 

23.30 u. 

Rozenhoedje 

Eucharistieviering met aanbidding 

Dankviering Nieuwjaar 2026 

 

 

 

 
© De Verrezen Heer  
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JANUARI 2026 

Donderdag 1 10.30 u. Hoogfeest H. Maria, moeder van God 

Vrijdag 2 9.30 u. 

20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Aanbidding 

Zaterdag 3  

16.30 u. 

Openbaring van de Heer 

Viering met aanbrenging gaven 

Zondag 4  

 

10.30 u. 
 

12 u. 

Openbaring van de Heer 

Gemeenschapsdag 

Viering met aanbrenging gaven en met 
gemeenschapskoor 

Nieuwjaarsreceptie parochie 

Dinsdag 13 20 u. Vormingstraject De Bijbelse wortels van de 

eucharistie 

Zaterdag 24  

16.30 u. 

Damiaanweekend 

Zondagsviering 

Zondag 25  

10.30 u. 

Damiaanweekend 

Zondagsviering met aansluitend koffie 

 

 

FEBRUARI 2026 

Zondag 1  

10.30 u. 

12 u. 

Gemeenschapsdag 

Viering met gemeenschapskoor 

Gedeelde maaltijd 

Maandag 2 9.30 u. Viering Opdracht van de Heer (O.L.V.-

Lichtmis) 

Woensdag 4 14 u. Schakel-Samana: feest van de ontmoeting 

Vrijdag 6 9.30 u. 

20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Aanbidding 

Zaterdag 7 14.30 u. 
16.30 u. 

Vormelingen: voorbereiding kruisoplegging 
Zondagsviering met kruisoplegging 

vormelingen 

Dinsdag 10 20 u. Vormingstraject De Bijbelse wortels van de 
eucharistie 
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Woensdag 18 9.30 u. 

19.30 u. 

Aswoensdagvieringen 

Zaterdag 21 16.30 u. Viering eerste zondag veertigdagentijd 

Zondag 22 9.45 u. 

10.30 u. 

Eerste vastenconferentie 

Viering eerste zondag veertigdagentijd met 

aansluitend koffie 

Dinsdag 24 14 u. Schakel-Samana: informatienamiddag 

Zaterdag 28 16.30 u. Viering tweede zondag veertigdagentijd 
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MAART 2026 

Zondag 1  

10.30 u. 
 

12 u. 

Gemeenschapsdag 

Viering tweede zondag veertigdagentijd met 
gemeenschapskoor 

Gedeelde maaltijd 

Vrijdag 6 9.30 u. 
20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 
Aanbidding 

Zaterdag 7 16.30 u. Viering derde zondag veertigdagentijd 

Zondag 8 10.30 u. Viering derde zondag veertigdagentijd 

Dinsdag 10 20 u. Vormingstraject De Bijbelse wortels van de 

eucharistie 

Zaterdag 14 16.30 u. Viering vierde zondag veertigdagentijd 

Zondag 15 9.45 u. 

10.30 u. 

Tweede vastenconferentie 

Viering vierde zondag veertigdagentijd 

Zaterdag 21 16.30 u. Viering vijfde zondag veertigdagentijd 

Zondag 22 10.30 u. Viering vijfde zondag veertigdagentijd 

Zaterdag 28 8 u. 

16.30 u. 

Klusjesdag 

Viering Palmzondag 
Schakel-Samana: paaswensen voor zieken en 

ouderen 

Zondag 29 10.30 u. Viering Palmzondag met aansluitend koffie 
Schakel-Samana: paaswensen voor zieken en 

ouderen 

Dinsdag 31 20 u. Biechtviering 

 

 

APRIL 2026 

Donderdag 2  
17 u. 

 

 

19.30 u. 

Witte Donderdag 
24 uren van de Passie van Jezus: permanente 

aanbiddingswake met stille meditatie volgens 

de geschriften van Luisa Piccarreta 

Viering met voetwassing en aansluitend 
aanbidding 
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Vrijdag 3  

 

15 u. 
20 u. 

Goede Vrijdag 

Geen viering in onze kerk 

Kerk H. Sacrament: kruisweg, kruishulde en 
communie 

Kerk Sint-Willibrordus: liturgie van Goede 

Vrijdag 

Zaterdag 4 20 u. Paaswake 

Zondag 5  

 

10.30 u. 

12 u. 

Hoogfeest van Pasen 

Gemeenschapsdag 

Viering met gemeenschapskoor 

Gedeelde maaltijd 

Maandag 6 9.30 u. Viering paasmaandag 

Zaterdag 11 16.30 u. Viering beloken Pasen 

Zondag 12 10.30 u. Viering beloken Pasen 

Dinsdag 14 20 u. Vormingstraject De Bijbelse wortels van de 

eucharistie 

Zaterdag 18 16.30 u. Viering derde paaszondag 

Zondag 19 10.30 u. Viering derde paaszondag 

Zaterdag 25 16.30 u. Viering vierde paaszondag 

Zondag 26 10.30 u. Viering vierde paaszondag met aansluitend 

koffie 

 

 

MEI 2026 

Vrijdag 1 9.30 u. 
20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 
Aanbidding 

Zaterdag 2 16.30 u. Viering vijfde paaszondag 

Zondag 3  
10.30 u. 

 

12 u. 

Gemeenschapsdag 
Viering vijfde paaszondag met 

gemeenschapskoor 

Gedeelde maaltijd 

Zaterdag 9 10.30 u. 
16.30 u. 

Eerste communie H. Familie 
Viering zesde paaszondag 



35 

Zondag 10 10.30 u. 

12 u. 

Viering zesde paaszondag 

Eerste communie Het Avontuur, Leopold III 

en Fruithof 

Dinsdag 12 14 u. 

 

20 u. 

Schakel-Samana: Mariaviering basiliek 

Edegem 

Vormingstraject De Bijbelse wortels van de 

eucharistie 

Donderdag 14 10.30 u. Hoogfeest Hemelvaart van de Heer 

Zaterdag 16 16.30 u. Viering zevende paaszondag 

Verkoop ten voordele van missiewerking 

Zondag 17 10.30 u. Viering zevende paaszondag 

Verkoop ten voordele van missiewerking 

Zaterdag 23 16.30 u. Viering Hoogfeest van Pinksteren 

Zondag 24 10.30 u. Viering Hoogfeest van Pinksteren 

Maandag 25 9.30 u. Viering Maria, moeder van de Kerk 

Zaterdag 30 16.30 u. Viering Heilige Drie-eenheid 

Zondag 31 9.30 u. 

 
 

10.30 u. 

Conferentie Het Hart van Jezus, kern van ons 

geloof en van onze aanbidding door Claudine 
Gunzburg 

Viering Heilige Drie-eenheid met 

aansluitend koffie 

 

 

JUNI 2026 

Donderdag 4 9.30 u. Viering Sacramentsdag 

Vrijdag 5 9.30 u. 

20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Aanbidding 

Zaterdag 6  

 
14 u. 

16.30 u. 

Aanbiddingsdag ter ere van het feest van 

het Heilig sacrament 
Aanbidding 

Viering Sacramentszondag 

Zondag 7  
10.30 u. 

 

Sacramentsdag - Gemeenschapsdag 
Viering Sacramentszondag met 

gemeenschapskoor 
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12 u. Gedeelde maaltijd 

Dinsdag 9 14 u. Schakel-Samana: uitstap 

Vrijdag 12 9.30 u. Viering Heilig Hart van Jezus met 

aansluitend aanbidding 

Zondag 21 10.30 u. Kerkwijdingsfeest met receptie 

Zondag 28 10.30 u. Zondagsviering met aansluitend koffie 

 

 

JULI 2026 

Vrijdag 3 9.30 u. 

20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Aanbidding 

Zondag 5  
10.30 u. 

12 u. 

Gemeenschapsdag 
Viering met gemeenschapskoor 

Gedeelde maaltijd 

Dinsdag 7 14 u. Schakel-Samana: uitstap 

Zondag 26  

10.30 u. 

Werelddag grootouders en senioren 

Zondagsviering met aansluitend koffie 

 

 

AUGUSTUS 2026 

Zondag 2  

10.30 u. 
12 u. 

Gemeenschapsdag 

Viering met gemeenschapskoor 
Gedeelde maaltijd 

Vrijdag 7 9.30 u. 

20 u. 

Viering met aansluitend aanbidding 

Aanbidding 

Dinsdag 11 14 u. Schakel-Samana: uitstap 

Zaterdag 15   

 10.30 u. 

 

Tenhemelopneming van Maria 

Viering met bloemenhulde 

Geen zondagsviering om 16.30 u. 

Zondag 16 10.30 u. Zondagsviering 

Zondag 30 10.30 u. Zondagsviering met aansluitend koffie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werkten mee aan deze gids en kalender 

Claudine, Eline, Frank, Hilde, Ingrid, Jean-Louis, Klaartje, 

Kristin, Lutgard, Marie-Clémence, Michel, P. Paul, Philippe, Reinoud, 
Rudolf, Sara, Stefaan, Theo 

Wij zijn hen daar dankbaar voor! 

  



 

VIERINGEN IN BERCHEM 

 
 

ZONDAGSVIERINGEN 

Kerk Zaterdag Zondag 

De Verrezen Heer 16.30 u. 10.30 u. 

Heilig Sacrament - 10 u. 

O.L.V. Middelares - 10 u. 

Pius X (Wilrijk) - 11 u. 

Sint-Hubertus - 10 u. 

Sint-Theresia - 10.30 u. 

Sint-Theresia 

Poolstalig 
- 8.30 en 13 u. 

Sint-Willibrordus - 8.30 en 11.30 u. 

Kapel Vosstraat 17.30 u. 10.30 u. 

 
 

 

WEEKVIERINGEN 

Kerk Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

De Verrezen Heer - 9.30 u. 9.30 u. 9.30 u. 9.30 u. 

Basiliek Heilig Hart - - - - 12 u. 

Sint-Theresia - 8.30 u. 8.30 u. 8.30 u. 8.30 u. 

Kapel Vosstraat 7.30 u. 7.30 u. 7.30 u. 7.30 u. 7.30 u. 

 

 

 

Basiliek Heilig Hart 

Lauden: op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 8 uur (in klooster). 

Middaggebed: op maandag, woensdag en donderdag om 12 uur. 

 

Sint-Theresia 

Vespers: op woensdag en vrijdag om 17 uur 

 
 

www.DeVerrezenHeer.be 
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