
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EERSTE COMMUNIETOCHT 

 

Wil je ouders en kinderen uitnodigen om samen in  
gesprek te gaan over geloof, het leven en wat hen 
raakt?  
 
Deze tocht is een speelse en eigentijdse symbolische 
wandeling die gezinnen samen afleggen ter  
voorbereiding op de eerste communie.  
 
Ze passeren 7 haltes waar telkens een aspect van  
geloofsgroei centraal staat. Met een volgboekje voor  
de volwassenen en een routekaart voor de kinderen  
kunnen gezinnen de tocht zelfstandig beleven. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VORMSELTOCHT 
Hoe ga je met kinderen en volwassenen in gesprek  
over geloof? 
 
Hoe kun je samen op ontdekkingstocht gaan naar de  
betekenis van het vormsel? 

 
Tijdens deze tocht volgen vormselkandidaten en hun  
ouders een inspirerend parcours met 7 ankerpunten. Ze staan  
stil bij belangrijke momenten in het leven, zoals geboorte en 
doop, en verdiepen zich in rituelen als de zalving en  
handoplegging. 
 
Onderweg ontdekken ze hoe de eucharistie voor christenen 
een bron van vreugde, verbondenheid en samenleven is  
én  wat het betekent om te leven vanuit de kracht van Gods 
Geest. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
DANKTOCHT 
Stap mee in het circuit van de eucharistie! 

 
De danktocht is een symbolische ervaringstocht die je bij 
voorkeur in een kerkgebouw aflegt met kinderen of jongeren 
onder begeleiding (al dan niet in gezinsverband).  
 
Tijdens deze interactieve tocht met zeven haltes proeven  
ouders en kinderen van verschillende facetten van de  
eucharistie.  
 
De tocht kan deel uitmaken van de voorbereiding op de  
eerste communie of het vormsel, maar kan bijvoorbeeld ook  
interessant zijn voor misdienaars, plussers, scholen,  
ouderavonden, parochianen of bij een open kerk-moment. 
 
Een inspirerende ervaring voor jong en oud! 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

GODLY PLAY 
 

Godly Play is een verrassende en diep verankerde manier 
om de rijkdom van de christelijke traditie te beleven.  
 
Via spel, verbeelding en verwondering nodigt deze  
methode kinderen, jongeren én volwassenen uit om op een 
ervaringsgerichte manier Bijbelverhalen te verkennen. 
 
Bij CCV bisdom Brugge kan je het vertelmateriaal van een 
dertigtal verhalen ontlenen. Ook de Godly Play-boeken met 
verhalen en begeleidende uitleg zijn daar te raadplegen. 

 
Beschikbare verhalen op:  
www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/godly-play 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
FAMILY TIME TOCHT 
Family Time: samen op weg in geloof 
 
Geloof groeit het mooist als je het samen beleeft!  
Steeds vaker worden ook ouders, grootouders, broers en  
zussen betrokken bij de weg naar de eerste communie of  
het vormsel.  
 
Catechese wordt zo een intergenerationeel avontuur, waar 
jong en oud samen ontdekken, delen en verdiepen. 
 
Tijdens de Family Time-tocht staan we stil bij de zeven  
dagen van het scheppingsverhaal. Elke dag nodigt uit om na  
te denken over de tijd – en over wat écht telt in ons leven. 
 
Een betekenisvolle ervaring voor het hele gezin: 
geloof, verwondering en verbondenheid in één tocht. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Alle materialen kunnen ontleend worden bij: 

Uitleendienst CCV Brugge 

Potterierei 72   -   8000 Brugge 

 

Reserveren kan via het secretariaat van CCV Brugge: 

 : brugge@ccv.be 

 050 44 49 53 

 

Openingsuren voor ophalen en terugbrengen materiaal:  

van maandag tot vrijdag:  
09.30 u – 12.00 u en 13.00 u – 16.30 u 

zaterdag en zondag: gesloten 

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 10,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,50 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal:  
€ 1,50 per kind—€ 1.00 per jongere 

Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 5, 00 
Waarborg: € 20,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
DOOPSELTOCHT 

 

Hoe neem je in aanloop naar het doopsel ouders en  
familie mee op een symbolische reis vol betekenis en  
verbondenheid? 
 
Tijdens deze tocht passeren ze vijf bijzondere haltes. Elke  
halte opent een venster op een belangrijk facet van het  
doopsel en het geloof. 
 
Ouders wandelen zelfstandig met een mooi  
vormgegeven volgboekje in de hand dat hen begeleidt,  
inspireert en aanzet tot uitwisseling over wat geloof en leven 
voor ieder kan betekenen. 
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Alle materialen kunnen ontleend worden bij: 

Uitleendienst CCV Brugge 

Potterierei 72   -   8000 Brugge 

 

Reserveren kan via het secretariaat van CCV Brugge: 

 : brugge@ccv.be 

 050 44 49 53 

 

Openingsuren voor ophalen en terugbrengen materiaal:  

van maandag tot vrijdag:  
09.30 u – 12.00 u en 13.00 u – 16.30 u 

zaterdag en zondag: gesloten 

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 10,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,50 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal:  
€ 1,50 per kind—€ 1.00 per jongere 

Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 5, 00 
Waarborg: € 20,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
DOOPSELTOCHT 

 

Hoe neem je in aanloop naar het doopsel ouders en  
familie mee op een symbolische reis vol betekenis en  
verbondenheid? 
 
Tijdens deze tocht passeren ze vijf bijzondere haltes. Elke  
halte opent een venster op een belangrijk facet van het  
doopsel en het geloof. 
 
Ouders wandelen zelfstandig met een mooi  
vormgegeven volgboekje in de hand dat hen begeleidt,  
inspireert en aanzet tot uitwisseling over wat geloof en leven 
voor ieder kan betekenen. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UITLEENDIENST  
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EERSTE COMMUNIETOCHT 

 

Wil je ouders en kinderen uitnodigen om samen in  
gesprek te gaan over geloof, het leven en wat hen 
raakt?  
 
Deze tocht is een speelse en eigentijdse symbolische 
wandeling die gezinnen samen afleggen ter  
voorbereiding op de eerste communie.  
 
Ze passeren 7 haltes waar telkens een aspect van  
geloofsgroei centraal staat. Met een volgboekje voor  
de volwassenen en een routekaart voor de kinderen  
kunnen gezinnen de tocht zelfstandig beleven. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VORMSELTOCHT 
Hoe ga je met kinderen en volwassenen in gesprek  
over geloof? 
 
Hoe kun je samen op ontdekkingstocht gaan naar de  
betekenis van het vormsel? 

 
Tijdens deze tocht volgen vormselkandidaten en hun  
ouders een inspirerend parcours met 7 ankerpunten. Ze staan  
stil bij belangrijke momenten in het leven, zoals geboorte en 
doop, en verdiepen zich in rituelen als de zalving en  
handoplegging. 
 
Onderweg ontdekken ze hoe de eucharistie voor christenen 
een bron van vreugde, verbondenheid en samenleven is  
én  wat het betekent om te leven vanuit de kracht van Gods 
Geest. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
DANKTOCHT 
Stap mee in het circuit van de eucharistie! 

 
De danktocht is een symbolische ervaringstocht die je bij 
voorkeur in een kerkgebouw aflegt met kinderen of jongeren 
onder begeleiding (al dan niet in gezinsverband).  
 
Tijdens deze interactieve tocht met zeven haltes proeven  
ouders en kinderen van verschillende facetten van de  
eucharistie.  
 
De tocht kan deel uitmaken van de voorbereiding op de  
eerste communie of het vormsel, maar kan bijvoorbeeld ook  
interessant zijn voor misdienaars, plussers, scholen,  
ouderavonden, parochianen of bij een open kerk-moment. 
 
Een inspirerende ervaring voor jong en oud! 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

GODLY PLAY 
 

Godly Play is een verrassende en diep verankerde manier 
om de rijkdom van de christelijke traditie te beleven.  
 
Via spel, verbeelding en verwondering nodigt deze  
methode kinderen, jongeren én volwassenen uit om op een 
ervaringsgerichte manier Bijbelverhalen te verkennen. 
 
Bij CCV bisdom Brugge kan je het vertelmateriaal van een 
dertigtal verhalen ontlenen. Ook de Godly Play-boeken met 
verhalen en begeleidende uitleg zijn daar te raadplegen. 

 
Beschikbare verhalen op:  
www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/godly-play 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
FAMILY TIME TOCHT 
Family Time: samen op weg in geloof 
 
Geloof groeit het mooist als je het samen beleeft!  
Steeds vaker worden ook ouders, grootouders, broers en  
zussen betrokken bij de weg naar de eerste communie of  
het vormsel.  
 
Catechese wordt zo een intergenerationeel avontuur, waar 
jong en oud samen ontdekken, delen en verdiepen. 
 
Tijdens de Family Time-tocht staan we stil bij de zeven  
dagen van het scheppingsverhaal. Elke dag nodigt uit om na  
te denken over de tijd – en over wat écht telt in ons leven. 
 
Een betekenisvolle ervaring voor het hele gezin: 
geloof, verwondering en verbondenheid in één tocht. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Alle materialen kunnen ontleend worden bij: 

Uitleendienst CCV Brugge 

Potterierei 72   -   8000 Brugge 

 

Reserveren kan via het secretariaat van CCV Brugge: 

 : brugge@ccv.be 

 050 44 49 53 

 

Openingsuren voor ophalen en terugbrengen materiaal:  

van maandag tot vrijdag:  
09.30 u – 12.00 u en 13.00 u – 16.30 u 

zaterdag en zondag: gesloten 

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 10,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,50 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal:  
€ 1,50 per kind—€ 1.00 per jongere 

Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 5, 00 
Waarborg: € 20,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
DOOPSELTOCHT 

 

Hoe neem je in aanloop naar het doopsel ouders en  
familie mee op een symbolische reis vol betekenis en  
verbondenheid? 
 
Tijdens deze tocht passeren ze vijf bijzondere haltes. Elke  
halte opent een venster op een belangrijk facet van het  
doopsel en het geloof. 
 
Ouders wandelen zelfstandig met een mooi  
vormgegeven volgboekje in de hand dat hen begeleidt,  
inspireert en aanzet tot uitwisseling over wat geloof en leven 
voor ieder kan betekenen. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UITLEENDIENST  
CCV BRUGGE 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EERSTE COMMUNIETOCHT 

 

Wil je ouders en kinderen uitnodigen om samen in  
gesprek te gaan over geloof, het leven en wat hen 
raakt?  
 
Deze tocht is een speelse en eigentijdse symbolische 
wandeling die gezinnen samen afleggen ter  
voorbereiding op de eerste communie.  
 
Ze passeren 7 haltes waar telkens een aspect van  
geloofsgroei centraal staat. Met een volgboekje voor  
de volwassenen en een routekaart voor de kinderen  
kunnen gezinnen de tocht zelfstandig beleven. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VORMSELTOCHT 
Hoe ga je met kinderen en volwassenen in gesprek  
over geloof? 
 
Hoe kun je samen op ontdekkingstocht gaan naar de  
betekenis van het vormsel? 

 
Tijdens deze tocht volgen vormselkandidaten en hun  
ouders een inspirerend parcours met 7 ankerpunten. Ze staan  
stil bij belangrijke momenten in het leven, zoals geboorte en 
doop, en verdiepen zich in rituelen als de zalving en  
handoplegging. 
 
Onderweg ontdekken ze hoe de eucharistie voor christenen 
een bron van vreugde, verbondenheid en samenleven is  
én  wat het betekent om te leven vanuit de kracht van Gods 
Geest. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
DANKTOCHT 
Stap mee in het circuit van de eucharistie! 

 
De danktocht is een symbolische ervaringstocht die je bij 
voorkeur in een kerkgebouw aflegt met kinderen of jongeren 
onder begeleiding (al dan niet in gezinsverband).  
 
Tijdens deze interactieve tocht met zeven haltes proeven  
ouders en kinderen van verschillende facetten van de  
eucharistie.  
 
De tocht kan deel uitmaken van de voorbereiding op de  
eerste communie of het vormsel, maar kan bijvoorbeeld ook  
interessant zijn voor misdienaars, plussers, scholen,  
ouderavonden, parochianen of bij een open kerk-moment. 
 
Een inspirerende ervaring voor jong en oud! 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

GODLY PLAY 
 

Godly Play is een verrassende en diep verankerde manier 
om de rijkdom van de christelijke traditie te beleven.  
 
Via spel, verbeelding en verwondering nodigt deze  
methode kinderen, jongeren én volwassenen uit om op een 
ervaringsgerichte manier Bijbelverhalen te verkennen. 
 
Bij CCV bisdom Brugge kan je het vertelmateriaal van een 
dertigtal verhalen ontlenen. Ook de Godly Play-boeken met 
verhalen en begeleidende uitleg zijn daar te raadplegen. 

 
Beschikbare verhalen op:  
www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/godly-play 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
FAMILY TIME TOCHT 
Family Time: samen op weg in geloof 
 
Geloof groeit het mooist als je het samen beleeft!  
Steeds vaker worden ook ouders, grootouders, broers en  
zussen betrokken bij de weg naar de eerste communie of  
het vormsel.  
 
Catechese wordt zo een intergenerationeel avontuur, waar 
jong en oud samen ontdekken, delen en verdiepen. 
 
Tijdens de Family Time-tocht staan we stil bij de zeven  
dagen van het scheppingsverhaal. Elke dag nodigt uit om na  
te denken over de tijd – en over wat écht telt in ons leven. 
 
Een betekenisvolle ervaring voor het hele gezin: 
geloof, verwondering en verbondenheid in één tocht. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Alle materialen kunnen ontleend worden bij: 

Uitleendienst CCV Brugge 

Potterierei 72   -   8000 Brugge 

 

Reserveren kan via het secretariaat van CCV Brugge: 

 : brugge@ccv.be 

 050 44 49 53 

 

Openingsuren voor ophalen en terugbrengen materiaal:  

van maandag tot vrijdag:  
09.30 u – 12.00 u en 13.00 u – 16.30 u 

zaterdag en zondag: gesloten 

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 10,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,50 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal:  
€ 1,50 per kind—€ 1.00 per jongere 

Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 5, 00 
Waarborg: € 20,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
DOOPSELTOCHT 

 

Hoe neem je in aanloop naar het doopsel ouders en  
familie mee op een symbolische reis vol betekenis en  
verbondenheid? 
 
Tijdens deze tocht passeren ze vijf bijzondere haltes. Elke  
halte opent een venster op een belangrijk facet van het  
doopsel en het geloof. 
 
Ouders wandelen zelfstandig met een mooi  
vormgegeven volgboekje in de hand dat hen begeleidt,  
inspireert en aanzet tot uitwisseling over wat geloof en leven 
voor ieder kan betekenen. 
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EERSTE COMMUNIETOCHT 

 

Wil je ouders en kinderen uitnodigen om samen in  
gesprek te gaan over geloof, het leven en wat hen 
raakt?  
 
Deze tocht is een speelse en eigentijdse symbolische 
wandeling die gezinnen samen afleggen ter  
voorbereiding op de eerste communie.  
 
Ze passeren 7 haltes waar telkens een aspect van  
geloofsgroei centraal staat. Met een volgboekje voor  
de volwassenen en een routekaart voor de kinderen  
kunnen gezinnen de tocht zelfstandig beleven. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VORMSELTOCHT 
Hoe ga je met kinderen en volwassenen in gesprek  
over geloof? 
 
Hoe kun je samen op ontdekkingstocht gaan naar de  
betekenis van het vormsel? 

 
Tijdens deze tocht volgen vormselkandidaten en hun  
ouders een inspirerend parcours met 7 ankerpunten. Ze staan  
stil bij belangrijke momenten in het leven, zoals geboorte en 
doop, en verdiepen zich in rituelen als de zalving en  
handoplegging. 
 
Onderweg ontdekken ze hoe de eucharistie voor christenen 
een bron van vreugde, verbondenheid en samenleven is  
én  wat het betekent om te leven vanuit de kracht van Gods 
Geest. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
DANKTOCHT 
Stap mee in het circuit van de eucharistie! 

 
De danktocht is een symbolische ervaringstocht die je bij 
voorkeur in een kerkgebouw aflegt met kinderen of jongeren 
onder begeleiding (al dan niet in gezinsverband).  
 
Tijdens deze interactieve tocht met zeven haltes proeven  
ouders en kinderen van verschillende facetten van de  
eucharistie.  
 
De tocht kan deel uitmaken van de voorbereiding op de  
eerste communie of het vormsel, maar kan bijvoorbeeld ook  
interessant zijn voor misdienaars, plussers, scholen,  
ouderavonden, parochianen of bij een open kerk-moment. 
 
Een inspirerende ervaring voor jong en oud! 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

GODLY PLAY 
 

Godly Play is een verrassende en diep verankerde manier 
om de rijkdom van de christelijke traditie te beleven.  
 
Via spel, verbeelding en verwondering nodigt deze  
methode kinderen, jongeren én volwassenen uit om op een 
ervaringsgerichte manier Bijbelverhalen te verkennen. 
 
Bij CCV bisdom Brugge kan je het vertelmateriaal van een 
dertigtal verhalen ontlenen. Ook de Godly Play-boeken met 
verhalen en begeleidende uitleg zijn daar te raadplegen. 

 
Beschikbare verhalen op:  
www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/godly-play 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
FAMILY TIME TOCHT 
Family Time: samen op weg in geloof 
 
Geloof groeit het mooist als je het samen beleeft!  
Steeds vaker worden ook ouders, grootouders, broers en  
zussen betrokken bij de weg naar de eerste communie of  
het vormsel.  
 
Catechese wordt zo een intergenerationeel avontuur, waar 
jong en oud samen ontdekken, delen en verdiepen. 
 
Tijdens de Family Time-tocht staan we stil bij de zeven  
dagen van het scheppingsverhaal. Elke dag nodigt uit om na  
te denken over de tijd – en over wat écht telt in ons leven. 
 
Een betekenisvolle ervaring voor het hele gezin: 
geloof, verwondering en verbondenheid in één tocht. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Alle materialen kunnen ontleend worden bij: 

Uitleendienst CCV Brugge 

Potterierei 72   -   8000 Brugge 

 

Reserveren kan via het secretariaat van CCV Brugge: 

 : brugge@ccv.be 

 050 44 49 53 

 

Openingsuren voor ophalen en terugbrengen materiaal:  

van maandag tot vrijdag:  
09.30 u – 12.00 u en 13.00 u – 16.30 u 

zaterdag en zondag: gesloten 

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 10,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,50 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 25,00 
Waarborg: € 50,00 
Boekje + materiaal:  
€ 1,50 per kind—€ 1.00 per jongere 

Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

Huur: € 5, 00 
Waarborg: € 20,00 
Boekje + materiaal: € 1,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
DOOPSELTOCHT 

 

Hoe neem je in aanloop naar het doopsel ouders en  
familie mee op een symbolische reis vol betekenis en  
verbondenheid? 
 
Tijdens deze tocht passeren ze vijf bijzondere haltes. Elke  
halte opent een venster op een belangrijk facet van het  
doopsel en het geloof. 
 
Ouders wandelen zelfstandig met een mooi  
vormgegeven volgboekje in de hand dat hen begeleidt,  
inspireert en aanzet tot uitwisseling over wat geloof en leven 
voor ieder kan betekenen. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UITLEENDIENST  
CCV BRUGGE 



 

BOX 100 IMPULSEN 
 

 
Op vandaag zijn er veel verschillen aanwezig binnen 
een gezin, een groep of een organisatie. Elkaar  
beluisteren en uitwisselen over wat geloof al dan niet 
met ons doet als mens is een belangrijke uitdaging.   
 
De 100-impulsenbox draagt bij tot een verrassend  
gesprek op een ouderavond, in je catechistenkring, met 
gezinnen, enz.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 

TEAM GELUK 
Versterk  de positieve krachten en die je van 
team! 

 
Dit spel start vanuit het standpunt dat we geen  
nieuwe vaardigheden hoeven te leren. Het gaat erom 
alle aanwezige positieve krachten bij de teamleden te  
herkennen en te  erkennen en ze vervolgens op een  
actieve manier in te zetten voor de goede werking 
van het team. Zo wordt één en één drie.  
 
Dit speciaal ontwikkelde spel bevat 56 kaarten vol  
inspirerende inzichten en eenvoudige activiteiten 
waar elk team gelukkiger van wordt.  
 
Het spel is gebaseerd op de jarenlange ervaring van 
Leo Bormans en op recent wetenschappelijk  
onderzoek.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 

KAARTEN OP TAFEL 
Een spel om te spelen met bekenden en  
onbekenden. 

Leer elkaar kennen of beter kennen. Te gebruiken als  
ijsbreker, gezelschaps- of kennismakingsspel.  
 
Het “Kaarten op Tafel”-spel biedt de mogelijkheid om op een 
leuke, ontspannen en een beetje prikkelende manier met  
elkaar in gesprek te raken over jezelf, de ander en God. 
Aan de hand van foto's worden vragen beantwoord met  
betrekking tot persoonlijkheid, relaties en ontspanning.  
 
Hoe zien anderen mij? In de categorie ontmoeting zullen je 
medespelers het je vertellen. Kortom: een spel om bij elkaar  
in de kaart te kijken! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
RONDJE BIJBEL 
Bijbels gezelschapsspel voor jong en minder jong! 

Spelenderwijs de Bijbel ontdekken terwijl je er rond  
fietst. Dat is de vrolijke kracht van Rondje Bijbel. 

 
Geloof het of niet, maar jij bent de ploegleider van een  
Bijbelse wielerploeg. Je favoriete renner staat aan de  
start van Rondje Bijbel, een bijzondere wielerwedstrijd.  
Die wedstrijd bestaat uit twee rondes.  
 

Onderweg lees je stukjes uit de Bijbel, geef je antwoord  
op bijzondere vragen en doe je leuke opdrachten tegen  
de tijd.  

 
De Gouden Trui blijft het hoofddoel. Die is voor de eerste  
renner van het peloton bestemd. Maar die kan tot op het  
allerlaatste moment nog van schouders veranderen… 

 
 

 

 

 

Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
KARPOS 
Een spel voor vormelingen. 

Karpos is Grieks voor vrucht. Paulus gebruikt het 
woord om iets bijzonders duidelijk te maken: als je je 
laat leiden door de Heilige Geest, komt er iets moois uit 
voort – de vrucht van de Geest. 
 
Met dit spel willen we vormelingen en catechisten op 
een leuke manier meenemen op weg naar het vormsel. 
Door leuke challenges en prikkelende vragen gaan ze 
samen ontdekken wat die ‘vrucht van de Geest’ echt 
betekent. En wat dat concreet kan betekenen in hun 
eigen leven. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
WOORDSCRABBLE 
Van 7 sacramenten en 77 woorden 

Woordscrabble om in gesprek te gaan rond de  
sacramenten.  
 
Dit spel is ontworpen als inhoudelijke oprit om met een 
groep volwassenen of jongeren rond het thema van de 
sacramenten na te denken en er met elkaar een gesprek 
rond te voeren.  
 
Deze woordscrabble kan eventueel als hoofdagendapunt 
van een bijeenkomst gebruikt worden, maar ze kan 
evengoed als kort inhoudelijk momentje bij de start of 
tussendoor gepland worden.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
LUCASKWARTET 
Zet een kleine stap naar Jezus, Hij wacht op jou 
met open armen! (Paus Franciscus) 

 
 

Met de twaalf verhalen uit dit kwartetspel, kan je Jezus op 
een speelse manier leren kennen. Jong en oud maken zo 
kennis met verhalen uit het evangelie volgens Lucas.  
 
Als een van de vier evangelisten heeft Lucas zijn eigen stijl. 
Hij vertelt graag verhalen – liefst over Jezus’ zorg voor wie  
in nood is – en is dus erg geschikt voor een eerste  
kennismaking.  
 
Maar ook voor wie er wat dieper wil op ingaan, zijn er  
mogelijkheden: de opdrachten en vragen bij de verhalen  
maken een zinvol gesprek mogelijk, zowel met jonge als met 
iets oudere kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
SINT-VALENTIJN ANDERS 
Samen spelen – samen spreken:  
Halli Galli – Jenga – Babbelbox 

 
In de dagen rond 14 februari kan het leuk zijn om in de  
huiskring over de liefde te spreken. Maar hoe doe je dat?  
 

We bieden je drie creatieve mogelijkheden met bestaande 
spelklassiekers die we hebben omgevormd tot een spel met 
net dat ietsje meer, waarbij het de bedoeling is om op een 
speelse wijze tot gesprek te komen. 
 
Beleef een hartverwarmend spelmoment met je partner en/of 
de kinderen, plezier en diepgang verzekerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 per spel 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 

BOX 100 IMPULSEN 
 

 
Op vandaag zijn er veel verschillen aanwezig binnen 
een gezin, een groep of een organisatie. Elkaar  
beluisteren en uitwisselen over wat geloof al dan niet 
met ons doet als mens is een belangrijke uitdaging.   
 
De 100-impulsenbox draagt bij tot een verrassend  
gesprek op een ouderavond, in je catechistenkring, met 
gezinnen, enz.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 

TEAM GELUK 
Versterk  de positieve krachten en die je van 
team! 

 
Dit spel start vanuit het standpunt dat we geen  
nieuwe vaardigheden hoeven te leren. Het gaat erom 
alle aanwezige positieve krachten bij de teamleden te  
herkennen en te  erkennen en ze vervolgens op een  
actieve manier in te zetten voor de goede werking 
van het team. Zo wordt één en één drie.  
 
Dit speciaal ontwikkelde spel bevat 56 kaarten vol  
inspirerende inzichten en eenvoudige activiteiten 
waar elk team gelukkiger van wordt.  
 
Het spel is gebaseerd op de jarenlange ervaring van 
Leo Bormans en op recent wetenschappelijk  
onderzoek.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 

KAARTEN OP TAFEL 
Een spel om te spelen met bekenden en  
onbekenden. 

Leer elkaar kennen of beter kennen. Te gebruiken als  
ijsbreker, gezelschaps- of kennismakingsspel.  
 
Het “Kaarten op Tafel”-spel biedt de mogelijkheid om op een 
leuke, ontspannen en een beetje prikkelende manier met  
elkaar in gesprek te raken over jezelf, de ander en God. 
Aan de hand van foto's worden vragen beantwoord met  
betrekking tot persoonlijkheid, relaties en ontspanning.  
 
Hoe zien anderen mij? In de categorie ontmoeting zullen je 
medespelers het je vertellen. Kortom: een spel om bij elkaar  
in de kaart te kijken! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
RONDJE BIJBEL 
Bijbels gezelschapsspel voor jong en minder jong! 

Spelenderwijs de Bijbel ontdekken terwijl je er rond  
fietst. Dat is de vrolijke kracht van Rondje Bijbel. 

 
Geloof het of niet, maar jij bent de ploegleider van een  
Bijbelse wielerploeg. Je favoriete renner staat aan de  
start van Rondje Bijbel, een bijzondere wielerwedstrijd.  
Die wedstrijd bestaat uit twee rondes.  
 

Onderweg lees je stukjes uit de Bijbel, geef je antwoord  
op bijzondere vragen en doe je leuke opdrachten tegen  
de tijd.  

 
De Gouden Trui blijft het hoofddoel. Die is voor de eerste  
renner van het peloton bestemd. Maar die kan tot op het  
allerlaatste moment nog van schouders veranderen… 

 
 

 

 

 

Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
KARPOS 
Een spel voor vormelingen. 

Karpos is Grieks voor vrucht. Paulus gebruikt het 
woord om iets bijzonders duidelijk te maken: als je je 
laat leiden door de Heilige Geest, komt er iets moois uit 
voort – de vrucht van de Geest. 
 
Met dit spel willen we vormelingen en catechisten op 
een leuke manier meenemen op weg naar het vormsel. 
Door leuke challenges en prikkelende vragen gaan ze 
samen ontdekken wat die ‘vrucht van de Geest’ echt 
betekent. En wat dat concreet kan betekenen in hun 
eigen leven. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
WOORDSCRABBLE 
Van 7 sacramenten en 77 woorden 

Woordscrabble om in gesprek te gaan rond de  
sacramenten.  
 
Dit spel is ontworpen als inhoudelijke oprit om met een 
groep volwassenen of jongeren rond het thema van de 
sacramenten na te denken en er met elkaar een gesprek 
rond te voeren.  
 
Deze woordscrabble kan eventueel als hoofdagendapunt 
van een bijeenkomst gebruikt worden, maar ze kan 
evengoed als kort inhoudelijk momentje bij de start of 
tussendoor gepland worden.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
LUCASKWARTET 
Zet een kleine stap naar Jezus, Hij wacht op jou 
met open armen! (Paus Franciscus) 

 
 

Met de twaalf verhalen uit dit kwartetspel, kan je Jezus op 
een speelse manier leren kennen. Jong en oud maken zo 
kennis met verhalen uit het evangelie volgens Lucas.  
 
Als een van de vier evangelisten heeft Lucas zijn eigen stijl. 
Hij vertelt graag verhalen – liefst over Jezus’ zorg voor wie  
in nood is – en is dus erg geschikt voor een eerste  
kennismaking.  
 
Maar ook voor wie er wat dieper wil op ingaan, zijn er  
mogelijkheden: de opdrachten en vragen bij de verhalen  
maken een zinvol gesprek mogelijk, zowel met jonge als met 
iets oudere kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 
SINT-VALENTIJN ANDERS 
Samen spelen – samen spreken:  
Halli Galli – Jenga – Babbelbox 

 
In de dagen rond 14 februari kan het leuk zijn om in de  
huiskring over de liefde te spreken. Maar hoe doe je dat?  
 

We bieden je drie creatieve mogelijkheden met bestaande 
spelklassiekers die we hebben omgevormd tot een spel met 
net dat ietsje meer, waarbij het de bedoeling is om op een 
speelse wijze tot gesprek te komen. 
 
Beleef een hartverwarmend spelmoment met je partner en/of 
de kinderen, plezier en diepgang verzekerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huur: € 5,00 per spel 
Waarborg: € 20,00 
Uitleenperiode: 1 week  

 

BOX 100 IMPULSEN 
 

 
Op vandaag zijn er veel verschillen aanwezig binnen 
een gezin, een groep of een organisatie. Elkaar  
beluisteren en uitwisselen over wat geloof al dan niet 
met ons doet als mens is een belangrijke uitdaging.   
 
De 100-impulsenbox draagt bij tot een verrassend  
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