
 
Ik wil je liefhebben en waarderen 

al de dagen van mijn leven. 

Beste trouwers,  

 

Via de parochiepriester vernemen we dat jullie van plan zijn om ook voor de kerk te 

trouwen. Die keuze is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Dat jullie er toch voor kiezen 

om je huwelijk te laten inzegenen, is voor ons een felicitatie waard.  

Vandaar: van harte proficiat! 

We willen jullie graag samenbrengen met de andere koppels die in het dekenaat Pelt 

deze stap gaan zetten. Onze samenkomst is het aanbod dat in de volksmond ooit de 

naam ‘verloofdencursus’ kreeg. We informeren jullie over de inhoud en betekenis van 

het kerkelijk huwelijk en zetten jullie op weg om er met elkaar over uit te wisselen. 

 

Deze samenkomst vindt plaats op zaterdag 1 maart 2025. Welkom in het 

Parochiaal Centrum van Peer, Kloosterstraat 40, vanaf 11u30.  

We beginnen met een broodmaaltijd en ronden af ten laatste om 17u00. 

(Parkeren doe je best achter het gebouw, via de smalle doorgang aan de rechterkant.) 

 

Geef je ons vóór 14 februari een seintje om je aanwezigheid te bevestigen? 

Dit kan via deze link.  

  

Concrete afspraken in verband met muziek, bloemen, sleutel en ‘administratie’ maak 

je best met de voorganger/priester van de kerk waar je gaat trouwen.  

Nog vragen? Laat het ons weten! 

 

Marion Mestrom – parochieassistent Tabor Peer & Hechtel-Eksel 

      mesttrommarion@gmail.com  -  0473 846 439 

Bart Pluymers – kapelaan Pelt bart.pluymers@gmail.com   -  0483 003 608 

Raf Lust – parochieassistent Hamont-Achel 

      raf.lust@proximus.be    -  0479 299 312 

 

https://forms.office.com/e/jEmfh2XxT1
mailto:raf.lust@proximus.be

