"De hoop wordt niet teleurgesteld" - « L'espérance ne décoit pas »
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"De hoop wordt niet teleurgesteld" (Rom 5,5). Ja, zowel voor Paulus als voor ons wordt de
hoop niet teleurgesteld, omdat zij niet op onze eigen krachten is gegrond, maar op de liefde
van God. Deze liefde heeft Hij geopenbaard door het kruis, waaraan Jezus voor ons gestorven
is "toen wij nog zondaars waren." Deze liefde van God "is in ons hart uitgestort door de Heilige
Geest."

Hoop is een gave van God, een geschenk. Het wordt ons geschonken samen met de gave van
de Heilige Geest. Wat een grote troost dat onze hoop niet op eigen kracht steunt, maar op
Gods liefde! Deze hoop is er voor iedereen, in alle omstandigheden, los van onze verdiensten
of tekorten. Ja, hoop is een geschenk, een gave van God. Hij vraagt slechts dat wij dit geschenk
erkennen en in ons leven omarmen. "Als u de gave van God kende," zei Jezus tot de Samari-
taanse...

« Si tu savais le don de Dieu... » Si tu pouvais reconnaitre en Jésus celui qui peut combler tes
désirs les plus profonds et t'apporter la paix et I'espérance... Car c’est pour tous, pour cette
Samaritaines, ces Samaritains comme pour les Juifs et chacun de nous que Jésus nous fait le
don de la paix et de 'espérance.

Il nous faut toutefois reconnaftre et accueillir ce don. Avec une infinie délicatesse, Jésus va
conduire la Samaritaine a I'accueil du don de Dieu, a reconnaitre celui qui lui dit « Donne-moi
a boire ». Comme Jésus use de beaucoup de délicatesse avec les catéchumenes et chacun
d’entre nous. Cet accueil passe par deux chemins qui sont intimement liés : la foi et le bap-
téme.

Oui, petit a petit, Jésus va amener la Samaritaine a le reconnaitre comme le Messie attendu et
a mettre sa foi en lui. D’'une maniére si inattendue. Qui pourrait imaginer que le Messie, le
Sauveur attendu, se cache derriere un homme assoiffé au bord d’un puit ? Comme Jésus entre
dans nos vies bien souvent de maniére inattendue, imprévisible. Il nous surprend, parce que
la foi est d'abord un don et non pas un mérite.

Jezus verbaast ons en leidt ons met geduld en fijngevoeligheid naar het geloof. Hij geeft ons
een concreet teken van Zijn liefde en gave namelijk het doopsel. Hij openbaart aan de Samari-
taanse dat Hij de bron van eeuwig leven is. In het doopsel worden wij herboren, ontvangen wij
een nieuw begin, net zoals de Samaritaanse. Onze catechumenen getuigen hiervan. Met het
doopsel is er een véér en een na, en een hoop die in het hart groeit als een geschenk, een gave
van God.

In dit Jubeljaar willen wij de gave van God opnieuw erkennen en ontvangen, in het bijzonder
de gave van de hoop die wij door het doopsel en in het geloof krijgen. Met deze hoop



ontvangen we ook nieuwe kracht om te getuigen, zoals de Samaritaanse, en om onze naasten
naar Jezus en Zijn woorden te brengen. Hoop geeft onze Kerk een nieuw elan.

Jésus a conduit la Samaritaine a la foi et a la source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. Nous
découvrons nous-mémes cette source dans le baptéme, notre nouvelle naissance. Et avec le
baptéme, nous recevons aussi le don de I'espérance. Nous pouvons méme mettre en elle notre
fierté, comme dit saint Paul : dans I'espérance d’avoir part a la gloire de Dieu.

Oui, notre fierté n’est pas en nous-mémes mais en Dieu et dans I'espérance qu’il répand dans
nos coeurs. Puissions-nous, comme croyants et comme Eglise, en particulier ici 8 Malines-
Bruxelles, redécouvrir notre espérance et notre fierté, non pas la ndtre mais celle qui est en
Dieu, pour témoigner aupres de nos contemporains de I'amour de Dieu qu’il souhaite répandre
dans tous les coeurs par le don de I’Esprit Saint !
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