
 
 

SACRAMENTEN EN GODSDIENSTPRAKTIJK 

IN DE KATHOLIEKE KERK IN BELGIË IN 2024 

 

27/05/2025 – De cijfergegevens over de godsdienstpraktijk in 2024 zijn vroeger dan verwacht 

beschikbaar. Ze illustreren dat het vragen en ontvangen van sacramenten steeds meer een 

bewuste keuze wordt en tonen ook een lichte toename van het aantal zondagse kerkgangers. 

 

De Bisschoppenconferentie van België publiceert jaarlijks, in november, een aantal kerncijfers 

over de toegediende sacramenten en de religieuze praktijk. 

 

Deze cijfers zijn afkomstig van een jaarlijkse telling die in elke parochie van het land wordt 

uitgevoerd. De sacramenten worden bijgehouden in de daartoe bestemde registers. Daarnaast 

wordt op de derde zondag van oktober en ook tijdens de kerstvieringen genoteerd hoeveel 

mensen de eucharistie bijwonen. 

 

Dit jaar zijn deze cijfers eerder dan verwacht beschikbaar voor de hele Kerk in België. We 

publiceren ze voor het eerst in de lente, tijdens de drukke periode van eerste communies en 

vormsels. 

 

In 2024 vierden parochies in heel België 

 

• 29.769 dopen 

• 362 dopen van volwassenen 

• 30.523 eerste communies 

• 27.458 vormsels 

• 171 vormsels van eerder gedoopte volwassenen 

• 4.896 kerkelijke huwelijken 

• 35.515 kerkelijke begrafenissen, of 31,7% van de overlijdens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Omdat ik geloof in Jezus en in God. En omdat ik gedoopt ben. En nu ben ik een vriend van God. 

God helpt mensen en beschermt mij zo.” 

Ellie Deroy, Bisdom Antwerpen – eerste communicant Sint-Bavo, Oud-Turnhout met priester Moses Oguche 

en catechiste Kristien Aubroeck op de foto. © Jef Matthee 

 

Een meer weloverwogen en dus bewustere keuze 

 

"Sinds enige tijd zijn we getuige van de geleidelijke overgang van een cultuurchristendom naar 

een overtuigingschristendom", stelt Bart Willemen, secretaris van de Interdiocesane Commissie 

voor Catechese (ICC) en tegelijkertijd godsdienstleerkracht in het middelbaar onderwijs.  

 

"Kandidaten worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om de initiatiesacramenten 

(doopsel, eucharistie, vormsel) te ontvangen uit persoonlijke keuze, in plaats van uit gewoonte 

of familietraditie. Hoewel dit fenomeen soms aanleiding geeft tot beter overleg of zelfs discussie 

binnen gezinnen en parochiegemeenschappen, zijn veel leden van de Kerk van mening dat het 

hier om een positieve ontwikkeling gaat. Zo biedt de vraag om een sacrament te ontvangen vaak 

de kans tot een echte pastorale dialoog, waardoor de betekenis van het sacrament nader kan 

worden uitgediept en de plaats van het geloof in het leven van de kandidaat en zijn familie meer 

doordacht wordt. Dit betekent niet dat mensen worden afgewezen, maar wel dat er een proces 

van doordachte begeleiding en onderscheiding in gang wordt gezet, wat ertoe kan leiden dat 

sommige families of kandidaten van hun voornemen afzien. Tegelijkertijd is er een toename van 

het aantal aanvragen voor de initiatiesacramenten door jongeren boven de 14 jaar.  

 

De grootste uitdaging ligt niet in het aantal sacramenten dat gevierd wordt, maar wel in de 

authentieke verkondiging van het Evangelie en in het onthalen van hen die gelovig op weg willen 

gaan," besluit Bart Willemen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Het vormsel is voor mij opnieuw toeleven naar God en ervoor kiezen om liefdevol om te gaan 

met andere mensen. Het leert me ook kijken naar kwetsbare, arme mensen. Het is een kracht 

waarop ik mag vertrouwen als het even moeilijk gaat. Zo weet ik dat ik nooit alleen ben. Ik heb 

gekozen om me te laten vormen samen met een keitoffe groep jonge mensen die nu vrienden zijn 

geworden. Ik hoop ze nog terug te zien om samen te spelen en te vieren bij Kamino.” 

Lauranne Schouwenaars – 10 jaar – Bisdom Antwerpen, gevormd door vicaris-generaal Wim Selderslaghs 

©Olfa Hazami 

 

Zondagspraktijk 

 

De eucharistieviering op de derde zondag van oktober werd in 2024 bijgewoond door 173.335 

gelovigen tegenover 167.360 in 2023. Dit is een gewone zondag waarop geen speciale 

plechtigheid wordt gevierd. 

In sommige parochies is het echter om praktische redenen niet langer mogelijk om elke zondag 

een viering te houden. Het aantal gelovigen op de derde zondag in oktober mag dus niet gelijk 

worden gesteld aan het aantal praktiserende katholieken dat minstens één keer per maand een 

eucharistieviering bijwoont. Dit aantal ligt in de praktijk hoger. 

 

De telling in 2024 betekent een stijging van 3,6% voor heel België ten opzichte van het jaar 

voordien. Het is echter nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk en moet dus in de toekomst 

nog bevestigd worden. 

De groei in het aantal kerkgangers lijkt een fenomeen te zijn dat zich vooral concentreert in 

stedelijke gebieden, waar levende religieuze gemeenschappen een extra aantrekkingskracht 

uitoefenen. 

 

De vieringen op kerstavond en op kerstdag zelf werden dan weer bijgewoond door 408.375 

gelovigen, een cijfer dat min of meer stagneerde opzichte van 2023 (411.423). 

 

“Voor mij is de mis een moment om te reflecteren op mijzelf vanuit het oogpunt van het evangelie. 

Ben ik een goede christen geweest? Waar kan het nog beter? Het sacrament van de eucharistie 

betekent voor mij telkens opnieuw de belofte om een goed mens voor mijn medemens te zijn. Ik 

geloof echt dat ik via het sacrament nieuwe kracht en steun krijg vanwege God om het goede te 

kunnen doen.” 

Femke Forger – 30 jaar – Bisdom Gent 



 

“Voor mij is de mis een moment dat ik bewust even kan luisteren naar het Evangelie. Bewust en 

in alle rust zonder afleidingen. Het is een moment waarop ik weer kan voelen dat het geloof iets 

verbindend is.” 

Stacey Oseï – 22 jaar – Bisdom Antwerpen 

 

“Het vormsel is voor mij bewust kiezen om te zoeken. Je laat je vormen niet omdat je alles weet, 

maar omdat je wilt zoeken naar je relatie met God. Daarom is Kamino ook zo belangrijk voor mij 

omdat die die zoektocht faciliteert en zorgt voor een gemeenschap waarin je kan zoeken en God 

kan beleven.” 

Barbara Vermeulen – 19 jaar - Bisdom Gent 

 

“Voor mij is het vormsel een bevestiging van je doopsel. De meeste mensen worden als baby 

gedoopt, wat betekent dat het een keuze is van de ouders om je op te nemen in de 

geloofsgemeenschap. Bij het vormsel ben je zelf oud genoeg om zelf bewust te kiezen om verder 

op zoek te gaan naar geloof. Het ontvangen van de Heilige Geest is dan opnieuw een bevestiging 

dat je deel uitmaakt van een gemeenschap die je draagt.” 

Zoë De Cat – 19 jaar – Bisdom Brugge, Sint-Michielsbeweging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERS- EN INFORMATIEDIENST VAN DE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN BELGIË 


