Mijmeringen
van Maria

Een verrassende monoloog, geschreven en
gespeeld door Kristin De Raeymaecker.

Hierin blikt de oudere Maria terug op
haar leven als kind, jong meisje en
moeder... haar gedachten, gevoelens,
twijfels, geloof en vertrouwen.
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Maryam (Mirjam), een jong joods meisje. Onverwacht zwanger, wordt
moeder van Jezus, moeder van Gods zoon. Er is in de loop van de
geschiedenis veel over haar gesproken, geschreven en gezongen. Ze
kreeg talloze namen en vereringsplekken in kerken en kapellen.

Maar wie was dat meisje, deze vrouw bij wie zovele mensen ook
vandaag hun toevlucht zoeken? Een kaarsje bij haar beeld, een
bedevaart naar plekken waar er wondere tekenen waren van haar
aanwezigheid.

Hoe leefde zij? Hoe ervaarde zij haar zwangerschap en de geboorte
van haar kind? Hoe ging ze om met een zoon die zijn eigen weg ging
tot op het kruis? En hoe moest het na zijn dood verder?

Heeft ze al die tijd in hem geloofd? Heeft ze nooit vragen of twijfels
gehad?

Jarenlang heeft Kristin De Raeymaecker zich deze vragen gesteld.

Haar poging om een beeld te vormen van hoe het zou kunnen geweest
zijn resulteerde in een monoloog, waarin de oude Maria terugblikt op
haar leven.

In een verrassend andere interpretatie horen we Maria zelf aan het
woord, heel menselijk en indringend.

Kom luisteren en kijken naar
“Mijmeringen van Maria",
geschreven en gespeeld door Kristin
De Raeymaecker. De voorstelling
begint om 20u en duurt ongeveer één
uur. Na de voorstelling kun je nog
even napraten met een drankje!

Van harte welkom!
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