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Gebedsmoment Vernieuwing in de Kerk

Vandaag stonden we stil bij vernieuwing in de kerk. Vernieuwing vraagt
moed, openheid en vertrouwen. We bidden dat Gods Geest ons helpt om
nieuwe wegen te zien en te bewandelen.

1 Lied Z.J. 610. Te beluisteren op
https://www.youtube.com/watch?v=Y5Y2W5z9728

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht.

2 Openingsgebed

God van leven en toekomst,

U maakt alle dingen nieuw.

Open onze harten voor uw Geest,

zodat wij durven loslaten wat voorbij is

en met hoop bouwen aan uw kerk van morgen.
Amen.

3 Bijbellezing
Uit de tweede brief aan de Korintiérs (2 Korintiérs 5,17)

“‘Daarom: wie €én is met Christus, is een nieuwe schepping;
het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”

4 Korte bezinning

Vernieuwing begint niet bij structuren, maar in het hart van mensen.
Als wij ons laten raken door Gods liefde, worden wij zelf vernieuwd.
Van daaruit kan ook de kerk groeien en veranderen:

meer open, meer verbonden, meer levend.

God nodigt ons uit om niet vast te houden aan wat was,

maar te vertrouwen op wat kan worden.


https://www.youtube.com/watch?v=Y5Y2W5z9728

5 Voorbeden

- Voor de kerk wereldwijd, dat zij open blijft voor de Geest en de tekenen
van deze tijd.

Laat ons bidden...

- Voor allen die zoeken naar nieuwe vormen van geloven en samenkomen,
dat zij moed en steun vinden.

Laat ons bidden...

- Voor onszelf, dat wij bereid zijn om te vernieuwen in ons denken en
handelen.

Laat ons bidden...

-Voor wie zich niet meer thuis voelen in de kerk, dat zij opnieuw welkom en
verbondenheid mogen ervaren.

Laat ons bidden...

6 Slotgebed

God, blijf met ons meegaan op onze weg van vernieuwing.
Geef ons vertrouwen, geduld en liefde,

zodat wij samen uw kerk mogen opbouwen

als een plaats van hoop voor iedereen. Amen.



