
Jezus’ leerlingen zitten achter gesloten deuren. Na zijn dood zijn ze bang, onzeker en in zichzelf gekeerd.
Precies daar begint ‘Pinksteren’: waar angst mensen verlamt, opent de Geest wat gesloten is.
Ook onze wereld kent vandaag veel onzekerheid: 
vrede lijkt ver weg en ook in de Kerk leven vragen en zorgen. 
In onze parochie voelen we dat heel concreet. 
We vragen ons af hoe lang we nog eucharistie kunnen vieren op de plaatsen die ons dierbaar zijn.
Toch laat Pinksteren ons zien dat we niet vastzitten aan één kerktoren. In Zwalm, Horebeke, Nederename,
Ename, Volkegem, Mater en Welden komen mensen samen om geloof te delen. Want ‘Pinksteren’ is
samenkomen met anderen, elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten,… 
Dat vraagt inspanning, soms zelfs in heel wat kilometers, maar het maakt ons meer verbonden.

In de voorbije weken deden 54 kinderen hun eerste communie, binnen of buiten een weekendviering.
Daarvoor zijn wij oprecht dankbaar. We zien hoe jonge ouders opnieuw, vaak bewuster dan vroeger, de weg
vinden naar onze gemeenschap. Zij willen hun kind laten kennismaken met God, met Jezus en met de Kerk.
Dat vraagt tijd, voorbereiding en inzet — niet alleen van ouders en begeleiders, maar van de hele
gemeenschap, niet alleen van mij of Bruno, neen, van jullie allemaal... 
Kerk-zijn doen we samen. Wij ‘Pinksteren’.
Bij vijf kinderen viel de doop samen met de eerste communie. Dat heeft onder meer te maken met het feit
dat die kinderen geboren zijn in de coronaperiode, waarin veel ouders de doop moesten uitstellen. Wie erbij
was, zag dat het warme en betekenisvolle vieringen waren — voor ouders, familie en het kind zelf, dat heel
bewust beleeft wat er gebeurt.
Zowel bij de doop als bij de eerste communie gaan we met ouders een weg, een traject. We bereiden niet
alleen een viering voor, maar bouwen ook aan verbondenheid. Zelfs wanneer ouders elkaar vooraf niet
kennen, groeit er vaak herkenning, vertrouwen en ontmoeting.
Wij ‘Pinksteren’: deuren openen, mensen verwelkomen, geloof delen en verbondenheid laten groeien.
Natuurlijk mogen we ons eerlijk afvragen waarom we kinderen en hun ouders na zo’n feestelijke viering
minder vaak terugzien. Die vraag is terecht, maar hoeft ons niet moedeloos te maken. Integendeel: ook
kleine tekenen van blijvende betrokkenheid zijn hoopgevend. Zo was het bijzonder deugddoend dat 36 van
de 40 gevormden aanwezig waren in de eucharistieviering op de vooravond van Hemelvaart in Kerselare.
Geloof groeit waar jongeren, ouders en begeleiders samen ervaren dat geloven vreugde, ontmoeting en
richting aan het leven kan geven.

In de eerste lezing hoorden we dat iedereen de apostelen hoorde spreken in zijn eigen taal. Pinksteren
betekent niet dat iedereen hetzelfde wordt, maar wel dat mensen elkaar toch kunnen verstaan. Ook bij ons
(met een van oorsprong Italiaans priester als voorganger) vraagt dat openheid, goodwill en geduld (en ja…
het tempo is nog wat trager en het duurt soms wat langer)… En toch kan de Geest ons leren luisteren naar
de taal van het hart, naar de taal van geloof, hoop en liefde. 
Wij ‘Pinksteren’ als we erin geloven dat het goed komt! 
Toen ik klein was, werd mij verteld dat er boven het hoofd van de apostelen een vlammetje verscheen. Stel u
voor dat boven ieder van ons zo’n vlammetje brandt. Neem het mee. Deel het uit. Geef het door. 
Laat het vuur van Gods Geest niet uitdoven, maar laat het overslaan op anderen. Want wij ‘Pinksteren’.
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Ik pinkster... jij pinkstert... wij pinksteren...

er komt een nieuwe vloer in de st.-amelbergakapel in mater



VIERINGEN
DONDERDAG 04 JUNI 2026
09.00 uur Ename
Aanbidding - stiltemoment in de kerk tot 09.45 uur
 
ZATERDAG 06 JUNI 2026
TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
18.00 uur Nederzwalm
Eucharistieviering
Voor E.H. G. Blaton
Uit dankbaarheid
 
ZONDAG 07 JUNI 2026
TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 uur Ename
Eucharistieviering 
Eerste communie van Tilly Gistelinck
Met Kanakoor 
 
DONDERDAG 11 JUNI 2026
09.00 uur Ename
Aanbidding - stiltemoment in de kerk tot 09.45 uur
 
ZATERDAG 13 JUNI 2026
ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
18.00 uur Nederzwalm
Eucharistieviering
Op voorspraak van de Heilige Aartsengel Michaël
uit dank
Ter ere van het H. Hart van Jezus en het Onbevlekt
Hart van Maria
 
ZONDAG 14 JUNI 2026 - VADERDAG
ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 uur Ename
Eucharistieviering
Met Kanakoor
 
DONDERDAG 18 JUNI 2026
09.00 uur Ename
Aanbidding - stiltemoment in de kerk tot 09.45 uur
 
ZATERDAG 20 JUNI 2026
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
15.00 uur Ename
Huwelijksviering van Jef De Muyter en 
Silke Van den Breen
 
18.00 uur Nederzwalm
GEEN eucharistieviering!!!
 
ZONDAG 21 JUNI 2026
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 uur Ename
Dankviering
Met alle koren 
Na de viering gratis drank en frietjes

LITURGIE OP RADIO EN TV
Radio VRT 
Zondag 7 juni 2026 om 10.00 uur vanuit de 
O.-L.-Vrouwkerk te Kortrijk.
Zondag 14 juni 2026 om 10.00 uur vanuit de 
Sint-Jozefskerk te Evere.

NPO 2
Zondag 7 juni 2026 om 10.00 uur vanuit de 
H. Johannes de Doperkerk te Mijdrecht (Nederland).

TV VRT 1
Zondag 14 juni 2026 om 10.00 uur vanuit de 
Sint-Jozefskerk te Evere.

OVERLIJDEN
Clarisse Botteldoorn 
(geboren in Sint-Maria-Horebeke op 7 maart 1918 en
overleden in Oudenaarde op 21 mei 2026), weduwe
van Jozef De Vuyst. De uitvaart had plaats op
donderdag 28 mei 2026 om 10.00 uur in de kerk van
Mater.

PAROCHIALE INITIATIEVEN
KERKFABRIEKEN
Horebeke
Donderdag 4 juni 2026 om 20.00 uur in het
Romerohuis.

Volkegem
Donderdag 18 juni 2026 om 18.30 uur in de
Zondagsschool te Volkegem.

Zwalm
Maandag 22 juni 2026 om 19.30 uur in het
Romerohuis.

Mater
Woensdag 24 juni 2026 om 20.00 uur bij de voorzitter
thuis.

CATECHESE
Maandag 8 juni 2026 is er om 14.00 uur samenkomst
met de eerste communiecatechisten in het
Romerohuis.

Maandag 8 juni 2026 is er om 19.30 uur samenkomst
met de vormselcatechisten in het Romerohuis.

Donderdag 18 juni 2026 is er om 09.00 uur
samenkomst met de doopcatechisten in het
Romerohuis.

DOOPCATECHESE
Maandag 8 juni 2026 om 20.00 uur in het
Walburgacentrum, Zakske 2 te Oudenaarde.

KOREN
Maandag 15 juni en donderdag 18 juni 2026 is er om
19.30 uur zangrepetitie voor ALLE koren in de kerk van
Ename. We repeteren de liederen van de dankviering
op zondag 21 juni 2026 om 10 uur in de kerk van
Ename.

Het vervolg lees je op blz. 3zondag 31 mei 2026 - Kindernevenviering 



Vervolg parochiale initiatieven

Dinsdag 23 juni 2026 is er om 19.00 uur zangrepetitie
voor het koor Horebeke/Zwalm in de kerk van
Nederzwalm.

Het Tabitakoor repeteert elke maandag van 19.30 tot
21.30 uur in de kerk van Mater.

PAROCHIEPLOEG
Dinsdag 16 juni 2026 om 19.45 uur in het Romerohuis.

WERKGROEP ROUWZORG + COMMUNIEDRAGERS
Dinsdag 23 juni 2026 om 14.00 uur in het Romerohuis.

25 mei 2026 - Veel volk ondanks de hitte voor de openluchtviering aan de  Lourdeskapel in Paulatem

20 mei 2026 - Info en kijkmoment in de kerk van Sint-Maria-Horebeke

29 mei 2026 - Boekvoorstelling ‘Gevangene 17683’ door Karl De Rycke

Meer foto’s vind je op www.parochieoscarromero.be



FERM MUNKZWALM
Aan alle studenten: Veel motivatie, concentratie en
vooral succesvolle examens gewenst! 
Blijf geloven in jezelf, neem ook voldoende rust en
geef het beste van jezelf — dat is zeker ‘dik in orde’!
Stap voor stap kom je dichter bij je doel. 
Veel succes!

ELKE DONDERDAG VAN JUNI
Wandelen samen met 
Ferm Beerlegem. 
Start om 19 uur; 
telkens ergens anders! 
Neem contact met 
Willian Droeshout 
van Ferm Beerlegem 
en schrijf je 
via haar ook in 0476 56 14 26 of 
hu.wil@hotmail.com
 
ZONDAG 14 JUNI 2026 - VADERDAG! 
Papa, voor de steun, 
de raad, de humor, 
het geduld en de 
onvoorwaardelijke liefde, 
dankjewel. Dank je wel ook 
om er te zijn, een 
luisterend oor te bieden, 
stabiliteit en een 
vertrouwd thuisgevoel te 
geven.
Een warme en 
liefdevolle Vaderdag gewenst 
aan alle papa’s, pluspapa’s en vaderfiguren! 

OKRA NEDERENAME
DONDERDAG 4 JUNI 2026
van 14 tot 17 uur Petanque.

DINSDAG 9 JUNI 2026
van 14 tot 17 uur Eetmaal – kaart- en
teerlingnamiddag.

DONDERDAG 11 JUNI 2026
van 14 tot 17 uur Petanque.

DINSDAG 16 JUNI 2026
van 14 tot 17 uur Fietsen.

DONDERDAG 18 JUNI 2026
van 14 tot 17 uur Petanque.

DINSDAG 23 JUNI 2026
van 14 tot 17 uur Fietsen.

DONDERDAG 25 JUNI 2026
van 14 tot 17 uur Petanque.

DINSDAG 30 JUNI 2026
van 14 tot 17 uur Fietsen.

DONDERDAG 2JULI 2026
van 14 tot 17 uur Petanque.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Rosette Van Renterghem,
pierredevrieze@hotmail.com.

DINSDAG 23 JUNI 2026
Praatcafé met verwennamiddag 
en attentie met onze 
welgemeende waardering 
en dank voor je inzet! 
van 14.30 tot 17 uur 
in GC De Munk, 
Sportlaan 3 Munkzwalm. 
Bedoeld voor de mantelzorgers 
van Ferm Munkzwalm; 
niet voor de persoon 
waarvoor gezorgd wordt. 
Deelname gratis maar inschrijven is een must. Doe
het vóór 10 juni via annie.vdd@telenet.be of 
0476 30 96 53. 

PASAR ZWALM
ZONDAG 28 JUNI 2026
“Met Valeirke op stap” - wandeling in Gavere
De Slag om Gavere, de velden rond Gavere, de
Warandeput, de Gaverse Scheldemeersen en de
Schelde, Valeirke toont ons de weg. 
Info: Marc Van Damme, 0472 68 70 33.
Goede waterdichte wandelschoenen zijn gewenst.
Niet geschikt voor buggy’s.
Afstand: 7 km.
Vertrek: We verzamelen op de parking van de
sporthal, Sportdreef 1 B, 9890 Gavere om 14.00 uur. 
Prijs: € 5,- voor niet-leden, € 3,- voor leden, gratis
voor kinderen -12 jaar, traktatie inbegrepen. 
Inschrijven kan bij Johan Vandendriessche tot
21/06/2026 – johan.vandendriessche1@telenet.be -
0485 36 13 44. Overschrijven op BE95 3631 7948 0958
met vermelding:  Gavere/naam/aantal personen/
e-mailadres.
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