De Zonekrant

KERK
&leven

Uittreksel artikels 2024 - week 40

HET GELUID VAN... DE STILTE

« eh, OUI maman, je continue a aller a la messe
car apres je me sens tellement légere |..

« en JA, moeder, ik blijff naar de mis gaan want ik
voel mij daarna toch zo licht!..”

Dit zijn de woorden van een jonge vrouw, Anne-
Marie, uit de Provence.

Vandaag is zij 78 met een lichamelijke beperking
maar nog o zo pienter.

Ik ontmoette haar bij het ontbijt in ons hotel in
het mooie dorpje Eygaliéres in Provence. Haar
zeer toegewijde echtgenoot, Alain, hielp haar
overal en samen beleven zij nog ‘prachtige” jaren.
Mooi toch?

Christus. ©Gisele

Maar, vanwaar die o zo sterke band, die/dat (ver-)
trouw(-en) en dat krachtig spiritueel optimisme?
Ik was, eerlijk gezegd, geintrigeerd en vroeg hen
of ik hen wat meer daar mocht spreken wanneer
het uitkwam...

Geen probleem en het werd een zeer aangenaam
en inspirerend gesprek in de schaduw van een
olijfboom met een koele pint en een rosé wijntje.

Vraag: van waar die woorden: ZO LICHT’, zo blij
en levendig na elke eucharistieviering en dat U
daarom absoluut wou blijven deelnemen?

Ja, ik weet het niet maar het was écht. Zodanig
zelfs dat mijn vriendinnen en zelfs mijn ouders
dachten dat er iets abnormaal was met mij.
Later ontmoette ik mijn man, Alain. Het was niet
gemakkelijk hem dit ‘fenomeen’ uit te leggen tot
op de avond dat we samen op een bankje in alle
stilte voor het verlaten kapelletje van Sainte-Sixte
op een bankje zaten en...niets zeiden.

Alleen Hij fluisterde opeens tot ons beiden door
het geruis van de opstekende mistral ‘dat wij voor
altijd bij elkaar moesten blijven’.

el el
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9% eeuws kape

En zo geschiedde. Wij hebben heel wat
meegemaakt, zoals zovelen, goede en ook
pijnlijke dingen waaronder mijn handicap. En toch
zijn wij nog altijd samen zeer gelukkig want we
zijn vrij, en wij weten dat Hij voor ons zorgt, nu
en...altijd.

Doorheen ons 52 jaar samen zijn wij dikwijls
samen naar die plek geweest en ...niets gezegd.
En soms, heel af en toe, hoorden wij iets van...blijf



open, heb vertrouwen, wees elkaar steeds nabij
en...LEEF ! Tracht van elke dag toch te genieten
ondanks alles!

Leef, want ik ben uw God van leven, leven,... zelfs
na jullie aardse dood.

En nu ? Commentaar van mezelf...

Wij, als kristenen en kerkgangers zeggen redelijk
dikwijls dat wij in God geloven. Maar, ik zie Hem
niet en dus, als een mens ‘van rede’, vind ik dit
toch heel abstract.

Maar toch, als ik zoveel prachtige mensen rond
mij zie en met welke genade wij in deze wereld
kunnen staan, met vallen en opstaan...dan weet
en voel ik vooral dat geloven zeker geen daad is
van verstand, van een handtekening onder een
contract, van wetenschap, van ‘bewijs leveren’
(Q.E.D; Quid erat demonstrandum )...
Integendeel!

Het is in het hart dat het geluk van de mens
verankerd is. En de eerste prachtige voorwaarde
dat gelukkig maakt is beminnen, het graag zien,
het in onze armen sluiten van God, onze Vader.
Maar...hoe kan ik Hem beminnen als ik mij Hem
zelfs niet kan voorstellen ?

En dit is het: door te |-u-i-s-t-e-r-e-n. Veel
theologische werken van top-exegeten heb ik
verslonden en allen komen praktisch tot dezelfde
conclusie.

Zoek de stilte op, de rust en vooral; wees
geduldig! Nooit spreekt Hij op bestelling en zeker
nooit op commando. Maar, wees gerust, vermits
God reeds in elke mens huist vanaf zijn geboorte
en doop in Christus, zal Hij vroeg of laat roepen.
Ja, inderdaad, het woord en de stem van God ligt
reeds als een klein zaadje gestrooid in ons hart.
Bij ons opgroeien groeit dit graantje mee en
wordt het een stem die ons leidt. Een stem van
iemand die ons zeer graag ziet en die enkel uit is
op ons gelukkig zijn.

Alleen moeten wij luisteren en, indien we willen,
een antwoord geven met woorden, gedachten en
vooral met...daden...ons Christelijk ZIJN.

Sinds duizenden jaren is de mens op zoek naar
een verklaring voor dit bovenaards fenomeen. En,
alhoewel we nooit zullen te weten komen wat
hier exact gebeurt, kunnen we vandaag, in 2024,
enkele zaken niet vastleggen maar enkel
..vermoeden.

Laat ons dan deze stem trachten te aanhoren,
laat Hem zijn werk doen in ons binnenste en
laten we vooral samen, zoals Anne-Marie en Alain
in hun Provence, gelukkig zijn dat wij ooit,
gegarandeerd, Zijn woord zullen horen...

Succes !

Ludo Van Assche, Eygalieres, september 2024

Ik heb wel heel veel vertrouwen in de oude
Romeinse bouwkunst maar...toch zeker zijn en wat
ondersteunen?... Ludo toch! ©Gisele !

ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE ROZENKRANS
7 OKTOBER

Oktober is de rozenkransmaand, en op 7 oktober
viert de Kerk het feest van Onze-Lieve-Vrouw van
de Rozenkrans. Onder deze titel wordt Maria
gevierd als beschermster van de christenheid, in
het bijzonder in relatie tot het bidden van de
rozenkrans.

7 oktober is de verjaardag van de zeeslag bij
Lepanto in 1571 (in Griekenland, aan de ingang

van de Golf van Korinthe). Het was een van de
grootste zeeslagen uit de geschiedenis, en de
laatste waarin gebruik gemaakt werd van galeien.
De inzet was de controle over het oostelijk deel
van de Middellandse zee. De christelijke Heilige
Liga versloeg toen de vloot van het islamitische
Ottomaanse Rijk.



Paus Pius V (1566 — 1572) schreef deze
overwinning toe aan de hulp van de heilige Maagd
Maria, die verkregen was door het bidden van de
rozenkrans. Voor het vertrek van de vloot had de
paus persoonlijk de vlag gezegend. En op de dag
van de slag werd er op het Sint-Pietersplein in
Rome een rozenkransprocessie gehouden om de
hulp van Maria in te roepen. De paus had beloofd
om een feest voor de rozenkrans in te stellen, als
het katholieke leger de overwinning zou behalen.
Pius V noemde het eerst het feest van Onze-Lieve-
Vrouw van de Overwinning. Zijn opvolger,
Gregorius XIIl (1572 — 1585), veranderde naam in
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans.

Paus Leo Xl (1878-1903) breidde deze
gedachtenis uit naar de hele maand oktober, die
sindsdien de rozenkransmaand genoemd wordt.
De Kerk roept de gelovigen op om in deze maand
extra tijd en aandacht te besteden aan het bidden
van de rozenkrans. Tot voor het tweede Vaticaans
concilie was het ook normaal dat de rozenkrans, of
het rozenhoedje, thuis samen gebeden werd. Die
praktijk raakte daarna in onbruik, hoewel het nog
op verschillende plaatsen gebeurt.

De oorsprong van het rozenkransgebed is eigenlijk
het getijdengebed. Qorspronkelijk  moesten
monniken elke dag de 150 psalmen van David
bidden. Omdat dit zoveel tijd in beslag nam,
spreidde men dit later uit over een week, elke dag
op vaste tijdstippen (metten, lauden...). Later
werd dit nog vereenvoudigd, door 150 maal
dezelfde tekst te bidden, oorspronkelijk het Onze
Vader. Later werd er hier in het Westen de devotie
tot Maria aan verbonden.

Het rozenkransgebed werd vooral gepropageerd
door de Dominicanen, de orde waartoe ook Pius V
behoorde. Het was voor hen een
meditatiemethode, waarbij de mysteries van
Christus overwogen worden door middel van het
veelvuldig herhalen van het Wees Gegroet. Na
elke tien Weesgegroeten moest men een
gebeurtenis uit het leven van Jezus of Maria
overwegen. Een legende verhaalt dat de
rozenkrans een geschenk was van de heilige

Maagd Maria aan Dominicus, de stichter van de
orde, als wapen in de strijd tegen de Albigenzen.

De verering van de Rozenkrans heeft een grote
verspreiding gekend. Zo werd in Antwerpen, dat
in 1566 te leiden had gehad van de beeldenstorm,
in de Sint-Pauluskerk de ‘Broederschap van Onze-
Lieve-Vrouw van de heilige Rozenkrans’ opgericht
(die nog altijd bestaat). Dit kaderde in de reactie
van de contrareformatie van de katholieken tegen
de calvinisten, die ook de Mariadevotie bestreden.

Momenteel omvat een rozenkrans (wat zowel de
naam is van de “paternoster” — letterlijk : ‘Onze
Vader’ — als van het rozenkransgebed) twintig
tientjes. Elk tientje bestaat uit een Onze Vader,
tien Weesgegroetjes, en de afsluiting : “Eer aan de
Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het
was in het begin, en nu, en altijd, tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen.”

Wanneer men één keer het gebedssnoer bidt, dan
bid je een rozenhoedje kruisteken, de
geloofsbelijdenis, drie Weesgegroetjes, en vijf
“tientjes” met een Onze Vader, tien
Weesgegroetjes, en het Eer aan de Vader, en
afgesloten met het kruisteken. Om een rozenkrans
te bidden, ga je vier keer het gebedssnoer rond.

Ook Onze-Lieve-Vrouw van Fatima is een Onze-
Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Op 13 mei 1917
hebben drie kinderen een eerste maal een
verschijning. Het was Maria, die hen vroeg om
elke dag de rozenkrans te bidden voor vrede in de
wereld en het einde van de oorlog. Ze verscheen
hen nog gedurende vijf maanden, en telkens
opnieuw vroeg ze om de rozenkrans te bidden. En
ze noemde zichzelf ook “de Vrouwe van de
Rozenkrans”. De verschijningen eindigden met
een wonder, in het bijzijn van zo’n 70.000 mensen
: Maria liet de zon ‘dansen’.

Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans is de
patroonheilige van veel plaatsen, over heel de
wereld. Maria del Rosario is ook een veel
voorkomende meisjesnaam in Spanje.

Constant




SINT-STEFANUS BRUSSEGEM: BEDANKING AAN DE HELPERS

Beste helpers,

Het weekend is weeral voorbij. Voor de 285 keer
al werd het parochiaal eetfestijn georganiseerd.
Voor het eerst in de maand september en niet op
onze vaste weekend in oktober. De feestzaal was
dan immers bezet voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Het enige alternatief
in het najaar was dan nog het weekend van
14&15 september. Hierdoor vielen we samen met
onze collega’s in Merchtem en met Hamme
kermis. Waarschijnlijk had dit toch gevolgen voor
ons eetfestijn, want de bezoekersaantallen lagen
duidelijk lager dan we gewoon waren.

Door de vroegere datum was ook de organisatie
vooraf een huzarenstukje omdat alles zo dicht op
de vakantie volgde en de school ook maar net
terug opgestart was, bovendien met een nieuwe
directie. Maar uiteindelijk is dat allemaal nog vlot
verlopen dankzij de inzet van de mensen van de
school om dat in die drukke eerste schoolweek
toch geregeld te krijgen.

Ook dit jaar waren er opnieuw een aantal
mensen bereid om de straat op te gaan om van
deur tot deur steunkaarten te verkopen, voor
velen ook met succes. Onze jaarlijkse tombola
mocht toch ook weer gezien worden en de lotjes
bleken vlot te verkopen.

De planning was dit jaar opnieuw niet evident,
maar het hele weekend is uiteindelijk viot
verlopen qua service, zowel in de keuken , aan de

bar als in de zaal. De mensen bleken toch
allemaal heel tevreden over wat ze op hun bord
hadden gekregen.

De voorbereidingen zowel zaterdag als zondag in
de keuken verliepen vlot, dankzij de vele
vrijwillige helpers om de verse groentjes te kuisen
en natuurlijk onze 2 koks om de kwaliteit te
vezekeren. In volle drukte viel de oven in de
keuken kapot, maar Christophe loste dit snel op
door de vis in de pan klaar te maken, “zalm op vel
gebakken” maakte het uiteindelijk zelfs nog
beter! .

Het was achteraf gezien een hele speciale editie
dit jaar, met misschien een resultaat dat minder
zal zijn dan verwacht, maar heelwat mensen
hebben met evenveel inzet gezorgd dat onze
bezoekers toch tevreden naar huis konden.

Ook dit jaar zullen we de opbrengst van dit
eetfestijn zo goed mogelijk trachten te verdelen
binnen onze gemeenschap. Als men ziet hoe de
vrijwilligers zich inzetten, verdient iedereen zijn
steuntje in de rug.

Nogmaals dank aan alle vrijwilligers voor de
onbaatzuchtige inzet voor- tijdens en na het
weekend!

Bedankt in naam van het voltallige comité.

Erik Kiekens




Stilstaan bij het Evangelie:
Homilie van de voorbije zondag: 25ste zondag door het jaar

Uitzonderlijk is er voor deze zondag geen homilie



Overleden

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper
Mevr. Rosalia De Coster, weduwe van Victor Van der Straeten, wonende in de Kobbegemstraat, 8. Ze werd

geboren te Relegem op 25 januari 1927 en overleed te Zellik op 16 september 2024.
Moge zij rusten in de vrede van de Heer.

Vieringen van de komende zondag: 25ste zondag door het jaar

BRUSSEGEM Sint-Annakapel RELEGEM Sint-Jan-de-Doper
Dinsdag 1 oktober Zondag 29 september
19.00u: Eucharistieviering 10.30u: Dienst Woord en Communie
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot Lector: Patricia
16u. Misdienaars: Lirane, Eurielle en Naomi
HAMME Sinte-Goedele WEMMEL Sint-Engelbertus
Zondag 29 september Zaterdag 28 september
Geen viering 17.30u : Eucharistie (NL)
Zondag 29 september
OSSEL Sint-Jan-de-Doper 11.00u: Eucharistie (F)
Zondag 29 september
Geen viering WEMMEL Sint-Servaas

Zondag 29 september

10.30u: Eucharistieviering

Intentie: Onze-Lieve-Vrouw van Atijddurende
Bijstand, uit dank



