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VAKANTIEGEDACHTEN (3) 
HEILIG, HEILIG, HEILIG 
 
Als je thuis een Druivelaar hebt hangen, dan weet 
je dat er naast de gekende heiligen er ook een 
heleboel heiligen zijn die (althans hier bij ons) 
totaal onbekend zijn.  Ik noem er maar een paar 
voor de maand oktober : de heiligen Aurea, 
Gustave, Ragenfried, Beregisus, Jacob Rem, 
Colman van Stockerau, Louis MarIn, Mnason van 
Cyprus, enz.  Maar ja, de heilige Goedele zal bij de 
meeste Italianen ook een nobele onbekende zijn, 
al is ze de patrones van de kathedraal van Brussel. 
Hoeveel heiligen er precies zijn in de katholieke 
kerk, is blijkbaar niet geweten.  Naar schaMng zijn 
het er zo’n Ienduizend.  De Belgische heiligen, 
heel de geschiedenis door, zijn met ongeveer 125.  
Pater Damiaan was de laatste.  
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De meeste heiligen vinden we wellicht terug in 
Italië.  In elke pinacotheek vinden we beelden en 
schilderijen van (dikwijls heel) plaatselijke heiligen, 
of van onbekende of on-idenIficeerbare heiligen : 
“Maria met twee onbekende heiligen”… 
 
In de pinacotheek van Spello kwamen we een 
beeld tegen van “S. Petrus M.”, Sanctus Petrus 
Martyr, de heilige Petrus martelaar.  Er steekt een 
groot kapmes in zijn hoofd.  Het is dus duidelijk 
niet de apostel en eerste paus Petrus, maar een 
naamgenoot.  Terug thuis ben ik op zoek gegaan 
naar wie hij was, en ik wil u zijn verhaal niet 
onthouden. 
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Het gaat om Petrus van Verona, of ook Petrus van 
Milaan genoemd.  Hij werd geboren tussen 1203 
en 1205 in Verona, in een gezin van katharen, die 
door de katholieke kerk aanzien werden als 
ke^ers.  Hij studeerde wel aan een katholieke 
school, en later aan de universiteit van Bologna.  
Toen hij de leer van de heilige Dominicus leerde 
kennen, bekeerde hij zich tot het Rooms-



katholicisme.  In 1220 werd hij, door Dominicus 
zelf, opgenomen in de orde van de dominicanen.  
En hij preekte tegen de ke^erij in alle steden van 
Noord- en Midden-Italië. 
Hij werd benoemd tot pauselijk gezant in Milaan, 
en tot prior in verschillende kloosters in Noord-
Italië, o.a. in Como.  In 1251 werd hij door paus 
InnocenIus IV benoemd tot pauselijk inquisiteur 
voor Como en Milaan, en was hij verantwoordelijk 
voor verschillende processen.  Hij werd op handen 
gedragen door de ene parIj, en gehaat door de 
andere. 
Op 6 april 1252 werd hij in de bossen van 
Barlassina, tussen Como en Milaan, vermoord met 
een bijlslag in zijn hoofd, en omdat hij daarna nog 
ademde, volgde er nog een stoot met een dolk 
(volgens een ander verhaal werd hij gedood met 
een sikkel), en dit door een huurmoordenaar in 
dienst van de katharen van Milaan.  Stervend zou 
hij met zijn eigen bloed nog het woord “credo” op 
de grond geschreven hebben, “ik geloof”.  Reeds 
een jaar later, in 1253, werd hij door paus 

InnocenIus IV heilig verklaard - wat in feite een 
goedkeuring door de paus was van de prakIjken 
van de inquisiIe.  Petrus werd bijgezet in de 
Sant’Eustorgio in Milaan (weer zo’n onbekende 
heilige).   
De moordenaar werd kort daarop gevangen 
genomen.  Zijn bekentenis leidde tot een vonnis 
tegen enkele opdrachtgevers, die verbannen 
werden.  Maar die straf werd nooit uitgevoerd, 
omdat de meeste beschuldigden hoge funcIes 
bekleedden in het bestuur van Milaan.  De 
moordenaar, ene Carino Pietro di Balsamo, zou 
later de moord betreuren, en zelf intreden in de 
orde van de dominicanen.  En … hij werd later door 
de kerk eveneens zalig verklaard.  Hij is begraven 
in de kathedraal van Forli. 
 
Petrus is de patroonheilige van Lombardije, het 
hertogdom Modena, en de steden Como en 
Cremona.  Zijn feestdag wordt gevierd op 6 of 29 
april, maar de Dominicanen vieren hem op 4 juni. 
Constant 

 
 
 
 
 
  



Tentoonstelling in kerk van Ossel  
 
Op 5 en 6 oktober 2024 opende de kerk van Ossel 
haar poort voor de vijfde tentoonstelling met als 
Itel "t Is Feest". En het was le^erlijk en figuurlijk 
feest. De weergoden waren Ossel goed gezind en 
het was druk, binnen en buiten de kerk.  
 

 
 
Met de zon van de parIj kwamen fietsers, 
wandelaars en zeker de mensen uit de streek 
langs om te kijken en herinneringen op te halen 
over de Ijd van toen. Foto's en filmpjes over 
Carnaval, processies, inhalen burgemeester en 

zeker niet te vergeten de legendarische Sint-
Jansfeesten.  
 

 
 
De reuzen Emile en Lise^e die vanuit Baasrode 
naar Ossel waren afgezakt keken verbaasd rond, 
maar zagen dat het goed was. Iedereen tevreden 
en op zondagavond kon de rust terugkeren. Zeker 
voor de organisaIe die een grote inspanning 
geleverd hadden om deze tentoonstelling te 
realiseren. 
Dirk Van Doorslaer 

 
 

 
 
 
 



S+lstaan bij het Evangelie:  
Homilie van de voorbije zondag: 28ste zondag door het jaar 
 
GA VERKOPEN WAT GE BEZIT, EN VOLG MIJ 
NATIONALE ZIEKENDAG 
 
Evangelie (Marcus 10, 17-30) 
Toen Jezus zich op weg begaf, kwam er iemand 
aanlopen.  Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem 
: “Goede meester, wat moet ik doen om deel te 
krijgen aan het eeuwig leven ?” Maar Jezus zei 
tegen hem : “Waarom noemt u Mij goed ? 
Niemand is goed, alleen God.  De geboden kent u : 
‘Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, 
niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en 
uw moeder eren.’”  Hij zei Hem : “Meester, aan dat 
alles heb ik mij van jongs af gehouden.” Jezus keek 
hem aan en ging van hem houden.  Hij zei hem : 
“Aan één ding ontbreekt het u nog : ga verkopen 
wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een 
schat hebben in de hemel.  Kom dan terug om Mij 
te volgen.”  Maar hij verstrakte bij dat woord en 
ging verdrieOg weg, want het was iemand met veel 
bezit. 
Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn 
leerlingen : “Wat is het toch moeilijk voor mensen 
met geld om het koninkrijk van God binnen te 
gaan.”  De leerlingen schrokken van zijn woorden.  
Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen : 
“Vrienden, wat is het toch moeilijk om het 
koninkrijk van God binnen te gaan.  Een kameel 
komt gemakkelijker door het oog van een naald 
dan een rijke in het koninkrijk van God.”  Daar 
schrokken ze nog meer van en zeiden tegen elkaar 
: “Wie kan er dan nog gered worden?” Jezus keek 
hen aan en zei : “Bij de mensen kan dat niet, maar 
bij God wel, want bij God kan alles.” 
Toen begon Petrus tegen Hem : “Kijk, wij hebben 
toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.”  
Jezus zei : “Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn 
huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of 
landerijen heeU achtergelaten omwille van Mij en 
omwille van de goede boodschap, of hij krijgt nu in 
deze Ojd een honderdvoud aan huizen, broers, 
zusters, moeders, kinderen en landerijen, 
vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld 
eeuwig leven.  Vaak zullen de eersten de laatsten 
zijn en de laatsten de eersten.” 
Ik denk dat deze evangelietekst dikwijls nogal 
deprimerend moet overgekomen zijn bij veel goed 
menende christenen.  Jezus hakt er dan ook stevig 
op in, eerst tegen de man die naar Jezus toekomt, 
al bij zijn eerste zin, en daarna ook tegen de 

apostelen.  Die zijn eerst verbaasd, dan 
moedeloos, en uiteindelijk “schrokken ze van zijn 
woorden”.  Maar er staat ook dat Jezus van de man 
begon te houden, en dit zal wel geen cynisme 
geweest zijn van Jezus. 
De sleutel van deze tekst ligt volgens mij in twee 
kleine woordjes, die in de Nederlandse vertaling 
weggevallen zijn.  In de Griekse tekst staat er : “Er 
is niemand die zijn huis of zijn broers of zijn zusters 
of zijn moeder of zijn vader of zijn kinderen of zijn 
landerijen heei achtergelaten … of hij krijgt nu in 
deze Ijd een honderdvoud aan huizen en broers 
en zusters en moeders en kinderen en landerijen.” 
Het is dus niet zoals Petrus zegt : “alles” 
achterlaten.  Misschien mogen we zelf kiezen wat 
we achterlaten.  Niet alles hoei.  En dat is niet 
deprimerend, maar eerder bevrijdend, zegt Jef 
Schoenaerts. 
En terwijl de mens dingen achterlaat in het 
enkelvoud, krijgt hij het terug in het meervoud.  
Het “alles” ligt niet zozeer bij de mens die rijkdom 
achterlaat, maar ligt bij de rijkdom die hij ontvangt.  
De man vroeg Jezus naar het eeuwige leven.  En 
Jezus eindigt ook met het eeuwige leven.  De man 
vroeg wat “hij” moest doen om het te krijgen, 
Jezus zegt dat het je honderdvoud “gegeven” 
wordt. 
 Moeten wij dan niets doen om het eeuwig leven 
te verwerven, zoals de man vroeg ? Toch wel.  We 
moeten (een deel van) onze rijkdom achterlaten.  
En dat hoei niet noodzakelijk om materiële zaken 
te gaan.  Bij de man in het evangelie ging het 
misschien over zijn eigendunk, zijn morele 
perfecIe.  Het zijn alle dingen waaraan we zo 
gehecht zijn, dat ze ons verhinderen om open te 
staan voor het besef dat we meer te ontvangen 
hebben dan te geven, en dat het eeuwige leven 
ons als een beloie is aangezegd. 
En een deel van onze “rijkdom” is ook onze Ijd, de 
Ijd die we hebben.  Als we iets geven, weggeven, 
zomaar, graIs, van onszelf, van onze Ijd, dan 
kunnen we het aardse een beetje oversIjgen, en 
een beetje hemel op aarde brengen.  Bij deze wil 
ik vandaag mijn dank en die van heel onze 
gemeenschap overbrengen aan de mensen van 
Samana/Ziekenzorg, die dit, zonder veel omhaal, 
in de prakIjk brengen. 



Overledenen 
 
WEMMEL Sint-Engelbertus 
 
M. Pierre Van Eeckhout, echtgenoot van Simofi Rosalie, geboren te Anderlecht op 12 februari 1946 en 
overleden te Laken op 3 oktober 2024.  
M. Jean Jonas, weduwnaar van ChrisIane Quinaux, geboren te Saint-Servais op 8 maart 1934 en overleden 
te Waterloo op 9 oktober 2024, wonende: Dijk 14 Wemmel. 
Moge zij rusten in Gods vrede… 
 
 
Vieringen van de komende zondagen: 29ste en 30ste zondag door het jaar 
 
 
BRUSSEGEM 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u. 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 
10u tot 16u 
 
HAMME Sinte-Goedele 
Zondag 20 oktober 
09.00u: EucharisIeviering 
Zondag 27 oktober 
Geen viering 
 
OSSEL Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 20 oktober 
Geen viering 
Zondag 27 oktober 
09.00u: EucharisIeviering 
Lector: Julienne Stalaert 
 
RELEGEM Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 20 oktober 
10.30u: EucharisIeviering 
Lector: Vormelingen en catechisten 
Misdienaars: Nathan en Rune 
Zondag 27 oktober 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
Lector: Wilfrieda Liekens 
Misdienaars: Lirane, Eurielle en Naomi 

 
WEMMEL Sint-Engelbertus 
Zaterdag 19 oktober 
17.30u: EucharisIeviering (N) 
Zaterdag 26 oktober 
17.30u: Dienst Woord en Communie (N) 
Zondag 20 en 27 oktober 
11.00u: EucharisIeviering (F) 
 
WEMMEL Sint-Servaas 
Zondag 20 oktober 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
IntenOes: Jaarmis Guido Goeman, Willem 
Goeman, familie Van den Broeck-De Meuter, Luc 
Evraert, Jan De Wachter-Francine Van den Broeck, 
Herman Van den Broeck-Maria Van der 
Slaghmolen, Alfons De Moor-Hortense Van den 
Berghe, uit dank 
Donderdag 24 oktober 
11u en 13u: Gebedsdienst door de Sint-
Jozefschool 
Zondag 27 oktober 
10.30u: EucharisIeviering 
IntenOe: Onze-Lieve-Vrouw van AlIjddurende 
Bijstand, uit dank 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
www.kerknet.be/organisa0e/pastorale-zone-samuel-wemmel 
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