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WELZIJNSZORG 2024 : SAMEN VOOR WAARDIG WERK: RECEPTEN TEGEN ARMOEDE

In het evangelie van de 3% adventszondag horen we
: “Wat moeten wij dan doen ?”.

Eigenlijk is het antwoord eenvoudig : delen en
solidair zijn met mensen die het minder goed
hebben.

In Belgié leeft bijna 1 op de 5 mensen in armoede of
net boven de armoedegrens. Al te gemakkelijk
veronderstellen mensen dat werken de oplossing is
om armoede te verhelpen. Armoede is een tekort
aan inkomen, en betaald werk kan dat
inkomenstekort oplossen. Dat klopt maar tot op
zekere hoogte. Om armoede tegen te gaan moet
werk ‘waardig’ zijn. Welzijnszorg wil onze aandacht
vestigen op armoede die dreigt wanneer werk niet
waardig is, of hoe leven in armoede een drempel is
om aan waardig werk te geraken. Enkele concrete
voorbeelden om dit te verduidelijken :

‘Op een bepaald moment ben ik gescheiden. Ik was
toen een jonge moeder met twee jonge kinderen. Ik
had ook geen auto, dat was heel moeilijk. Ik moest
op mijn werk zijn, maar moest ook voor de kinderen
zorgen. Mijn collega’s die gehuwd waren, kozen dan
vaak om minder te werken. Maar ik kon dat niet als
enige kostwinner. Ik had het geld echt nodig.’

Voor veel jobs is vervoer een probleem. Veel jobs
zijn heel ver gelegen en moeilijk te bereiken met het
openbaar vervoer.’

Als je hulp vraagt, worden sommige dingen soms zo
snel uitgelegd dat je eigenlijk niet mee bent. Tegen
dat ze op het einde zitten, zit jij nog bij het begin, en
dan durf je niet meer vragen om het nog eens
opnieuw uit te leggen
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®amen voor waardig werk:
.recepten tegen armoede

Om armoede aan te pakken via werk, moet dat werk

‘waardig’ zijn: mensen moeten een

voldoende hoog inkomen krijgen, met goede
arbeidsomstandigheden en aangepast aan

hun mogelijkheden en persoonlijke situatie. We
moeten uitsluiting aanpakken, inzetten op

gepaste begeleiding en ons de vraag stellen hoe we
de arbeidsmarkt meer op mensenmaat

kunnen inrichten. Laten we werk maken van waardig
werk |



Welzijnszorg wil op haar manier werken aan het Rijk
Gods, een rechtvaardige samenleving zonder
armoede of sociale uitsluiting. Zij geven hiermee
financiéle steun aan de werking van ongeveer 100
lokale armoedeorganisaties over heel Vlaanderen en
Brussel. Met vorming en campagnes maken ze
mensen bewust van het onrecht dat armoede is en
roepen ze op tot verandering. Ze kloppen aan bij
onze politieke leiders om bij de beleidsbeslissingen
de kwetsbare mensen niet te vergeten.

De collectes voor Welzijnszorg gebeuren in de
eucharistievieringen en gebedsdiensten in het
weekend van 14 en 15 december. Je kan ook

steunen door een overschrijving ten gunste van
Welzijnszorg op rekeningnummer
BE21000000000303 .

Bron : Welzijnszorg : “Inspiratie voor vieren en
bezinnen”.

Marc Geeroms

HEFT UW HOOFDEN OP
ADVENT 2024 (C jaar)

Derde zondag: Het licht van de solidariteit

Sefanja 3, 14-18a
Fil. 4, 4-7
Lucas 3, 10-18

Gods liefde maakt van ons nieuwe mensen die vol
verlangen uitkijken naar een leven dat weer straalt
van gerechtigheid. Ze vuurt ons aan om vanuit Jezus
geestkracht tot actie over te gaan.

Wat kunnen we doen? Het is de vraag die tot
driemaal toe wordt gesteld in de hoop dat ook wij
ons begeesterd weten om ons opnieuw solidair te

’

weten met heel de schepping, met iedere mens
want Gods gerechtigheid is te doen.

Symbool:

Bij de derde brandende kaars is de ijzerdraad
verdwenen onder een netwerk van groene takken.
Het laat ons verstaan dat er door solidariteit een
netwerk ontstaat van leven-gevende ondersteuning
en verbondenheid.

Jean-Paul Guilliams

Adventscompositie 1 Zondag, Hamme




CHRISTUS KONING : FEEST BlJ DE CHIRO

Het feest van Christus Koning is het einde van het
liturgisch jaar, maar voor de chiro is het het feestelijke
begin van het nieuwe werkjaar.

En dat feest hebben chiro en parochie samen ingezet
met een eucharistieviering in de Sint-Servaaskerk.
We hadden de viering ook samen voorbereid. De
chiroleden hadden hun zangboekje meegebracht,
maar eigenlijk kennen ze alles van buiten : ‘Cheerio’,
‘De wereld is een toverbal’, en als slotlied “Vrolijke,
vrolijke vrienden’. En dat hebben we geweten — of
beter gehoord (en gezien) — dat het vrolijke vrienden
zijn | Ik heb bijna alle registers van het orgel moeten
opentrekken. Ook het ‘Tot zeven maal zeventig maal
vergeef ik een ander zijn schuld’, en de vredewens ‘lk
wens je vrede van God’, in vier talen, was voor hen
geen enkel muzikaal probleem.

En ook het voorlezen van de teksten was heel
verzorgd : een inleidende tekst over ‘Chiro is../, het
vergevingsmoment, en de voorbeden. Ook de eerste
lezing werd gebracht door iemand van de leiding. Het
was een mooie ‘parabel’ over twee ijsblokjes, die
smelten om bij elkaar te zijn. En daarna werd heel de
kerk getrakteerd op een prachtig zangstukje door
Caitlin en Lies.

Ik had lang zitten nadenken over een aangepaste (en
niet te lange) homilie. Het is uiteindelijk gegaan over
de overeenkomsten tussen chiro zijn en christen zijn :
de naam, een groep, samenkomen... Maar een
verschil is misschien wel : de blijheid. De blijheid die
heerst in de chiro, zou ook de blijheid van de

© Myriam De Breuker

christenen moeten zijn, blijheid om die Blijde
Boodschap — en daarvan is soms zo weinig te merken
bij ons christenen. Zoals iemand van de chiro te
herkennen is aan zijn uniform, zo moet ook een
christen te herkennen zijn aan zijn uniform, het
uniform van de Blijde Boodschap.

Veel parochianen hebben achteraf gezegd dat het een
deugddoende viering was. En dat was het ook !

© Constant

Maar dat was nog maar het begin van het feest.
Daarna trok de groep in stoet naar het gemeentelijk
complex aan de Zijp, voor de rest van het programma.
Het hoogtepunt was wel de beeldreportage over het
kamp. Hierop waren ook de ouders uitgenodigd. En
de zaal zat bomvol. Met foto’s en filmpjes werd er een



beeld geschetst van het kamp vorig zomer. Er waren
heel mooie beelden bij, speelse beelden ook, maar
ook heel grappige. Een van de momenten dat heel de
zaal uitbundig moest lachen, was het filmpje van de
jongens die uit het water probeerden te kruipen over
een gladde zwarte plastiek, maar elke keer terug naar
beneden schoven, weer het water in. Wanneer de
laatste uiteindelijk bijna boven is, willen de anderen
hem terug in het water duwen, maar hij kan hen
vastpakken, en trekt zo terug vier of vijf jongens het
water in, en alles kan herbeginnen. Dank zij deze
prachtige montage konden we allemaal meegenieten

van de unieke sfeer die er heerste op het chirokamp.
Een drankje voor, tussen, en na, zorgde voor de rest
van de sfeer.

Bij deze willen we de leiding van de chiro vanwege
heel de parochiegemeenschap van harte danken voor
hun wekelijkse inzet voor onze kinderen, en we
wensen chiro Katoke en Flater een spetterend nieuw
werkjaar toe.

Constant




Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van de voorbije zondag: 1 zondag van de Advent

UW VERLOSSING KOMT NABUJ

Op deze eerste zondag van de advent begint het
nieuwe kerkelijk jaar, de C-cyclus. We lezen dit jaar,
op enkele uitzonderingen na, fragmenten uit het
evangelie van Lucas. Lucas was afkomstig uit
Antiochié in Syrié. Hij behoorde niet tot de kring van
de twaalf leerlingen, maar heeft zich, waarschijnlijk
rond het jaar 50, aangesloten bij Paulus, en deze
vergezeld op een aantal van zijn vele reizen. Het
evangelie van Lucas is waarschijnlijk geschreven na
het jaar 70, en is gebaseerd op getuigenissen. Het is
niet zozeer bedoeld voor Joden, maar legt er de
nadruk op dat Jezus gekomen is voor alle mensen, ook
voor niet-Joden, voor de hele mensheid. Het
evangelie van Lucas, alsook zijn Handelingen van de
apostelen, zijn geschreven in zijn moedertaal, het
Grieks.

Het fragment van vandaag brengt ons direct naar
bijna het einde van het evangelie, vlak voordat Judas
naar de hogepriesters gaat om Jezus te verraden.
Het is een deel uit de toespraak van Jezus “over de val
van Jeruzalem en de komst van de Mensenzoon”.
Evangelie (Lucas 21, 25-28. 34-36)

Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de
sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
De mensen zullen het besterven van schrik en
spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de
hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de
Mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien
komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta dan
op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij.

(..)

Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van
dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat
die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet.
Want hij zal komen over alle bewoners van heel de
aarde. Blijf te allen tijde waakzaam, en bid dat u de
kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er
gaat gebeuren en rechtop te staan voor de
Mensenzoon.

Deze tekst doet erg denken aan het fragment
waarmee we twee weken geleden afscheid hebben
genomen van Marcus, een deel uit Jezus’” “onderricht
over het einde”. De regels die in deze evangelielezing
weggelaten zijn, zijn inderdaad, zoals bij Marcus, de

vergelijking met het uitbotten van de vijgenboom,
waardoor de zomer aangekondigd wordt.

Soms lijkt het inderdaad dat het fundament van het
leven en onze houvasten onderuit worden gehaald.
Dit is van alle tijden. Als Lucas inderdaad zijn
evangelie geschreven heeft na het jaar 70, dan heeft
hij de verwoesting van de tempel meegemaakt,
gezien hoe duizenden Joden gedood werden door de
Romeinen, en duizenden anderen als
krijgsgevangenen naar Rome werden gevoerd, waar
ze 0.a. moesten meebouwen aan het Colosseum. Alle
tijden hebben onzekerheden gekend, door oorlogen
hongersnoden, epidemieén... De advent valt in de
donkerste periode van het jaar.

Maar in deze donkerste periode zegt de Schrift ons :
mensen, richt u op, kijk omhoog, want God wil onder
ons komen wonen, Hij zal komen als een

Mensenzoon. Is dat geen mooie boodschap van hoop
?

En dan moet ik denken aan de woorden van Paulus
(eerste brief aan de Korinthiers, 13) : “Deze drie
dingen blijven altijd bestaan : geloof, hoop en liefde,
maar de liefde is het voornaamste.”

Over geloof en liefde wordt er veel gesproken, maar
veel minder over de hoop. En toch worden ze door
Paulus onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Waar
leven is, is er hoop”, is een gezegde. Het
tegenovergestelde is evenzeer waar : “Hoop doet
leven.” En leven, dat is toch waar we naar streven,
leven in overvloed voor alle mensen op aarde.
Hope-loos zijn is een van de meest trieste situaties die
een mens kan overkomen. En helaas zijn er zoveel
mensen, in oorlogsgebied, maar ook in andere
situaties, die hopeloos zijn, die geen uitzicht meer
hebben. Bijbelse hoop geeft mensen een nieuw zicht,
een nieuw zicht op het leven. Hoop is nodig om het
geloof en de liefde te kunnen vasthouden. Hoop, dat
is geloof in zijn opstanding, in het leven. In zijn eerste
brief schrijft Petrus (hoofdstuk 13) : “Geprezen zij de
God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons
opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop
door de opstanding uit de doden.”

En waarom is de liefde dan de grootste van de drie ?
Misschien omdat liefde helpt om te geloven en te
hopen.



Verbondenheid en respect met de hopelozen, dat is
ook de band van Welzijnszorg met de adventsperiode.

En ik moest bij dit evangelie ook denken aan het lied
“Sammy” van Ramses Shaffy, uit 1966, waar hij zingt:
“Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy !” Sammy gaat
gebogen door het leven, het is een angstige, onzekere
jongeman. En Ramses Shaffy roept hem (en
iedereen) op om zijn blik omhoog te richten, de rug
te rechten, en zich nat te laten regenen. De laatste

regel van het lied luidt : “er is één die van je houdt”.
Wij christenen zeggen : “er is Eén die van je houdt”.
Dat is het begin en het einde van alles.

God wil onder mensen wonen. Met deze liefdevolle

Belofte van Nabijheid gaan we hoopvol onze weg naar
Kerstmis.

Constant




Overleden

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper

Mevr. Iréne Thonon, echtgenote van William Welch, geboren te Tongeren op 10 november 1930 en overleden te

Wemmel in het WZC Hestia op 25 november 2024.
dat Gods eeuwig licht haar mag verschijnen...

Vieringen van de komende zondagen: 29 zondag van de advent

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u.

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 8 december
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan-de-Doper
Zondag 8 december
09.00u: Eucharistieviering
Intentie: Emile Verdoodt
Lector: Yves Van der Putten

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper

Zondag 8 december

10.30u: Dienst Woord en Communie: gezinsviering
Lector: Vormelingen en Catechisten

Misdienaars: Nathan en Rune

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 7 december
17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 8 december

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 8 december

10.30u: Eucharistieviering

Wereldlichtjesdag, erkenning van levenloos geboren
en overleden kinderen

Intentie: Jaarmis Jean De Coninck

Vieringen van de komende zondagen: 3 zondag van de advent

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u.

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 15 december
09.00u: Eucharistieviering

OSSEL, Sint-Jan-de-Doper
Zondag 15 december
Geen viering

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper

Zondag 15 december

10.30u: Eucharistieviering

Lector: Paul Apers

Misdienaars: Lirane, Eurielle en Naomi

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 14 december

17.30u: Eucharistieviering (NL)

Zondag 15 december

11.00u: Eucharistieviering (F)

Woensdag 18 december

9.00u: Eucharistieviering voor de kinderen van de
Mater Dei-school

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 15 december

10.30u: Dienst Woord en Communie met homilie en
collecte voor Welzijnszorg

Woensdag 18 december

19.30u: Gratis Kerstconcert door de Gemeentelijke
Academie Wemmel

Donderdag 19 december

11.00u en 13.00u: Vieringen door de leerlingen van
de Sint-Jozefsschool



