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Aperitief:

The Prophet - Gary Moore (2001)

https://www.youtube.com/watch?v=l gdLZHRORA

The Prophet - Henrik Freischlader (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=

xTOAJimUo

Gary Moore was één van de grootste gitaristen van de popmuziek. Hij beheerste vele
genres maar telkens kwam hij terug bij de bluesmuziek. De meesten kennen hem van
het nummer 'Still got the blues '. Gary Moore stierf op 6 februari 2011 op 59j. leeftijd.
Waarom het nummer 'The Prophet’ heet, heb ik niet kunnen achterhalen. Hij heeft wel
meerdere nummers met een religieuze verwijzing in de titel, wat er op kan wijzen dat het
geloof voor hem (Noord-Ier) belangrijk was. In ieder geval is 'The Prophet’ een

meesterstuk.

Op een hommage-album met als toepasselijke titel 'Blues for Gary’ brengt de eveneens
begaafde Henrik Freischlader uit dank aan zijn leermeester een cover van dit nummer.

In de lezingen ontmoeten we twee profeten: Ezechiél en Jezus.

Prophet has arise - Sinéad O’Connor (2005)

https://www.youtube.com/watch?v=cfhmO0ObmLGQ

Jah Prophet has arise (Prophet has arise)
One has arise to judge and execute
Whether your friend or foe

From a long he'll let you know

Moses was a seer

King David was a seer

So the people shall never run short
Of a King of a Prophet

Jah Prophet has arise (prophet has arise)
He's gonna hit 'em by surprise

(for them to realize)

Hit 'em by surprise

(for them to centralize)

Said Jah Prophet has arise
(prophet has arise)

He's gonna hit 'em by surprise
(for them to centralize)

Hit 'em by surprise

(they've got to organize)

Jah Prophet has arise!
(Prophet has arise)

He's - he's got a dread look in his eye
(dread look in his eyes)

Dread look in his eyes

(for them to realize)

(Prophet has arise!)
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Mozes was een ziener

Koning David was een ziener

Het volk zal dus nooit tekort hebben
aan een koning, of aan een profeet
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Ja een profeet is opgestaan (Profeet is opgestaan)
Eén opgestaan om te oordelen en uit te voeren

Of het nu je vriend of vijand is

Hij zal het je al heel lang laten weten

SINEAD*O'CONNOR

Ja een profeet is opgestaan (profeet is opgestaan)

Hij zal ze onverwacht raken
(zodat ze het beseffen)
Onverwacht raken

(voor hen om hem in ‘t middelpunt te zetten)

Gezegd ja een profeet is opgestaan
(profeet is opgestaan)

Hij zal ze verrassen

(zodat ze hem in 't middelpunt kunnen
Raak ze onverwacht

(ze moeten zich organiseren)

Ja een profeet is opgestaan! (Profeet is

zetten)

opgestaan)

Hij heeft een angstaanjagende blik in zijn ogen

(angstaanjagende blik in zijn ogen)
Angstaanjagende blik in zijn ogen
(zodat ze het zouden beseffen)
(Profeet is opgestaan!)


https://www.youtube.com/watch?v=l_gdLZHR0RA
https://www.youtube.com/watch?v=__xTOAJjmUo
https://www.youtube.com/watch?v=cfhmO0bmLGQ

Lied: ZJ 519 Zingt een nieuw lied voor God de Here (Ps. 98 (97))
https://www.youtube.com/watch?v=TNSV06xTi48

Zingt een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zingt voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,

naar de belofte eens gegeven,

het huis van Israél bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.

Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De Naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning.
Verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer, die bij ons intocht houdt.

Laat alle zeeén, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken, weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Welkom:

‘Niemand is sant in eigen land’ zegt het spreekwoord.
Profeten deden niet mee met de trends,

zij brachten eerder de broodnodige correcties aan
wanneer er onrechtvaardige toestanden heersten.
Hun loon was dikwijls wantrouwen, verdachtmaking,
doodzwijgen of moord.

Ook vandaag worden profeten gewantrouwd, gedood.

Wie vandaag, al dan niet in het spoor van Jezus en de profeten,
zonder compromissen zijn stem verheft voor gerechtigheid, trapt
op zere tenen en wordt letterlijk of figuurlijk uit de weg geruimd.
Kijken we maar naar monseigneur Romero of Martin Luther
King. Zij wilden geluk en welzijn voor alle mensen.



https://www.youtube.com/watch?v=TNSV06xTi48

Misschien willen ook wij wel met rust worden gelaten

en maken wij ons immuun

voor de radicaliteit van de Boodschap van het evangelie.
Moge de Heer zich dan over ons ontfermen

en ons ontvankelijk maken voor wat moderne profeten
ons in woord en daad te zeggen hebben.

Gebed om vergeving:

Vergeef ons Heer, wanneer wij de stem van de profeten van deze tijd wantrouwen en
kleineren. Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons Heer, wanneer wij de profetische kracht in ons eigen hart
het zwijgen opleggen. Christus, ontferm U over ons.

Vergeef ons Heer, dat wij, als christenen, soms zo blijven vasthouden
aan wat achterhaald is. Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God:

Eer aan God in de hoge, Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,

als volk onderweg, in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed:

God, de eeuwen door spreekt U tot ons

door de mond van mensen.

Open onze oren en ons hart voor de profeten op onze dagen,
voor de mensen met een visioen

die namens U richting aanwijzen.

Zij houden onder ons levendig het Woord

dat U tot ons sprak in Jezus Messias,

uw Woord en onze Weg voor tijd en eeuwigheid. Amen.



Eerste lezing: Uit de Profeet Ezechiél (Ez., 2, 2-5)

2 Zodra de Heer tot mij gesproken had, kwam er een geest over mij,
die mij rechtop liet staan en weer hoorde ik Hem spreken.
3 Hij zei tegen mij: ~Mensenkind, Ik zend u naar de Israélieten,

dat volk van rebellen dat zich tegen Mij verzet heeft.
Zij en hun vaderen hebben tegen Mij gezondigd
tot op de dag van vandaag.

4 De zonen hebben een harde blik en een hart van steen;
Ik zend u naar hen met de boodschap: *Zo spreekt de Heer God!"
5 En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk:

ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is.

Tussenzang: Ps. 123 (122) 1-2a, 2bcd, 3-4

Refrein: Ons oog richt zich op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert

Tot U sla ik mijn ogen op,
tot U, die woont in de hemel.

Zoals het oog van de slaaf,
gericht op de hand van zijn meester;

Zoals het oog van de dienstmaagd,
gericht op haar meesteres;

Zo richt zich ons oog op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert.
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Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons, T e ",,.;,;,“,:";l_‘;"@
wij kunnen de hoon niet meer dragen. 7 .

Die dronkenmans-spot, dat verwaande geschimp,
wij hebben een afschuw ervan!

Tweede lezing: Uit de tweede Korintiérsbrief (2 Kor. 12, 7-10)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

7 Mij is een doorn in het vilees gestoken,

als een bode van de satan die mij moet afranselen,
opdat ik niet verwaand word.

8 Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt,
dat die van mij zou weggaan.
9 Maar Hij antwoordde mij:

*Je hebt genoeg aan mijn genade.
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.'

Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij zal wonen.
10 Ter wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn:
in smaad, nood, vervolging en benauwdheid.
Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.



Tussenzang: Z] 539 Dit lied gaat over Jezus
Ballade over Jezus: https://youtu.be/4xEmBQ1a2Ys

Dit lied gaat over Jezus, die man van lang geleden,
het dorp waar hij vandaan komt is klein, heet Nazareth.
Zijn naam is alle eeuwen tot hiertoe doorverteld.

Hij was een zoon der mensen, geboren en getogen
uit arme Joodse ouders, een twijg uit Davids stam,
Een kind van de belofte, een zoon van Abraham.

Hij was een jaar of dertig toen hij van zich deed horen.
De mensen schoolden samen als vissen om hem heen.
Zijn moeder en zijn broeders begrepen niets van hem.

De tijd is vol, bekeer je en wees het zout der aarde,
wees voor elkaar barmhartig zoals mij vader is,
op zoek in deze wereld naar wat verloren is.

Ben jij niet voor je kinderen zo goed als je maar zijn kunt,
geef jij een ander stenen wanneer hij vraagt om brood?
Als wij gewone mensen, hoeveel te meer dan God.

Met tollenaars en zondaars dronk hij dezelfde beker,
Hij kwam een dode tegen en nam hem bij de hand.
De naam van God herleefde in heel het Joodse land.

De goden van het duister, de geest van kwaad tot erger
die mensen houdt gevangen, heeft hij tenietgedaan.
Hij heeft hun macht ervaren maar als een man weerstaan.

Zo doende wat hij doen kon ten dienste van de mensen
viel hij in mensenhanden, vond veel te jong de dood.
Er zijn er nog die zeggen: hij is de zoon van God.

Wij gaan met dichte ogen als vreemdelingen verder;
waarom is hij gekruisigd, wij hadden zo gehoopt.
Wie zal de Schrift verklaren, wie breekt voor ons het brood?

Er is nog meer te zeggen, te veel om te bewaren,
de wereld zal te klein zijn als alles helder wordt.
Als wij het moesten zingen, wij kwamen stem te kort.

Evangelie: (Mc. 6, 1-6)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

1 Nadat Jezus in het land van de Gerasenen zieken had genezen
ging Hij terug naar zijn vaderstad, en zijn leerlingen volgden Hem.
2 Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven.

Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden:

*Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven,
en dan die machtige daden die door zijn handen tot stand komen?
3 Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria

en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon?

Zijn zusters wonen toch hier bij ons?"

En ze namen aanstoot aan Hem.


https://youtu.be/4xEmBQ1a2Ys

4 Jezus zei hun:
" Een profeet wordt overal geéerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn
eigen huis.'

5 Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten, behalve dat Hij enkele
zieken de handen oplegde en hen genas.
6 En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen.

Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven.

Overwegingen:

We hebben het allemaal al wel eens meegemaakt dat we iets moeten vertellen dat niet
aangenaam zal overkomen. Goed nieuws vertellen is niet moeilijk. Waar het hart van vol
is ...

Maar slecht nieuws meedelen zoals bv. een overlijden, één of andere mislukking, of je
moet iemand afdanken of zeggen dat die persoon beter niet meer komt, het 'afmaken’
zoals dat heet, dat is niet gemakkelijk. De meesten zullen bedanken voor die eer. Er
meestal ook dagen van wakker liggen zich afvragend: hoe zeg ik dat, hoe breng ik het
aan zonder al te veel te kwetsen rekening houdend met de gevoeligheden van die
persoon voor mij. Je kunt natuurlijk je verantwoordelijkheid ontvluchten, een ander het
vuile werk laten opknappen of alles op z'n beloop laten, zwijgen tot alles zichzelf oplost
maar dat is niet eerlijk en daarbij niet altijd mogelijk. Maar hoe dan ook, het zal je niet in
dank afgenomen worden; het zal je niet populair maken; jij zal de boter hebben
opgegeten, zoals men dat zegt. Ik neem dit als voorbeeld om u te laten aanvoelen hoe
ongemakkelijk een profeet zich moet voelen. Profeet zijn, in de lijn van de bijbel met
vandaag als voorbeelden Ezechiél en Jezus, dat is geen lachedinges. Het zal je maar
overkomen dat je met zo'n taak, zo'n roeping - want dat is het uiteindelijk - opgescheept
zit. Je weet dat je boodschap onpopulair is en dat je veel kans hebt dat je toehoorders
het niet willen horen - in de eerste lezing staat: het is een nukkig en weerbarstig volk - ;
je hebt zelfs veel kans dat ze je buiten gooien of belachelijk maken, wat Jezus is
overkomen. En toch moet je het zeggen, kan je niet anders, je geweten zegt dat je het
moet doen. Echte profeten herken je hieraan dat ze dit alles niet uit de weg gaan, ze
voelen zich opgevorderd, gezonden, vaak tegen heug en meug; ze liggen ook vaak
dwars, zeggen onverbloemd waar het op aan komt. Valse profeten daarentegen horen
zichzelf graag praten, zeggen alleen dat wat goed in de markt ligt en gretige oren vindt,
praten naar de mond en houden zichzelf buiten schot. Luister naar mijn woorden maar
zie niet naar mijn daden. Ze denken alles beter te weten, zeggen aan een ander wat hij
moet doen maar zelf ... Een echte profeet schrikt er niet voor terug om te zeggen: 'wij'
zijn verkeerd, in plaats van het veilige 'jij' bent verkeerd aan te houden. "Gij moet, gij
kunt, gij zult": vroegere donderpreken waren daar straf in. Maar om geloofwaardig over
te komen, hou je als predikant beter een bescheiden 'wij'-stijl aan. De manier waarop
profeten zich profileren en zeggen wat ze te zeggen hebben is één zaak; een andere zaak
is dat we profeten nodig hebben. De reden is de volgende: elke mens, groep en zelfs
geloofsgemeenschap draagt in zich de neiging om zich veilig op te sluiten in zijn eigen
grote gelijk. Dat zijn onze regels en wetten en we voelen ons daar goed in. Nu, het is
goed dat men een eigen identiteit heeft en daaraan vasthoudt maar dat mag niet leiden
tot verstarring, een zekere geslotenheid, ja zelfs onbarmhartigheid tegenover andere
vormen van denken en doen, angst voor vernieuwing of aanpassing. Profeten zoals
Ezechiél en Jezus, om er maar twee te noemen, roepen voortdurend op om zichzelf in
vraag te durven stellen; voortdurend klinkt de oproep: bekeer u, ga anders gaan leven.
Profeten zijn lastig, ambetant maar eigenlijk een zegen. Want ze dagen uit zich te
herbronnen, de kern terug te vinden. Als onze kerkgemeenschap er nu nog is, dan is het
dankzij de vele profeten die in de loop van haar geschiedenis, zijn opgestaan, tegen de
schenen hebben gestampt, de vinger op de wonde hebben gelegd. We moeten dus als
Kerk niet bang zijn van kritiek; meestal is het een zegen. Intern is het goed dat er
voortdurend mensen opstaan die zeggen: "we zijn er niet zolang dit of dat ..." De grote
boodschap is en blijft: "bekeer u". Maar ook als Kerkgemeenschap denk ik dat we in deze
tijd juist heel sterk staan en aan kracht kunnen winnen wanneer we resoluut de
profetische toer durven opgaan. Niet als verkondigers van het grote eigen gelijk maar
juist als aanklagers van het grote ongelijk ook in eigen rangen. En durven wij spreken



wanneer in ons land bepaalde levenswaarden bedreigd worden; of zijn we bang onze
stem te verheffen, geven we toe zoals zo dikwijls ? Eigenlijk moeten we niet meer bang
zijn om te spreken. Vroeger werd nogal eens gezwegen uit vrees onze machtspositie te
verliezen. Nu we toch die macht verloren hebben en een minderheid zijn geworden, denk
ik dat het niet slecht is ons wat meer profetisch op te stellen. Zo liggen we trouwens
dichter in de lijn van het Evangelie. Maar daar is moed voor nodig; profeet zijn is een
ondankbare taak maar laat dat ons niet weerhouden om het toch maar te zijn thuis, op
het werk, als kerkgemeenschap in dit land. Of hoe zwakheid juist een sterkte kan zijn ...

Miguel Dehondt

De onmacht van de profeet

Jezus spreekt wel wijze woorden.
Zijn daden bewerken wonderen.
Toch kan Hij beter heengaan.

Ze kennen immers zijn familie.
Moet die timmerman

hun veilig, overzichtelijk wereldje
uit balans komen brengen?

Profeten kunnen maar beter van ver komen.
Uit het niets vandaan

of van een andere planeet.

Dan kun je hun woorden bewonderen,

ja en amen zeggen.

En dan die woorden alleen geldig verklaren
voor waar die profeet vandaan komt.

Na het mooi vinden

hoef je dan zelf niets meer te doen.

De profeet vertrekt wel weer.
En jouw wereldje blijft zoals het was. (Kees Pannekoek)

Ik bad om kracht

en God gaf mij zorgen om mij sterk te maken.
Ik bad om wijsheid

en God gaf mij problemen om te leren oplossen.
Ik bad om welvaart

en God gaf mij verstand en spieren om te werken.
Ik bad om moed

en God gaf mij gevaren om te overwinnen.

Ik bad om liefde

en God gaf me lastige mensen om te helpen.

Ik bad om gunsten

en God gaf mij gunstige gelegenheden.

Ik kreeg niets van wat ik gevraagd had.
Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Dank U, God, omdat Gij mijn gebed hebt verhoord.



Profeten gevraagd

Het is een riskant beroep.
Een profeet is een aanklager, een verstoorder van de openbare orde.
Hij is gevoelig voor recht en onrecht.

In woord en daad werkt hij aan een paradijs van een wereld.
Niemand mag iets te kort komen. Vrede moet er zijn
voor iedereen. Hij staat in voor de toekomst

van mens, dier en wereld.

Toch zijn profeten vaak roependen in de woestijn.

Ze lopen op tegen de muur van eigenbelang.

Ze ondervinden onbegrip en tegenwerking.

Hun inzet wordt bespottelijk gemaakt.

Daardoor wordt hun boodschap niet gehoord.

Ze worden bijna gedwongen om naar elders te
vertrekken.

De grond wordt niet zelden te heet onder hun voeten.

En toch mag hun boodschap niet verstommen.

Mensen, zoals u en ik, hebben profeten nodig.

Zonder hen wordt ons leven ingekapseld in eigenbelang, in eigen voordeel.
Ze komen op tegen de mentaliteit van ‘ieder-voor-zich’.

Ze strijden voor het belang van allen:

voor een harmonieuze wereld, voor heelheid van de schepping.

Ook vandaag nog worden profeten gevraagd,

om Gods bedoelingen met mens en wereld te verkondigen in woord en daad.

(Wim Holterman osfs)

Woorden van geloof:

Ik geloof in God die liefde is en die de wereld aan alle mensen geschonken heeft.

Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is om te genezen en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God die aan het werk is in alle mensen
op zoek naar de Waarheid.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap die geroepen is om alle mensen te dienen.

Ik geloof in de belofte van God, die gezegd heeft
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede zou uitbouwen voor alle mensen.

Ik geloof niet in het recht van de sterkste, noch in de macht van wapens of die van
verdrukking. Ik geloof in de mensenrechten, in solidariteit tussen alle volkeren,
in de macht van de geweldloosheid.

Ik geloof niet dat de dood het einde is van alles,
dat God een verminkte wereld heeft gewild.

Maar ik durf te geloven in de kracht waarmee God de wereld omvormt en vernieuwt,
en zo zijn Belofte volbrengt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar
rechtvaardigheid en vrede bloeien.



Voorbeden:

Heer, onze God, wij bidden U voor de hedendaagse profeten
die steeds weer de vinger op de wonde leggen,

die zonder schroom het onrecht in onze samenleving

bij naam durven noemen.

Geef hun de moed om te blijven spreken,

ook als er niet naar hen wordt geluisterd. Laten wij bidden...

Heer, onze God, wij bidden U,

dat wij mensen mogen worden

die in woord en daad getuigen van uw menslievendheid.
Geef ons de moed om te protesteren

wanneer wij geconfronteerd worden

met leugen, roddel en onwaarachtigheid. Laten wij bidden...

Heer, onze God, wij bidden U voor de lustelozen,

voor hen die de idealen van hun jeugd hebben verloren,
voor hen die zich door tegenslagen uit het veld lieten slaan,
voor hen die zijn vastgeroest

en zich krampachtig vasthouden aan het eigen gelijk.

Geef hun de heilige onrust die mensen in beweging brengt. Laten wij bidden...

Lied: ZJ 546 Hij nam de Schrift

https://www.youtube.com/watch?v=p6Qx03P0hKQ

Hij nam de Schrift, Hij als en zei, de Geest des Heren rust op mij.
Hij ging zijn land weldoende rond, genas de zieken die Hij vond.

Refrein: Heer, ik ben onwaardig, heb U niets te geven
maar uw woord is vaardig om mij te genezen.

Meer dan de spijs waar gij van leeft, ben Ik heb die u sterkte geeft.
Voor alle mensen, recht en slecht, ben Ik het brood, heeft Hij gezegd. Refrein

Hij nam het brood. En wat Hij deed? Dit is mijn lichaam, neemt en eet.
Doet dit tot mijn gedachtenis en leeft zolang er leven is. Refrein

Hij nam de beker met de wijn: Mijn bloed zal tot vergeving zijn
van al uw kwaad en uw tekort, opdat gij nieuwe mensen wordt. Refrein

Brengen wij dank van harte zeer aan God door Jezus, onze Heer,
die doden opwekt om voortaan met Hem een nieuwe weg te gaan. Refrein

Gebed over de gaven:

Levende God,

in deze tekens van brood en wijn

lopen wij vooruit op de toekomst

die U ons hebt beloofd in Jezus, de Christus.

Met Hem breken wij het brood

om te weten dat wij aan elkaar gegeven zijn.
Aanvaard uit onze handen deze gaven.

Moge zij tot teken worden

van onze verbondenheid met U en met elkaar. Amen.



https://www.youtube.com/watch?v=p6QxO3P0hKQ

Groot Dankgebed:

Heer, onze God, Schepper van hemel en aarde,

wij danken U voor alles wat leeft en ademhaalt,

voor het licht van deze dag,

voor het geluk en de liefde die in ons midden ontstaan;

voor mensen die, zoals U, ons trouw blijven in dagen van lief en leed.

Wij zeggen U dank voor die ene Mens, Jezus van Nazareth, uw Zoon.

Hij is uw Evenbeeld omdat Hij er is voor de minste van de mensen.

Hij is er ook voor hen die het goed hebben in dit leven,

door hen voor te gaan in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.

Daarom zeggen wij U van harte dank en aanbidden U met de woorden: Heilig ...

Roep ons op, Vader, om heilig en goed te zijn

zoals het uw wil is geweest op de dag

dat U de mens geschapen hebt;

dat wij worden zoals U: liefde die de wereld schept
en draagt en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op, tot gehoorzaamheid en nederigheid;

doe ons luisteren, maak ons aandachtig voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,

die gehoorzaam was tot het uiterste en daarom,

sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart verheerlijkt wordt

door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader, tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw kunnen bezielen en dragen,
zoals U ons draagt en in leven houdt;

dat wij, zoals uw Zoon, een steun kunnen zijn

voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;

dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,

elkaar kunnen dragen in uren van nood,

als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader, tot één gemeenschap
door deel te hebben aan het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

INSTELLINGSVERHAAL
Dit is de kern van ons geloof:

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde, tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen die ons tot hier hebben geleid;

die nog met ons meegaan in geloof, hoop en liefde,

of die ons blijven begeleiden vanuit uw heerlijkheid

waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader, tot de volle menselijkheid van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest, de zonden vergeeft,

de hongerigen spijzigt, de kleinen tot zich roept,

en voor iedereen woorden heeft van eeuwig leven;

die ons zijn Geest zendt om de weg vrij te maken

naar vrede en geluk onder de mensen.

Daarvoor blijven wij U danken en verheerlijken:

met en door Christus, de Heer, vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.
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Onze Vader:

Wij vragen U, Heer, treed dieper binnen in ons leven,
doordring ons van uw Geest die ten leven wekt,
zodat wij met vertrouwen kunnen bidden:

Onze Vader, graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen als God-met-ons.

Uw Rijk kome! Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.

Uw wil geschiede, want U wilt dat wij gelukkige mensen zijn,

die zich inzetten voor de anderen.

Wij vragen U om het dagelijks brood,

om het nodige voedsel voor wie honger heeft en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld, want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw Liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken, steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring van hoogmoed en onoprechtheid.

En verlos ons van het kwade.

Want U bent de vrede en de vreugde, de kracht en de heerlijkheid

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens: (naar Bettine Siertsema)

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen,
Doe hen en ons weer opleven,
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede gekeerd kan worden
als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken
als wij ze waarmaken, met elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communielied: 2ZJ 541 God heeft het eerste woord
https://www.youtube.com/watch?v=0LPJwaVoG7o0

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.
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https://www.youtube.com/watch?v=QLPJwaVoG7o

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Slotgebed: (Mary Grohmann)

Eeuwige God, wij danken U

voor uw inspiratie die ons leidt naar het goede.
Wij danken U voor de momenten

van innerlijke kracht

die ons geholpen hebben verder te gaan
ondanks tegenslag en verdriet.

Wij bidden U: houd het besef in ons wakker
dat U bij ons bent, altijd. Amen.

Zegen en zending:

Moge Gods Woord in ons

het profetisch vuur doen oplaaien tot

een aanstekelig vuur van liefde

dat het hart van medemensen verwarmt.
Daartoe zegene ons God Barmhartig,

+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dessertje:

We hebben dringend mensen nodig

die geschiedenis maken,

die zich niet laten meeslepen door feiten.
Grootmoedige zielen

in een wereld vol eigenbelang.

Sterke geesten

in een eeuw vol middelmatigheid.

Wij hebben dringend meer mensen nodig

die zeggen:

"Ik zal iets proberen te doen”,

en minder mensen die zeggen:

“Het is toch allemaal onmogelijk”.

Meer mensen die samenwerken aan een project

en minder die verzuren in alleen maar negatieve kritiek.

We hebben hoogdringend een heleboel handen nodig:
weldoende handen

om het pessimisme te verdrijven,

handen die een vlammetje van recht en vrede aansteken
dat de duisternis van haat en dood verjaagt.
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