
 
 

 

 

 
 
Ui#reksel ar+kels 2025 - week 04

VORMSELCATECHESE ROND GEDULD : 11 en 12 januari 2025 
 
Het is elk jaar opnieuw een aarzelende zoektocht naar 
mensen die begin januari willen vertellen over de 
waarde van geduld in hun leven. Maar gelukkig zijn er 

al;jd opnieuw mensen die, ondanks het feit dat ze 
zeggen geen geduld te hebben, ;jd vrij maken om de 
vormelingen thuis te ontvangen.  

 

 
                                                                       @ Rita Steels 

 
                                                                      @ Rita Steels

 
Voor de vormelingen is het ook telkens een fijne 
zoektocht naar de gekleurde engelen die ergens in de 
tuinen in Relegem of Wemmel hangen. Het was dit 
jaar wel heel fris en daarbij ook nog mis;g toen ze 
moesten vertrekken. Maar geen nood, ze vertrokken 
enthousiast en ze zijn nog enthousiaster terug 
gekomen van de engelenbezoekjes. Het was fijn, bij 
hun aankomst in de kerk, te horen hoe goed ze 
geluisterd hadden en hoe goed ze konden vertellen 
wat de engelen hen gezegd hadden.  We repeteerden 

nog even de liedjes en namen de teksten door om 
voor te lezen. En oeps, het was al 12 u.  
In de gezinsviering op zondag luisterden we naar het 
verhaal van de boom met de gele linten en de doop 
van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan. 
Jezus ging gewoon in de rij staan om gedoopt te 
worden, niet min of niet meer. Een mens tussen de 
mensen.  
Maar door Hem gaat de hemel wel open en 
beschouwt hij het als zijn roeping om die boodschap 



door te geven: wanneer we troosten, geven en 
vergeven, vreugde brengen, liefdevol zijn, brengen we 
wat hoop bij mensen en tonen we hen een stukje 
hemel. Als symbool voor hun EHBG-zakje, kregen de 
kinderen vandaag een theebuiltje, om er aan te 
denken dat geloven geduld vraagt net zoals thee 
zeNen: je moet het stap voor stap doen, nauwkeurig, 
een beetje laten trekken, genieten van het resultaat 
en weten dat het ;jd vraagt! Onze viering werd 
afgesloten met een “toch merkwaardig gebeuren”: 
we wisten dat er twee jarigen waren ;jdens ons 
catecheseweekend die we toch even wilden 

verrassen met een verjaardagskroon en een lied. 
Maar wat bleek nu, na een snelle-tussendoor-en-
ietekes-te laat-communica;e, dat we nog een derde 
jarige hadden. Maar, geen nood, we zongen nog eens 
en de kroon werd even gewisseld en gedeeld, met de 
beloSe dat Sien, haar kroon zeker nog zal ontvangen. 
Haar geduld wordt even, niet bewust, op de proef 
gesteld. Zo zie je maar…. 
 
Linda 
 

 
 

 
                                                                       @ Rita Steels 

 

 
                                                           @ Rita Steels

 
 
 

 
 
  



WEMMEL, SINT-SERVAAS: ZONDAG 12 JANUARI – DOOP VAN DE HEER 
 
Vandaag is geen gewone zondag. Drie kinderen, die 
op 10 mei hun eerste communie ontvangen, worden 
verwelkomd, samen met hun ouders, grootouders, 
meters, peters en nog een heleboel familieleden. 
We herdenken vandaag het doopsel van Jezus in de 
Jordaan. Daarom worden ook zij met water gedoopt. 
Ze krijgen ook een kruisje op het voorhoofd met een 
speciale zalf, het Chrisma en mogen een doopkaars 
ontsteken aan de paaskaars. Niets dan blije 
gezichten, zingende kinderen en volwassenen. 
Proficiat aan Liam, Stan en William ! Welkom in onze 
parochiegemeenschap. 

Op zondag 2 februari vieren we het feest van 
Lichtmis. We herdenken de opdracht van Jezus in de 
tempel. Alle kinderen die afgelopen jaar werden 
gedoopt, worden uitgenodigd om hun doopkaartje 
op te halen.  
Na afloop van de viering volgt er een recep;e en 
zoals het spreekwoord zegt: Geen vrouwke zo arm of 
ze maakt er met Lichtmis haar panneke warm.  
Van harte welkom. 
 
Myriam 

 
 

 
Doopsel Stan                @ Myriam 

 
Doopsel William         @ Myriam 

 
Doopsel Liam.              @ Myriam 

 

 
                                 Doopsel van drie kinderen                                                                      @ Myriam



RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER: ZATERDAG 11 JANUARI - EERSTE COMMUNIE CATECHESE  
 
De kinderen waren thuis al met de voorbereidingen 
gestart, maar op zaterdag 11 januari konden we de 11 
eerstecommunicanten echt leren kennen ;jdens ons 
eerste catechesemoment. Met een klein spelletje 
kwamen we iets te weten over elkaar, zoals de 
hobby’s, een favoriete film of het lievelingseten. 
Daarna kwam Kleine Uil zich voorstellen, de mascoNe 
die de kinderen zal begeleiden op weg naar de eerste 
communie. We gingen nadien verder in twee kleinere 
groepjes en kwamen alles te weten over Jezus en Zijn 
vrienden. Wie zijn Jezus’ vrienden en hoe kunnen wij 
ook Zijn vriend worden? Na een lekker tussendoortje 
voorzien door enkele ouders – bedankt voor de 
lekkere pannenkoeken en de verfrissende sapjes- 
trokken we met z’n allen naar de kerk. Daar kwamen 

de kinderen te weten dat een viering bestaat uit drie 
grote delen: de welkom, de woorden van Jezus en het 
delen van het brood. We zongen liedjes en gingen op 
zoek naar het schilderij van het Laatste Avondmaal. 
Ten sloNe kregen de kinderen elk een puzzelstuk. 
Door naar de vieringen, Godly Playverhalen en 
catechesemomenten te komen, kunnen de 
eerstecommunicanten stukken van een puzzel 
verzamelen. Lieve kinderen we wensen jullie een fijne 
voorbereiding naar de eerste communie toe en veel 
succes met het leggen van de puzzel! 
 
Linda, Sofie en Louka 
Catechisten eerste communie 

 
 

 
 
  



ROME : SANT’AGNESE FUORI LE MURE EN SANT’AGNESE IN AGONE 
 
21 januari is de feestdag van de heilige Agnes, maagd 
en martelares.  Waarschijnlijk s;erf ze in het jaar 304, 
;jdens de christenvervolgingen onder keizer 
Diocle;anus.  In Rome zijn er vier kerken geweest 
gewijd aan de heilige Agnes.  De Sant’Agnese in 
Trastevere en de Sant’Agnese ad duo forna (in de 
buurt van de Santa Prassede) bestaan niet meer.  Aan 
de Via Nomentana ligt de Sant’Agnese fuori le mura, 
buiten de muren van het oude Rome.  Deze is 
gebouwd op de plaats waar de heilige Agnes 
begraven is.  Maar de meest bekende (toch langs de 
buitenkant) is wellicht de Sant’Agnese in Agone, op de 
Piazza Navona.  De benaming “in agone” heeS niets 
te maken met een doodsstrijd (agony in het Engels, 
agonie in het Frans), maar verwijst naar de oude 
naam van de Piazza Navona : ‘agoon’ is het Griekse 
woord voor ‘wedstrijd’, en verwijst naar het stadion 
van Domi;anus, waarvan  de vorm nu nog te 
herkennen is in de Piazza Navona, en waarvan nog 
grondstructuren bewaard zijn gebleven in de huidige 
ondergrond van het plein.  In dat stadion van 
Domi;anus werden sportwedstrijden gehouden.  En 
deze kerk zou gebouwd zijn op de plaats waar Agnes 
gemarteld geweest is. 
 
Agnes (wat wellicht een later aangenomen naam is) 
was een beeldschoon meisje uit een welstellende 
familie.  De Romeinse jongemannen stonden aan te 
schuiven in de rij om met haar te huwen.  Maar het 
meisje, der;en jaar oud, zei aan iedereen dat ze 
verloofd was met Jezus, en dat Jezus haar echtgenoot 
was.  Toen ze ook weigerde te trouwen met de zoon 
van de prefect van Rome, veroordeelde deze haar tot 
de dood.  Maar Agnes was nog maagd, en de 
Romeinse wet liet het executeren van maagden niet 
toe.  Daarom moest ze eerst ontmaagd worden, en 
werd ze naakt naar een bordeel gesleurd onder de 
bogen van het stadion van Domi;anus (de huidige 
Piazza Navona).  Maar Agnes bad tot God, en haar 
haar groeide ineens zo fel, dat het heel haar lichaam 
bedekte.  Alle mannen die haar wilden verkrachten, 
werden op slag blind, en de zoon van de prefect viel 
zelfs dood neer.  Toen wilden de mannen haar op de 
brandstapel gooien, maar het vuur week weg van het 
lichaam van Agnes, en verbrandde alleen de 
omstaanders.  TensloNe stak een officier een zwaard 
door haar keel. 
Haar ouders begroeven Agnes in een onderaardse 
begraafplaats langs de Via Nomentana (toen buiten 
de stadsmuren).  Acht dagen later is zij aan hen 
verschenen, met een sneeuwwit lammetje aan haar 

zijde, in een gouden kleed, en met een verlovingsring 
van Jezus aan haar vinger. 
 
De Sant’Agnese in Agone is een prach;g voorbeeld 
van een barokkerk uit de zeven;ende eeuw.  De 
voornaamste bouwmeester ervan is Francesco 
Borromini, de grote rivaal van Bernini, de architect 
van o.a. de Fontana dei QuaNro Fiumi (de fontein van 
de vier stromen), die vlak voor de kerk staat.  Gidsen 
in Rome vertellen u graag het verhaal dat Bernini de 
figuren die de Donau en de Rio de la Plata uitbeelden, 
opzeNelijk zo voorgesteld heeS dat ze zich vol 
afschuw aleren van de kerk, omdat ze de voorgevel 
ervan zo lelijk vinden.  Ware het niet dat de fontein 
enkele jaren voor de kerk gebouwd geweest is. 
Het orgel in de kerk (enkel de oorspronkelijke 
monumentale frontpijpen zijn bewaard) is gebouwd 
door de Limburgse orgelbouwer Willem Hermans in 
1673.  Het instrument zou 2 manualen en pedaal 
gehad hebben met zo’n 35 registers. 
 
De Sant’Agnese fuori le mura is in oorsprong een 
basilica-kerk uit de zevende eeuw, gebouwd met o.a. 
Romeinse zuilen uit verschillende oudere gebouwen.  
Er zijn nog verschillende oude mozaïeken te 
bewonderen.  Het vergulde casseNen-plafond stamt 
uit de zeven;ende eeuw.  Je kan er ook nog steeds 
(een deel van) de ondergrondse catacomben 
bezoeken. 
 

 
Casse?enplafond van de Sant’Agnese fuori le Mure 
                                                                           @ SPQR 
 
De naam Agnes komt van het Griekse “(h)agnè”, wat 
“zuiver, kuis” betekent.  Het verwijst ook naar het 
La;jnse woord “agnus”, “lam”.  Nog steeds zegent de 
paus op haar feestdag twee lammetjes, vroeger van 



een boerderij naast de kerk van Sant’Agnese fuori le 
mure, maar sinds deze boerderij verdwenen is, 
komen ze uit de abdij van Tre Fontane.  Op wiNe 
donderdag worden deze lammetjes geschoren, en de 
wol wordt gebruikt voor de pallia voor nieuwe 
kardinalen. 

De heilige Agnes is de beschermheilige van verloofde 
paren, van maagden en jonge meisjes, van de 
kuisheid, en van slachtoffers van verkrach;ng. 
 
Constant

 
 

 
De fontein van de vier stromen met de Sant’Agnese in Agone op de achtergrond                       @ Goedele De Vocht  



S+lstaan bij het Evangelie:  
Homilie van: DE DOOP VAN DE HEER 
 
Het bezoek vorige week van de drie wijzen aan het 
pasgeboren Kind, wordt enkel door MaNheüs verteld.  
De doop van Jezus vinden we bij alle vier de 
evangelisten.  Dit alleen al illustreert het belang dat zij 
er aan hechten. 
 
Evangelie (Lucas 3, 15-16. 21-22) 
Het volk leefde in gespannen verwachJng, en allen 
vroegen zich af of Johannes niet de Messias was.  
Maar Johannes gaf hun allen ten antwoord : “Ik doop 
u met water.  Maar er komt iemand die krachJger is 
dan ik; ik ben te min om de riem van zijn sandalen los 
te maken.  Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.” 
Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus.  
Tijdens zijn gebed opende zich de hemel, en daalde de 
heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op Hem 
neer.  Er klonk een stem uit de hemel : “Jij bent mijn 
geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.” 
 
Johannes doopte in de Jordaan.  Die stroomde naar 
de dieper gelegen Zoutzee, de Dode Zee.  Men 
hoopte dat die ooit vol zoet water zou zijn,  dit zou 
aan de Zoutzee nieuw leven geven. 
Dit lezen we reeds in het visioen van Ezechiël (700 jaar 
voor de geboorte van Jezus) over de tempelstroom 
(hoofdstuk 47) : “… Dit water … mondt uit in de 
Zoutzee, en maakt het water van de zee gezond.  De 
rivier brengt leven overal waar hij stroomt, het 
wemelt er van dieren.  De zee zit vol vis, want de rivier 
die erin uitmondt, maakt het water gezond.  Overal 
waar hij stroomt is volop leven.”  En Ezechiël is 
verschillende keren door dat water moeten waden.  
Eerst kwam het tot zijn enkels, dan tot zijn knieën, 
daarna tot zijn middel, en tensloNe kon hij er alleen 
nog zwemmend overheen. 
Het water van de Jordaan : een oeroud beeld van een 
droom van nieuw leven. 
 
De Jordaan was ook een grens.  De Israëlieten 
moesten erover om vanuit Egypte, het land van de 
slavernij, via de woes;jn in het Beloofde Land te 
komen, het land van melk en honing. 
Maar het doopsel van Jezus in de Jordaan is niet 
alleen maar een verwijzing naar oud-testamen;sche 
symboliek.  Het is ook het begin van het nieuwe 
testament, het nieuwe verbond.  Want het 

belangrijkste in deze tekst is de vermelding dat na de 
doop de hemel openscheurt, en er een stem 
weerklinkt: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik 
vreugde vind !”  De hemel scheurt open : in Jezus 
zullen hemel en aarde elkaar raken, in Hem zullen 
dromen waar worden. 
Zo verbindt God zich met zijn Zoon : met liefde en 
vreugde.  En zo wil Hij zich ook met elk van ons 
verbinden : als een liefdevolle en vreugdevolle Vader 
van ons allen. 
En hiermee begint het ‘openbaar leven’ van Jezus : Hij 
zal in heel zijn optreden, op heel zijn weg, getuigen 
dat God liefde is.  Hij leert zijn ;jdgenoten – en ook 
ons - dat God ons aller Vader vol liefde is, en Hij straalt 
voor alle mensen die liefde uit, ook en vooral voor 
blinden en doven, lammen en melaatsen, tollenaars 
en zondaars, ontrouwe mannen en overspelige 
vrouwen.  Aan allen wordt de Blijde Boodschap 
verkondigd : dat God liefde is, voor alle mensen. 
En ook tegen ons zegt God bij ons doopsel : “Gij zijt 
mijn veelgeliefde, in u vind Ik vreugde.”  Dat is dan ook 
onze weg : ons tonen als Gods geliefde, zijn vreugde 
en liefde uitdragen en beleven, met alle mensen 
rondom ons. 
 

* * * 
 
De Jordaan is momenteel geen leven-gevende rivier 
meer, maar is bruin en vies.  Twee kilometer na de 
start bij het meer van Tiberias, houdt een dam het 
verse water tegen, om het op te pompen voor gebruik 
in Israël.  Een tweede pijpleiding voert afvalwater aan 
van de mensen die rond het meer wonen.  Even 
verderop komt daar het afvalwater bij van de 
Pales;jnen, de Jordaniërs, en de Israëli’s in de 
Jordaanvallei.  En de Dode Zee is doder dan ooit. 
De Jordaan is ook nog steeds een grens : de grens 
tussen Israël en Syrië, en tussen Israël en de 
Pales;jnse westelijke Jordaanoever. 
Bovendien is de Jordaan momenteel militair gebied, 
zelfs oorlogsgebied.  Men kan niet meer van de ene 
kant naar de andere waden door het leven-gevende 
water. 
 
Constant  



Overleden 
 
RELEGEM Sint-Jan-de-Doper 
Mevr. Francine Thirry, echtgenote van E;enne Van Hove, geboren te Relegem op 07 juli 1951 en overleden op de 
Pallia;eve zorgeenheid De Rank in Asse op 7 januari 2025 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Dhr ChrisJan De Smet, echtgenoot van Danielle Vilain, geboren te Elsene op 24 juni 1952 en overleden te 
Wemmel op 30 december 2024 
 
Dat zij morgen rusten in de vrede van de Heer 
 
 
Doopsel 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
 
Werden op 12 januari 2025 ;jdens de zondagsviering door het doopsel in onze parochiegemeenschap 
opgenomen: 
 
Stan, zoon van Karen Ooms en Ive Segers 
William, zoon van Eva De Vin en Victor Adriaens 
Liam, zoon van Kassandra Kunsevi en Bruce Nzondo 
 
We wensen hen allen veel genegenheid en vreugde toe, en dat ze mogen opgroeien in de liefde van Jezus.  



Vieringen van de komende zondagen:  
 
Tweede zondag door het jaar
 
BRUSSEGEM 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u. 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 19 januari 
09.00u: Eucharis;eviering 
 
OSSEL, Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 19 januari 
Geen viering 
 
 

 
RELEGEM Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 19 januari 
10.30u: Eucharis;eviering  
Lector : Alexandra en Emma 
Misdienaars: Audry en Lila 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 18 januari 
17.30u: Eucharis;eviering (N) 
Zondag 19 januari 
11.00u: Eucharis;eviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 19 januari 
10.30u: Dienst van Woord en Communie

 
Derde zondag door het jaar
 
BRUSSEGEM 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u. 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 26 januari 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 26 januari 
9.00u: Eucharis;eviering 
IntenJes: Jaarge;jde Pierre Verdoodt 
Lector: Sarah Sneyers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 26 januari 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
IntenJes: Jaarge;jde Rik Van den Cruyce 
Lector: Wendy Broos 
Misdienaars: Maaren, Yoanna, Jona en Nathan 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 25 januari 
17.30u: Eucharis;eviering (NL) 
Zondag 26 januari 
11.00u: Eucharis;eviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 26 januari 
10.30u: Eucharis;eviering  
IntenJes: Onze-Lieve-Vrouw van Al;jddurende 
Bijstand (uit dank) 
 


