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FEESTDAG VAN SINT-ANTONIUS- Abt San Antonio Abad

De voorbije jaren stapten wij honderden kilometers
door het Spaanse binnenland, op weg naar Santiago
de Compostela. Deze wandeltochten brachten ons
zowel in grote steden als in de kleinste uithoeken
van het land. We leerden vele tradities kennen die
op bepaalde feestdagen nog steeds uitbundig
worden gevierd.

Zo is het na Kerstmis en Nieuwjaar, vooral voor de
kinderen, uitkijken naar het feest van Driekoningen,
“Los Reyes Magos” op 5 en 6 januari.

De Driekoningen geven kadootjes aan de kinderen
die ‘braaf’ zijn geweest. De ‘stoute’ krijgen "carbon’:
houtskool, tegenwoordig gemaakt van zoetigheid en
in de snoepwinkels te koop, dus ook geen echte
straf. Om er zeker van te zijn dat de kindjes krijgen
wat ze wensen, schrijven ze een brief aan de
koningen met een verlanglijstje. De helpers van de
drie wijzen zijn al dagen eerder in de stad aanwezig
om de brieven in ontvangst te nemen.

In Spanje dus geen Sinterklaas, maar wel
Driekoningen.

Wie denkt dat daarmee de feestdagen achter de rug
zijn, heeft het mis: op 17 januari gaat het verder met
het feest van ‘San Antonio Abad’.

Sint Antonius van Egypte, of Antonius de Grote, is
een christelijke heilige, die bekend staat als de vader
van het kloosterleven. De legende beschrijft dat hij,
na de dood van zijn ouders, zijn hele hebben en
houwen verkocht en het geld aan de armen gaf. Hij
trok zich terug in de woestijn, waar hij leefde als
kluizenaar en zijn dagen vulde met gebed. Na
verloop van tijd verzamelden zich volgelingen om
hem heen, die met hem een ascetisch en
contemplatief leven leidden. Zij vormden in feite de
eerste kloostergemeenschap. Antonius wordt dan
ook beschouwd als de grondlegger van het
kloosterleven. Al snel na zijn dood werd hij als heilige

vereerd en zijn gebeente wordt sinds 1491 in Arles
(Frankrijk) bewaard.

Sinds de middeleeuwen wordt hij met een varken
afgebeeld. De Antonieten mochten namelijk als dank
en vergoeding voor de verpleging van de zieken,
voornamelijk lijders aan gangreen (Antoniusvuur),
hun varkens vrij in de dorpen laten rondlopen om zo
voedsel bij elkaar te scharrelen. Op 17 januari, de
feestdag van de heilige Antonius, werden de
inmiddels vette varkens geslacht en werd het vlees
verdeeld onder de armen en zieken, die verpleegd
werden in de hospitalen van de Antonieten.



De verering van Sint Antonius is in Spanje nog heel
sterk aanwezig. In veel dorpen en steden vinden
jaarlijks festiviteiten plaats. Mensen komen met hun
huisdier naar de kerk om de zegen van San Antonio
te ontvangen. De priester zwaait de wijwaterkwast
over honden, katten, paarden, schapen...zelfs de

kleinste vogeltjes en vissen in een kom worden niet
vergeten. Zo zijn deze het komende jaar beschermd
tegen allerlei ziekten. ’s Avonds worden in de straten
vreugdevuren aangestoken en kan iedereen genieten
van een rijstmaaltijd.

San Antdn, Benissivd, 2025

In Vlaanderen is de Antonius-traditie (net zoals de
Hubertusvieringen) met het verdwijnen van
verenigingen in de vergeethoek geraakt. Rond 17
januari gingen er processies uit ter ere van deze
volksheilige, die gepaard gingen met offerandes van
varkensvlees of de verkoop van varkenskoppen voor
een goed doel. De Sint-Antoniusvuren zijn in onze
contreien een zeldzaamheid geworden.

Sint Antonius is de patroon van de varkenshoeders,
slagers, borstelmakers, leerlooiers,... : allemaal
beroepen die met varkens te maken hebben.

San Antdn, Benissivd, 2025

Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij ziekten van
varkens en andere huisdieren, maar ook tegen heel
wat ziekten die de mens kunnen treffen: pest,
epilepsie, huidziekten, ontstekingen, antoniusvuur,...
In april, wanneer we terug op camino gaan in Spanje,
zullen de voorbereidingen van de Semana Santa
alweer volop bezig zijn.

Maar ondertussen zullen her en der nog heel veel
heiligen gevierd worden.

Lieve



Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van: DE DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD

WEEK VAN DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

HET SCHRIFTWOORD GAAT IN VERVULLING

Voor de rest van dit kerkelijk jaar gaan we op weg met
de evangelist Lucas. Na de inleiding op zijn evangelie
gaan we direct naar het vierde hoofdstuk : na zijn
doop door Johannes verblijft Jezus 40 dagen in de
woestijn, en daarna begint zijn ‘openbaar leven’.

Evangelie (Lucas 1, 1-4; 4, 14-21)

Velen hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen
van wat zich bij ons heeft voltrokken, aan de hand van
de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen
die dienaar van het woord zijn geworden. Nu heb ook
ik besloten van voren af aan nauwkeurig na te gaan
en voor u, geachte Teofilus, ordelijk op schrift te
stellen, zodat u zich kunt overtuigen van de
betrouwbaarheid van de berichten die u hebt
ontvangen.

(..)

Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de
Geest. Zijn faam verbreidde zich over heel die streek.
Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door
iedereen geéerd.

Zo kwam Hij in Nazareth, waar Hij was opgegroeid, en
volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de
synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een
boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende
de rol en vond de plaats waar geschreven staat :

“De geest van de Heer rust op mij;

daartoe heeft Hij mij gezalfd.

Om aan armen de goede boodschap te brengen
heeft Hij mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen
en aan blinden het licht in hun ogen,

om verdrukten in vrijheid te laten gaan,

en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.”
Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de
dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de
synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen
toe te spreken : “Vandaag is het schriftwoord dat u
gehoord hebt in vervulling gegaan.”

Je zou kunnen zeggen dat dit zo een beetje de eerste
opgetekende preek van Jezus is. Misschien is de
belangrijkste zin van deze tekst wel de laatste :
“Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in
vervulling gegaan.” De kern van de Blijde Boodschap

ligt immers niet in de belofte van een betere wereld,
maar in het geloof dat deze belofte nu al wordt
vervuld.

Aan de hand van een tekst van Jesaja verkondigt Jezus
zijn missie : goed nieuws brengen aan de armen,
vrijheid voor gevangenen, zicht aan de blinden, en
bevrijding voor de onderdrukten — eigenlijk : een
heilig jaar brengen. Dit zijn uiteraard heel nobele
doelen, maar ze zijn niet wat het christendom uniek
maakt. Wanneer Jezus zegt “Het schriftwoord dat u
gehoord hebt, is vandaag in vervulling gegaan”, dan
kondigt Hij aan dat het koninkrijk van God is
begonnen, door Hem.

Het christendom gaat dus niet over het afwachten
van een nieuwe toekomst, het gaat over het geloof
dat God nu actief aan het werk is in de wereld.

En dat geloof is niet evident. Als we om ons heen
kijken naar alle lijden, onrechtvaardigheid en kwaad,
kan het moeilijk zijn om bewijzen te zien van Gods
handelen in deze wereld. Geloof in de kern van het
evangelie vraagt dat we vertrouwen dat Gods werk
echt gaande is, zelfs al is het niet meteen zichtbaar.
Geloven in de kern van het evangelie is een uitdaging
om hoop vast te houden wanneer de krantenkoppen
vol wanhoop staan, of persoonlijk problemen zwaar
op ons wegen. Of met andere woorden : geloven is
pelgrims van hoop zijn.

En als we dat kunnen, dan gaan we meer zien. Geloof
opent onze ogen om de tekenen van Gods handelen
in ons midden te herkennen. Het is niet zicht dat leidt
tot geloof, maar geloof dat leidt tot zicht. Met de
ogen van het geloof herkennen we de komst van Gods
rijk, zelfs in het kleine en onverwachte, in momenten
van genade, daden van vriendelijkheid, en
glimwormpjes van rechtvaardigheid.

En als we dat kunnen, zullen we ook minder wanhoop
kennen. Geloven in een actieve God geeft ons het
vertrouwen dat, ondanks alle kwaad in de wereld,
Gods plan niet kan gedwarsboomd worden.

Dit geloven is omarmen wat het werkelijk betekent
om christen te zijn. Kan er een positievere, blijdere
boodschap zijn ?

(geinspireerd door Kiran Joy)
* % %



In 2019 heeft paus Franciscus de “Zondag van het
Woord van God” ingesteld. Ditis een dag die speciaal
gewijd is aan de Bijbel. En hij dient in de katholieke
kerk gevierd te worden op de derde zondag van de tijd
door het jaar, vandaag dus. In zijn apostolische brief
“Aperuit ille” schrijft de paus : “.. dat de gehele Kerk,
eensgezind, een Zondag van het Woord van God” zou
vieren.

Niet toevallig is de derde zondag door het jaar ook de
zondag die valt in de week van de eenheid van de
christenen (van 19 tot 26 januari). Want, zo schrijft
Franciscus, “de Bijbel is het boek van het volk van God
dat, bij het luisteren naar de Schrift, vanuit
versnippering en verdeeldheid, komt tot eenheid.
Het Woord van God verenigt de gelovigen en maakt
hen tot één volk.”

De tekst die Jezus voorleest in het evangelie is niet
helemaal naar de letter, maar wel naar de geest van
wat Jesaja geschreven heeft. Dat is kenmerkend voor
Jezus : het gaat Hem niet — zoals bij de

schriftgeleerden —om de letter, maar om de geest van
wat er geschreven staat.

Misschien is het op deze zondag, zo schrijft Cees
Remmers, geen luxe om hier even bij stil te staan. In
ons zoeken naar, en bidden om eenheid, hebben we
het vaak drukker met de letters die zwart op wit staan,
dan met de boodschap die er in vervat zit. En die
boodschap is : samen aan de slag gaan met Jezus’
programmaverklaring (of zijn testament, zijn
nalatenschap) : goed nieuws brengen aan armen,
blinden doen zien, verdrukten bevrijden. Als we dit
allemaal samen gaan doén, dan worden wij, zoals
Paulus vandaag schrijfft in de tweede lezing (1
Korinthiérs 12, 12-30), samen het lichaam van
Christus, dat is samengesteld uit heel verschillende
ledematen, maar toch één.

Constant



Overleden

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Dhr Jean De Groote, echtgenoot van Mariane Gernay, geboren te Antwerpen op 18 september 1933, wonende te
Wemmel, Windberg, 278 en overleden te Jette op 15 januari 2025.

Moge hij rusten in vrede.

Vieringen van de komende zondagen:

Vierde zondag door het jaar: Maria-Lichtmis

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u.

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele

Zondag 2 februari

09.00u: Eucharistieviering

Intenties: Jaarmis voor Frans Geeroms

OSSEL, Sint-Jan-de-Doper
Zondag 2 februari
Geen viering

Vijfde zondag door het jaar

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u.

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 9 februari
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan-de-Doper

Zondag 9 februari

9.00u: Eucharistieviering

Intenties: Jaargetijde Gerard Haerden, Paul Berben
Lector: Francine Elpers

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper

Zondag 2 februari

10.30u: Eucharistieviering, gezinsviering met
zegening van de kinderen, die sedert Maria-Lichtmis
2024 gedoopt werden

Lector : Vormelingen en catechisten

Misdienaars: Seline en Jinte

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 1 februari

17.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 2 februari

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 2 februari

10.30u: Dienst Woord en Communie, gezinsviering
met receptie ter gelegenheid van het feest van
Maria-Lichtmis

Intentie: Jaargetijde Maria De Mulder

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper

Zondag 9 februari

10.30u: Dienst Woord en Communie
Lector: Lieve Heiremans

Misdienaars: Lirane, Eurielle en Naomi

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 8 februari

17.30u: Eucharistieviering (NL)
Zondag 9 februari

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 9 februari
10.30u: Eucharistieviering



