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BROEDERLIJK DELEN

In het christelijk verhaal vraagt God aan de mens om
zorg te dragen voor de natuur. We leven samen met
de natuur, of we dat nu willen of niet. Wij hebben
de aarde nodig en de aarde heeft ons nodig. We
mogen onszelf niet als centrum van het milieu zien.
Broederlijk Delen strijdt voor een wereld zonder
honger en zonder vergif. Gezond eten en een
gezond milieu is een recht voor iedereen. Europa
koos ervoor om een aantal pesticiden te verbieden.
Ze zijn o.a. kankerverwekkend. Maar Europese
bedrijven mogen deze pesticiden wel nog maken,
om ze uit te voeren naar landen buiten Europa. Het
vergif komt dan bv. in Afrikaanse landen terecht.
Broederlijk Delen probeert dit op de volgende
manieren te bestrijden : ze maken boeren in het
Zuiden bewust van de gevaren van de pesticiden ; ze
promoten de agro-ecologische alternatieven door
vormingen te geven ; ze gebruiken hun politieke
stem om het beleid in Europa te veranderen.
Afrikaanse boeren weten dikwijls niet hoe ze de
pesticiden moeten gebruiken, want er staat weinig
informatie op het etiket. Ze dragen bv. geen
beschermende kledij, en even later begint hun
lichaam te kriebelen of beginnen hun ogen te
prikkelen. Door het gebruik van pesticiden
verslechtert de kwaliteit van de bodem, en daalt de
opbrengst van de oogst.

Broederlijk Delen ondersteunt organisaties in o.a.
Burkina Faso, Oeganda en Burundi. Zij promoten de
agro-ecologische landbouw, waarmee men vooral
de bodem versterkt, en via de bodem de plant. Met
biologische compost brengt men een rijkdom van
bodemleven in de grond, en stijgt de opbrengst van
de oogst. Wanneer planten toch besmet geraken
door een plaag, gebruiken ze geen pesticiden maar
natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Biologische
bestrijdingsmiddelen zijn ook eenvoudig om te

maken. Deze organisaties communiceren ook veel
met de boeren, zodat ze de biologische
bestrijdingsmiddelen op een juiste manier
gebruiken. Dit doen ze door vormingen te geven ;
en ze zorgen er ook voor dat alle informatie over de
biologische bestrijdingsmiddelen, en hoe ze te
gebruiken, op de verpakking staat.

Als je deze organisaties van Broederlijk Delen wil
steunen, kan je dit doen tijdens de collectes. De
eerste omhaling zal gebeuren in de
eucharistievieringen op zondag 23 maart ( Ossel en
Wemmel St Servaas ) en in het weekend van 29 en
30 maart (Wemmel St Engelbertus en Relegem).
De tweede omhaling gebeurt in het weekend van
Palmzondag ( 12 en 13 april ).
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Je kan ook steunen d.m.v. een overschrijving ten
gunste van rekening BE12000000009292 van
Broederlijk Delen.

Giften vanaf 40,00 EUR zijn dan fiscaal aftrekbaar.
Alvast bedankt bij voorbaat voor uw steun.

Bron : Broederlijk Delen : campagnekrant en liturgie-
brochure

SINT-SERVAAS WEMMEL
ASWOENSDAG
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Gelovigen uit de verschillende
parochiegemeenschappen van onze Pastorale Zone
kwamen samen in de Sint-Servaaskerk om het begin
van de veertigdagentijd te vieren.

De vastentijd staat voor een tijd van ommekeer en
verandering. Wij moeten weg uit een oppervlakkig
leven, gericht op uiterlijkheden en samen op weg
gaan naar een andere wereld, waar mensen niet
elkaars concurrenten zijn, maar bondgenoten in de
uitbouw van een nieuwe toekomst.

Tijdens de viering werden palmtakjes, die het jaar
voordien op palmzondag werden gewijd, verbrand.
Deze oude takjes staan voor alles wat wij zo graag
hadden willen verwezenlijken. Maar voornemens
verdorren, plannen blijven onvoltooid... ze vergaan
tot stof en as. De verbrande takjes zijn niet enkel een
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teken van onze beperktheid, maar ook van ons
geloof in nieuw leven. Want uit de as schiet het kruid
weer op, telkens opnieuw.

De as van de palmtakjes werd gezegend met
wijwater.

Wanneer de priester het kruisje op het voorhoofd
van de gelovigen tekent, zegt hij: “Gedenk dat gij uit
stof en as geboren zijt en tot stof en as zult
wederkeren.” Het askruisje benadrukt met andere
woorden de sterfelijkheid van de mensen.

De veertigdagentijd is een heilzaam ogenblik van
omkeren en herbeginnen. Het is ons afwenden van
wat verblindt, de overtolligheden afsnoeien, en
kiezen voor een wereld die alle onrecht bant.

Zo worden wij allemaal samen pelgrims van hoop!
Lieve




GODSDIENSTIGE WIN (6)
PAUSEN EN HEILIGEN

Niet altijd is er een mooi verhaal of een legende
verbonden aan de naam van een wijn.

De “Papale Primitivo di Manduria” wordt zo
genoemd, omdat hij komt van oude wijnstokken uit
de legendarische wijngaarden van de familie Orsini,
de familie van paus Benedictus XlII (paus van 1724 tot
1730). Manduria ligt in het zonnige Puglia, in Zuid-
Italié. Primitivo is de soort druif die er gekweekt
wordt.

De “Cristo di Campobello” komt van een wijndomein
in Campobello op Sicilié, een vijftal kilometer van de
golf van Licata. Daar is tweehonderd jaar geleden
boven op een heuvel een groot houten christus-beeld
opgericht door een landbouwer. Het is intussen een
bedevaartsoord geworden voor wijnbouwers, die er
komen bidden voor de kwaliteit van hun wijn.

En uiteraard kunnen we niet voorbij de Chateauneuf-
du-Pape. In het jaar 1308 verhuisde paus Clemens V,
die voorheen aartsbisschop van Bordeaux was, de
Heilige Stoel van Rome naar Avignon. En om de kelen
van het pauselijk hof te smeren, werd daar de
wijnbouw  tot ontwikkeling gebracht. De
Chateauneuf-du-Pape was geboren. In 1376
verhuisde de Heilige Stoel weer naar Rome, maar de
wijnbouw bleef.

In Frankrijk verwijst de naam dikwijls gewoon naar de
plaats vanwaar de wijn komt. De Saint-Véran komt
van de dorpen rond het stadje Saint-Véran (vroeger
Saint-Vérand). De Saint-Estephe, de Saint-Julien, de
Saint-Chinian en de Saint-Emilion komen uit de
gelijknamige gemeenten.

De Saint-Amour verwijst naar de heilige Amor,
dewelke is niet duidelijk. Hij komt uit de plaats Saint-
Amour-Bellevue in de Beaujolais. Het was de
plaatselijke pastoor die in 1946 ervoor zorgde dat de
wijn de status van appellation kreeg. De bijnaam van
deze wijn is “de amoureuze”, en zo is het bij uitstek dé
valentijnswijn geworden.

Soms verwijst de naam naar mij totaal onbekende
heiligen. In de Provence is er het Domaine Saint-Ser,
de hoogste wijngaard op de berg Sainte-Victoire. Zou
dit misschien Sint-Servaas kunnen zijn ? Dan moeten
we hem dringend eens proeven. En in de Languedoc
is er een Saint-Colias. |k ben ook nog ergens een
Saint-Peyre tegengekomen.

Maar de meest heilige wijn moet nog gemaakt
worden. In de pauselijke residentie van Castel
Gandolfo was er vroeger een wijngaard, maar die
werd gekapt voor een congrescentrum, dat er nooit
kwam. Enkele jaren geleden liet paus Franciscus de
wijngaard heraanleggen. Het Vaticaanse wijnproject
wordt geleid door Riccardo Cotarella, een bekende
Italiaanse wijnmaker. De Cabernet Sauvignon wordt
gerijpt in eiken vaten, en de eerste jaargang zal
gebotteld worden in 2026. De wijn zal enkel te
verkrijgen zijn in de winkel van het Vaticaan waar
alleen inwoners en medewerkers van het Vaticaan
taxvrij kunnen winkelen. De wijn zal ook gebruikt
worden bij de viering van de eucharistie. Wie heefter
connecties in het Vaticaan ?

Constant




WEMMEL SINT-SERVAAS
WERKEN IN SINT-SERVAAS KERK GESTART

Er is een nieuwe fase opgestart van de
restauratiewerkzaamheden aan onze Sint-
Servaaskerk. In de week van 3 maart is een
gespecialiseerde firma begonnen met de herstelling
van de monelen van het glasraam rechts in het koor.
Hiervoor is er een metershoge stelling geplaatst. Als
we wilden, mochten wij zelf naar boven komen, om
daar een foto te nemen, maar ondergetekende heeft
al hoogtevrees halverwege een gewone ladder.

Op onze vraag : “Kunt ge ook de spinnenwebben
wegdoen ?”, antwoordde de man die aan het werk
was : “Dat is al gebeurd. En ik heb ook met een
stofzuigertje zoveel mogelijk stof weggenomen. Ik
ben nog iemand die werk ziét.” Onze kerk is in goede
handen.

Constant




PASTORALE ZONE WEMMEL
VASTENCOMPOSITIE

De veertigdagentijd is een weg, een weg naar
opstanding, een weg naar leven, en welin
overvloed, een weg naar het Beloofde Land.
Dit leven in overvloed wordt heel de
veertigdagentijd lang gesymboliseerd door een
mand, vol met vruchten van onze aarde, met
vruchten van het veld.
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de Doper. © Jean-Pierre Stalmans

Ossel, Sint-Jan

Relegem, Sint-Jan de Doper. © Lieve Heiremans

Ze zijn geplant, gegroeid en geoogst door zorgende
handen van mensen.

Maar ze zijn tot volle wasdom gekomen door de
zegen van de Heer.

Op de eerste zondag plaatsten we bij de mand met
vruchten van de aarde een bijbel en een hart. De
bijbel, het Woord van God, het Woord dat Leven
geeft, is en blijft het fundament voor de nieuwe
wereld van hoop. En het hart, de Liefde is de
essentie van de Blijde Boodschap.

Wemmel, Sint-Servaas
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Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van: DE EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTID

DOOR DE GEEST NAAR DE WOESTIIN GEVOERD

Evangelie (Lucas 4, 1-13)

Vol van heilige Geest keerde Jezus terug van de
Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in
geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de
duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at Hij
niets, en toen ze voorbij waren, kreeg Hij honger. Toen
zei de duivel tegen Hem : “Als U de Zoon van God bent,
zeg dan tegen deze steen dat Hij een brood moet
worden.”  Jezus antwoordde hem “Er staat
geschreven : Niet van brood alleen zal de mens leven.”
Daarop nam de duivel Hem mee omhoog, liet Hem in
een flits alle koninkrijken van de wereld zien, en zei :
“Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven, want
zij zijn mij in handen gegeven, en ik geef ze aan wie ik
wil. Als U mij aanbidt, zal het allemaal van U zijn.”
Jezus gaf hem ten antwoord : “Er staat geschreven :
De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen
dienen.” De duivel bracht Hem naar Jeruzalem, zette
Hem op de rand van de tempel en zei : “Als U de Zoon
van God bent, spring dan naar beneden. Want er
staat geschreven : Aan zijn engelen zal Hij bevelen U
te beschermen, en : Op hun handen zullen ze U
dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.”
Jezus antwoordde hem : “Er is gezegd : “Gij zult de
Heer uw God niet op de proef stellen.” Toen de duivel
alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem
weg voor een bepaalde tijd.

We gaan de komende weken met Jezus op weg naar
Jeruzalem, op weg naar de Goede Week en naar
Pasen, naar nieuw leven, naar verrijzenis. We willen
vandaag samen met Lucas kijken naar wat Jezus deed
voor Hij aan zijn tocht begon, aan zijn ‘openbaar
leven’, aan zijn zending.

Want de evangelielezing van vandaag komt tamelijk in
het begin van het evangelie van Lucas, vlak na de
doop van Jezus door Johannes in de Jordaan. Jezus
had daar een heel bijzondere ervaring achter de rug,
een ‘hoogtepunt” : “Jij bent mijn Zoon, de
Welbeminde, in Jou heb Ik mijn welbehagen gesteld”,
zo klonk het uit de hemel.

Dat is toch genoeg, zou je denken, dat is toch een
prima begin om op weg te gaan, rond te trekken, te
gaan preken, die Blijde Boodschap onder de mensen

te brengen... Maar neen, de Geest stuurt Hem eerst
veertig dagen naar de woestijn.

Want voor Jezus moest het eerst duidelijk zijn wat dat
betekent : “Jij bent mijn Zoon”. En ook voor ons is
allemaal moet dit duidelijk zijn : wat betekent het om
een kind van God te zijn ?

De woestijn is een plek van paden zoeken, de weg
proberen te vinden, met niets dan zand voor de ogen.
In de woestijn kan je alle kanten uit. Zolang je je niet
te ver in het oeverloze zand hebt gewaagd, kan je nog
altijd terug ook, naar de zekerheid van vroeger. De
woestijn lokt een beslissing uit : willen we erdoor om
iets nieuws te bereiken, of gaan we maar terug naar
het oude ? Dit is eigenlijk allemaal dezelfde vraag :
Wat betekent het Zoon/kind van God te zijn? Wat
betekent het Volk van God te zijn ? Welke kant gaan
wijop ?

In de woestijn wordt Jezus door de duivel ‘op de proef
gesteld’, voor keuzes gesteld.

De duivel vraagt aan Jezus om van stenen brood te
maken. Later willen ook de mensen Jezus wel
geloven, als Hij hen maar volop brood geeft. Maar
“een mens leeft niet van brood alleen”. Een kind van
God moet zelf brood ten leven zijn : een steun, een
luisterend oor, een helpende hand, iemand die zin en
oriéntatie aanbiedt aan de mensen, liefdevolle
aanwezigheid...

De duivel wil Jezus alle macht geven, niet alleen over
Israél, maar over heel de wereld. Ook later willen de
mensen Hem koning maken. Maar een kind van God
moet dienaar zijn, dienaar van allen.

De duivel wil Jezus een stunt doen uithalen. Ook later
zullen de mensen Hem om wonderen smeken. Maar
een kind van God is geen superman, geen
circusspringer of geen stuntman naar wie de mensen
opkijken. Een kind van God wint, in alle vrijheid en in
alle bescheidenheid, de harten van de mensen met
goedheid.

Eigenlijk zijn de drie antwoorden van Jezus een
geloofsbelijdenis.

En na de drie beproevingen, ging de duivel van Hem
weg, maar slechts “voor een bepaalde tijd”.



Beproevingen en keuzes horen bij het leven. Daarom
is de veertigdagentijd een jaarlijks weerkerend nieuw
begin. Het is telkens opnieuw een tijd van
vraagstelling en bezinning, van bidden, van hoop en
groeiend geloof. Het is ook een tijd van
dankbaarheid, dankbaarheid voor de vruchten van
het leven (zoals in de eerste lezing, Deuteronomium
26, 4-10), dankbaarheid om het leven zelf, met zijn
vallen en opstaan, en met aandacht voor onze

medemens (zoals door de actie van Broederlijk
Delen).

Laten we allemaal als kinderen van God op weg gaan,
vol van liefde, nederigheid en goedheid. Zo kunnen
ook wij een levende geloofsbelijdenis worden in deze
wereld.

Constant



Overleden

BRUSSEGEM

René Van Opstal, weduwnaar van Sylvie De Bruyn, wonende Brusselsesteenweg 340, 1780 Merchtem. Hij werd
geboren te Brussegem op 8 juli 1932 en overleed te Aalst op 26 februari 2025.

RELEGEM Sint-Jan de Doper

Theo Boelaert, weduwnaar van Marieke Guilmet. Hij werd geboren te Tielt op 22 mei 1940, en overleed in het UZ

Jette op 28 februari 2025.

WEMMEL, Sint-Servaas

Romy De Keyzer, weduwe van Camille De Roey, geboren te Leuven op 31 december 1926 en overleden op 2

maart 2025 te Meise, waar ze verbleef in wzc Moutershof.

Dat zij mogen rusten in de vrede van de Heer.

Doopsel

RELEGEM Sint-Jan de Doper

Op 2 maart 2025 werd Alessio Scotti , geboren op 16 juli 2023 te Jette, door het doopsel opgenomen in onze
kerkgemeenschap. Hij is de zoon van Valerio Scotti en Le Nguyen Tuong

Wij wensen hem veel genegenheid en vreugde toe, en dat hij mag opgroeien in de liefde van Jezus

Vieringen van de komende zondagen:

Tweede zondag in de veertigdagentijd

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u.

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 16 maart
09.00u: Eucharistieviering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 16 maart
Geen viering

RELEGEM Sint-Jan de Doper

Zondag 16 maart

10.30u: Eucharistieviering

Misintentie: Jaarmis Joseph Bernard Van Obberghen
Lector : Louka De Breuker

Misdienaars: Lirane, Eurielle en Naomi

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 15 maart

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 16 maart

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 16 maart
10.30u: Dienst Woord en Communie



Derde zondag in de veertigdagentijd

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u.

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 23 maart
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper

Zondag 23 maart

9.00u: Eucharistieviering

Homilie en collecte Broederlijk Delen
Intentie. : Jgt. Jeanne Verdoodt

Lector: Genevieve Dolivier

Vierde zondag in de veertigdagentijd

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u.

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 30 maart
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 30 maart
Geen viering

RELEGEM Sint-Jan de Doper
Zondag 23 maart

10.30u: Dienst Woord en Communie
Lector: Lieve Heiremans
Misdienaars: Maaren

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 22 maart

17.30u: Eucharistieviering (NL)
Zondag 23 maart

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 23 maart

10.30u: Eucharistieviering

Gezinsviering met homilie en collecte Broederlijk
Delen

Intenties: Mariétte Merlaan, haar ouders Roger en
Anna, haar broers Maurice en Roland, haar man, Bob
De Cuyper

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, uit
dank

RELEGEM Sint-Jan de Doper

Zondag 30 maart

10.30u: Eucharistieviering

Homilie en collecte Broederlijk Delen
Lector : Wilfrieda Liekens

Misdienaars: Nathan, Rune en Jona

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 29 maart

17.30u: Eucharistieviering (N)

Homilie en collecte Broederlijk Delen

Zondag 30 maart
11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 30 maart
10.30u: Dienst Woord en Communie

Dinsdag 1 april:
11u en 15u: Gebedsvieringen door de leerlingen van
de Sint-Jozefsschool



