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RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER 
CATECHESE EN GEZINSVIERING EERSTE COMMUNIE 
 
Zaterdag 26 april kwamen we voor een laatste keer 
samen met de eerste communicanten in de pastorie 
van Relegem.  
Er stond weer heel wat op de planning! We begonnen 
het vierde catechesemoment met het afwerken van 
ons invulboek: ‘Ik vier met Jezus.’ We verbonden 
enkele zinnen uit de eucharisUeviering met de juiste 
prenten en lieten onze hersenen kraken om rebussen 
op te kunnen lossen. Daarna mochten de kinderen 
hun creaUviteit naar boven halen en een laatste 
knutselwerkje maken.  
 

 
 
 
 
 

Er werd gekliederd en geklad, maar het resultaat mag 
er zijn!  
Als vieruurtje hadden enkele ouders lekkere cakejes 
en sapjes voorzien die de kinderen buiten in het 
zonnetje hebben verorberd.  
 

 
 
Dan was het Ujd om richUng de kerk te vertrekken, 
waar we ons klaarstoomden voor de gezinsviering. Na 
de catechese werd Enzo gedoopt, terwijl de andere 
communicanten vol verwondering toekeken.  



 

Tijdens de gebedsdienst op zondag 27 april stonden 
de eerste communicanten in de aandacht. Ze zongen 
samen het intredelied Stap voor stap, waarna ze met 
Wendy en de andere kinderen in de viering naar de 
sacrisUe gingen voor de kindernevendienst. Daar 
luisterden ze naar het verhaal over de ongelovige 
Thomas en maakten ze vingerpoppetjes. Tijdens het 
offerandelied stonden de kinderen recht om het koor 
te begeleiden met instrumenten, ze gaven allemaal 
mooi de maat aan. Na het dankgebed gingen de 
kinderen aan het altaar staan om het Onze Vader te 
zingen en wat deden ze dat goed, ze kregen zelfs een 
applaus. Aster, August, Lowie, Félix, Liya en Sofia lazen 
samen nog een bezinning voor en dan zat de 
gezinsviering er zo goed als op. Wat was het fijn om 
de kinderen te zien meezingen en vieren, nu kan het 
a^ellen echt beginnen!  
Linda en Louka 
 
@  Foto’s: Linda en Rita

 
 

 
RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER 
MARIA-WANDELING IN RELEGEM 
 
We nodigen jullie van harte uit op onze Maria-
wandeling op zondag 11 mei. 
We starten om 10.30 u in de kerk van Relegem en 
maken een korte wandeling. 
 
Onderweg bidden we en zingen Maria-liederen. 
Voor de kinderen is er een bloemenspel. 
 
Na de wandeling sluiten we af in de kerk,  
waar er nog gelegenheid is om te communiceren. 
 
Omdat het moederdag is, zorgen de kinderen voor 
een verrassing. 
 
Kom zeker langs en doe mee! 
 
De parochieploeg 
 
 

 
 



WEMMEL, SINT-SERVAAS 
INSPECTIE DOOR MONUMENTENWACHT 
 
Op vrijdag 25 april en woensdag 30 april was 
Monumentenwacht te gast in de kerk, voor een 
inspecUe van het interieur van het gebouw.  
Monumentenwacht is een organisaUe die 
onadankelijk advies gee^ aan beheerders van 
waardevol erfgoed. In elke Vlaamse provincie is er een 
afdeling.  De zetel voor Vlaams-Brabant is gevesUgd in 
Leuven. 
Op basis van een zeer gedetailleerd verslag van de 
vorige inspecUe in 2016, geïllustreerd met 
verschillende foto’s, vergeleken twee specialisten-
interieur de huidige toestand van het interieur van de 
kerk met negen jaar geleden.  Wij waren getuige van 
de inspecUe van het hoogkoor, waar een jongedame 
zonder hoogtevrees boven op een ladder met een 
sterke lamp alle details bestudeerde, terwijl haar 
collega nauwgezet het rapport van 2016 overliep. 
Het rapport van deze inspecUe zal later overgemaakt 
worden aan de kerkfabriek, die eventueel uit te 
voeren werken kan plannen in een volgende fase van 
het restauraUedossier, uiteraard rekening houdend 
met de financiële middelen. 
Binnenkort zal ook de buitenkant van de kerk 
geïnspecteerd worden door specialisten-bouwkunde 
van Monumentenwacht. 
De werken aan de monelen in de kerk zijn intussen 
afgerond.  Begin mei verhuist de stelling naar buiten, 
voor de restauraUe van het beeld van Sint-Servaas 
boven de inkompoort. 
Er wordt zorg gedragen voor onze Sint-Servaaskerk, 
een beschermd monument sinds 1947. 
Constant 
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SAMANA, WEMMEL-HAMME 
UITSTAP NAAR NIEUWPOORT OP 19 JUNI 2025 
 
Vertrek: om 10 u aan de muziekacademie van Wemmel, en dan rijden we nog langs de St.Engelbertuskerk om nog 
personen op te pikken. 
Middag: warme maaltijd in Sandeshoved. 
14u: vrije namiddag: wandelen op de dijk, shoppen, terrasje doen ...... 
17u: vertrek huiswaarts. 
19u: thuiskomst. 
Prijs: €55 (middagmaal inbegrepen). Drank voor eigen rekening. 
Wie interesse heeft, kan vóór 20 mei contact opnemen met Eliane Van den Bossche, 
op het nummer 02 460 37 82 
 
 



BLOEMENHEILIGEN (2) 
NARCISSUS EN NARCISSA 
 
Narcissus leefde in de vierde eeuw, en was bisschop 
van Gerona in Spanje.  Hij moest het land echter 
ontvluchten vanwege de christenvervolgingen, en 
vond onderdak in Augusta Vindelicorum, het huidige 
Augsburg.  Hij werd daar naar een herberg gestuurd, 
waar er ook vrouwen voor de nacht aangeboden 
werden.  Een van die vrouwen, Afra, zag hoe Narcissus 
voor het eten op de grond knielde, zijn armen 
uitspreidde, een gebed uitsprak, en het eten zegende.  
Ze was nieuwsgierig geworden, en vroeg wat dat 
allemaal betekende.  De diaken van Narcissus, Felix, 
legde uit dat ze christenen waren, en vertelde over 
Christus.  En Afra was zo geraakt, vooral door de 
houding van Christus tegenover Maria Magdalena, 
dat ze zich bekeerde, tezamen met alle andere 
bewoonsters van het huis.  En ook haar moeder, de 
latere Sint Hilaria, volgde haar voorbeeld. 
Afra zelf is als martelares ook heilig verklaard.  En haar 
oom, de heilige Dionysius, is door Narcissus tot 
bisschop van Augsburg gewijd. 
Later keerden Narcissus en Felix terug naar Spanje, 
waar ze drie jaar later gemarteld en gedood werden. 
De feestdag van Narcissus is 18 maart, in de Oosterse 
kerk wordt hij gevierd op 5 augustus. 
 

 
Schrijn van Narcissus in Gerona (1328)  
@ Wikimedia Commons 
 
Op 29 oktober viert de kerk een andere Narcissus, 
bisschop van Jeruzalem.  Hij werd als bisschop 
aangesteld op 80-jarige lee^ijd.  Hij is overleden rond 
het jaar 222, op 116-jarige lee^ijd (volgens sommigen 
werd hij zelfs 160 jaar oud).  Hij werd geprezen voor 
zijn heiligheid, geloof en geduld.  Hij hee^ zich 
gemengd in de discussie rond de datum voor de 
viering van Pasen en de Verrijzenis. 
Zijn voornaamste wonder is de verandering van water 
in olie voor de kerklampen op SUlle Zaterdag, toen de 
diakens vergeten waren er olie bij te doen. 
Narcissus van Jeruzalem is de beschermheilige tegen 
insectenbeten. 

 

 
Narcissus van Jeruzalem @ Wikimedia Commons 

 
En ja, er bestaat ook een heilige Narcissa.  Voluit 
heeoe ze Narcisa de Jésus MarUllo Moràn.  Ze werd 
geboren in 1832, in een arm boerengezin in Nobol in 
Ecuador, op de feestdag van de heilige Narcissus van 
Gerona (vandaar haar naam).  Ze was de zesde van 
negen kinderen.   
 

 
Schrijn van Narcissa de Jesus MorHllo Morán 
@ Wikimedia Commons 
 
Op zesjarige lee^ijd overleed haar moeder.  En op 
haar vij^iende werd ze naaister, en werkte voor 
gezinnen in de buurt, om voor haar broers en zussen 
te zorgen.  Maar ze zorgde ook voor zieken en armen, 
en trok zich vaak terug om te bidden en te vasten. 
Op haar negenUende overleed ook haar vader, en 
Narcissa verhuisde naar familie in Guayaquil.  Daar gaf 
ze catechese aan kinderen, bezocht zieken en 
stervenden, en werkte met verlaten kinderen.  Ze was 
zeer geliefd bij de mensen. 



Narcissa vasoe veel, geselde zichzelf, en had voor 
zichzelf de gelo^e afgelegd van kuisheid, armoede en 
gehoorzaamheid.  Ze werd lid van de Dominicaanse 
lekengemeenschap.  Daarbij wordt niet in het 
klooster ingetreden, maar de leden wijden zich wel 
aan de dominicaanse spiritualiteit.  In 1868 verhuisde 
Narcissa naar Lima, waar ze verbleef in een 
dominicaner-klooster.  Een jaar later werd ze ziek, 
waarschijnlijk als gevolg van haar vele vasten en 
boetedoeningen.  Ze leefde enkel van water en brood.  

Haar pijn droeg ze op aan de bekering van zondaars.  
Op 8 december 1869, het feest van Onbevlekte 
Ontvangenis, en de dag van de opening van het eerste 
VaUcaans concilie, overleed ze.  In 1992 werd ze zalig 
verklaard, en in 2008 heilig., na twee onverklaarbare 
genezingen op haar voorspraak.  Ze is de derde 
Ecuadoriaanse heilige.  
Narcissa wordt speciaal aanroepen door migranten. 
 
Constant 

 
 
 
  



S+lstaan bij het Evangelie:  
Homilie van: TWEEDE PAASZONDAG
 
ACHT DAGEN LATER KWAM JEZUS 
 
De zondagen na Pasen, tot Pinksteren en de zondag 
van de drie-eenheid, lezen we uit het evangelie van 
Johannes. 
De zondag van vandaag wordt ook wel ‘beloken 
Pasen’ genoemd.  Beloken komt van het oude 
werkwoord ‘beluiken’, en is het tegenovergestelde 
van ‘ontluiken’.  Met ‘beloken Pasen’ wordt de 
paasweek afgesloten. 
 
Evangelie (Johannes 20, 19-31) 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de 
leerlingen bij elkaar.  Hoewel de deur op slot was uit 
vrees voor de Joden, kwam Jezus.  Ineens stond Hij in 
hun midden en zei : “Vrede !” Na deze groet toonde 
Hij hun zijn handen en zijn zijde.  Vreugde vervulde de 
leerlingen toen ze de Heer zagen.  “Vrede”, zei Jezus 
nogmaals.  “Zoals de Vader Mij gezonden heeI, zo 
zend Ik jullie.”  Na deze woorden ademde Hij over hen.  
“Ontvang de heilige Geest”, zei Hij.  “Als jullie iemand 
zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als 
jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.” 
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, 
was er niet bij toen Jezus kwam.  De andere leerlingen 
vertelden hem : “”We hebben de Heer gezien.”  Maar 
hij zei : “Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de 
spijkers erin; ik wil ze met mijn vingers voelen.  Ik wil 
met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.  Anders 
geloof ik niet.” 
Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen, en 
nu was Tomas erbij.  Hoewel de deur op slot was, 
kwam Jezus.  Ineens stond Hij in hun midden en zei : 
“Vrede !” Vervolgens richQe Hij zich tot Tomas : “Kijk 
maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je 
vinger.  En kom met je hand om de opening in mijn 
zijde te voelen.  Wees niet langer ongelovig, maar 
gelovig.”  Hierop zei Tomas : “Mijn Heer ! Mijn God !” 
Jezus zei : “Omdat je Me gezien hebt, geloof je ? 
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot 
geloof komen.” 
 
Het is nog alUjd de dag van de verrijzenis, de dag 
waarop de leerlingen ’s morgens vroeg het graf 
gevonden hadden met de steen weggerold.  Het 
evangeliefragment van vandaag begint met een 
fouUeve vertaling uit het Grieks.  Er staat niet : “op de 
avond van de eerste dag”, maar “op de avond van dag 
één”.  Er wordt in het Grieks niet het rangtelwoord 

gebruikt, maar het hoofdtelwoord.  Alle vier de 
evangelisten schrijven het trouwens zo.  Dat is een 
heel duidelijke verwijzing naar het scheppingsverhaal.  
Daar staat ook : op dag één schiep God…  De volgende 
dagen worden wel aangeduid met het rangtelwoord : 
tweede, derde…  Dag één is dus een speciale dag, 
onderscheiden van alle andere dagen.  Het bijbelse 
taalgebruik van de schepping is overgenomen voor de 
dag van de opstanding.  De dag van de schepping is 
de dag van de doorbraak van het licht, en niet slechts 
de eerste dag in een rij van verdere dagen.  Het zal 
een dag zijn, dag één, die de volgende dagen 
kenmerkt en in een ander licht zet.  Voor de vier 
evangelisten is deze dag van de verrijzenis dus niet 
zomaar de eerste dag van een nieuwe week, maar 
een vooronderstelling voor alle komende dagen, ja, 
het begin van een nieuwe schepping.  Paulus spreekt 
heel expliciet over een nieuwe schepping (2 
Korinthiërs 5, 17). 
En dan zouden we verwachten dat op dag één, de dag 
van de doorbraak van de nieuwe schepping, alle 
deuren en vensters openvliegen, en dat het goede 
nieuws overal uitgebazuind wordt.  Maar niets is 
minder waar, geen groot paasfeest.  Zo wijd als het 
graf open stond, zo toe zioen de leerlingen met 
deuren en vensters op slot. 
De apostelen waren bang, en de vensters waren 
‘beloken’, gesloten.  Maar God laat zich niet 
buitensluiten, Hij komt naar ons toe, om onze harten 
te ‘ontsluiten’, zodat zijn licht en liefde kunnen 
‘ontluiken’.  Het is de opgestane Messias zelf die het 
isolement doorbreekt. 
Het is God die naar ons toe komt, het is God die ons 
aanraakt.  Want Hij kent en erkent ons zoeken en ons 
twijfelen.  En zo wordt de ‘ongelovige Tomas’ een 
gelovige : geloven is geworteld in de ontmoeUng. 
Maar Hij zendt ons ook, Hij gee^ ons 
verantwoordelijkheid : “Als jullie iemand zijn zonden 
vergeven, dan zijn ze ook vergeven…”  Het is onze 
zending en onze verantwoordelijkheid om het licht en 
de liefde van Pasen en de verrijzenis uit te dragen voor 
heel de mensheid.  Zo kunnen we nieuwe mensen 
worden, zoals Paulus het schrij^ : “Bekleed u met de 
nieuwe mens” (brief aan de Kolossenzen 3, 10).  En 
daartoe ‘ademt’ Hij over ons.  Eigenlijk staat er dat Hij 
‘in’ ons ademde.  “Woorden krijgen nieuwe adem !” 
Constant 

  



Doopsels
 
RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
 
Werden door het doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap 
Marthe, dochtertje van Brian Verspecht en Kato Verhas, geboren te Asse op 7 augustus 2024 
Enzo, zoontje van Eric Colson en Jennifer Mayeur, geboren te Jeoe op 3 mei 2017 
Wij wensen hen veel genegenheid en vreugde toe, en dat zij mogen opgroeien in de liefde van Jezus 
 
  



Vieringen van de komende zondagen:  
  
Derde Paaszondag
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 06 mei 
19.00u: EucharisUeviering 
IntenUe: Jgt. Pol Verhaegen en familie 
Jgt. Gustaaf Willems en echtgenote Maria Segers en 
Stef 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 4 mei 
9.00u: EucharisUeviering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 04 mei 
Geen viering 
 
 
 

RELEGEM Sint-Jan de Doper 
Zaterdag 03 mei 
10.00u: Vormselviering voor de kinderen van 
Brussegem, Hamme, Ossel en Relegem 
14.00u: Vormselviering voor de kinderen van 
Wemmel 
Zondag 04 mei 
10.30u: EucharisUeviering 
Lector: Paul Apers 
Misdienaars: Audrey en Lila 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag  03 mei 
17.30u: Dienst Woord en Communie (N) 
Zondag 04 mei 
11.00u: EucharisUeviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 04 mei 
10.30u: Dienst Woord en Communie 

 
Vierde Paaszondag  
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 13 mei 
19.00u: EucharisUeviering 
IntenUes: Jgt. De Boeck, echtgenote van Edward Van 
Lombergen 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 11 mei 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 11 mei 
09.00u : EucharisUeviering 
Lector: Sarah Sneyers 
 
 
 
 
 
 

RELEGEM Sint-Jan de Doper 
Zondag 11 mei 
10.30u: Mariawandeling. Tijdens de wandeling van 
ongeveer 2,5 km (met vertrek aan de kerk) beleven 
we de liturgie in openlucht, met Ujd voor bezinning 
en muziek 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 10 mei 
17.30u: EucharisUeviering (N) 
Zondag 11 mei 
11.00u: EucharisUeviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zaterdag 10 mei 
10.30u: Eerste communie voor de kinderen uit de 
Wemmelse scholen 
Zondag 11 mei 
10.30u: EucharisUeviering, ter ere van Sint-Servaas, 
gevolgd door recepUe ter gelegenheid van 
moederdag 
IntenUe: Jaarmis Marie Helsen, echtgenote van 
Willem Verhasselt 

 


