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PASTORALE ZONE SAMUEL 
VORMSEL 2025 
 

Drie mei was een topdag in het jubeljaar! Dat mogen 
we wel zeggen!23 Vormelingen die hun dag heel 
intens beleefd hebben, die mee zongen als de besten, 
die aandach=g luisterden naar onze Vormheer Dirk De 
Gendt. De kerk was nog eens een plaats van hoop 
waar mensen samen waren die het beste van zichzelf 
geven om van het leven een feest te maken. Mensen 

die als pelgrims van hoop, vertrouwen uitstralen in 
deze moeilijke =jden, die blijven geloven in 
gerech=gheid en liefde. We zijn blij en dankbaar dat 
we hen konden begeleiden en hopen s=l dat het vuur 
mag overslaan en we krach=ge pelgrims mogen zien 
op hun levenstocht. 
Rita, Anne en Linda 
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VERSLAG VAN EEN OUDER 
 
Afgelopen zaterdag was een bijzondere dag voor heel 
wat gezinnen uit Relegem en omstreken. Onze 
kinderen mochten hun Vormsel ontvangen en het 
thema van de viering – Pelgrims van Hoop – was niet 
toevallig gekozen in dit jubeljaar. De viering begon 
met een warme verwelkoming door de kinderen zelf. 
Meteen werd duidelijk dat we niet zomaar een ritueel 
zouden beleven, maar een moment van bezinning, 
verbondenheid en inspiratie. Het beeld van een 
pelgrim, iemand die onderweg is, die soms struikelt 
maar telkens weer opstaat, werd krachtig neergezet. 

We zijn allemaal pelgrims, onderweg in ons leven, in 
ons geloof, in onze hoop. Wat me bijzonder trof, was 
de betrokkenheid van de kinderen zelf. Ze lazen 
teksten, brachten voorbeden, zongen uit volle 
overtuiging en lieten zien dat het Vormsel geen 
eindpunt is, maar een nieuw begin. Hun enthousiasme 
werkte aanstekelijk.  
Tijdens de preek werd benadrukt hoe er na het 
Vormsel eigenlijk weinig verandert, tenzij we het 
concreet maken in ons leven, elke dag opnieuw. Het is 
belangrijk om hoop te blijven dragen, zelfs als het 



leven ons uitdaagt. Hoop als licht in donkere tijden, 
een mooie boodschap. Als ouder voel je trots, 
ontroering en ook dankbaarheid, omdat je kind een 
stap verder zet in zijn/haar weg. We zijn dankbaar 
voor de mensen die afgelopen jaar zeer veel tijd 
hebben gestoken in de voorbereiding naar deze dag. 
In het bijzonder de catechisten die elke maand het 
beste van zichzelf gaven, de pastoor, de ouders die 

hielpen met de versieringen in de kerk, het misboekje, 
de lekkernijen voor het ziekenbezoek; De viering was 
een mooi eindpunt van deze tocht én een 
inspiratiebron om de volgende stappen te zetten. Met 
deze Vormselviering is er weer een stukje extra kracht 
meegegeven voor onderweg. 
Michaël Bloemen, papa van Maaren 
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SAMANA, WEMMEL-HAMME 
UITSTAP NAAR NIEUWPOORT OP 19 JUNI 2025 
 
Vertrek: om 10 u aan de muziekacademie van Wemmel, en dan rijden we nog langs de St.Engelbertuskerk om nog 
personen op te pikken. 
Middag: warme maaltijd in Sandeshoved. 
14u: vrije namiddag: wandelen op de dijk, shoppen, terrasje doen ...... 
17u: vertrek huiswaarts. 
19u: thuiskomst. 
Prijs: €55 (middagmaal inbegrepen). Drank voor eigen rekening. 
Wie interesse heeft, kan vóór 20 mei contact opnemen met Eliane Van den Bossche, 
op het nummer 02 460 37 82 
 

 
 
 
PASTORALE ZONE SAMUEL 
TWEEDE OMHALING BROEDERLIJK DELEN 
 
Het totaal van de 2de omhaling voor Broederlijk Delen in de Pastorale Zone bedroeg € 899,45. 
Rekening houdend met de 1ste omhaling van € 1.088,42, brengt dit het totaal van de twee omhalingen op 
€ 1.987,87. 
Dank aan allen die dit ini=a=ef gesteund hebben. 
Jean-Pierre Stalmans 
 
 
  



WEMMEL, SINT-SERVAAS 
PROCESSIEBEELD VAN SINT-SERVAAS HERSTELD 
 

 
© Linda Verdickt 

 
Enige =jd geleden is het oude beeldje van Sint-Servaas, 
dat vroeger meegedragen werd in de processie, op de 
grond gevallen.  Door een hevige windstoot is het 
venster van de sacris=e opengevlogen, en de 
eerbiedwaardige grijsaard is op de grond terecht 
gekomen.  Er waren enkele stukjes van het beeld 
afgebroken, en ook de verf – die al niet meer zo 
stralend was – was op verschillende plaatsen 
afgebrokkeld. 
 

De kerkfabriek heec beslist om de herstelling van het 
beeld op te nemen in de lopende fase van de 
restaura=ewerken.  Het is niet echt gerestaureerd, 
maar het is wel volledig hersteld en herschilderd.  Zo 
kan hij terug in volle glorie zijn naamfeest vieren. 
Voor een preciese datering van het beeld is verder 
onderzoek nodig, maar de eerste indruk van de mensen 
van het restaura=e-atelier is dat het dateert van rond 
het midden van de negen=ende eeuw.  Het beeldje zal 
te zien zijn in de kerk op zondag 11 mei (viering van het 
patroonsfeest van onze parochie) en zondag 18 mei, 
voor en na de viering. 
 

 
© Linda Verdickt 

Constant 
 

 
HAMME, SINTE-GOEDELE 
MARIAMAAND, KERK VAN HAMME 
 

 

Naar aanleiding van de Mariamaand, werd in de kerk 
van Hamme het Mariabeeld versierd met prach=ge 
bloemen. Het is een 17de-eeuws witmarmeren beeld 
van Onze-Lieve-Vrouw met Kind, uitgevoerd in 
Italianiserende s=jl.  
   
© Marc Geeroms 

 



 
BLOEMENHEILIGEN (3) : ROSA 
 
De heilige Rosa van Lima is de eerste officiële Zuid-
Amerikaanse heilige.  Isabella de Flores y Olivia werd 
geboren in april 1586 als =ende kind van een arme 
Spaanse familie in Lima (Peru).  Als ze vier jaar was, kon 
ze al lezen, hoewel niemand haar dat geleerd had.  
Nadat ze de geschricen van Catharina van Siena 
gelezen had, besloot ze de Italiaanse heilige na te 
volgen, en droeg ze haar leven op aan God.  Op haar 
vijfde zou ze al de geloce van kuisheid hebben afgelegd. 
 

 
Rosa Van Lima  © Wikimedio Commons 
 
Op haar twin=gste trad ze toe tot de derde orde van de 
Dominicanessen, en naam ze naam Rosa aan.  Er was in 
Lima geen klooster, en daarom trok ze zich terug in een 
kleine hermitage achter in de tuin van haar ouders, 
voor gebed en zellas=jding.  Ze kon dagenlang niets 
eten, en sliep op een bed van stenen, doornen en 
scherven.  Zo wilde ze bijdragen tot de bekering van de 
indianen en de redding van de zielen uit het vagevuur.  
Ze zeme zich ook in voor wezen, ouderen en zieken.  Op 
24 augustus 1617 is ze op 31-jarige leecijd overleden, 
na een lange lijdensweg die eindigde in verlamming. 
In 1668 werd Rosa zalig verklaard door paus Clemens 
IX,  en op 12 april 1671 verklaarde paus Clemens X haar 
heilig.  Haar feestdag is op 23 augustus.  Ze is de 
patroonheilige van Peru, van Zuid-Amerika, en van de 
Filipijnen.  In 1668, het jaar van haar zaligverklaring, zou 
ze Simard (in Nederland) bevrijd hebben van de zwarte 
pest, en sindsdien is Rosa ook de patrones van deze 

stad.  Ze is tevens de patrones van de tuinmannen, 
rozenkwekers en bloemisten, en haar hulp wordt ook 
ingeroepen bij familieruzies, verwondingen en 
besmemelijke ziekten.  Ze wordt ook aanroepen tegen 
haarroos (vanwege haar naam). 
 
Rosa van Viterbo is een Italiaanse heilige, die geboren 
werd in 1234.  Ze zou op driejarige leecijd iemand 
opnieuw tot leven gewekt hebben.  En vanaf haar 
=ende preekte ze in de straten van Viterbo.  Ze wilde 
graag intreden bij de clarissen, maar werd keer op keer 
geweigerd.  Ze was wel lid van de derde orde van 
Franciscus.   
Na haar dood in 1252 (6 maart ?) gaf paus Alexander IV 
opdracht dat ze moest begraven worden in het klooster 
dat haar steeds had geweigerd.  Daar ligt ze nog steeds 
in een glazen kist.  Ze werd heilig verklaard in 1457 
(andere bronnen zeggen dat het proces van haar 
heiligverklaring nooit afgerond geweest is).  Haar 
feestdag is 6 maart, in Viterbo wordt ze gevierd op 4 
september (overbrenging van haar relieken naar het 
klooster).  Ze is de patrones van ballingen en van 
mensen die in het klooster geweigerd worden.  In Italië 
is ze de patrones van katholieke meisjes. 
 

 
Macchina voor het feest van Rosa van Viterbo 
© Wikimedia Commons 
 
Ieder jaar is er in Viterbo een groot feest ter ere van de 
heilige Rosa, de patroonheilige van de stad.  Vanaf 21 



uur worden alle lichten in de stad gedoofd, en wordt er 
een enorm beeld van de heilige door de stad gedragen, 
over een parcours van 1.200 meter, met op het einde 
een klim van 14 % naar de basiliek.  Het beeld wordt 
gedragen door 100 ‘facchini’, stoere mannen, die 
daarvoor proeven moeten doen.  Het is een hele eer 
om ‘facchino’ te mogen zijn.  Elke vijf jaar wordt er een 

nieuw beeld (een ‘macchina’) gemaakt.  Telkens wordt 
het groter en zwaarder : het is ongeveer 30 meter 
hoog, en weegt rond de 5.000.  Het wordt verlicht door 
meer dan 1.000 lichtjes, en versierd met ontelbare 
stoffen rozen.  Sinds 2013 behoort dit evenement tot 
het werelderfgoed van de Unesco. 
Constant 

 
 
 



 
S+lstaan bij het Evangelie:  
Homilie van: DERDE PAASZONDAG

 
ZO MOET CHRISTUS LIJDEN EN VERRIJZEN 
 
Evangelie (Johannes 21, 1-19) 
Daarna hee? Jezus zich nog eens aan zijn leerlingen 
geopenbaard, bij het meer van Tiberias.  Dit 
geschiedde als volgt.  Bij elkaar waren : Simon Petrus, 
Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit 
Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs, en nog twee 
andere leerlingen.  Simon Petrus zei tegen hen : “Ik ga 
vissen.”  “Dan gaan wij mee”, antwoordden ze.  Ze 
gingen dus op weg en klommen aan boord, maar die 
nacht vingen ze niets.  Toen het intussen morgen was 
geworden, stond Jezus aan de oever, maar de 
leerlingen wisten niet dat het Jezus was.  Hij riep hun 
toe : “Vrienden, hebben jullie soms iets te eten ?” 
“Nee”, riepen ze terug.  “Werp dan het net uit, rechts 
van de boot,” zei Hij, “daar zul je wel iets vinden.”  Ze 
wierpen het net uit, en er zat zo’n massa vis in dat ze 
niet meer bij machte waren het op te halen.  Daarop 
zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus : “Het 
is de Heer.”  Nauwelijks had Simon Petrus gehoord 
“Het is de Heer”, of hij schorXe zijn kiel op – het enige 
wat hij aan had – en sprong in het water, terwijl de 
andere leerlingen met de boot kwamen – ze waren 
niet ver meer uit de kust, slechts een tweehonderd el 
– en het net met de vissen achter zich aan sleepten.  
Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een 
houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood 
ernaast.  Jezus zei tegen hen : “Breng wat van de vis 
die jullie zojuist gevangen hebben.”  Simon Petrus ging 
dus weer aan boord, en sleepte het net aan land.  Het 
zat vol grote vissen, honderddrieënvij?ig stuks, en 
ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net 
niet.  Daarna zei Jezus : “Kom nu en eet.”  Geen enkele 
leerling durfde Hem vragen : “Wie bent U ?” Zij wisten 
nu dat het de Heer was.  Toen nam Jezus het brood en 
gaf het hun, en zo ook de vis.  Dit was de derde keer 
dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde sinds 
zijn opwekking uit de doden. 
Toen ze gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon 
Petrus : “Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, 
meer dan de anderen hier ?” “Ja, Heer”, zei hij, “U 
weet dat ik van U houd.”  Daarop zei Jezus : “Zorg dan 
voor mijn kudde.”  Nogmaals vroeg Hij : “Simon, zoon 
van Johannes, heb je Mij lief ?” “Ja, Heer,” zei hij, “U 
weet dat ik van U houd.”  Daarop zei Jezus : “Wees dan 
een herder voor mijn schapen.”  Nog een derde keer 
vroeg Hij : “Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij 
?” Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer 
vroeg of hij van Hem hield, en hij zei: “Heer, U die alles 
weet, U bese? toch wel dat ik van U houd.”  Daarop 

zei Jezus : “Zorg dan voor mijn schapen.  Waarach[g, 
Ik verzeker je : als jongeman deed je zelf je gordel om 
en je ging de weg die je zelf wilde; als je oud bent zul 
je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen, en 
je zult een weg gaan die je zelf niet wilt.”  Hiermee 
kondigde Hij aan door wat voor dood Petrus God zou 
verheerlijken.  En na deze voorspelling zei Hij tegen 
hem : “Volg Mij.” 
 
Dit evangelie is zeer actueel, met het toekoms=g 
conclaaf in gedachten dat begint op 7 mei, en waarop 
een nieuwe paus zal verkozen worden, de 266ste 
opvolger van Petrus.  We lezen vandaag hoe een paus 
moet zijn. 
Tot driemaal toe vraagt Jezus aan Petrus : “Heb je Mij 
lief ?” In het Grieks worden er twee verschillende 
werkwoorden gebruikt.  Het eerste heec als 
connota=e : Ben je met Mij solidair, meer dan de 
anderen ? Dan nog een keer : Ben je met Mij solidair 
? En de derde keer heec het als connota=e : Ben je 
mijn vriend ? Ga je met Mij op weg ? 
En drie keer volgt er een duidelijk “ja” van Petrus.  En 
daardoor zijn de drie keer “Neen, ik ken die man niet” 
weggevaagd, de drie verloocheningen door Petrus in 
devoorhof van het huis van de hogepriester.  
Trouwens, dat gebeurde, net als hier op het strand 
van het meer, bij een houtskoolvuurtje.  Johannes 
gebruikt ook de twee keren juist hetzelfde Griekse 
woord anthrakià. 
En dan krijgt Petrus een dubbele opdracht.  In het 
Grieks staat er dat hij moet hoeden en een herder 
moet zijn.  Hoeden, dat is de kudde samenhouden.  
En herder zijn, dat is de kudde voorgaan en de rich=ng 
wijzen.  Het zijn twee verschillende opdrachten. 
En wie moet hij hoeden en voor wie moet hij herder 
zijn ? Voor lammeren en schapen.  En dat slaat niet 
alleen op jong en oud.  Het zal, zeker in de =jd van 
Johannes, ook betrekking hebben op Joden en niet-
Joden die zich bij de messiaanse beweging aansloten, 
op verschillende groepen van mensen. 
Wie is dus geschikt voor het leidersambt ? Hij die 
solidair en vriendschappelijk verbonden is met de 
Messias, en wel meer dan de anderen, hij die een 
radicale solidariteit betoont met de Messias, hij die 
zich één voelt met de levensopdracht van de Messias. 
En die man krijgt als opdracht om heel de Messiaanse 
gemeenschap, met al zijn verschillen, van welke aard 
ook, samen te houden, en de weg te wijzen.  Hij moet 



zich met heel zijn ziel inzemen voor de schapen, zoals 
de Messias zelf deed. 
De leider van de messiaanse gemeenschap hoec dus 
geen groot diplomaat te zijn, of redenaar, geen 
geleerde of theoloog.  Hij moet vooral de 
evangelietekst van vandaag voortdurend in 

gedachten houden.  Hier concreet gestalte aan geven 
in onze moderne en geglobaliseerde wereld, zal geen 
sinecure zijn.  Laten we bidden dat de heilige Geest 
inspirerend aanwezig is =jdens het conclaaf. 
Constant 

  



Vieringen van de komende zondagen:  
  
Vierde Paaszondag  
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 13 mei 
19.00u: Eucharis=eviering 
Inten[es: Jgt. De Boeck, echtgenote van Edward Van 
Lombergen 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 11 mei 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 11 mei 
09.00u : Eucharis=eviering 
Lector: Sarah Sneyers 
 
 
 
 
 
 

RELEGEM Sint-Jan de Doper 
Zondag 11 mei 
10.30u: Mariawandeling. Tijdens de wandeling van 
ongeveer 2,5 km (met vertrek aan de kerk) beleven 
we de liturgie in openlucht, met =jd voor bezinning 
en muziek 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 10 mei 
17.30u: Eucharis=eviering (N) 
Zondag 11 mei 
11.00u: Eucharis=eviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zaterdag 10 mei 
10.30u: Eerste communie voor de kinderen uit de 
Wemmelse scholen 
Zondag 11 mei 
10.30u: Eucharis=eviering, ter ere van Sint-Servaas, 
gevolgd door recep=e ter gelegenheid van 
moederdag 
Inten[e: Jaarmis Marie Helsen, echtgenote van 
Willem Verhasselt 

Vijfde Paaszondag
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 20 mei 
19.00u: Dienst van Woord en Communie 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 18 mei 
9.00u: Eucharis=eviering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 18 mei 
Geen viering 
 
 
 

RELEGEM Sint-Jan de Doper 
Zaterdag 17 mei 
10.30u: Eerste Communieviering 
Zondag 18 mei 
10.30u: Eucharis=eviering 
Lector: Patricia De Jaegher 
Misdienaars: Seline en Jinte 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag  17 mei 
17.30u: Eucharis=eviering (N)  
Zondag 18 mei 
11.00u: Vormselviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 18 mei 
10.30u: Dienst Woord en Communie 

 
 


