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RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER
EERSTE COMMUNIE

Op zaterdag 17 mei deden er 10 kindjes hun 1ste
communie in de parochie Sint Jan de Doper in
Relegem. Als mama blik ik hierop terug met een fijn
gevoel. Onze kinderen laten kennis maken met iets
GROTER in deze wereld, waar alles bij de hand ligt en
toegankelijk lijkt, waar de schermen een venster zijn
op zo veel (mis)informatie en prikkels, is voor mij
essentieel. De afgelopen maanden zijn we met onze
kinderen bezig geweest over verschillende momenten
en gevoelens: natuur, leven, vriendschap,
dankbaarheid, bewondering, delen en krijgen, zorg
dragen, aanvaarden en aanvaard worden. Dit om te
komen tot de essentie: de Eucharistie, het woord zegt
het zelf, de grootste dankbetuiging. Aan wie, aan Jezus

die het pad, de waarheid en het leven is. Voor mijn
zoon was het bijzonder belangrijk om samen ‘met zijn
vrienden’ Jezus te ontmoeten. En ik kan hem geen
ongelijk geven geloven: je inderdaad ook samen. Bij
deze wil ik zelf ook een grote dankbetuiging geven aan
onze priester Jean-Paul, het koor, ons team van
catechisten die er altijd staan, de parochieploeg die
heel de werking trekt en er steeds wil voor zorgen dat
de vieringen mooi, kleurrijk, melodieus en zinvol zijn,
voor jong en oud. Wie al in Relegem een viering heeft
bijgewoond, zal dat ongetwijfeld al gemerkt hebben.
En zo niet, misschien tot binnenkort!

Marie Ronsmans, mama van August.




Zorg dragen...dat is het geheim.

Dat was ook het thema van onze eerste
communieviering. Met het verhaal van het vogeltje
dat te ver vloog en de parabel van de barmhartige of
warmhartige Samaritaan werd het thema in de verf
gezet. Het was mooi om te zien hoe de barmhartige
Samaritaan de gewonde teder bij de arm nam en hem
naar de herbergier bracht. Het moment dat de
kinderen met hun ouders te communie gingen, was
een mooi en innig moment. En daarna klonk het lied:
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Zorgen voor elkaar met die mooie boodschap: Wat je
in liefde geeft, komt in liefde terug. Na de viering
werden onze feestelijke ballonnen de lucht in gelaten
en werden we in de school getrakteerd door het
receptie-team van de parochie op een glaasje en een
hapje. En zo was de lange en intense voorbereiding in
een zucht voorbij. En nu maar hopen dat er toch iets
blijft hangen van alle inzet!

Louka en Linda
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WEMMEL, SINT-SERVAAS
WERKEN SINT-SERVAASKERK

De werken aan de monelen binnen in de kerk zijn
beéindigd. De stelling is nu verhuisd naar de
buitenkant, waar vlak boven de inkompoort het beeld
van Sint-Servaas gerestaureerd zal worden. In het
atelier wordt er een nieuwe hand voor de heilige
gemaakt, samen met een stuk van de staf. Dit zal dan
vastgezet worden aan het beeld met speciaal
samengestelde lijm. Het geheel zal dan nog minstens
een week moeten uitharden.

De stelling stond opgesteld buiten wanneer 23
kinderen van de Wemmelse scholen hun eerste
communie deden. Maar een creatieve geest had van
de stelling een heuse triomfboog gemaakt, door er
witte lakens over te hangen, en het geheel te versieren
met prachtige seringen. Zo was het toch nog iets
speciaal en feestelijk !

Constant
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WEMMEL
ONZE-LIEVE-VROUW VAN BETROUWEN IS TERUG

Baron Engelbertus Taye en zijn echtgenote lieten in
1634 een private kapel bouwen, toegewijd aan Onze-
Lieve-Vrouw van Betrouwen. De juiste plaats ervan is
niet bekend. Het zou langs een water geweest zijn van
waaruit de goederen van de baron besproeid werden.
De bouw ervan werd bekostigd door het recht van de
baron om “de vierde schoof” van de “tiende”-belasting
op te eisen van bepaalde stukken land in de parochie.
In de kapel moest iedere zaterdag een wekelijkse mis
opgedragen worden door de pastoor of de
onderpastoor van Wemmel, ter ere van Onze-Lieve-
Vrouw. En voor de zielenrust van de baron en zijn
echtgenote moest de celebrant na iedere mis ook een
“De Profundis” lezen. De inkomsten van de offerblok
gingen naar een stichting voor het onderhoud van de
kapel.

De kapel werd vernield rond 1689, en in 1716 was er op
de plek alleen nog een schoon grasperk met bomen
omringd. (bron : R. Dessaer)

In 1855 werd er, op de plaats waar men dacht dat
ongeveer de oude kapel moest gestaan hebben,
opnieuw een klein kapelletje opgericht, dat verwees
naar de verdwenen kapel van baron Engelbertus. Het
werd geintegreerd in de tuinmuur van de pastorij, de
‘Laeremansmuur’.  Het opschrift luidt : “O.LV.van
Betrouwen B.V.O (= bid voor ons)”. Onderaan staat er
te lezen : “Ave Maria 1855”.

Ik weet al niet meer hoe lang het Mariabeeld afwezig
geweest is, maar alleszins heel lang. Toen de gemeente
de geklasseerde Laeremansmuur liet herstellen, werd
ook het kapelletie van Onze-Lieve-Vrouw van

Betrouwen herschilderd. Hiervoor werd het
Mariabeeld verwijderd.

Ondergetekende verkeerde in de veronderstelling dat
het beeld zelf weg was voor restauratie. Maar onlangs
kwam hem ter ore dat het gewoon op de zolder van de
muziekacademie stond. Eén enkel mailtje naar de
schepen van patrimonium en erfgoed was voldoende
om beweging te krijgen in de zaak en in het beeld, want
enkele dagen later stond het terug opgesteld op haar
vertrouwde plaats. Waarvoor dank. Kan er een mooier

moment hiervoor zijn, dan de meimaand ?

Onze-Lieve-Vrouw van Betrouwen is een variant van
Onze-Lieve-Vrouw van Vertrouwen, in het Italiaans :
Madonna della Fiducia. De meest bekende afbeelding
ervan wordt bewaard in de Sint-Jan van Lateranen in
Rome. Het is een kopie van een oorspronkelijk werk
van Carlo Maratta (tweede helft van de 17 eeuw),
geschilderd op een kleine ovalen koperen plaat. Hierop
houdt Maria liefdevol het kindje Jezus in haar armen,
die met een vinger naar zijn moeder wijst. Zij is de
beschermheilige van de Romeinse seminaristen. Het is
trouwens op het verzoek van die seminaristen dat paus
Gregorius XVI op 14 oktober 1838 het beeld gekroond
heeft.

De feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Vertrouwen valt
op de laatste zaterdag voor de vasten.

Constant




DE LEGENDE VAN DE H. MAAGD VAN DE OLIJFBOOM

In de volksdevotie is de maand mei de Mariamaand bij
uitstek: bedevaarten, processies, bloemenhuldes, ...
worden nog steeds op vele plaatsen georganiseerd.
In de loop der jaren zou Maria op verschillende
plaatsen, aan verschillende mensen zijn verschenen.
Sommige verschijningen werden erkend door de
rooms-katholieke kerk, en de plaatsen waar ze
verscheen werden populaire bedevaartplaatsen. In
Vlaanderen zijn de bekendste: Dadizele, Halle,
Heppeneert, Kerselare, Oostakker, Scherpenheuvel.
Dat de Mariaverering ook in Spanje heel erg aanwezig
is, hebben we meermaals ervaren op onze
pelgrimstochten naar Santiago de Compostela. De
pastoor van Almonacid de Toledo, een dorpje tussen
Albacete en Toledo, waar we in april passeerden, wou
de legende van de ‘Heilige Maagd van de Olijfboom’,
met ons delen.

In juli 1330 hoedde de jonge herder Celedonio zijn
schapen in de weiden rond het dorp. Zijn aandacht
werd plots getrokken door prachtige muziek. Hij
probeerde uit te zoeken waar de klanken vandaan
kwamen, toen er een mooie vrouw aan hem
verscheen. Zij sprak: “Vrees niet, ik ben de moeder
van Jezus, de Verlosser van de wereld. Ga naar het
dorp en zeg aan de dorpelingen dat op deze plaats
een beeld begraven is. Zeg hen dat het mijn wens is
dat het opgegraven wordt, en hier een kapel wordt
gebouwd. In ruil daarvoor zal ik deze streek
beschermen.”

In het dorp werd zijn boodschap niet ernstig
genomen. Toen hij verdrietig terugkeerde naar de
plaats waar hij haar de eerste keer zag, verscheen zij
opnieuw. Zij verzekerde hem ervoor te zorgen dat men
hem zou geloven en respecteren. Toen nam ze zijn
herdersstok, en op de plaats waarop ze ermee op de
grond sloeg, ontsproot een olijfboom. Ze sprak: “
Vertel dit aan de dorpelingen. Op weg naar het dorp
zal je een stoet tegenkomen die een kinderlijkje naar
het kerkhof brengt. Raak het lijkje aan met je staf en
het kind zal tot leven gewekt worden.” Het gebeurde
zoals Zij had voorspeld.

De dorpelingen waren nu overtuigd dat Celedonio een
gezant was van de Koningin der Hemelen. Zij
begonnen te graven in de buurt van de olijffboom en
vonden het prachtige beeld van Maria, dat de naam
‘Maagd van de Olijfboom’ kreeg.

‘ VIRGEN DE LA OLIV.
& PATRONA DE ALMONACID DE TOLEDO
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Het beeld kreeg een plaats in de kapel die, zoals de
Maagd bij haar verschijning gevraagd had, op die
plaats gebouwd werd. Het werd een bedevaartplaats
voor de mensen uit de wijde omgeving. De vruchten
van de olijffboom zorgden niet alleen voor olie voor de
lamp, die bleef branden voor het altaar, maar ook als
geneeskrachtige olie bij allerhande kwalen.

De herder bleef de rest van zijn leven werken in dienst
van de heilige maagd, en werd voor haar altaar
begraven.

De olijffboom is ondertussen verdwenen, maar de
devotie voor de H. Maagd van de Olijfboom, patrones
van Almonacid de Toledo, is gebleven.

Wij kregen niet alleen een mooie stempel in onze
credencial, maar ook een mooi aandenken. Bovendien
wist de pastoor ons nog te vertellen dat zijn tante met
Koningin Fabiola was opgegroeid. Het was een
hartverwarmende ontmoeting op een ijzig koude dag.

Lieve Heiremans




Stilstaan bij het Evangelie:
Homilie van: VUJFDE PAASZONDAG

EEN NIEUW GEBOD GEEF IK U

Pasen is nog maar enkele weken voorbij, en we keren al
terug naar het Laatste Avondmaal. Jezus heeft de
voeten van zijn apostelen gewassen, eigenlijk het werk
van de bedienden of de slaven. Maar Jezus zegt : Zo
moet je met elkaar omgaan : in grote dienstbaarheid’
Daarna wordt Hij droevig, want Hij weet dat Judas Hem
zal verraden, en ook wat Hem te wachten staat.

Evangelie (Johannes 13, 31-35)

Toen Judas was weggegaan zei Jezus : “Nu wordt de
Mensenzoon verheerlijkt, en in Hem wordt God
verheerlijkt. En als God wordt verheerlijkt in Hem,
verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf. Ja, nu gaat Hij
Hem verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal Ik bij
jullie zijn. Dan zullen jullie Mij zoeken, maar Ik heb
tegen de Joden gezegd : ‘Waar Ik heen ga, daar kunt u
niet komen’, en dat zeg Ik nu tegen jullie.

Ik geef jullie een nieuw gebod : dat je elkaar liefhebt.
Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie
ook elkaar liefhebben. Daaraan zal iedereen kunnen
zien dat jullie leerlingen van Mij zijn : als jullie onder
elkaar de liefde bewaren.”

Ik geef jullie een “nieuw” gebod.

Dat woordje nieuw is blijkbaar heel belangrijk in de
bijbel.

“Zie, Ik maak alles nieuw.”

“Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.” En “een
nieuw Jeruzalem.”

“Bekleed u met de nieuwe mens.”

Jezus maakt voortdurend mensen “nieuw” : de zondige
vrouw, zij wordt opnieuw geboren, ze wordt een ander
mens, nieuw.

De tollenaar Zacheus verandert als een blad aan een
boom, hij wordt nieuw.

Mensen krijgen van Hem soms zelfs een nieuwe naam.
Zo gaat Levi Mattheus heten, hij wordt een nieuwe
mens.

Hij haalt blinde en verblinde mensen, doven en
uitgedoofde mensen, die niemand wilde horen of zien,
uit hun isolement, Hij maakt hen weer nieuw.

In Jezus is God bezig alles en iedereen nieuw te maken.

En vandaag geeft Hij ons een “nieuw gebod” : dat gij
elkaar lief hebt.

Maar wat is daar het nieuwe van

Het nieuwe van de liefde die Hij van ons vraagt, is :
“zoals Ik u heb lief gehad”. Het nieuwe is dat we ook
degenen moeten liefhebben die niet tot onze eigen

kring behoren. De liefde die Hij vraagt gaat over eigen
grenzen heen.

En ten tweede : Hij wil ook liefde voor wie dit op het
eerste zicht niet verdienen, die het er niet naar
gemaakt hebben.

Met andere woorden : we moeten in onze omgang met
mensen hun het verleden niet aanrekenen. We
moeten mensen aanvaarden, oog hebben voor hun
goede kanten en begrip voor hun schaduwzijden.

En de leerlingen hadden hierover praktijklessen genoeg
gehad, schrijft Luc Valvekens. De verrezen Heer blijft
hen opzoeken, ook al waren ze in slaap gevallen bij zijn
doodstrijd, ook al waren ze van het kruis weggevlucht,
ook al had Petrus Hem verraden. Ze waren dik gebuisd
bij hun eindexamen. Maar ze krijgen herkansingen,
altijd weer. Geen oordeel, geen veroordelen, geen
vooroordelen. Onvoorwaardelijk.

En wat daarbij belangrijk is, lezen we in de passage net
voor het evangelie van vandaag : uzelf klein maken,
heel klein, en de voeten wassen van de anderen. Uzelf
degraderen om anderen te promoveren, jezelf klein
maken, om anderen groot te maken. De liefde die we
van Hem ontvangen, moeten we delen.

Is dat een opdracht die ver boven onze menselijke
mogelijkheden ligt ? Misschien is het niet zo mens-
onmogelijk dan we op het eerste zicht denken. Want
het is, zoals Manu Verhulst schrijft, de liefde van een
man voor zijn vrouw die wegdeemstert in dementie.
Het is de liefde van een moeder die haar zoon elke dag
gaat bezoeken in de gevangenis. Het is de liefde voor
mensen die aan de rand van de samenleving zijn gezet,
de liefde van de vele kleine en grote moeders Theresa,
hier en over heel de wereld. Die liefde is zo zacht als de
hand die streelt, en zo sterk als graniet.

En wat ons hierbij een grote hulp zal zijn, is :
verbondenheid, verbondenheid met elkaar, en
verbondenheid met de Vader. Want we zijn geen
broers en zussen van elkaar, zolang we het woord
‘Vader’ niet kunnen uitspreken. Jezus spreekt zijn
vrienden aan met ‘kinderen’, maar eigenlijk staat er in
de Griekse tekst : ‘kindertjes’. Zo dicht zijn we bij elkaar
— of zouden we moeten zijn.

Constant



Overleden

RELEGEM Sint-Jan de Doper

Jean Van Campenhout, echtgenoot van Elisa Segers. Hij werd geboren te Relegem op 4 april 1931 en overleed te
Wemmel in het WZC Hestia op 11 mei 2025.

Dat hij moge rusten in de vrede van de Heer



Vieringen van de komende zondagen en O.H.-Hemelvaart

Zesde Paaszondag en O.H.-Hemelvaart

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel
Dinsdag, 27 mei
19.00u: Geen viering

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 25 mei
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 25 mei

09.00u : Eucharistieviering
Lector: Julienne Stallaert

RELEGEM Sint-Jan de Doper
Zondag 25 mei

10.30u: Dienst Woord en Communie
Intentie: Jgt. Marcel Meurrens
Lector: Louka De Breuker
Misdienaars: Lirane, Eurielle en Naomi
Donderdag 29 mei O.H.-Hemelvaart
10.30u: Eucharistieviering

Intentie: Rik Van den Cruyce

Lector: Johan Muyldermans
Misdienaars: Audrey en Lila

Zevende Paaszondag

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel
Dinsdag, 3 juni
19.00u: Eucharistieviering

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u tot

16u

HAMMIE, Sinte-Goedele
Zondag 1 juni
9.00u: Eucharistieviering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 1 juni
Geen viering

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 24 mei

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 25 mei

11.00u: Eucharistieviering (F)
Woensdag 28 mei

17.30u: Eucharistieviering (N)
Donderdag 29 mei O.H.-Hemelvaart
11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 25 mei

10.30u: Eucharistieviering, ter herdenking van de
overledenen van de voorbije maanden: Alice
Lombaert, Romy Dekeyser, Odette Couton, Aliredzaj
Coljpask, Maria Hermans, Magda Van den Broeck en
Jan Vanden Houte

Donderdag 29 mei O.H.-Hemelvaart

10.30u: Gebedsdienst ter gelegenheid van O.H -
Hemelvaart

RELEGEM Sint-Jan de Doper
Zondag 1 juni

10.30u: Eucharistieviering
Intentie : Josée Mertens

Lector: Sofie Vanden Broeck
Misdienaars: Maaren en Nathan

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 31 mei

17.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 1 juni

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 1 juni
10.30u: Dienst Woord en Communie



