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BRUSSEGEM, SINT-STEFANUS
ZATERDAG 24 MEI: EERSTE COMMUNIE

Op zaterdag 24 mei 2025 stapten 13 kinderen uit De ouders waren nauw betrokken bij het
het 2¢ leerjaar van de Rinkelingschool de met samenstellen van het boekje en het versieren van
hartjes versierde Sint-Stefanuskerk van Brussegem de kerk.

binnen om hun Eerste Communie te doen. Fotograaf Bart Vandermeersche van Photo4you.be
Vele mensen mochten getuige zijn van dit zorgde alweer voor prachtige foto’s.
hartverwarmend gebeuren.

Sinds februari beleefden de kinderen met Juf Ann Els Ricou

de catechese. Samen met Liliane, Els, Wim, Nyana
en Julissa werkten ze naar deze heuglijke dag toe.
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Proficiat aan Amaryllis, Arne, Elise, Elwin, Emily, Féline, Féliz, Fre, Louise, Nel, Noor C., Noor R. en Vincent
© photodyou

®ARMONEA

ROMMEI&.MARKT
OPENDEURDAG

*WZC HESTIA x

zondag
7 september 2025 ﬂ 08:00 - 15:00

Zijp 20, 1780 Wemmel
*
WIL JIJ EEN STANDPLAATS? (€ 5)
NEEM CONTACT OP VIA:
PHAEDRALYNN.MOURISSE@ARMONEA.BE

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!



CURSIEF
ZOMAAR EEN MAANDAG

Die maandagochtend belde ik even na negen uur naar
de uitleendienst van de zorgwinkel. Mijn bedoeling
was te vragen wanneer een medewerker de rolstoel
van Ingrid kon komen ophalen. Na het ontslag uit het
ziekenhuis was het vervoermiddel bepaald nuttig
geweest voor haar verplaatsingen buitenshuis, maar
wegens een gunstige ontwikkeling van de gezondheid
bleek het tuig niet meer nodig. Ik zeg wel dat het mijn
bedoeling was de bevoegde dienst per telefoon te
bereiken. Het lukte me niet, ondanks het slaafs
naleven van de verbale instructies van een
elektronische stem om een geschikte lijn te
bemachtigen. Overbelasting van de lijnen? Even
dacht ik dat het euvel mogelijks nog een gevolg kon
zijn van de massale televoting de zaterdag voorheen
ten behoeve van het vermaarde Eurovisiesongfestival.
Akkoord, een tamelijk idiote gedachte. Ik gaf mijn
pogingen tenslotte op nu ik om tien uur een afspraak
had ten huize van Lieve voor een (lokale)
redactievergadering van K&L. [k nam de wagen en
moest vaststellen dat de Relegemse wegen haast
overspoeld leken door landbouwtractoren en
aanhangende werktuigen. Deze dingen hebben
vandaag mastodontische afmetingen, wat het
wegverkeer toch enigszins bemoeilijkt. Ze doen me
weemoedig terugdenken aan tijden van weleer toen
paard en kar nog voldeden aan de behoeften van de
boeren. Toegegeven, menig modale burger bleef toen
ook verstoken van een eigen wagen, TV, ...telefoon en
dies meer. Het Eurovisiesongfestival daarentegen
bestond al. Het was zo ongeveer de tijd dat een
Belgische deelneemster (overigens een BW, of
Bekende Wemmelse) nog mocht zingen: “lk spaar
voor jou de parels van de dauw”.

Maar goed, redactievergadering K&L dus.

Brainstorming. Nummers voorbereiden en agenderen.

Deadlines in het oog houden. Nazicht van voorbije
nummers. Het uitwisselen van goed en minder goed
nieuws over zonale gebeurtenissen,... Soms
meanderen de items langs wondere wegen en dito
info. Ik denk 0.m. aan de gedreven bijdragen van
Constant aan de werking van radiozender Klara. Lieve
bleek dan weer tijdens het weekend een uitstap naar
Namen te hebben gemaakt en bij die gelegenheid ook
het nabije Floreffe te hebben ontdekt. Sommigen
associéren Floreffe mogelijks met de confituurfabriek
van het merk Materne. Edoch niet zo Jean-Paul,
gezien Floreffe ook een Norbertijnenklooster
herbergt. De aandachtige lezer weet hier allicht de
linken te ontwaren die zich opdringen. Jean-Paul
kwam bovendien op de proppen met een al dan niet

gewaagde historische hypothese, met name dat het
niet helemaal valt uit te sluiten dat in Floreffe de
Heilige Norbertus voor het eerst uit Duitse gebieden
(Keulen? Xanten?) meegebrachte relikwieén heeft
trachten onder te brengen. Dit ontlokte ons de
bedenking dat, ondanks de beperkte middelen,
middeleeuwers opmerkelijk mobiel en communicatief
moeten zijn geweest. Ik dacht aan, maar verzweeg,
mijn wedervaren met de poging tot ophalen van de
rolstoel.

Een abdij zonder relikwie(en) is zoiets als een abdij
zonder brouwerij. Nu moet men wel vaststellen dat
relikwieén zich van brouwerijen hierin onderscheiden
dat zij niet meer als van onze tijd worden beschouwd
en de verering ervan zelfs lichtelijk ongepast. Een
beetje zoiets als zangeressen die tijdens een festival
zedig aangekleed nog zouden speuren naar de
druppels van de dauw. Een beetje religie hier en daar
mag nog, maar je moet nu ook weer niet gaan
overdrijven. Gelukkig voor de relikwieén zijn ze
meestal nochtans ondergebracht in kostbaar
versierde omhulsels die dan behoren tot het erfgoed,
wat dan jammer genoeg weer de prangende kwestie
van de onderhouds-en beschermingskosten met zich
meebrengt. Loont het allemaal nog wel de moeite?
Hoewel...Er zijn ook seculiere relikwieén. Neem nu het
Eurovisiesongfestival bv. Een eclatant festijn van
exuberante bombast en wansmaak, hoogdravend
geloei en sinds kort ook nog problematisch wegens
bedenkelijke ..."televoting”. Geen mens die nog kan
bevatten of begrijpen wat ooit de betekenis of de
bedoeling moge geweest zijn van het hele gebeuren,
tenzij misschien de futiel devote betrachting tot
bijdrage aan de Europese beschaving. Wie weet
kunnen de druppels van de dauw ons hulp bieden tot
een beter begrip. Voorlopig evenwel zal alleen het
systeem van de televoting nader worden onderzocht.
Dit is geboden wegens het aanvoelen dat -indien een
en ander niet kosjer verliep- het sacraal geloof in een
geobjectiveerd becijferde bekroning van een “song”
door middel van een stemming bij wijze van
elektronische meerderheid erdoor in gevaar wordt
gebracht. Zoiets zou rampzalig zijn.

Hoe dan ook, niets dan lof voor de zorgwinkel want
maandagnamiddag slaagde ik erin om moeiteloos een
voortreffelijk vriendelijke (echte) dame aan de lijn te
krijgen die binnen de kortste keren efficiént een
afspraak regelde. Als moderne middelen naar behoren
werken, moet je dat ook durven toegeven. Of, zou het
kunnen dat de H. Norbertus heeft bemiddeld?

Johan




Stilstaan bij het Evangelie:
Homilie van: ZEVENDE PAASZONDAG

DAT Zl) VOLMAAKT EEN ZIJN

Vlak voor het lijdensverhaal heeft de evangelist
Johannes een lange afscheidsrede van Jezus geplaatst.
Jezus sluit die toespraak af met een gebed. En aan het
einde daarvan bidt Hij voor allen die Hem niet
rechtstreeks gekend hebben, maar die wel door het
getuigenis van de leerlingen tot het geloof zijn
gekomen, of zullen komen.

Evangelie (Johannes 17, 20-26)

Jezus bad : “Niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor
degenen die door hun woord in Mij geloven : dat ze
allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik
in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan
geloven dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten
delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij één zijn : Ik in hen
zoals U in mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn,
zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt
toegedragen.

Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd, zou Ik
graag bij Mij hebben waar |k ben, zodat ze de
heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen, want
voor de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.
Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft
gekend — |k heb U gekend — zijn zij het die hebben
erkend dat U Mij gezonden hebt. Uw naam heb Ik hun
bekend gemaakt en dat zal Ik blijven doen, opdat de
liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn —
opdat Ik in hen mag zijn.”

Het kernwoord van Jezus’ gebed is : ‘eenheid’.
Eenheid van Jezus met de Vader.

Eenheid van de gelovigen met Jezus en de Vader.
Eenheid tussen de gelovigen onderling.

Eenheid is er nodig in elk menselijk samenleven.
Eenheid is nodig in een relatie tussen twee mensen
(over de opvoeding van de kinderen, de taakverdeling,
waar gaan we op vakantie...)

Eenheid is nodig in een sportploeg.

Eenheid is nodig in een school.

Eenheid is nodig in een onderneming.

Doe eenheid weg, en regeringen vallen,
oorlogen beginnen,

terrorisme slaat toe,
en wereldwijd ontstaan vluchtelingenstromen.

Mogen allen één zijn. Dat kan alleen als alle mensen
leven naar het enige gebod : “Hou bovenal van God, en
hou evenveel van je naaste als van jezelf” De basis van
eenheid, is liefde, want alleen liefde schept een band,
een band met God, maar ook een band met onze
medemensen.

En dit is echt niet iets onmogelijks. Want we moeten
daarvoor niet allemaal hetzelfde gaan denken, en
binnen dezelfde lijntjes gaan kleuren. Eenheid ontstaat
door respect voor elkaar, door te luisteren naar elkaar,
door te aanvaarden dat er verschillen zijn, dat anderen
andere gedachten en opvattingen kunnen hebben.
Want zo hebben de eerste leerlingen de kracht en het
vertrouwen gevonden om verder te gaan zonder Jezus,
maar wel met enin zijn Geest : door bij elkaar te blijven,
zich samen te bezinnen, tegen elkaar te praten, en met
elkaar te bidden, worden ze andere mensen, raken ze
stilaan weer bezield, en lopen ze opnieuw warm voor
zijn Boodschap. Zo gaat het oude vuur terug branden,
en zo wordt het Pinksteren.

In alle godsdiensten en culturen zijn er mensen, grote
mensen, die dit belang van liefde en eenheid duidelijk
hebben ingezien, en ook verwoord.

Een daarvan is Mahatma Gandhi.

Een van zijn uitspraken is : “lk geloof in de absolute
eenheid van God, en daarom ook van de mensheid.
Hoezo hebben we meerdere lichamen ? We hebben
maar één ziel.”

Hij zou ook gezegd hebben, maar dat heb ik niet meer
teruggevonden :

“Als een christen echt christen is,

een moslim echt moslim,

een hindoe echt hindoe,

en een boeddhist echt boeddhist,

dan zullen zij elkaar ontmoeten,

en dan zullen ze God zien.”

Als we allemaal, zoals Jezus, naar de kern gaan, naar de
liefde, dan zullen we één zijn. En dat is toch zo nodig in

de wereld, ook nu nog altijd, in deze bizarre tijden.

Constant



Vieringen van de komende zondagen

Pinksteren

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

Pinkstermaandag, 9 juni

10.00u: Eucharistieviering

Intenties: Jaarmis Gust Van Dooren, Julia Roelans en
familie

Jaarmis Karel Verhasselt, echtgenote Maia De Cock en
dochter Aline, jaarmis Jan Huybrechts en Irene Kiekens
Familie Van den Bossche — Keymolen en kinderen,
Rita, Simonne, Josée en Jozef.

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMMIE, Sinte-Goedele
Zondag 8 juni
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 8 juni

9.00u: Eucharistieviering
Intentie: Jgt Emiel Verdoodt
Lector: Yves Van der Putte

Feest van de Heilige Drievuldigheid

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel
Dinsdag, 17 juni

19.00u: Eucharistieviering

Intentie: Jaarmis Jeannette De Boeck

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMMIE, Sinte-Goedele
Zondag 15 juni
09.00u : Eucharistieviering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 15 juni
Geen viering

RELEGEM Sint-Jan de Doper

Zondag 8 juni

10.30u: Dienst Woord en Communie

Dankviering voor en door de vormelingen en eerste
communicanten

Misdienaars: Lirane en Eurielle

WEMMIEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 7 juni

17.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 8 juni

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 8 juni

10.30u: Eucharistieviering: Pinksteren- vaderdag
Dankviering voor de eerste communicanten met
receptie na de viering

RELEGEM Sint-Jan de Doper

Zondag 15 juni

10.30u: Eucharistieviering

Herdenkingsviering voor de overledenen van de
voorbije maanden: Theo Boelaert en Jean Van
Campenhout

Lector: Lieve Heiremans

Misdienaars: Seline en Jente

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 14 juni

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 15 juni

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 15 juni

10.30u: Dienst Woord en Communie

Intentie: Jaargetijde Marie Vervueren

Jaargetijde Joannes Van Rode, Adolf Van Rode, Wivine
Merens



