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RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER 
DANKVIERING 8 JUNI VORMELINGEN EN EERSTE COMMUNICANTEN 
 
Op zondag 8 juni was het Pinksteren, vaderdag en 
dankviering voor de eerste communicantjes en de 
vormelingen van dit jaar. Meer dan genoeg redenen 
om samen te zijn en te vieren dus. Zeventien kinderen 
waren erbij en mochten, al van het begin van onze 
gebedsviering, actief deelnemen door een kaarsje 
naar voor te brengen en zo licht in de kerk te brengen. 
Het openingsgebed, de voorbeden en een tekst 
speciaal voor de papa’s, de volledige dankviering werd 
gebracht door de kinderen. Ook het evangelie kwam 
tot leven. Het Pinksterverhaal werd in toneelvorm 
gespeeld door enkele vormelingen. 
 

 
 
 Tussendoor werden de liedjes van de eerste 
communie en het vormsel enthousiast meegezongen. 
Met het lied “Zorgen voor elkaar” gaven de eerste 
communicanten nog meer sfeer aan de viering door 
het ritme aan te geven met muziekinstrumenten. In 
de homilie kregen we een idee van de filosoof Levinas 
te horen. Hij zegt dat, ook al wanneer alles verkeerd  

 
lijkt te gaan, dat er niets gaat zoals het moet (zoals 
tijdens oorlog, crisis, rampen) er altijd mensen zijn die 
de kracht vinden om kleine goede dingen te blijven 
doen en zo menselijkheid brengen. Voor Levinas is het 
goede te zien in die kleine goedheid, die een verschil 
maakt en zal blijven bestaan.  
 
Zo zegt de filosoof zelf:  
"De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een 
platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is 
misschien wel ‘gek’, een ‘dwaze goedheid’, maar ze is 
tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint 
nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!”  
Drie vormelingen en een eerste communicant hadden 
ten slotte nog een woordje van dank voorbereid.  
 
Lana (Vormsel):  
“Ik wil alle mensen  van het koor en de catechisten 
bedanken, omdat jullie altijd bij ons waren en ons veel 
hebben geleerd: zoals dichter bij Jezus te komen en 
nieuwe verhalen die we nog niet kenden.”  
 

 
 



Lynn (Vormsel):  
“Ik ben dankbaar om te mogen opgroeien in een warm 
gezin en om lieve ouders te hebben die me alle kansen 
geven. Ik ben dankbaar dat ik naar een fijne school 
mag gaan, omringd door lieve vrienden, juffen en 
meesters. Ik ben dankbaar dat ik mijn eerste 
communie en mijn vormsel mocht doen. Ik heb 
hierdoor veel geleerd: luisteren naar mekaar, er zijn 
voor mekaar in moeilijke dagen, eerlijk zijn, en de 
dingen anders te bekijken alvorens een oordeel te 
vellen. Ik ben dankbaar om gewoon te mogen zijn wie 
ik ben.”  
 
Maxime (Vormsel):  
“Ik zeg dank u aan priester Jean-Paul voor zijn 
ontvangst en uitleg over het belang van het Vormsel; 
aan de catechisten Rita, Linda en Anne voor de inzet 
tijdens deze maandenlange voorbereiding; aan mijn 
mama en papa en mijn familie voor hun steun en 
bijstand gedurende de elf eerste jaren van mijn leven; 
aan de andere vormelingen voor de teamgeest die we 
samen hebben kunnen laten groeien. Ik hoop jullie 
terug te zien en verder samen te spelen  en na te 
denken op het pad van God.”  
 
 
 
 
 
 

August (Eerste communie):  
“Ik ben dankbaar dat ik mijn communie heb gedaan. Ik 
ben dankbaar voor mijn familie en vrienden, alle 
mensen die ik graag zie.”  
 

 
 
Na de viering mochten de vormelingen en eerste 
communicanten hun foto’s van hun grote dag op de 
USB-stick in ontvangst nemen. De papa’s werden 
natuurlijk niet vergeten! De kinderen vertelden over 
het geduld en de steun en de groene vingers van hun 
vaderfiguren en wat past er dan beter als attentie dan 
een plantje. Elk plantje, groot, klein, lang en smal of 
stekelig kreeg een zorgzame verzorger. Aan alle eerste 
communicanten,  vormelingen, ouders en 
sympathisanten, dankjewel om van deze dankviering 
een fijn moment te maken. 
Anne, Rita, Linda en Louka 

 
 
OSSEL, SINT-JAN DE DOPER  
UITNODIGING SINT-JANSVIERING EN PROCESSIE, GEVOLGD DOOR BIJZONDER EERBETOON  
TE OSSEL OP 29 JUNI 2025 
 
Op 29 juni wordt de geboorte herdacht van de 
patroonheilige Johannes De Doper tijdens de 
eucharistieviering van 10.00 uur (en niet om 9.00 uur). 
De viering zal afwisselend worden opgeluisterd door 
het koperensemble ‘Music Time Peizegem’ en het 
parochiaal koor.  
Na de viering volgt de processie. Diegenen die 
moeilijkheden ondervinden bij het stappen kunnen 
uiteraard in de kerk blijven. 
 
Daarna volgt de herdenking en huldiging tijdens een 
bijzonder eerbetoon op het kerkhof van Ossel van 
Franciscus Petrus Hofmans, jongste vrijwilliger van 
België tijdens Wereldoorlog I.  
Na afloop wordt aan de aanwezigen, door de 
parochieploeg en het gemeentebestuur, een drankje 
aangeboden in de kerk. 
Allen van harte welkom ! 
Jean-Pierre Stalmans 
namens de parochieploeg 

 



PINKSTEREN IN OSSEL 
 

 
Compositie: Hilda Heyvaert 
© Jean-Pierre Stalmans 

 

 
WEMMEL, SINT-SERVAAS 
ZONDAG 8 JUNI 2025 
© Foto’s: Myriam De Breuker 

 
Linda opende de viering met de mededeling dat het 
vandaag een echte feestdag was: het Hoogfeest van 
Pinksteren, Vaderdag en dankviering voor de eerste 
communicanten. 
 

 

We luisterden naar het verhaal van de apostelen die 
via de Heilige Geest hun boodschap in alle talen 
gingen verkondigen en dat iedereen die hen hoorde, 
hen ook kon verstaan door de “geestdrift” waarmee ze 
vertelden. 
Constant benadrukte in zijn homilie dat er niet alleen 
kwade geesten zijn die ons kunnen kwellen maar ook 
goede geesten die ons helpen. 
Er werd tijdens de viering uit volle borst mee 
gezongen onder de leiding van Annemie. En het 
handgeklap bracht nog extra ‘schwung’ mee. 
 

 
 
 
Na afloop van de viering kreeg iedereen een drankje 
en knabbeltje aangeboden, zoals dat past bij een 



feest, terwijl de kinderen hun knapzak konden afhalen 
samen met een zakje vol herinneringen.  
Ze moesten er wel heel voorzichtig mee omspringen 
want niet alleen hun vredesduif, Sint-Jakobsschelp, 
herinneringsboekje, Lichtmiskaarsje, pelgrimskaarsje 
en een feestslinger zaten er in, maar ook nog een 
extra breekbaar geschenkje waarin de USB-stick met 
de fotoreportage zat. 

De ouders en kinderen sloten dit werkjaar af met 
woorden van dank en appreciatie voor de op maat 
gemaakte vieringen, het vele samen zingen en vooral 
de fijne reis / pelgrimstocht,  die in samenwerking met 
de juffen tot stand kwam. 
Niets dan fijne herinneringen om te blijven koesteren. 
De ouders, kinderen en parochieploeg. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



CURSIEF 
NADERE INFORMATIE, TER GELEGENHEID VAN EEN FEESTDAG 
 
Het is woensdagavond 28 mei. Op Canvas verzamelt B. 
Schols een aantal gasten rond zijn gesprekstafel tijdens 
De Afspraak, vlaggenschip van deskundig 
onderbouwde en correcte duiding, geheel gratis 
aangeboden door de VRT. De hoofdredactrice van de 
meest verkopende Vlaamse krant, de Vlaamse minister 
bevoegd voor o.m. klimaat, een Nederlandse 
journaliste gespecialiseerd in het onderwerp 
“Oekraïne” en een leraar godsdienst nemen samen met 
de moderator de tijd om aan de kijker, zoekend naar 
informatieve meerwaarde, de actualiteit tot 
inzichtelijke dimensies te fileren. De Nederlandse 
journaliste ontsluit voor de kijker de tragedie die zich 
afspeelt op het Oekraïens grondgebied, bovendien nu 
geïntensifieerd door “drones” die met een rotvaart 
dood en vernieling zaaien. De minister van haar kant 
had een paar dagen daarvoor haar doorwrochte 
plannen (nog te bespreken met de collega’s) 
bekendgemaakt om op de autosnelwegen de 
maximumsnelheid tot 100 km/u te beperken. Uit het 
razend interessante gesprek tussen de minister en de 
hoofdredactrice  blijkt dat het uiteindelijk moet gaan 
om het aanzwengelen van het “klimaatdebat”. Zo’n 
vaart zou het nu ook weer niet direct moeten lopen. 
Maar dan wordt er met een kwinkslag even tijd vrij 
gemaakt voor de dag na de uitzending, een feestdag 
(voorlopig toch nog), meer bepaald  OHH. 
De hoofdredactrice weet zich deskundig  te herinneren 
dat OHH een feest is tegen de socialisten. De 
Nederlandse journaliste is bedachtzamer: zij oppert dat 
die invalshoek waarschijnlijk geïnduceerd zou kunnen 
zijn door de pauselijke encycliek Rerum Novarum. 
Iedereen kan vaststellen hoe divers en overweldigend 
de geleverde informatie tijdens De Afspraak wel is. De 
moderator verkiest daarbovenop nochtans eerder de 
theologische benadering, door er op te wijzen dat het 
hier gaat over de vaart van uitgerekend Jezus naar de 
hemel, een vaart die vervolgens wordt afgesloten door 
de aankomst in de hemel met Pinksteren. De leraar 
godsdienst knippert even met de ogen maar versaagt 
niet, nu blijkt dat van hem wordt verwacht juist enige 
uitleg te verschaffen nopens nieuwe 
godsdienstleerplannen. In het lager onderwijs, zo legt 
de leraar uit, zou het de bedoeling moeten zijn om 
vanuit de Bijbel goeddeels inmiddels vergeten 
elementen aan te reiken die niettemin nog steeds 
relevant zijn. De minister (die toegeeft nog in het 

katholiek onderwijs “te hebben gezeten”) acht het 
opzet geheel behartigenswaardig. Inderdaad, een 
godsdienstles die er op is gericht brede 
maatschappelijke thema’s te behandelen, kan haar 
bekoren. Iedereen zal, als het ware, daar wel bij varen. 
De hoofdredactrice moet ten andere– zij het eerder 
schoorvoetend - beamen dat door het verhaal van een 
op de Nijl ronddobberende Mozes haar zoontje al enige 
hydrografische kennis heeft verworven. Het is haast 
niet te geloven. De Nederlandse journaliste, met 
protestantste roots, weet zich dan weer uit haar jeugd 
te herinneren dat de verhalen (so what?) uit de Bijbel 
haar best wel konden bekoren, maar al dat gedoe rond 
hel en verdoemenis was nergens goed voor.  
De dag na woensdag, donderdag dus, was ik lector 
tijdens de viering van OHH in Relegem. Toen ik in de 
sacristie de tekst van Jean-Paul nog even doornam 
werd ik plots bevangen door hevige twijfel. Moesten 
we hier niet een feest tegen de socialisten vieren? Welk 
breed maatschappelijk thema had Jean-Paul juist 
weten aan te snijden in de tekst van zijn viering? De 
maximumsnelheid op autosnelwegen kwam bv. niet 
aan bod, noch geostrategische inzichten, laat staan 
enige uitleg over belangwekkende waterlopen. Het 
probleem was uiteraard dat je niet zomaar de tekst van 
een viering “last minute” door mekaar gooit, ook al valt 
het niet uit te sluiten dat er hoofdredacteurs onder het 
kerkpubliek zouden plaats vatten, of wie weet een 
minister… Ik veronderstel dat onze pastoor dus een 
berekend risico nam door de viering te laten doorgaan 
zoals voorzien en het vooral had over het  “niet naar de 
hemel staren”. Immers, volgens onze pastoor mag OHH 
ons niet op het spoor zetten van zweverigheid, doch 
ons juist aansporen te beseffen dat het hemels leven 
hier al zijn aanzet moet krijgen, dat er gestalte kan 
worden gegeven aan hemelse goedheid, dat we ons 
daarom verantwoordelijk weten vanuit de kracht van 
hemelse liefde, maar ook …dat we de toezegging 
krijgen dat Jezus ’thuis ook de onze zal zijn. We hebben 
het tijdens de viering dus niet gehad over eeuwige 
doem, integendeel zelfs, in weerwil van de deskundige 
uitleg hieromtrent bij voorbaat uitgestrooid tijdens het 
fenomenale duidingsprogramma op TV . Ik meen – het 
is maar een mening- dat we zelfs wel varen bij het 
leerplan van onze-pastoor. 
Johan  

 
 

 
  



Stilstaan bij het Evangelie:  
Homilie van: PINKSTEREN

 

ONTVANG DE HEILIGE GEEST 
 
Evangelie (Johannes 20, 19-23) 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de 
leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze 
de deuren op slot gedaan.  Jezus kwam in hun midden 
staan en zei : “Vrede zij met jullie !” Na deze woorden 
toonde Hij hun zijn handen en zijn zij.  De leerlingen 
waren blij omdat ze de Heer zagen.  Nog eens zei Jezus 
: “Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft 
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”  Na deze woorden 
blies Hij over hen heen en zei : “Ontvang de heilige 
Geest.  Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze 
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet 
vergeven.” 
 
Het is bij ons in de Sint-Servaaskerk in Wemmel een 
driedubbel feest : het hoogfeest van Pinksteren, de 
dankviering voor de eerste communie, en vaderdag.  
De tekst hier is speciaal geschreven voor deze 
gezinsviering, en wat aangepast aan kinderen. 
 
Beste kinderen, beste grote mensen, als we het 
kruisteken maken, dan zeggen we : “in de naam van de 
Vader, de Zoon, en de heilige Geest.  Amen”. 
Een Vader en een Zoon, dat kennen we, dat zien we 
voor ons, zeker vandaag, met vaderdag.  Maar dan 
komt daar die heilige Geest achter.  Een geest, die ziet 
ge niet - daarom is het ook een geest.  En als ge dan 
toch iets wilt zeggen over een geest, dan moet ge 
daarvoor beelden gebruiken, zoals in een film, of in 
tekeningen, in een strip. 
Er zijn boze geesten, waar ge schrik van moet hebben.  
Dat worden dan spoken, in een lang wit kleed, zonder 
gezicht, die ronddwalen, die zich ’s nachts onder uw 
bed verstoppen en u doen verschieten. 
Maar er zijn ook goede geesten, zoals de heilige Geest.  
En die wordt hier vandaag uitgebeeld als een vuur, als 
een brandende tong, zoals het in de eerste lezing 
verteld wordt, die zich vastzet op de leerlingen. 

We proberen dat hier in de kerk ook een beetje te laten 
zien, door het rood van het vuur, het rood van de 
vurige liefde : de priester draagt vandaag een rode 
kazuifel. 
In Rome, in het Pantheon – dat is een oude Romeinse 
tempel die nu een kerk is – daar laten ze met 
Pinksteren (ook in de mis van 10.30 uur) rode 
rozenblaadjes naar beneden dwarrelen, als een 
symbool voor het vuur van de heilige Geest.  Boven in 
de koepel is er een ronde opening van iets meer dan 8 
meter diameter, en de brandweermensen laten 10 
minuten lang duizenden en duizenden rode 
rozenblaadjes naar beneden vallen, tot heel de vloer 
van de kerk vol ligt.  In Rome zorgt dus de brandweer 
voor het vuur (het vuur van de Geest). 
 
De Heilige Geest is inderdaad niet iets dat ge zo kunt 
zien.  Maar het is wel iets dat ge kunt voelen.  Het is als 
een vlammetje, zoals op de paaskaars.  Een klein 
vlammetje, een klein lichtje, een beetje warmte.  Maar 
dat kan, zeker als we zo wat vlammetjes 
samenbrengen, uitgroeien tot een groot mooi vuur, 
zoals een kampvuur bij de chiro, of tot een gezellig 
haardvuur thuis.  En soms, bij enkele mensen, kan dit 
zo aanslaan dat, bij manier van spreken, de vlammen 
door het dak slaan.  Zo’n mensen noemen we 
‘heiligen’. 
 
En op die manier wordt de heilige Geest dan eigenlijk 
toch iets dat we kunnen zien, en wat we vooral kunnen 
voelen : we kunnen die zien en voelen in mensen die, 
zoals Jezus, de Blijde Boodschap proberen echt waar te 
maken in deze wereld.  En dat vlammetje van de heilige 
Geest vraagt of het ook bij u mag binnenkomen.  Want 
zo kunnen we, allemaal samen, de wereld in vuur en 
vlam zetten.  De brandweer zal nogal zijn werk hebben. 
 
Constant 

 
  



Overleden 

 
RELEGEM Sint-Jan de Doper 
 
Mevr. Joëlle Doutreligne, geboren te Roubaix op 19 september 1952, en overleden te Jette op 2 juni 2025. 
 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
 
Mevr. Liliane Walravens, weduwe van André Vloebergh, wonende Vijverslaan 133, geboren te Toulouse op  9 juli 
1940 en overleden te Jette op 5 mei 2025.  
Dhr. Marcel Christiaens, wonende Dr. H Folletlaan 187, geboren op 28 oktober 1939 en overleden te Jette op 28 mei 
2025. 
 
Dat Gods eeuwig licht hem mag verschijnen...  

 
 
 
 
 
  



Vieringen van de komende zondagen en O.H.-Hemelvaart 

  
Feest van de Heilige Drievuldigheid 
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 17 juni 
19.00u: Eucharistieviering 
Intentie: Jaarmis Jeannette De Boeck 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 15 juni 
09.00u : Eucharistieviering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 15 juni 
Geen viering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEGEM Sint-Jan de Doper 
Zondag 15 juni 
10.30u: Eucharistieviering 
Herdenkingsviering voor de overledenen van de 
voorbije jaren: Theo Boelaert en Jean Van 
Campenhout 
Lector: Lieve Heiremans 
Misdienaars: Seline en Jente 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 14 juni 
17.30u: Eucharistieviering (N) 
Zondag 15 juni 
11.00u: Eucharistieviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 15 juni 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
Intentie: Jaargetijde Marie Vervueren 
Jaargetijde Joannes Van Rode, Adolf Van Rode, Wivine 
Merens 
 
  

Twaalfde Zondag door het Jaar
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 24 juni 
19.00u: Eucharistieviering 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u tot 
16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 22 juni 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 22 juni 
9.00u: Eucharistieviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEGEM Sint-Jan de Doper 

Zondag 22 juni 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
Lector: Nikolaas Knecht 
Misdienaars: Audrey en Lila 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 21 juni 
17.30u: Dienst Woord en Communie (N)  
Zondag 22 juni 
11.00u: Eucharistieviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 22 juni 
10.30u: Eucharistieviering 
Intentie: Jaarmis Maurice en Eddy Vastenavondt en 
Pauline Van Ossel 

 


