
 
 

 

 

 
 

Uittreksel artikels 2025 - week 26 , 27 en 28
 

RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER 
MISDIENAARSUITSTAP OP ZATERDAG 14 JULI 
 
Misschien herinner je je nog die hete donderdag 12 en 
vrijdag 13 juni. Ons plan was om op zaterdag 14 juni 
naar het warme Limburg te gaan met de onzekerheid of 
dit eigenlijk wel een goed plan was. Dus elk uur werd er 
naar het weerbericht gekeken en vroegen we ons af of 
we toch niet beter naar zee zouden gaan. Daar was het 
dan toch al 10 graden minder warm…. Vrijdagavond laat 
beslisten we dan toch om het maar te wagen en te 
kiezen voor Bokrijk. Om 8.30 u stipt konden we 
vertrekken met 9 misdienaars. Het zat eigenlijk allemaal 
mee die dag: vlot verkeer heen en terug, mildere 
temperaturen dan verwacht en geen regen! We kregen 
een warm onthaal van Georges die ons alles van naaldje 
tot draadje vertelde over het domein met de 
aanbevelingen van een aantal gebouwen die we zeker 
moesten bezoeken. De kinderen konden workshops 
volgen waar ze gretig op in gingen: pottendraaien, 
brood bakken, een vogel-voederbakje timmeren…het 

waren leuke activiteiten met een resultaat dat mocht 
gezien worden. ’s Middags zochten we een rustig plekje 
om te eten: in de pastorietuin, een oase van rust en 
schoonheid. Daarna trokken we naar de schuur van 
Zuienkerke waar een reuzegroot schilderij van Breugel 
te ontdekken was, waar je zelf deel kon van uit maken 
door er te gaan in liggen. Speciaal was dat! Oude 
volksspelen kwamen nog aan bod en daarna trokken we 
nog naar de workshops van : leren armbandjes maken, 
een zak schilderen of een insectenhotel maken. Op ons 
programma stond ook nog: spel en amusement in de 
grootste speeltuin van Vlaanderen ! We sloten af met 
een ijsje! Iedereen tevreden, iedereen enthousiast! Wij, 
dankbaar met zo’n toffe groep misdienaars die ons 
verzekerden om er volgend jaar in september weer bij 
te zijn bij de start van het nieuwe werkjaar! 
(Tekst en © Foto’s: Linda Van den Spiegel en Koen 
Hellebuyck)

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

PATER KAREL VOOR OEKRAÏNE 
  
Er zijn zoveel activiteiten waarin pater Karel meer dan 
een steentje verlegt. Met zijn streven naar vrede in 
vele facetten en in het bijzonder zijn acties die op 
Oekraïne zijn gericht komt hij vaak in de media. In de 
abdij van Grimbergen luisterden we naar een 
uiteenzetting door Ihor Shaban, een Oekraïens 
(gehuwd) priester, vertegenwoordiger van de patriarch 
van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, heel 
begaan met de oecumenische gedachte. Onder het 
thema ‘De oorlog in Oekraïne, naar een duurzame 
vrede’ bracht hij als getuige verslag uit van een totale 
oorlog waarbij sinds het begin alleen al in Kiev 2000 
luchtalarmen zijn afgegaan. Meer bepaald verstrekte 
hij meer uitleg over de bedeling van voedselpakketten 
door vrijwilligers aan personen die te kampen hebben 
met armoede. 
Geen slaaf worden van totalitair systeem 
“En al die tijd werd mijn gezin elke ochtend wakker en 
dankten ik God dat we nog leefden,” gaf hij mee. 
“Bijna elke week was ik getuige van een begrafenis van 
gesneuvelde soldaten in mijn stad, die geen 
beroepsmilitairen waren, sommigen van hen nog maar 

een paar maanden geleden gemiddelde studenten, 
leraren of professoren en die net 23 of 37 jaar oud zijn 
geworden, die nog een jonge vrouw en misschien 1 of 
2 kleine kinderen hebben. De bron van onze strijd is 
de nationale behoefte aan vrijheid. Een tweede 
belangrijk principe is eenheid. We zien dat Oekraïners 
meer dan ooit verenigd zijn rond het fundamentele 
recht op leven. Deze eenheid ligt in de christelijke 
waarden die niet alleen de Oekraïense natie maar ook 
andere Europese landen hebben gevormd. Belangrijk 
is ook het bewustzijn van eigen waardigheid.” 
 
Een conflict over principes 
Igor: “Niemand kan waarden als soevereiniteit, 
onafhankelijkheid, vrijheid, waardigheid of identiteit 
beperken. Maar de Russen geloven in het idee van 
grote imperia van Rusland en willen de soevereiniteit 
van de staat vernietigen en de Oekraïense identiteit 
uitroeien, wat voor ons ook de Europese identiteit 
betekent. En hier verschillen we sterk van de 
Russische orthodoxie die zich positioneert als het 
enige centrum van traditionele waarden, gebouwd op 



het orthodoxe geloof, de Russische taal en cultuur. Het 
Vaticaan richtte zich intensief op Oekraïne, 
veroordeelde de oorlog en betuigde zijn solidariteit 
met ons volk.” Igor beklemtoont dat verzoening een 

langetermijnproces is. De eerste voorwaarde is het 
stoppen van oorlogsactiviteiten. Er kan niet over 
gerechtigheid gepraat worden als er geen berechting 
is van de misdadigers.  

 

 
Voedselpakketten vinden de weg naar wie het meest nodig heeft. (V.l.n.r.: pater Karel, 
Bart Van Humbeeck van de oud-scouts, Frank Meysman (die voor de simultane vertaling 
zorgde), Ihor Shaban en Bart Laeremans, burgemeester van Grimbergen) 
foto © Herman Vander Straeten 

 
Humanitaire en ecologische ramp 
Tot 9 miljoen Oekraïners hebben het land verlaten. 
Meer dan 20.000 kinderen zijn onder dwang 
gedeporteerd naar Rusland. Naar schatting zijn 6 
miljoen inwoners gedwongen binnenlandse 
ontheemden te worden. Hun huizen zijn verwoest en 
ze hebben geen toekomst mee. De Kerk brengt hen 
een sprankeltje noop en hulp. Hij vertelt uitgebreid 
over de voedselpakketten die door vrijwilligers worden 
klaargemaakt. Opmerkelijk was zijn uitspraak op het 
einde van zijn uiteenzetting: “Als de Russen stoppen, 
stopt de oorlog. Als Oekraïne stopt, is er geen 
Oekraïne meer!” 
 
Acties STAM (oud-scouts Grimbergen) en pater Karel 
Sinds 2022 zijn acties op het getouw gezet om hulp te 
verlenen aan de bevolking van Oekraïne. Op drie jaar 
is ruim 280.000 € verzameld en ruim 150.000 € aan 
medisch en humanitair materiaal voor de regio 
Chernihiv. 15 ziekenwagens werden naar ginder 

gebracht, er werd gezorgd voor inrichting van 
schuilkelders onder scholen, ramen zijn vervangen in 
scholen en financiële hulp ging naar voedselbedeling 
en jeugdkampen.  Naar de toekomst toe is er een 
engagement om dit werk nog drie jaar verder te 
zetten. Daarom wordt meer structuur gebracht in de 
organisatie en komt er een samenwerking met andere 
initiatieven in België t.v.v. Oekraïne.  Hiervoor werd 
binnen STAM een schenkerskring opgericht die 
officieel werd goedgekeurd door de Koning Boudewijn 
Stichting. Op korte termijn hoopt men o.a. 3 extra 
ziekenwagens en een stabiliteitscontainer te sturen. 
Ook 2 extra grote vrachtwagens met hulpgoederen en 
geselecteerde voeding gaan die richting uit. 
 
Ook jij kan helpen door te storten op BE10 0000 0000 
0404 (Koning Boudewijn Stichting) Vanaf 40 € per jaar 
is dit fiscaal aftrekbaar. 
 
Herman Vander Straeten (Zone De Bron) 

 
 

 



Stilstaan bij het Evangelie:  
Homilie van: FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID

 
 
We lezen vandaag nog een fragment uit de lange 
afscheidsrede van Jezus bij Johannes. 
 
Evangelie (Johannes 16, 12-15) 
“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie 
kunnen het nog niet verdragen.  De Geest van waarheid 
zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle 
waarheid.  Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar 
Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat 
komen gaat.  Door jullie bekend te maken wat Hij van 
Mij heeft, zal Hij Mij eren.  Alles wat van de Vader is, is 
van Mij – daarom heb ik gezegd dat Hij alles wat Hij 
jullie bekend zal maken, van Mij heeft.” 
 
Toon Hermans heeft ooit gezegd : “De theologen 
hebben geloven moeilijk gemaakt.”  En dat geldt zeker 
als het gaat over de heilige drie-eenheid. 
Eeuwen is daarover gediscuteerd; er zijn boeken over 
geschreven, en mensen voor gestorven : zijn Jezus en 
de Geest gelijk aan de Vader, of gelijkend op de Vader? 
In het Grieks is het één letter verschil, een jota, de 
kleinste letter die er bestaat : homo-ousios of homoi-
ousios.  Er zijn concilies over gehouden, met felle 
discussies, in Sofia, Keulen en Rimini.  Onze Sint-Servaas 
heeft zich daar mee gemoeid.  Hij zat in het kamp dat 
het uiteindelijk gehaald heeft.  Daarom is hij nu heilig; 
anders was hij een ketter geweest. 
 
Het mysterie van God ontrafelen, is even ondoenbaar 
als een horloge uit elkaar halen met een paar 
bokshandschoenen aan.  Je kan er misschien alleen 
maar over spreken in beelden – zoals ik vorige week zei 
over de Geest. 
Tijdens de catechismusles, toen we klein waren, deed 
onze pastoor dat al, heel letterlijk.  Hij stak drie lucifers 
aan, God de Vader, de Zoon, en de heilige Geest.  Dan 
bracht hij die samen, en er was maar één vlam.  (En dan 
stak hij met de heilige drievuldigheid zijn pijp aan.) 
Voor de rest moesten we het maar van buiten leren : 
“Waarom zijn de drie goddelijke Personen maar één 
God ?” “De drie goddelijke Personen zijn maar één God 

omdat zij alle drie maar één en dezelfde goddelijke 
natuur hebben.”  En : “Wat is het mysterie van de 
heilige Drievuldigheid ?” “Het mysterie van de heilige 
Drievuldigheid is het mysterie van één God in drie 
Personen.” 
En daarmee wisten we het (niet). 
 
We noemen God onze Vader, zoals Jezus dat deed.  Aan 
Hem danken wij het leven.  Onze naam staat 
geschreven in de palm van zijn hand.  Hij deelt in onze 
vreugde, en kent onze zorgen.  Hij is met ons begaan.  
Zo spreekt ook Mozes over God : als een vaderfiguur 
die de kinderen van zijn volk heeft gehoord, en 
voortdurend heeft geholpen.  Zo leerde Jezus ons ook 
bidden : Onze Vader… 
God de Zoon is de God die vraagt dat wij luisteren naar 
Hem : “Dit is mijn Zoon”, zo klonk de stem uit de hemel, 
“luister naar Hem.”  Door wat Hij leerde en liet zien, 
kostte het zijn leerlingen weinig moeite om in Hem de 
Zoon van God te zien. 
En toen de Zoon uit beeld verdwenen was, teruggegaan 
naar de Vader, toen hebben zij Hem nabij gevoeld in de 
kracht die hen bezielde, in het vuur dat Hij in hen deed 
branden, in de Geest die hen bezielde.  Ze noemden dat 
het werk van Gods Geest, de heilige Geest, die Jezus 
voor zijn heengaan had beloofd. 
 
De Vader woont in de hemel, 
de Zoon woonde op aarde, 
de Geest woont in ons… 
 
Of met andere woorden :  
God boven ons, 
God naast ons, 
en God in ons. 
 
We roepen tot de Vader om licht in het donker. 
Bij de Zoon steken we ons licht op. 
En met de hulp van de heilige Geest kunnen wij voor 
anderen licht zijn. 
Constant

 

 

 
 
 
 
 



Vieringen van de komende zondagen 

  
   

Twaalfde Zondag door het Jaar
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 24 juni 
19.00u: Eucharistieviering 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 22 juni 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 22 juni 
9.00u: Eucharistieviering 
Lector: Geneviève Dolivier 

 
 
 

RELEGEM Sint-Jan de Doper 
Zondag 22 juni 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
Lector: Nikolaas Knecht 
Misdienaars: Audrey en Lila 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 21 juni 
17.30u: Eucharistieviering (N)  
Zondag 22 juni 
11.00u: Eucharistieviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 22 juni 
10.30u: Eucharistieviering 
Intentie: Jaarmis Maurice en Eddy Vastenavondt en 
Pauline Van Ossel 

 
Dertiende Zondag door het Jaar 

 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 1 juli 
19.00u: Eucharistieviering 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 29 juni 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 29 juni 
10u: Zonale Eucharistieviering ter ere van Sint-Jan de 
Doper, gevolgd door processie en receptie 

RELEGEM Sint-Jan de Doper 
Zondag 29 juni 
Geen viering 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 28 juni 
17.30u: Eucharistieviering (N) 
Zondag 29 juni 
11.00u: Eucharistieviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 29 juni 
Geen viering, noch open kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veertiende Zondag door het Jaar 
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 8 juli 
19.00u: Geen viering 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 6 juli 
9.00u: Eucharistieviering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 6 juli 
Geen viering 
 

 

 
RELEGEM Sint-Jan de Doper 
Zondag 6 juli 
10.30u: Eucharistieviering 
Intentie: Jaarmis Sofia Buda 
Lector: Sofie Van den Broeck 
Misdienaars: Nathan 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 5 juli 
Geen viering  
Zondag 6 juli 
11.00u: Eucharistieviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 6 juli 
10.30u: Dienst Woord en Communie 

 
 
Vijftiende zondag door het Jaar
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
Dinsdag, 15 juli 
19.00u: Eucharistieviering 
Intentie: Jeanette De Boeck, echtg. Edward Van 
Lombergen 
 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 13 juli 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 13 juli 
9.00u: Eucharistieviering 
Lector: Francine Elpers 
 

 
 

 
RELEGEM Sint-Jan de Doper 
Zondag 13 juli 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
Intentie: Frans en Jeanne Leemans-Van Roy 
Lector: Maaren Bloemen 
Misdienaars: Nathan, Rune en Jona 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 12 juli 
17.30u: Eucharistieviering (N)  
Zondag 13 juli 
11.00u: Eucharistieviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 13 juli 
10.30u: Eucharistieviering 
Intentie: Johan Van Der Roy, echtg. Jeannine Van der 
Jeught 

 
 


