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UITSTAP MET SAMANA WEMMEL-HAMME NAAR NIEUWPOORT

Een heerlijk mooie en zonnige dag aan zee met Samana Wemmel-Hamme op donderdag 19 juni.
Een toffe groep, gezelligheid troef en deze keer met onze aalmoezenier Jean-Paul erbij.




RELEGEM SINT-JAN DE DOPER
WIE DENKEN JULLIE DAT JEZUS IS ?

Op zondag 22 juni hadden we onze laatste nevendienst véor de zomervakantie, met als thema “Wie denken jullie
dat Jezus is?”. Hun antwoord schreven de kinderen op de blaadjes van een bloem, waarop Jezus centraal staat.
In de zomervakantie is er (t.e.m. 31 augustus) tijdens de vieringen geen nevendienst voor de kinderen.
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Zondag 3 augustus 2025
14u-19u

Gemeentelijke FEESTZAAL Brussegem
Drinkeling 10

Heerlijke ijscoupes, pannenkoeken, boterhammen,
frisdrank, koffie & streekbieren

Iedereen van harte welkom!




Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van: TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

DE MENSENZOON MOET VEEL LIJDEN

Evangelie (Lucas 9, 18-24)

Eens was Jezus aan het bidden, alleen zijn leerlingen
waren bij Hem. Hij stelde hun de vraag : “Wie zeggen
de mensen dat |k ben ?” Zij antwoordden Hem :
“Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer
anderen zeggen dat een van de oude profeten is
opgestaan.” Daarop zei Hij hun : “En jullie, wie zeggen
jullie dat Ik ben ?” Petrus antwoordde : “De Messias van
God.” Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met
iemand te praten, en zei : “De Mensenzoon moet veel
liiden, Hij moet door de oudsten, hogepriesters en
schriftgeleerden worden verworpen en ter dood
gebracht; en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.”
Met het oog op allen zei Hij : “Als iemand achter Mij aan
wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn
kruis opnemen, en Mij volgen. Want wie zijn leven wil
redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij
verliest, die zal het redden.”

“Wie zeggen jullie dat Ik ben ?”

Het doet misschien een beetje denken aan het liedje
van Urbanus :

“Rikke tikke tik,

rarara, wie benne kik ?

Is eriemand die al weet

hoe ik heet ?”

Maar de vraag die Jezus vandaag stelt, is voor ons echt
wel belangrijk. En ze is ook heel persoonlijk aan ieder
van ons gericht. Ze is belangrijk, omdat we allemaal
voor onszelf moeten kunnen zeggen waarom we
christen zijn, en waarom we christen blijven in deze
wereld. De tijd dat iedereen in het dorp automatisch
christen was, zonder er eigenlijk veel bij na te denken,
die tijd is voorbij. We moeten allemaal heel persoonlijk
antwoorden op die vraag : Wie zeg jij dat Ik ben ?

Jezus heeft in de Schriften vele namen : de zoon van
een timmerman, redder, verlosser, weg, waarheid en
leven, het licht van de wereld, alfa en omega, begin en
einde, vriend van tollenaars en zondaars, onze broeder,
herder, het woord van God, vriend van armen en
kleinen...

Het antwoord van Petrus op de vraag van Jezus komt
direct en zonder nadenken uit zijn mond : “Gij zijt de
Messias van God”. Letterlijk staat er bij Lucas : “de
gezalfde van God”. Er wordt wel eens gezegd dat dit de

eerste geloofsbelijdenis uit de kerkgeschiedenis is.
Maar misschien had Petrus het toch nog niet helemaal
begrepen, want enkele dagen later zal er eveneens
direct en zonder nadenken uit zijn mond klinken : “lk
ken die man niet” Wie Jezus is, is misschien veeleer
een geleidelijk ontdekken (zoals, spijtig genoeg, er ook
mensen zijn die Hem geleidelijk vergeten).

Misschien is het belangrijkste wel wat God zelf gezegd
heeft : Ik ben die is, en Ik ben er voor jou. Ook dat is,
van de kant van God, heel persoonlijk. En zo kan er die
persoonlijke, hechte band ontstaan tussen jou en Hem.
Jezus is degene die er is, die er is voor de mensen, die
het brood breekt en uitdeelt, Hij is degene die
uiteindelijk zichzelf gebroken heeft. Ik weet niet of het
bewust zo opgevat is door Lucas, maar dit
evangeliefragment komt vlak na de wonderbaarlijke
broodvermenigvuldiging, waar Jezus met vijf broden en
twee vissen vijfduizend mensen te eten gaf. Ook de
twee Emmalusgangers herkenden Jezus bij het breken
van het brood.

En bij de broodvermenigvuldiging zegt Jezus tegen zijn
leerlingen : “Geven jullie de mensen te eten, deel dit
uit.” Jezus was iemand die alles gaf en deelde, en Hij
vraagt ook ons om dit te doen, hier en nu.

“Wie zeggen jullie dat |k ben ?” Hoe we Hem ook
noemen, ik denk dat het belangrijkste is, dat Hij
zichtbaar en levend wordt in ons, in ons mensen die
zich christen noemen, zodat het Woord van God
zichtbaar en levend wordt. En dat kan op verschillende
manieren.
Hijis “herder” in mensen die in zijn naam zorgzaam met
elkaar omgaan.
Hijis “begin en einde” in mensen die in zijn naam elkaar
nabij zijn bij het begin, en bij het einde.
Hij is “vriend van armen en kleinen”, in mensen die zich
in zijn naam betrokken weten bij armen, zieken en
kleinen.
Hij is “het woord van God” in mensen die zijn woord
verkondigen...
En zo kunnen we, als antwoord op de vraag van Jezus,
het refrein zingen van het lied “Wie is die man ?” :

“Gewoon een mens van vlees en bloed,

het Woord van God dat leven doet !”

Constant




Overleden

WEMMEL, Sint-Servaas

Godelieve Van Remoortere, weduwe Tytgat, geboren te Dendermonde op 9 november 1942 en overleden te

Wemmel op 16 juni 2025, wonende J. De Ridderlaan.
Dat Gods eeuwig licht haar mag verschijnen...

Vieringen van de komende zondagen

Vijftiende Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

Dinsdag, 15 juli

19.00u: Eucharistieviering

Intentie: Jeanette De Boeck, echtg. Edward Van
Lombergen

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMMIE, Sinte-Goedele
Zondag 13 juli
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 13 juli

9.00u: Eucharistieviering
Lector: Francine Elpers

Zestiende Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel
Dinsdag, 22 juli
19.00u: Eucharistieviering

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 20 juli
9.00u: Eucharistieviering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 20 juli
Geen viering

RELEGEM Sint-Jan de Doper

Zondag 13 juli

10.30u: Dienst Woord en Communie
Intentie: Frans en Jeanne Leemans-Van Roy
Lector: Maaren Bloemen

Misdienaars: Nathan, Rune en Jona

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 12 juli

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 13 juli

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 13 juli

10.30u: Eucharistieviering

Intentie: Johan Van Der Roy, echtg. Jeannine Van der
Jeught

RELEGEM Sint-Jan de Doper
Zondag 20 juli

10.30u : Eucharistieviering
Lector: Johan Muyldermans

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 19 juli

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 20 juli

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 20 juli
10.30u: Dienst Woord en Communie



Zeventiende Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel
Dinsdag, 29 juli
19.00u: Eucharistieviering

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 27 juli
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 27 juli

9.00u: Eucharistieviering
Lector: Sarah Sneyers

Achttiende zondag door het Jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel
Dinsdag, 5 Augustus
19.00u: Eucharistieviering

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMMIE, Sinte-Goedele
Zondag 3 augustus
9.00u: Eucharistieviering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 3 augustus
Geen viering

RELEGEM Sint-Jan de Doper

Zondag 27 juli

10.30u: Dienst Woord en Communie

Intentie: Echtgen. Hendrik De Pauw en Marie-Louise De
Prins

Lector: Nikolas Knecht

Misdienaars: Audrey en Lila

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 26 juli

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 13 juli

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 27 juli

10.30u: Eucharistieviering

Intentie: Jaarmis Etienne Vander Jeught, Jaarmis
Fernand Thomas

RELEGEM Sint-Jan de Doper
Zondag 3 augustus

10.30u: Eucharistieviering
Lector: Wendy Broos
Misdienaars: Seline en Jinte

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 2 augustus

Geen viering

Zondag 3 augustus

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 3 augustus
10.30u: Dienst Woord en Communie



