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HAMME, SINT-GUDULA
SPECIALE VIERING OP 17 AUGUSTUS

Op zondag 17 augustus werd de tweewekelijkse Eucharistieviering, op initiatief van een aantal vrijwilligers,
opgeluisterd door het optreden van een harpiste van het Brussels Philarmonic Orchestra.
Na de viering werd aan de talrijke aanwezigen koffie en koffiekoeken aangeboden.

© Foto’s : Joris Herpol




JAARMARKT WEMMEL
EEN KLEINE MUZIKALE WERELDREIS

Hierna het programma van de jaarmarkt- Achteraf heb ik nog verschillende reacties gehad
orgelmuziek van dit jaar, op 18 augustus. van mensen, die ervan genoten hebben.

Ik heb dit programma viermaal gespeeld, tussen Het orgel was pas gestemd en dat was er aan te
9.45u en 12.45u. Het was de hele voormiddag een horen; het was een plezier om er zo op te spelen.
gezellige “va-et-vient” van jong en oud. Constant
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We vertrekken op de Zuidpool
Danse des pingouins (J. Tixhon)
Mexico heeft zeeén en bergen
Sobre las Olas (Juventino Rosas)
Chiapanecas (volksdans)
In de Verenigde Staten luisteren we naar de gospelsongs
Deep River
Swing low, sweet Chariot
Aan de andere kant van de wereld ontmoeten we Russische zigeuners, die — heel toepasselijk — zingen over wereldwijde
vriendschap
Russisch zigeunerlied
Zo zou het moeten zijn in Jeruzalem, de heilige stad voor Joden, Christenen en Moslims
The holy City (Stephen Adams)
In Europa maken we een kleine cruise op de Donau, die ontspringt in Duitsland
Donau-wellen (Josef Ivanovici)
In Wenen komen we nog net op tijd om het laatste nummer van het nieuwjaarsconcert bij te wonen
Radetzky-mars (Johann Strauss sr.)
We trekken ook even de bergen van Tirol in
Schenkt man sich Rosen in Tirol (Karl Zeller)
Het gaat verder richting Hongarije
Hongaarse dans (Johannes Brahms)
En dan steken we over naar ltalié
Tarantella Napoletana (volksdans)
Tiritomba (volksdans)
We blijven in het zuiden, in Spanje
Espafia (Emil Waldteufel)
Dan komen we dichter bij huis, in Frankrijk
Aupres de ma blonde (volkslied)
En dan klinkt de roep naar huis
Kom weer naar huis (Heinz Mihm — Bob Benny)




SPORT EN/IN DE KERK (2)
PIER GIOGIO FRASSATI

Op 7 september worden twee jonge Italianen heilig
verklaard : Carlo Acutis en Pier Giorgio Frassati.
Pier Giorgio Frassati werd geboren op 6 april 1904.
Hij stamde uit een gegoede familie uit Turijn. Zijn
vader is politicus geweest en ambassadeur in
Berlijn; hij richtte ook de liberale krant “La Stampa”
op. Zijn moeder was een bekende kunstschilderes;
zij gaf de jonge Pier Giorgio ook de liefde voor de
bergen mee.

Pier Giorgio Frassati
© Wikimedia Commons

Pier Giorgio Frassati studeerde aan een
jezuietencollege, en wou priester worden. Maar hij
ondervond behoorlijke tegenstand van zijn familie.
Daarom ging hij mijnbouw studeren, “om Christus
beter te dienen onder de mijnwerkers”. Zo had hij
contact met arbeiders, armen en kansarmen. Van
jongs af was hij begaan met het lot van deze
achtergestelde mensen.

© Wikimedia Commons

Bij zijn afstuderen kreeg hij van zijn vader een
cadeau : ofwel een auto, ofwel een som geld. Hij
koos voor het tweede, om het uit te delen aan de
armen. Pier Giorgio trad toe tot de conferenties van
Sint-Vincentius a Paulo, om behoeftigen te helpen
met giften en bezoeken. En later sloot hij zich ook
aan bij de derde orde van Sint-Dominicus.

In 1925 kreeg hij polio, waarschijnlijk opgelopen bij
een van zijn bezoeken aan de armen en zieken. Op
4 juli van dat jaar stierf hij. Zijn uitvaart werd door
duizenden armen bijgewoond. In 1978 kreeg
Frassati de titel “Dienaar Gods”. In 1987 kreeg hij de
titel “Eerbiedwaardige Dienaar Gods”. En op 20 mei
1990 werd Frassati door paus Johannes-Paulus Il
zalig verklaard, nadat in 1989 een wonder door zijn
toedoen werd erkend. In 1981 was zijn lichaam nog
volledig intact.

Pier Giorgio Frassati was zeer sportief : hij was een
uitstekend zwemmetr, en een fervent
bergbeklimmer en skiér.
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Frassatie als bergbeklimmer (1924)
© Wikimedia Commons

Hij was lid van de Club Alpino ltaliano, en beklom
o.a. de Grand Tournalin (3.379 meter) en de
Monviso (3.841 meter). Maar hij hield ook van
voetbal, roeien, paardrijden... Hij wordt de
beschermheilige van bergbeklimmers, atleten, en
broederschappen. In 2000 werd hij al de speciale
patroon van de wereldjongerendagen.
Verschillende katholieke sportorganisaties, vooral in
de Verenigde Staten, dragen zijn naam. Zijn
feestdag wordt 4 juli, de dag van zijn overlijden.



Enkele van zijn uitspraken :

“Ik wil op alle mogelijke manieren de mensen in
mijn land helpen, en dat kan ik beter als leek dan als
priester, omdat priesters bij ons — anders dan in
Duitsland — geen contact met het volk hebben. Een
mijnbouwkundig ingenieur kan, door het juiste
voorbeeld te geven, meer bereiken.”

“Zolang mijn geloof mij de kracht geeft, zal ik altijd
gelukkig zijn : droefheid moet worden verbannen uit
harten die door geloof worden gedragen.”

“Als ik de behoeftigen help, help ik Jezus. Ik ben arm
zoals al de armen.”

“Liefdadigheid is niet genoeg; we hebben sociale

: b R . hervormingen nodig.”
Het graf van Frassati in de dom van Turijn Constant
© Wikimedia Commons

Beste ouders,

In oktober starten we met de voorbereiding van de Eerste Communie in onze Sint Servaasparochie, die doorgaat op
zaterdag 26 april 2026.

In samenwerking met de leerkrachten van de verschillende scholen, doen wij ons best om uw kind zo goed mogelijk
voor te bereiden. Dit kunnen we niet alleen. Het lukt slechts als er een goede samenwerking plaatsvindt tussen:

ouders- kinderen- leerkrachten — parochie.
Daarom nodigen we jullie, geheel vrijblijvend, uit op de eerste infovergadering op:
woensdag 1 oktober 2025
om 20.00u
in de Sint Servaaskerk.
(Steenweg op Merchtem)

Die avond vertellen we jullie, hoe we samen op weg gaan.

Vriendelijke groeten,
Pastoor Jean-Paul Guilliams,
Het parochieteam,
De leerkrachten van de Inclusiecampus Wemmel, De Wondertuin,
Mater Dei en Sint-Jozefsschool.




VAKANTIEGEDACHTEN 2025 (4)
STOLP

Een stolp dient om iets onder te bewaren, zodat er
geen stof of vuil op komt, om iets af te schermen —
vooral decoratieve elementen-, zodat er niets mee
gebeurt.

Santa Maria degli Angeli © Linda Verdickt

Vlak bij Assisi, in Santa Maria degli Angeli, staat de
Portiuncula, een kleine kapel, waar Franciscus zijn
roeping ontving, en hij afstand nam van de wereld
om te leven midden de armen in armoede. Niet ver
van daar, in Rivotorto, staat de Tigurio, een stenen
hutje, waar Franciscus en zijn eerste volgelingen een
onderkomen vonden. Het zijn legendarische en
heilige plaatsen. En de Kerk heeft er een stolp over
gezet. Over beide plaatsen heeft de Kerk een kerk
gebouwd.

De Tigurio, in de kerk van Rivotorto (met de pilaren van
de nieuwe kerk erin) © Linda Verdickt

De kerk van Santa Maria degli Angeli is een basiliek.
Ze werd gebouwd tussen 1569 en 1679, en was in
die tijd de zevende grootste kerk ter wereld. De
eerste kerk van Rivotorto werd eveneens gebouwd
in de 16% eeuw, maar werd in 1832 door een
aardbeving bijna volledig verwoest. De huidige kerk
dateert uit 1854. De stolp was hier blijkbaar
belangrijker dan wat er onder staat, want twee
pijlers van de kerk staan midden in de stenen hut
van Franciscus.

De Portiouncala, binnen de kerk van Santa Maria
degli Angeli © Wikimedia Commons

Zowel de Portiuncula als de Tigurio blijven mensen
aantrekken, maar het is iets steriels geworden. Het
zijn uitingen van een eenvoudige levenswijze, die
men kan gaan aanbidden. Er zal geen stof of vuil op
vallen, er zal niets mee gebeuren, maar men voelt
er ook geen leven meer. Het is een decoratief
element geworden, als een postuurke op de
schouw. Jammer.

Constant




Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van: EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

ZIJ ZULLEN KOMEN UIT HET OOSTEN EN HET WESTEN

Evangelie (Lucas 13, 22-30)

Jezus trok verder door steden en dorpen, waar Hij
onderricht gaf, onderweg naar Jeruzalem.

lemand vroeg Hem : “Heer, zijn het er maar weinig die
gered worden ?” Hij zei tegen de mensen : “Doe wat u
kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want
Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen,
maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de heer
des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten,
zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan
bonzen en roepen : ‘Heer, doe open’, en Hij zal u
antwoorden : ‘Ik ken u niet. Waar komt u vandaan ?’
Dan zult u zeggen : ‘We hebben met U gegeten en
gedronken, en in onze straten hebt U onderricht
gegeven.” En Hij zal tegen u zeggen : ‘lk ken u niet.
Waar komt u vandaan ? Ga weg allemaal, bedrijvers
van onrecht die u bent I’ Dat zal een gejammer zijn en
een tandengeknars, als u Abraham en Isaak en Jakob
en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien,
terwijl u eruit gegooid wordt. Dan zullen ze komen
van oost en west, van noord en zuid, en aan tafel gaan
in het koninkrijk van God. Let op, laatsten zullen
eersten zijn, en eersten zullen laatsten zijn.”

Het is geen gezellige tekst, de evangelielezing van
vandaag. Misschien komt dat omdat de ontknoping
dichterbij komt. Inderdaad, Jezus is op weg naar
Jeruzalem, het centrum van de Joodse gemeenschap.
Daar zal het leven van Jezus zijn voltooiing krijgen. En
stilaan moet het nu ook duidelijk worden wat het
betekent, leerling van Jezus zijn.

In alle oude verhalen uit de Bijbel klinkt het grote
geloof van Israél door, dat het Gods eigen volk is. Wat
hen ook overkwam, zij wisten het geloof te bewaren
dat Jahweh hen door de geschiedenis zou loodsen.
“Hij is onze God, en wij zijn zijn volk.” En het verdient
veel respect dat zij dit vertrouwen, ondanks veel
ellende, hebben bewaard.

Maar als je gaat denken : ‘God houdt van ons en van
ons alleen’, dan begint het mis te gaan. Die neiging
was er bij sommige joden en in het ontluikende
christendom. Sommigen dachten dat ze beter waren
dan de anderen, dat zij alleen mensen van God
waren. En spijtig genoeg is die neiging er bij sommige
mensen soms nog.

Maar dat is niet juist, leert ons vandaag Jesaja in de
eerste lezing (66, 18-21,bijna de allerlaatste zinnen
van zijn boek). “lk kom om alle volken en talen te
verzamelen; zij zullen komen en mijn glorie zien ... En

ook uit hen zal Ik priesters en levieten kiezen.” God
houdt van Israél, maar niet alléén van Israél. Gods
zorg gaat uit naar alle volken.

En in het evangelie is het ook heel duidelijk. Het is
niet omdat je uit Nazaret komt, of omdat je Jezus nog
hebt gekend, of omdat je nonkel apostel was, dat je
een streepje voor hebt. Het is niet omdat je met Hem
gegeten en gedronken hebt, of omdat Hij bij jou in de
straat onderricht heeft gegeven, dat je gered zal
worden en het rijk der hemelen zal ingaan. “lk ken
jullie niet”, zal Hij zeggen.

Wie dus misschien wel kind aan huis waren bij Jezus,
komen daarom nog niet automatisch in het huis van
de Vader binnen. Mensen die zich beroepen op de
verkeerde dingen, en denken dat daardoor voor hen
alle deuren zullen opengaan, krijgen te horen : nauw
is de poort, en ze blijft dicht. Lidmaatschap alleen is
niet genoeg, voor geen enkele godsdienst trouwens.
De deur gaat enkel open, wagenwijd open, voor hen
die, op welke manier dan ook, vanuit welke
overtuiging ook, andere mensen recht hebben
gedaan. Endat betekent : met je hart geloven, en met
je handen doen wat je mond belijdt.

Wie de deur dichthield voor zijn medemens, staat ook
voor een gesloten deur van het rijk Gods.

Maar wie zijn hart heeft opengezet voor de ander,
voor hem of haar zal ook worden opengedaan.

Dat is leerling van Jezus zijn. Je wordt gered, als jij
mensen hebt gered.

Godsdienst kan een bindmiddel zijn, tussen mensen
van allerlei volken en talen, zoals Jesaja zegt, kan
mensen tot een gemeenschap maken.  Maar
godsdienst kan ook ontaarden tot een splijtzwam
tussen mensen. Als godsdienst fanatisme wordt, dan
spelen we met springstof. Mensen worden dan tegen
elkaar opgezet. De geschiedenis is er vol van, tot op
onze dagen. Godsdienst is eerder een uitdaging tot
wederzijdse ontmoeting en verrijking.

De droom van het Rijk Gods is niet gebouwd op
geboorte of afkomst, of zelfs religie. Het komt er
alleen op aan om gerechtigheid te doen. Dat was, en
is nog altijd, de revolutionaire boodschap van Jezus.
Dat is leerling van Jezus zijn. En eigenlijk zijn het
wijzelf die de klink van de deur in handen hebben.

Constant
(deels geinspireerd door Cees Remmers en Manu
Verhulst)



Vieringen van de komende zondagen

Tweeéntwintigste zondag door het Jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

Dinsdag, 2 september

19.00u: Eucharistieviering

Intentie: Jgt Maria Van Doorslaer en Karel Van
Humbeek

Leopold Verhaegen, dochter Ria en zus Marie.

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 31 augustus
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 31 augustus
Geen viering

RELEGEM Sint-Jan de Doper
Zondag 31 augustus

10.30u: Dienst Woord en Communie
Lector: Wilfrieda Liekens

Drieéntwintigste Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

Dinsdag, 09 september

19.00u : Eucharistieviering

Intentie: Jgt. Maria Sablon, echtgenote van Theo De
Proost

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 07 september
9.00u : Eucharistieviering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 07 september
Geen viering

Misdienaars: Audrey en Lila

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 30 augustus
17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 31 augustus

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 31 augustus

10.30u: Eucharistieviering

Herdenkingsviering voor: Godelieve Van Remoortere,
Nicole Hendrickx, Godelieve Vertongen, Ingrid Van
Molle, Johannes Jonckheere, Jeannine Beeckmans,
Ria Schobben en Paula Van den Heuvel.

Intenties : Jaarmis: Marjolein Pisters, haar ouders
Gerard Pisters-Sophie Lemmens, haar schoonouders
André Balcaen-Lieve Fauconnier

Echtgenoten Hugo De Jonghe en Cecilia Viérin,

Jan Vanden Houte

Echtgenoten Nicole Hendrickx en Willy Spittaels

RELEGEM Sint-Jan de Doper
Zondag 07 september
10.30u: Eucharistieviering
Lector: Lieve Heiremans
Misdienaars: Seline en Jinte

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 06 september
17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 07 september
11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 07 september
10.30u: Dienst voor Woord en Communie



