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CHIRO WEMMEL
VERSLAG KAMP 2025

Naar jaarlijkse traditie schrijft Chiro Wemmel een
kampverslag. Dit jaar zochten we nog een voor ons
onbekende kant van Chimay op en zijn we gestrand
in Baileux. Nadat de camion ingeladen was op 31
augustus, vertrok de leiding met veel
enthousiasme en nog uitgeslapen richting het
kampterrein. Terwijl de leiding de camion uitlaadde
op het nog lege kampterrein, kwamen de aspi’s
dapper en moe aan na een heuse fietstocht om het
kamp mee op poten te zetten. De weergoden
waren ons tijdens voorpost gunstig gezind met af
en toe een onverwachte bui. We zijn er een
hechtere leidingsploeg van geworden!

Na vijf dagen goed gewerkt te hebben, waren we
klaar om de 104 leden welkom te heten op ons
heuvelachtige kampterrein!

Op 5 augustus was het dan zover, de leden
kwamen met bus toe en de tiptiens en kerels
hebben de weg met de fiets afgelegd. Na het
ontdekken van het terrein vol tenten, toiletten,
elektriciteit, goed voorzien van water en een
prachtige zwemvijver, installeerden de leden zich in
hun tenten. Tijdens het eten van de spaghetti
gemaakt door de kookouders, kregen de leden al
een eerste blik te zien van het kampthema. Na de
eerste spelletjes werd het duidelijk dat de chiro is
neergestort op een onbewoond eiland en nam
Captain Schamp samen met zijn crew het
voortouw om er het beste van te maken. Elke
groep zou de komende dagen een opdracht
moeten volbrengen om zo samen gered te worden
van het eiland, maar ondertussen ook een



onvergetelijke tijd te beleven. We hebben de
piraten op ons eiland kunnen verslaan en hulp
kunnen oproepen en dit hebben we gevierd met
een heerlijk feestje en groot kampvuur.

© Lorien Adriaensens

Na 10 zalige dagen (en voor de pipo's 5) zat het
kamp er voor de leden jammer genoeg al op en
was het tijd om huiswaarts te keren met de bus. De
ouders kregen hun moe maar voldane kinderen
terug boordevol mooie herinneringen en zotte
verhalen. Voor de leiding en de aspi’s zat het kamp
er nog niet op, ze vlogen er meteen in om kamp af
te breken. De volgende 3 dagen heeft de leiding
hard gewerkt en af en toe een welverdiende plons
genomen in het zwembad van boer Mark.
Tenslotte keerden ook zij terug richting Wemmel,

waar de camion al op hun stond te wachten om
uitgeladen te worden. We kijken terug naar een
fantastisch kamp en kunnen al niet wachten om
terug te vertrekken.

Ondertussen is het nieuwe Chirojaar alweer van
start gegaan. We kijken al uit naar een jaar
boordevol activiteiten en evenementen. De
overgangsbbq is al achter de rug, waarbij de leden
hun leiding voor het komende jaar te weten zijn
gekomen en ze hebben kunnen smullen van een
heerlijke barbecue. De verdere planning van onze
activiteiten zal later verschijnen op onze site.

Hopelijk tot snel,
Groetjes de leidingploeg van Chiro Wemmel

© Lorien Adriaensens

BRUSSEGEM
SINT-ANNAKAPEL

Zoals de voorgaande jaren houden we eind
september een winterstop met de
dinsdagvieringen in de St.-Annakapel.

Dit jaar is dat 30 september. We herbeginnen de
vieringen op de eerste dinsdag na Beloken Pasen,
nl. op 14 april 2026.

De kapel blijft in de winterperiode wel elke zondag
open van 9u. tot 16u.
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SPORT EN/IN DE KERK (4)
VATICAANSTAD

Misschien verwondert het u een beetje, maar ook
in Vaticaanstad wordt aan sport gedaan : atletiek,
cricket, wielrennen, voetbal, padel, en taekwondo.

In januari 2019 werd het officiéle atletiekteam van
het Vaticaan voorgesteld, “Athletica Vaticana”. Het
is een atletiekploeg met zo’'n 60 leden, onder wie
priesters, nonnen, leden van de Zwitserse wacht,
museum- en onderhoudspersoneel van het
Vaticaan. De vereniging heeft zich aangesloten bij
het Italiaans Olympisch Comité, en daardoor kan
het deelnemen aan internationale wedstrijden. Het
team maakte zijn debuut op 20 januari 2019, in een
loopwedstrijd over 10 km in Rome. De eerste
podiumplaats voor Athletica Vaticana was op de
marathon van Messina in Sicilié in 2019 : don
Vincenzo Puccio, een Siciliaanse priester, won toen
zilver. In 2020 werd de 27jarige Camille Chenaux
voor Vaticaanstad zevende op de 10 km tijdens het
Italiaans kampioenschap.

De St. Peter’s Cricket Club bestaat uit seminaristen
en priesters die in Rome studeren. Het team werd
opgericht in 2013. Het was een idee van de
Australische ambassadeur bij de Heilige Stoel, John
McCarthy. In juni 2014 werd het Vaticaanse
cricketteam opgericht, dat vooral priesters, diakens
en seminaristen recruteert uit de St. Peter’s Cricket
Club (vooral uit India). Het team wordt gesponsord
door het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs, en
wordt gesteund door leden van de pauselijke
ridderorden.

2 [ s

_.._"’

Prins A/bert van Monaco begroet het
Vaticaanse voetbalelftal ~ © Wikipedia

De eerste wielrenner die voor Vaticaanstad deelnam
aan het wereldkampioenschap, was de Nederlander

Rien Schuurhuis in 2022 en 2023. Hij kon dat doen
omdat zijn echtgenote, Chiara Porro, ambassadeur
van Australié was bij de Heilige Stoel. In 2023 heeft
Vaticaanstad op het wereldkampioenschap in
Glasgow een team van drie renners afgevaardigd.
Ze reden op een wit-gele fiets, de kleuren van het
Vaticaan.

Ook het Vaticaanse voetbalelftal speelt in de kleuren
wit en geel. Het team bestaat uit leden van de
Zwitserse wacht, de pauselijke brandweer en politie,
andere pauselijke werknemers, en
museumpersoneel. Vaticaanstad is geen lid van de
FIFA of UEFA, en kan dus niet deelnemen aan een EK
of WK. Het team werd opgericht onder toezicht van
paus Johannes Paulus Il, zelf een niet
onverdienstelijke keeper in zijn jeugd. Zijn eerste
internationale wedstrijd speelde het team in 1994,
tegen een selectie uit San Marino. Het werd 0-0. In
november 2002 speelden ze ook 0-0 gelijk tegen het
nationale elftal van Monaco. In 2007 versloegen ze
een selectie van Italiaanse katholieke geestelijken
met 3-0. En in oktober 2008 speelden ze een
oefenwedstrijd tegen het Olympisch voetbalelftal
van China, die ze met 4-3 wonnen. Vaticaanstad
heeft geen eigen voetbalveld, en speelt op het
Stadio Pio Xl in Albano Laziale, een stadion dat
plaats biedt aan 1500 toeschouwers. In 2018 werd
er ook een vrouwenelftal opgericht.

De voetbalgeschiedenis van het Vaticaan begon
trouwens al lang geleden. Op 7 januari 1521
organiseerden de toenmalige Pauselijke Staten, met
de goedkeuring van paus Leo X, een Florentijnse
voetbalwedstrijd, een verre voorloper van het
hedendaagse voetbal en rugby. En in 1947 startte
Vaticaanstad met een voetbaltornooi met vier
teams, maar dat moest gestopt worden toen er
gevechten uitbraken tussen de supporters.
Vaticaanstad is lid van de internationale padel-
federatie. De Padel Federation of Vatican City werd
opgericht in 2016.

En Vatican Taekwondo werd opgericht in 2021, en is
lid van de Europese Taekwondo Unie, en het 211%
lid van de World Taekwondo Federation.

Er bestaan ook plannen om een skivereniging op te
richten, omdat skién bijzonder populair is bij de
Zwitserse Garde. En een droom van het Vaticaan is
om ooit een Nationaal Olympisch Comité op te
richten, en de vlag van Vaticaanstad te zien
wapperen bij de openingsceremonie van de Spelen.
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VAKANTIEGEDACHTEN 2025 (7)
BLOEMEN VOOR CORPUS CHRISTI

Op elke feestdag speelt het klokje van Passignano
dus “Te Lourdes op de bergen”. Maar welke
feestdag was het die zondag ? Ik heb het moeten
opzoeken : Sacramentsdag.

Het feest van ‘Corpus Christi’ (‘het Lichaam van
Christus’), bij ons Sacramentsdag genoemd, wordt
hier niet veel meer gevierd. Het valt op de tweede
donderdag na Pinksteren, maar wordt meestal de
zondag erna gevierd. Op dit hoogfeest wordt
gevierd dat Christus zichzelf onder de gedaante van
brood en wijn aan de gelovigen wil geven als
voedsel, en voortdurend onder de mensen wil
blijven door zijn waarachtige tegenwoordigheid.

@ Linda Verdickt

Bloementapijt in Spella

Vroeger waren er ter gelegenheid van deze feestdag
hier bij ons plechtige sacramentsprocessies (met
het ‘Lauda Sion’), en aanbidding van het heilig
sacrament.  Er zijn nog steeds landen waar
Sacramentsdag een officiéle feestdag is (Brazilié,
Oostenrijk, Portugal, Polen...).

Bloemen zijn steeds een onderdeel geweest van dit
feest en van de processies. De huizen werden
versierd, er werden bloemen gestrooid op de weg...
En op sommige plaatsen, vooral in ltalié, heeft dit

geleid tot de traditie van bloementapijten. In Spello,
een van de typische dorpjes in Umbrié, is het een
jaarlijks festival geworden : ‘Spello infiorate’, ‘Spello
in de bloemen’. Tientallen bloementapijten
(gemaakt met bloemblaadjes !) versieren de smalle
straatjes. Ze zijn allemaal christelijk/godsdienstig
geinspireerd. En gedurende het hele weekend van
Corpus Christi komen ervanuit overal in [talié
massa’s bussen met toeristen — zodat je van de
bloementapijten niet veel meer kan zien door de
grote mensenmassa in de nauwe steegjes.

Ook in veel andere steden in Italié worden ter
gelegenheid van dit feest bloementapijten gelegd,
0.a. in Bolsena. En zelfs in het kleine Passignano,
waar het klokje “Te Lourdes op de bergen” zingt,
lagen twee bloementapijten, één voor en één
achter de kerk, tot groot jolijt van de plaatselijke
bambini, die er met fiets en bal overheen
dartelden, ondanks de boze reacties van de grote
mensen. 't Was een echt feest voor de kinderen.

s

Bloementapijt A. Passignan;) (waarop de kinderen
gespeeld hebben) @ Linda Verdickt
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CURSIEF
EDELMOEDIGHEID

Op 15 september jl. ging Paus Leo XIV voor in de
woorddienst ter gelegenheid van de gebedswake
voor het Jubileum van de Troost (Otheo 16 september
2025). Hij deed er een oproep om een einde te maken
aan het verpletterende geweld in de wereld. Hij
besteedde overigens ook aandacht aan de
slachtoffers van misbruik in de kerk (citaat): “De Kerk,
waarvan sommige leden u helaas pijn hebben
gedaan, knielt vandaag met u voor onze Moeder.” Een
van de bijzondere getuigen die deelnamen aan de
gebedswake was Diane Foley, moeder van journalist
James Foley die in 2014 in Syrié werd ontvoerd,
uitgehongerd, gemarteld en publiekelijk onthoofd
door leden van “Islamitische Staat”(IS). Een van deze
aan de executie deelnemende jihadisten werd
gearresteerd en in de Verenigde Staten berecht.
Mevrouw Foley vroeg hem te ontmoeten, wat
gebeurde, en daarover getuigde zij tijdens de
gebedswake: “God gaf mij de genade om hem te zien
als een medezondaar die genade nodig heeft, net als
ik”.

Geen mens kan in het hoofd van de paus kijken, maar
ik vermoed toch dat hij eventjes heeft geduizeld. Hoe
dikwijls je de uitspraak van mevrouw Foley ook leest,
verstandelijk is die niet te vatten.

In 1997, toen de beroemde Britse prinses Diana om
het leven kwam ten gevolge van een verkeersongeval
in Parijs, werd de (toenmalige) Britse koningin
Elisabeth Il fel bekritiseerd in zowat alle media, al
waren het vooral rock-en popsterren die hierin het
voortouw namen. Hun levenswijze is immers een
voortreffelijke leidraad voor allen die in emotionele
nood verkeren. Gezien de koningin daarentegen niet
werd betrapt in het openbaar op het plengen van
overvloedige tranen, werd haar wereldvreemdheid
en een totaal gebrek aan empathie verweten. Zij werd
“geframed” als kil, afstandelijk, ja zelfs als ijskoningin.
Er kan en mag niet betwijfeld worden dat de media
en mediagenieke personen nu eenmaal doorwrochte
kennis hebben van wat “het volk” voelt en denkt,
maar ook deskundig (laten) weten wat u en ik moeten
voelen en denken.

Op 5 september jl. raakte bekend dat de Hertogin van
Kent, geboren Katherine Worsley in 1933, was
overleden. Haar naam en titel deden (ook) bij mij een
belletje rinkelen, want ja, het bleek om de dame te
gaan die jarenlang de trofeeén uitreikte tijdens het
tennistornooi van Wimbledom. Ik ontdekte haar, op
TV weliswaar (uiteraard), in die hoedanigheid tijdens
mijn tienerjaren in de jaren 70 van de vorige eeuw.
Allicht gelet op haar hoog “Grace Kelly” gehalte

koesterde ik zeer warme gevoelens voor haar. In het
geheim natuurlijk. Ter verontschuldiging kan ik van de
andere kant inroepen dat de “duchess”
onwaarschijnlijk innemend was, met niet alleen
aandacht voor triomferende winnaars maar vooral
ook voor de troosteloze verliezers. Door haar won de
verliezer alle harten. Ik durf stellen dat zij het absolute
tegendeel was van  hooghartige  adellijke
neerbuigendheid. Pas nu, naar aanleiding van haar
overlijden, werd het mij bekend dat zij ook actief was
als eenvoudige muzieklerares in Hull, maar ook dat in
1994 7zij zich bekeerde tot het katholicisme. Dit
verklaart waarom haar uitvaart plaatsgreep in
Westminster Cathedral en niet in Westminster Abbey.
Nu kan men stellen dat K&L niet echt de plaats is voor
“royalty watching”. Toch is er iets opmerkelijks te
melden in verband met deze van geboorte
anglicaanse lady: eigenlijk mocht de hertogin als lid
van de koninklijke familie zich helemaal niet bekeren,
want dat was haar verboden krachtens een wet van
....1701 (zie VRT bericht van 5 september, 15u.28).
Ooit waren de spanningen tussen het Britse
koningshuis en de paus, bij uitbreiding de gehele
katholieke gemeenschap, een onoverkomelijke grond
tot de meest gruwelijke gewelddaden. Over de
eeuwen heen namen die spanningen gelukkig af, om
vervolgens nagenoeg volledig weg te ebben, maar
wat o.m. bleef is dat binnen de Anglicaanse Kerk de
koning(in) van het Verenigd Koninkrijk de titel draagt
van Supreme Governor of the Church of England”.
Laat het nu zijn dat net de “ijskoningin” Elisabeth I, in
1994, de onwrikbare wet van 1701 naast zich
neerlegde en de bekering van haar familielid
goedkeurde. Typisch vrouwelijk? |k zou het niet
weten, maar wat ik wel weet is dat de brave Duchess
of Kent tijdens haar uitvaart uitgeleide werd gedaan
door menig lid van de koninklijke familie waaronder
de King himself, in de katholieke kathedraal, en dat de
criticasters-bij mijn weten- om die reden het land niet
in rep en roer hebben durven zetten. Elisabeth
speelde klaar wat niemand gedurende eeuwen
aandurfde and so be it.

In een wereld waar hoogdravendheid, sluwe
berekening, manipulatie en overdadig misprijzen als
afgoden worden verheerlijkt, is het een geruststelling
dat er mensen- met nadruk te dezen vrouwen-
edelmoedig het gekrakeel vastberaden trotseren, of
hebben getrotseerd. Ladies, | most humbly salute
you.

Johan
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wa m m EI Beste ouders,

In oktober starten we met de voorbereiding van de Eerste Communie in onze Sint Servaasparochie, die doorgaat op zaterdag 26 april 2026.
In samenwerking met de leerkrachten van de verschillende scholen, doen wij ons best om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden. Dit
kunnen we niet alleen. Het lukt slechts als er een goede samenwerking plaatsvindt tussen:
ouders- kinderen- leerkrachten — parochie.

Daarom nodigen we jullie, geheel vrijblijvend, uit op de eerste infovergadering op:

woensdag 1 oktober 2025

om 20.00u
in de Sint Servaaskerk.
(Steenweg op Merchtem)

Die avond vertellen we jullie, hoe we samen op weg gaan.

Vriendelijke groeten,
Pastoor Jean-Paul Guilliams,
Het parochieteam,
De leerkrachten van de Inclusiecampus Wemmel, De Wondertuin,
Mater Dei en Sint-Jozefsschool.

e PAROCHIAAL EETFESTIJN

N BRUSSEGEM

KOM J1J ONS GRAAG
EEN HANDJE HELPEN? Feestzaal Drinkeling Brussegem

Ten voordele van: bouwfonds

%@il@%ll@

en sociale verenigingen Brussegem

TAKENPAKKET

Hulp bij het uitdelen
van avondmaaltijden
doorheen de week of
weekends
OF
Extra begeleiding bij
uitstappen en
wandelingen
OF
Openhouden van
onze gezellige

zaterdag 11 oktober

vanaf 18.00h

zondag 12 Oktober

vanaf 11.30h tot 15.00h

cafetaria
an BAUDEWIINS ¥
77\ ¥ anders bankieren, met zorg verzekeren Crelan
STUUR GERUST EEN MAILTJE NAAR: YT 0 enpes e @
% SOFIE.COOLS@ARMONEA.BE OF % i ol guasi e

BEL OP 02 460 41 43




RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER
KINDERNEVENDIENST

Nu de zomervakantie achter de rug is, zin ook onze kindernevendiensten terug van
start gegaan. Buiten de schoolvakanties en gezinsvieringen, nemen we dan de
kinderen tijdens de vieringen, apart. We vertellen het Evangelie van die zondag op
kindermaat om dan samen de blijde boodschap op een creatieve en speelse manier te

ontdekken. Tot zondag !

Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van: VUFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

GE KUNT NIET GOD DIENEN EN DE MAMMON

Evangelie (Lucas 16, 1-13)

Jezus richtte zich ook tot zijn leerlingen : “Er was eens
een rijke man die een rentmeester had, en te horen
kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen
verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich
en zei tegen hem : ‘Wat hoor ik over jou ? Leg
verantwoording af van je beheer, want je kunt niet
langer rentmeester blijven.” Toen zei de rentmeester
bij zichzelf : Wat moet ik doen nu mijn heer mij het
beheer afneemt ? Werken op het land kan ik niet, en
voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik
moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen,
wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven,
mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de
schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij
: ‘Hoeveel bent u mijn heer schuldig ?’ ‘Honderd vaten
olijfolie”, antwoordde de schuldenaar. De
rentmeester zei tegen hem : ‘Hier is uw schuldbewis,
ga zitten en maak er gauw Vvijftig van.” Daarna vroeg
hij aan de volgende schuldenaar : ‘En u, hoeveel bent
u schuldig ?° ‘Honderd balen graan’, luidde het

antwoord. De rentmeester zei ‘Hier is uw
schuldbewijs, maak er tachtig van.” En de heer prees
de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan
immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van
het licht. Ook Ik zeg jullie : maak vrienden met behulp
van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige
tenten worden opgenomen wanneer de mammon er
niet meer is.

Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook
betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is
in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat.
Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de
valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke
dingen toevertrouwen ? En als jullie onbetrouwbaar
blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie
dan geven wat jullie zelf toekomt ? Geen enkele knecht
kan twee heren dienen : hij zal de eerste haten en de
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan
de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God
dienen én de mammon.”



Het is vandaag ook vredeszondag, en ik dacht
eventjes om het daar over te hebben, zodat ik deze
toch wel iets vreemde evangelietekst van Lucas kon
uit de weg gaan. Maar dat vond ik uiteindelijk niet
eerlijk. Dus hierbij een poging.

Jeanne, onze vroegere buurvrouw zaliger, zei
regelmatig : “Dat schoon, vuil geld”. |k hoor het haar
nog zo zeggen...

De gevaren van geld en rijkdom spelen een grote rol
in het evangelie van Lucas en in zijn Handelingen van
de Apostelen. Het verhaal van vandaag staat tussen
de parabel van de verloren zoon en het verhaal van
Lazarus en de rijke vrek. Als de zoon de rijke erfenis
van zijn vader verbrast heeft, komt hij tot inkeer. En
de rijke man in zijn purperen mantel komt pas tot
inkeer nadat hij gestorven is en Lazarus ziet zitten aan
de zijde van Abraham.

Het verhaal van vandaag zit in diezelfde sfeer.
Blijkbaar werden in de tijd van Jezus enkel de
totaalbedragen vastgelegd in contracten (en niet :
zoveel hoofdsom en zoveel rente). Zo werd het
verbod van Mozes om rente te vragen omzeild. En
het waren de tussenpersonen — rentmeesters zowel
als tollenaars die de belastingen inden — die de
dikwijls exuberante rente in hun zak staken, als een
soort commissieloon (100 % op olie, 25 % op graan).
En op een cruciaal crisismoment besluit de
rentmeester om radicaal van handelwijze te
veranderen. Al die hoge rentes die hij gevraagd heeft,
scheldt hij kwijt. Hetzelfde vertelt Lucas over de
tollenaar Zaccheds : “Heer, ik geef de helft van mijn
bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb
afgeperst, vergoed ik het viervoudig.” Dat is de taal

van iemand die een nieuw leven begint, de taal van
iemand die zich bekeert.

Jezus keurt niet goed wat de rentmeester gedaan
heeft. Hij noemt hem “oneerlijk”. Maar Jezus prijst
hem wel omdat hij “slim” gehandeld heeft. In het
Grieks staat er het woord ‘phronimoos’. Dat betekent
niet slim in de zin van listig of sluw, maar wel : met
verstand, bezonnen, met inzicht. En Jezus
veroordeelt ook niet het geld, zolang het een ‘middel
tot” is, maar wel het geld als doel op zich. Macht en
bezit zijn blijkbaar een obstakel voor een wereld waar
de Liefde heerst. “Dat schoon vuil geld..”

En dan is gauw de vergelijking gemaakt met de Kerk.
De Kerk is de rentmeester van God op aarde. Want
de Kerk handelt niet op eigen houtje. Zij is de
rentmeester die Gods woord moet spreken, die Gods
wil tot gerechtigheid moet behartigen, en die Gods
liefde voor de mensen tastbaar moet maken. En die
rentmeester wordt vandaag aangeklaagd. Hij vindt
zichzelf belangrijker dan de nood van vragende en
kwetsbare mensen. Het zijn zware, maar misschien
terechte aanklachten.

Maar de Kerk slaat ‘mea culpa’, en zoekt oprecht
uitwegen en concrete oplossingen. Het is niet aan
ons om ‘de Kerk’ te veroordelen, want wij zijn de
Kerk. En wij, wij allemaal, hebben de opdracht om
betrouwbaar te zijn in het kleine. Dan zal de Kerk
ook betrouwbaar zijn in het grote. En laten we
daarbij handelen, zoals de rentmeester, met
creativiteit en overleg. Dan wordt dit verhaal een
verhaal van Blijde Boodschap.

Constant



Overleden

WEMMEL, Sint-Servaas

Stan Desmedt, echtgenoot van Jacqueline Vervondel, geboren te Wemmel op 30 januari 1948 en er overleden op

16 september, wonenende Robberechtstraat, 3
Dat Gods eeuwig licht hem mag verschijnen...

Vieringen van de komende zondagen

Zesentwintigste Zondag door het jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel
Dinsdag, 30 september
19.00u: Eucharistieviering
Intentie: Uit dankbaarheid

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 28 september
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 28 september
09.00u : Eucharistieviering
Lector: Francine Elpers

Zevenentwintigste Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel
De Sint-Annakapel is in de winterperiode elke zondag
open van 9u tot 16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 05 oktober
9.00u : Eucharistieviering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 05 oktober
Geen viering

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 28 september

10.30u: Dienst Woord en Communie
Lector: Paul Apers

Misdienaars: Nathan, Rune en Jona

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 27 september
17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 28 september
11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 28 september

10.30u: Eucharistieviering

Intentie: Echtgenoten Jean De Coninck-Maria De
Mulder, hun ouders, haar broers, haar zus, hun
schoonbroers en schoonzussen

Jan Hollants Van Loocke en Tony Hollants Van Loocke

RELEGEM, Sint-Jan de Doper

Zondag 05 oktober

10.30u: Eucharistieviering

Herdenkingsviering overledenen voorbije maanden:
Elisa Segers en Joélle Doutreligne

Intentie: Marcel Meurrens en Frans Vandenhoef,
Josée Mertens

Lector: Sofie Vanden Broeck

Misdienaars: Jona en Luka

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 04 oktober

17.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 05 oktober

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 05 oktober
10.30u: Dienst Woord en Communie



