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Zoals er ongezien

boven de wolken

altijd sterren schijnen,

zo blijven de geliefden
ons grenzeloos omringen.

Gingen ons voor op de weg van het leven sinds Allerheiligen 2024...
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Zoals de wonde

van een boom

tijd nodig heeft

om dicht te groeien,
z0 heeft de mens
zachtheid en ruimte nodig
om gemis en verdriet
een eigen onderkomen
te geven

in zijn leven.
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DE TWEEDE KATHEDRAAL VAN BRUSSEL (2)

In het begin van de 12% eeuw liet de hertog van
Brabant een gebedshuis oprichten aan de weg die
Brussel van oost naar west doorkruiste. Misschien
was dit de hofkapel van het eerste kasteel, dat rond
1100 gebouwd werd op de Koudenberg door de
graven van Leuven. Het zou ook kunnen dat het
verbonden was aan een hospitaal voor pelgrims (en
daardoor Sint-Jakob de patroonheilige is). In 1162
werd het gebouw samen met het hospitaal
overgedragen aan de Orde van de Tempeliers. Het
hertogdom Brabant ging later over naar de hertogen
van Bourgondié. In 1457 werd in deze kerk Maria van
Bourgondié gedoopt.

Wikimedia Comons

En omdat Maria van Bourgondié overleden is in
Brugge en daar begraven is in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk, zijn de twee kerken in 1982 een
verzustering aangegaan naar aanleiding van de 500°¢
verjaardag van het overlijden van de vorstin. In 1498
vond in Sint-Jakob-op-de-Koudenberg ook de
begrafenisplechtigheid plaats van Isabella van
Bourbon. Het gebouw werd beschadigd in 1579
tijdens de Beeldenstorm.

In 1618 werd de kerk parochiekerk (ze is thans
parochiekerk van het koninklijk paleis). Albrecht en
Isabella verfraaiden het kasteel en de kerk van de
Koudenberg.. Maar in de nacht van 3 februari 1731
vernielde een brand grotendeels het kasteel. Enkel
één kapel bleef gespaard, maar de rest bleef
jarenlang liggen als een ruine. In 1743 was er terug

een brand, en de kerk werd enkele jaren later
gesloopt op bevel van Karel van Lotharingen. Deze
liet heel de omgeving van het Koningsplein
ombouwen in neoclassicistische stijl, zoals we het nu
nog kennen. De eerste steen van de nieuwe kerk
werd gelegd op 12 februari 1776, door Karel van
Lotharingen zelf. In 1787 werd het gebouw in gebruik
genomen, en ingewijd op 29 oktober. Op die datum
wordt nog altijd het kerkwijdingsfeest gevierd.
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Orgel, gebouwd door Pierre Schyven, in de kerk Sint-Jacob-
op-Koudenberg te Brussel © Wikimedia Commons

Tijdens de Franse revolutie werd de kerk gebruikt als
“Tempel der Rede”, en later als “Tempel van de Wet”.
Het beeld van David langs de deur werd een beeld van
Lycurgus, en het beeld van Mozes werd een beeld van
Solon van Athene. In 1802 werd het gebouw terug
vrijgegeven voor de katholieke eredienst.

Op 21 juli 1831 legde prins Leopold van Saksen-
Coburg op de trappen van het portaal van deze kerk
de eed af als eerste koning van Belgié. Verschillende
later koninklijke hoogheden werden hier gedoopt :
Leopold lll, Karel van Belgié, prinses Marie-José van
Belgié, Boudewijn, Albert Il, Filip en Astrid.

Het orgel in de kerk dateert van 1883-1884, en is
gebouwd door de bekende Brusselse orgelbouwer
Pierre Schyven, die o.a. ook de orgels gebouwd heeft
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken en van de
kathedraal van Antwerpen.

Een kerk met geschiedenis.

Constant




SAMANA, WEMMEL - HAMME
ONTSPANNINGSNAMIDDAG — SAMANA

Een jaarlijkse heel mooie traditie, alle leden van
SAMANA, en bewoners van HESTIA, komen samen om
een namiddag eens samen te ontspannen.

Om13 uur was het bestuur al in de weer om iedereen
op te halen.

De zaal was al in orde , en de zorgkundigen hadden
dan al iedereen klaargemaakt.

Vanaf 14 uur konden wij genieten van een aperitief
naar keuze, aangeboden door Hestia.

Ondertussen was Jean Paul aangekomen, die een
misviering verzorgde, aangevuld met aangepaste
teksten, voorgelezen door Katelijne, Ghislaine en Sidi.
Daarna nam onze voorzitster Eliane het woord, want
ziekenzorg, Samana bestaat 75 jaar.

Een optreden van een lokale zanggroep ‘ZINGDING’
was voorzien.

Het super enthousiasme van Anne-Mie Decuyper
nam ons mee door zeer bekende liedjes, en de
refreintjes op het scherm zorgden dat iedereen
meezong. De bar zat vol, en de zangers gingen de
volledige zaal rond, en alle niet leden genoten
evenveel van de muziek.

Daarna werd door Hestia broodjes aangeboden,
koffie of thee naar keuze.

Rond 17 uur kwam een einde aan een zeer geslaagde
namiddag.

Veel dank aan het bestuur van Samana, en de
volledige medewerking en aanbod van Hestia.

Frans Vansteenkiste

© Frans Vansteenkiste




WEMMEL, SINT-SERVAAS
KENNISMAKING MET DE EERSTE COMMUNICANTEN

Op zaterdag 18 oktober werden de kinderen die hun
eerste communie wensen te doen in Wemmel
uitgenodigd voor een kennismaking.

Samen met Linda en Constant stapten ze, vanuit de
pastorie, eveneens onder het waakzaam oog van
enkele mama’s, naar de Sint-Servaaskerk. Daar
leerden ze hoe het er in de kerk aan toe gaat en
welke voorwerpen je er zoal kan aantreffen. Als
afsluiter kregen ze een plattegrond om al die
voorwerpen op aan te duiden. En ja hoor, allemaal
geslaagd in de opdracht.

Ondertussen stonden de schoendozen, die de
kinderen hadden mee gebracht, klaar op de grote
tafel in de pastorie, samen met heel wat
knutselmateriaal. Na een woordje uitleg over het
catechesethema van dit schooljaar: “Anders thuis”,
kregen ze een nieuwe opdracht. Ze mochten hun
schoendoos omtoveren tot een ‘eigen’ plekje, ieder
met zelf gekozen materiaal in eigen kleuren en
vormen. Zo werd iedere doos een ‘andere’ doos, een
‘andere plek’, een ‘andere’ thuis.

En inderdaad, de tijd gaat snel. De dozen werden
mee gegeven naar huis om verder af te werken, zo
hadden we nog even de tijd om het gebed “Onze
Vader” voor een eerste keer te lezen. De moeilijke
woorden en uitdrukkingen werden verduidelijkt. Het
wordt een hele uitdaging om dit gebed in te oefenen
zodat het helemaal gekend is tegen 25 april 2026.

Voordat we afscheid namen, kregen ze nog een
derde opdracht. Ze konden papieren figuurtjes
kiezen om hun gezin mee samen te stellen. We
verwachten de dozen en ingekleurde poppetjes
terug op zondag 9 november, ter gelegenheid van
onze eerste gezinsviering.

Dank voor jullie aanwezigheid en tot later.
Myriam




BRUSSEGEM, SINT-STEFANUS
PAROCHIAAL EETFESTIJN- BEDANKT

Beste helpers,

Het weekend is weeral voorbij. Voor de 29°* keer al
werd het parochiaal eetfestijn georganiseerd. Na het
mindere vorige jaar, waren onze bezoekers dit jaar
opnieuw in groot aantal afgezakt naar de feestzaal in
Brussegem, zaterdag nog heel rustig, maar zondag
helemaal uitverkocht.

We begonnen naar jaarlijkse gewoonte op vrijdag
met het samenstellen van onze tombola, met de
hulp van de mensen van Ferm en de Gezinsbond. Elk
jaar een huzarenstuk om meer dan 500 mooie
prijzen bij elkaar te krijgen, met dank aan onze vele
sponsors en de mensen die de prijzen verzamelen.
Zaterdag morgen was er een hele ploeg aanwezig
van het oudercomité en onze eerste
communiemensen om alle groenten voor de sausen
en de soep klaar te maken, samen met onze twee
vaste koks Paul en Christophe. En in de vooravond
was de ploeg van de Rinkeling school, maar ook
mensen van Ferm en de fanfare aanwezig om onze
bezoekers van lekker eten te voorzien en in de
keuken alles te laten draaien. Zondag werd dat nog
eens overgedaan door dezelfde verenigingen, maar
ook de mensen van Patrcia de Baravan en van Okra
droegen hun steentje bij. En natuurlijk mogen we

onze vaste jaarlijkse vrijwillige helpers niet vergeten.
Hun ervaring draagt zeker bij aan het succes van het
hele weekend. En samen slaagden we erin om
iedereen weer in een korte tijd aan lekker eten te
helpen. Niets dan tevreden commentaren achteraf!

Het doet telkens deugd om te zien dat er vandaag
nog altijd mensen bereid zijn om een extra
inspanning te leveren. En dit in een parochie die
toch onder druk staat om overeind te blijven. En een
gemeenschap waar verenigingen het moeilijk
hebben om te overleven.

Bedankt voor zoveel vrijwillige steun!

Ook dit jaar zullen we de opbrengst van dit eetfestijn
zo goed mogelijk trachten te verdelen binnen onze
gemeenschap. Als men ziet hoe de vrijwilligers zich
inzetten, verdient iedereen zijn steuntje in de rug.

Nogmaals dank aan alle vrijwilligers voor de
onbaatzuchtige inzet voor- tijdens en na het
weekend!

Bedankt in naam van het voltallige comité.

Erik Kiekens




Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van de NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

ZOU GOD GEEN RECHT VERSCHAFFEN AAN ZIJN UITVERKORENEN ?

De liturgie brengt vandaag twee teksten samen over
bidden.

Eerste lezing (Exodus 17, 8-13)

In Refidim werd Israél aangevallen door de Amalekieten.
Toen zei Mozes tegen Jozua : “Kies een aantal mannen
uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal
morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn
hand de staf van God.” Jozua deed wat Mozes hem had
opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes
ging naar de top van de heuvel, samen met Adron en
Chur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israél
de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was
Amalek de sterkste. Toen Mozes’ armen zwaar werden,
legden Adron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij
daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden
van hem staan, om zijn armen te ondersteunen.
Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de
zon onderging. Zo versloeqg Jozua het leger van Amalek
tot de laatste man.

Evangelie (Lucas 18, 1-8)

Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis over de
noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven : “Er was
eens een rechter in een stad, die voor God geen ontzag
had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook
een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe
ging met het verzoek : ‘Doe mij recht in het geschil met
mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet
doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf : “Ook al heb ik voor
God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan,
toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me
last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en
vliegt ze me nog aan.” Toen zei de Heer : “Luister naar
wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal
God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen ? Hij
hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat Hij hun
spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon
komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde ?”

Het is eigenlijk een nogal gewaagde uitspraak van Jezus :
Hij vergelijkt God met een onrechtvaardige rechter.

Dat menselijk gevoel van door God in de steek gelaten te
worden, lijkt Jezus hier heel serieus te nemen. Als er een
rechtvaardige God bestaat, waarom blijft al dat groot en
klein onrecht dan gewoon voortduren ? Op de
momenten waarop we onszelf die vraag wel eens stellen,
voelen we ons misschien wel een beetje zoals die
weduwe uit de vergelijking van Jezus : iemand die

tevergeefs blijft aankloppen, alleen, en zonder veel
macht om voor zichzelf gerechtigheid te verkrijgen.
Maar zelfs de onrechtvaardige rechter zal de weduwe
uiteindelijk recht verschaffen, al is het uit eigenbelang,
want hij heeft schrik dat ze hem een blauw oog komt
slagen.

Jezus verzekert zijn leerlingen van Gods trouw, maar
bevraagt hen terzelfdertijd over hun eigen geloof : als de
Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde ?
Het is misschien een van de meest pessimistische
zinnetjes uit het evangelie, uit de Blijde Boodschap. Het
is ook een vraag aan ons.

Geloven wij erin ? Of geven we het al op — bij al wat we
zien, horen, en zelf meemaken — om Hem te blijven
bezoeken, en haalt dan de tegenstander, de
onrechtvaardige, zijn gelijk ?

Om die geloofskracht vol te houden, hebben we
anderen, hebben we elkaar nodig. Net zoals Mozes in de
eerste lezing. We hebben Adron en Chur nodig, die ons
ondersteunen wanneer we het zelf dreigen op te geven.
En in ieders leven kunnen Adron en Chur telkens weer
opduiken. Als een zorgzame ouder, grootouder, broer of
zus, of vriend, of een bemoedigende tekst, mooie
onverwachte gebeurtenissen...

Je bent niet alleen. Ook niet als je bidt in het verborgene,
in de stilte, met de handen in je schoot, bid je in
verbondenheid, in verbondenheid met zovelen die
hetzelfde geloven en hopen.

En wanneer zal dan de Mensenzoon komen ? lemand
heeft ooit gezegd dat, zolang er op aarde één mens
overblijft met honger, de komst van de Mensenzoon nog
niet voor morgen zal zijn. Uitstel of bespoediging van zijn
komst, wordt bewerkstelligd door de volgelingen zelf,
door ons dus, door al dan niet de hand aan de ploeg te
slaan. Wat er op zich laat wachten, is niet de komst van
de Mensenzoon, maar onze werken van barmhartigheid,
rechtvaardigheid en vrede. Wij effenen de weg van de
Mensenzoon door ons geloof te delen en in daden te
concretiseren.

Enin het gebed groeien we als mens en als gemeenschap
naar elkaar en naar God. En zo kan ons vertwijfeld
vragen, onze protestkreten, ons zoekend geloof en
ongeloof, geleidelijk plaats maken voor engagement en
daden van christelijke naastenliefde. Op die manier zal
de Mensenzoon komen op aarde, in geloof en gebed.
Geloof zonder gebed, is als liefde zonder
liefdesverklaring (schrijft Marc Gallant, trappist in Orval).
Constant




Vieringen van de komende zondagen

Dertigste Zondag door het jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

De Sint-Annakapel is in de winterperiode elke zondag
open van 9u tot 16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 26 oktober
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 26 oktober
09.00u : Eucharistieviering
Lector: Juliénne Stallaert

Zaterdag 01 november

09.00u : Gedachtenisviering voor de overledenen:
Jozef Heyvaert, Louise Van Hemelrijck, Sylvie De
Bruyn, René Van Opstal, Joannes Van Veer, Jozef
Versaen, Germaine Verhasselt

Lector: Julienne Stallaert

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 26 oktober

10.30u: Dienst Woord en Communie
Lector: Patricia De Jaegher
Misdienaars: Audrey en Lila

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 25 oktober

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 26 oktober

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 26 oktober

10.30u: Eucharistieviering

Intentie: Jaarmis Frans Van Wemmel,

Jaarmis Piet Verelst

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand,
uit dank

Eenendertigste Zondag door het jaar: Allerheiligen en Allerzielen

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele

Zondag 2 november

09.00u : Eucharistieviering

Intentie: Jaarmis voor Julien De Winde en John
Vanderstraeten

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 2 november
Geen viering

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 2 november

10.30u: Eucharistieviering
Lector: Wilfrieda Liekens
Misdienaars: Nathan en Rune

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 1 november
11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zaterdag 1 november

10.30u: Euchatistieviering ter gelegenheid van
Allerheiligen

Intentie: Echtgenoten Jean De Coninck — Maria De
Mulder, hun ouders, haar broers en zus en hun
schoonbroers en schoonzussen

Zondag 2 november

10.30u: Dienst Woord en Communie
Herdenkingsviering naar aanleiding van Allerzielen,
in het bijzonder voor de overledenen sinds
Allerheiligen 2024.

WEMMEL, WZC Hestia (Zijp, 20 — 1 verd.)
Vrijdag 31 oktober
14.00u: Eucharistie van Allerheiligen



