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BEGIN VAN EEN NIEUW KERKELUUK JAAR, HET A-JAAR

MATTHEUS

Met de advent begint er een nieuw kerkelijk jaar, het
A-jaar, waarin we vooral het evangelie van MattheUs
lezen.

MattheUs was, naar eigen zeggen, een tollenaar, die
door Jezus geroepen was als een van de twaalf
apostelen. Zijn naam betekent in het Hebreeuws :
“geschenk van Jahweh”.

Matthels heeft zijn evangelie waarschijnlijk
geschreven rond de jaren 75 (of iets later), misschien
in het Grieks, maar dat is niet zeker. In de
iconografie wordt hij sinds de vierde eeuw afgebeeld
als een mens, meestal met vleugels zoals een engel.

Icoon van de evangelist Mattheus © Wikimedio
Commons

De voorstelling van de vier evangelisten vindt zijn
oorsprong in een visioen van Ezechiél en in de
Apocalyps. Matthels wordt als mens (met vleugels)
voorgesteld omdat hij zijn evangelie begint met een
uitgebreide stamboom van Jezus, om het belang van
Gods menswording te beklemtonen.

De evangelist Mattheus met de enge/@ Wikipedia

Hij wordt ook dikwijls afgebeeld met een
evangelieboek in de hand.

Allicht omdat hij tollenaar geweest is, is MattheUs de
patroonheilige geworden van boekhouders,
bankiers, douanebeambten, geldwisselaars,
veiligheidsagenten, beursmakelaars en
handelsreizigers. Hij wordt ook aanroepen tegen
drankzucht. Hijis de patroonheilige van de
Italiaanse stad Salerno, waar zijn relieken zijn
naartoe gebracht. In Salerno wordt hij gevierd op 6



mei (de datum van de overbrenging van zijn
relieken), maar zijn officiéle feestdag in de westerse
kerk is 21 september.

Het evangelie van MattheUs bevat veel verwijzingen
naar en citaten uit het oude testament, veel meer
dan de andere evangelies. Blijkbaar wil hij duidelijk
maken dat Jezus de in het oude testament
aangekondigde Messias is. Een belangrijk deel van
zijn tekst is de Bergrede.

Johann Sebastian Bach componeerde een
indrukwekkende Matthels-passie (wanneer ik dit
schrijf weet ik nog niet of dit weer op de
welverdiende eerste plaats zal staan van Klara’s Top
100). En Pier Paolo Pasolini verfilmde het in zijn ‘Il
Vangilo secondo Matteo’.

En oude weerspreuken voor 21 september zeggen :

“Is het weer met Matthedis klaar,
‘t voorspelt goede oogst volgend jaar.”

“Matthels storm en wind,
Pasen ook nog winter vindt.”

“Sint Matthelis koud en guur,
maakt de druiven wrang en zuur.”

Laten we een jaar lang op weg gaan met Matthe(s.

Constant

ADVENT 2025

Wandel in het licht! (Jesaja)

De duisternis is aanwezig op heel wat domeinen: er
is oorlogsdreiging, er zijn de sombere economische
vooruitzichten, de klimaatverstoring laat zich hoe
langer hoe meer voelen en dit te midden een wereld
die enkel lijkt te steunen op geld en goed.

In zo’n wereld reikt de advent ons licht aan, licht dat
ons spreekt van toekomst en leven.

Aan de hand van de profeet Jesaja tracht God ons
weer warm te maken voor het messiaans visioen van
vrede (1% adventszondag), van verbondenheid (2%
adventszondag), van vreugde (3% adventszondag) en
van toewijding (4% adventszondag).

God hoopt dat wij met de komst van Jezus gaan
breken met de duisternis en voluit gaan kiezen voor
zijn liefde die ons als pelgrims van hoop doet
wandelen in zijn licht.

Adventssymbool

De adventscompositie is dit jaar een rechtlijnige
adventskrans, opgebouwd uit aan elkaar gehechte
houten latjes (of op een stronk) waar de vier kaarsen
op geplaatst worden.

Een naakte houten adventskrans wijst naar de
oproep om te breken met het harde bestaan van het
ieder voor zich en te kiezen voor het licht van Gods
liefde dat door Jezus voluit zal schijnen.

Eerste zondag: Het licht van het vertrouwen.
Matthels 24,37-44

Jesaja 2,1-5

De duistere macht van geld en goed zorgt ervoor dat
de mens zelfgenoegzaam zijn geluk enkel gaat
zoeken in het genieten (de mensen in de dagen voor
de zondvloed die doorgingen met eten en drinken,

met huwen en ten huwelijk geven). Zo bestaat het
gevaar dat men enkel nog aandacht heeft voor
zichzelf en dat het leven voor anderen duister wordt.
Jezus vraagt ons om hiermee te breken. Steunend op
het vertrouwen dat vanuit God een nieuwe en
betere toekomst mogelijk is, roept Hij ons op om net
zoals Noach te kiezen voor een ander leven, een
leven dat ons aan de hand van Jesaja spreekt van
vrede en harmonie. Dit is immers het ware leven
waartoe God ons geroepen heeft.

Als symbool wordt vandaag de groene klimop op de
krans bevestigd. Groen is de kleur en het teken van
hoop. Zoals klimop zich vasthecht zo wil Gods woord
zich enten op ons leven om het met hoop te
vervullen.

Tweede zondag: Het licht van de daadkracht
Mattheds 3, 4-6

Jesaja 11, 1-10

Het messiaans visioen dat Jesaja ons aanreikt, mag
geen vage droom blijven. Ze moet concreet gestalte
krijgen zodat nieuw leven (twijg ontsproten aan de
oude dode tronk) daadwerkelijk doorbreekt. Bezield
door Gods Geest moeten wij mensen worden van
gerechtigheid, mensen die bouwen aan een bestaan
van goedheid en universele verbondenheid waar
Gods liefde nog de enige richtsnoer is.

Net als Johannes worden wij dus uitgedaagd om
iedereen tot zijn recht te brengen en zo zijn liefde in
ons vruchtbaar te laten worden.

Hier kozen we voor klimop met vruchtjes als
symbool. We hebben de opdracht om zelf
vruchtbaar te zijn door daden van respect en
verbondenheid te betonen.

Jean-Paul Guilliams

VORMSELCATECHESE 15-16 NOVEMBER



VREDE

Tijdens de catechesebijeenkomst van zaterdag 15
november stond een nieuw thema centraal:

VREDE. Louise wist dit de volgende dag nog goed.
Ze herinnerde zich het verhaal van de soepsteen nog
goed; Antonia voegde eraan toe dat dit verhaal ons
leert dat je samen veel meer kan bereiken dan
alleen. Of zoals My-Linh het mooi verwoordde: "Als
iedereen deelt, dan is er meer dan genoeg voor
iedereen.” Er kwam ook een steen aan bod in het
lied De steen van Bam Vermeulen. Daarmee werd
duidelijk gemaakt dat elk gebaar- hoe klein ook- telt
en een verschil kan maken. Julian vertelde dat hij
vooral de brief van een ex-kind-soldaat erg
aangrijpend vond. In zijn Brief aan de

vormelingen maakt Hildefons-een voormalige kind-
soldaat uit Afrika- er ons bewust van hoe
verschrikkelijk zo’n situatie is, maar ook hoeveel
geluk wij hebben om zoiets niet te moeten mee
maken. Zijn getuigenis toont hoe belangrijk het is
vrede te koesteren en dat we er allemaal actief aan
moeten werken. Dankzij de toespraak van Jezus op
de berg en een dossier uit het

tijdschrift Samuel kregen we tips om "kleine ruzies"
in ons leven-thuis, op school, in de sportclub, ...- op
te lossen, en leerden we wat compromissen zijn.
Compromissen sluiten, daar zijn we in Belgié
trouwens sterk in. In zijn preek gaf pastoor Jean Paul
zondag nog mee dat vrede begint met elkaar te
aanvaarden zoals we zijn. Toen ik Julian, Amelia,
llene en Jinte zondag de vraag stelde " Wat hebben
jullie van de catechese van gisteren onthouden?",
gaven ze allemaal hetzelfde antwoord: de vredesduif
knutselen. Ja, knutselen, dat doen we, dankzij Rita,
bij elk catechesemoment heel graag. Die duif hangt
nu ergens bij de vormelingen thuis zodat ze niet
vergeten dat ze ook verantwoordelijk zijn om aan
vrede te werken ... dat iedereen daarvoor
verantwoordelijk is. In de lezing van zondag werd ons
herinnerd dat we daar nooit alleen voor staan.

Die ging over een man die, zijn hele leven lang, naast
God wandelde. In het zand kon hij hun voetsporen
duidelijk zien: twee paar, naast elkaar. Maar op
sommige momenten- de moeilijke momenten in zijn
leven- zag de man maar één paar sporen. Toen hij
aan God vroeg "Waarom stond U in die moeilijke
tijden niet naast mij?" antwoordde God "lk was altijd
bij jou. In die moeilijk momenten, waarin je maar
€én paar voetsporen ziet, droeg lk je". We hebben
niet alleen een duif geknutseld, maar we gingen ook
op zoek naar de betekenis ervan; net als andere
vredesymbolen zoals de klaproos, de V-teken, de
internationaal symbool voor vrede (de "cirkel met
een verticale streep in het midden en twee schuine
strepen"), de regenboogvlag,... Al die symbolen

hebben nu geen geheimen meer voor onze
vormelingen.
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© Rita Steels

Op zondag, tijdens de gezinsviering, waren Chiara,
My-Linh en Alba onder de indruk van de
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de
gemeente, van verschillende politieke partijen, het
Rode Kruis, de Landelijke Gilde... allemaal mensen in
uniform, sommigen met een vlag. De kinderen gaven
het beste van zichzelf door een vredeslied One

Day in het Engels te zingen. Dat liet niemand
onverschillig. Meerdere mensen kregen er zelfs
kippenvel van. Ook het koor zorgde die viering voor
extra emotie met een zacht en prachtig lied. In de
kerk bleef de tijd precies even stil staan door hun
prestatie. Na de viering verzamelden we samen op
het plein voor de kerk om de slachtoffers van
oorlogen te herdenken. Dit deden de vormelingen
door het vredeslied te zingen. Ze staken elk een
klaproos tussen de gele struiken, als teken van
dankbaarheid aan al wie voor onze vrede heeft
gevochten. Als je de komende dagen in de buurt van
de kerk wandelt, kan je ze misschien nog zien staan.
Anne
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RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER
CHRISTUS — KONING, KINDERNEVENDIENST
© Foto’s: Rita Steels




HAMME, SINT-GOEDELE
ZONDAG 16 NOVEMBER: SINT-HUBERTUSVIERING

Graag delen we U enkele sfeerbeelden van de
Sint-Hubertusviering, die werd opgeluisterd
door jachthoornblazers.

Onze kerk werd mooi versierd door enkele
jagers, wat door heel veel mensen werd
geapprecieerd.

Na de eucharistieviering was er de wijding van
het Sint-Hubertus-brood en een dierenwijding.
Daarna kon er bijgepraat worden met een
broodje, warme dranken, of koude dranken
waar je warm van krijgt...

Marc Geeroms

Lieve kinderen en ouders ...
Beste Hammenaren en sympathisanten .|

Sint-Gudula kerk
HAMME
Op zondag 7 december 2025 om 11,30u, vieren we samen een

zeer bijzondere misviering ...

De goede Sinterklaas komt op bezoek in ons kerkje van Hamme,
Na de viering zal Sinterklaas met zijn grote glimlach en volle
mand heel wat lekkers uitdelen ... vers fruit ... zoete
snoepjes...!

Kom dus zeker mee vieren, zing mee en beleef een fijn moment
met Sinterklaas.

Zorg dat je erbij bent ...

Tot dan, en vergeet
je mooiste glimlach nie t

graag inschrijven a.u.b. voor 30.11.25 met uw naam
en voornaam + het aantal kinderen via email :
redonskerkje@gmail.com



Priester Jean-Pierre De Meulder op de receptie in Anderlecht,
ter gelegenheid van zijn 90°* verjaardag. Hartellijk
Gefeliciteerd en nog vele mooie jaren toegewenst.
© Jean-Paul Guilliams

Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van de Drieéndertigste Zondag door het Jaar
het Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse Basiliek

HET ZAL UITLOPEN OP GETUIGENIS GEVEN

Evangelie (Lucas 21,5-19)

Toen er gesproken werd over de tempel, over de
mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd
was, zei Jezus : “Wat jullie hier zien ... er zullen dagen
komen waarop geen steen op de andere zal blijven;
alles zal worden afgebroken.” Ze stelden Hem toen de
vraag : “Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren,
en aan welk teken kunnen we het herkennen ?” Jezus
zei : “Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen
velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen : ‘Ik
ben het’, of ‘De tijd is gekomen.” Volg hen niet! Als
jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak
dan niet in paniek.  Die dingen moeten eerst
gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.” Hij
vervolgde : “Het ene volk zal tegen het andere ten

strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere,
er zullen zware aardbevingen komen en
hongersnoden en epidemieén alom, en er zullen aan
de hemel grote en verschrikkelijke tekenen
verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden
mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de
synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de
gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en
gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen jullie
moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging
niet moeten voorbereiden. Want Ik zal jullie woorden
van wijsheid schenken die door geen van je
tegenstanders  kunnen worden weerstaan  of
weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en



vrienden zullen je uitleveren, en ze zullen sommigen
van jullie ter dood laten brengen. Jullie zullen door
iedereen worden gehaat omwille van mijn naam.
Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red
je leven door standvastigheid !”

Er werd gesproken over de Sint-Pietersbasiliek, of
over de Sint-Jan-van Lateranen (die vorige week nog
in de schijnwerpers stond), met al hun rijkdommen,
hun kunst en monumentaliteit, hun relieken, en met
alles wat daar rond aan vast hangt van macht en
wetten en kaders... “Wat jullie daar zien... er zullen
dagen komen waarop daarvan geen steen op de
andere zal blijven.” Zoals de Twin Towers in New York,
hét symbool van Amerikaanse grootheid, welvaart en
handelsgeest : op 11 september 2001 lag alles in
diggelen, torens en dromen. Ground Zero.

Oei, zeggen de mensen, wanneer zal dat gebeuren ?
En aan welke tekenen kunnen we dat herkennen ?
Maar Jezus gaat verder :

“Het ene volk zal tegen het andere ten strijde
trekken: Russen tegen Oekraieners, Israéliérs tegen
Palestijnen, Soedanezen tegen andere Soedanezen,
Kongolezen tegen andere Kongolezen... Er zullen
zware aardbevingen zijn, en overstromingen, en
orkanen, en hongersnoden en epidemieén... En er
zullen in de hemel grote en verschrikkelijke tekenen
verschijnen : drones, raketten..” En voeg daarbij dan
nog al die technologische ontwikkelingen, die sneller
gaan dan de samenleving kan bijhouden, met alle
angstbeelden die dat oproept. Voeg daarbij de
geopolitieke onrust, handelsoorlogen,
vluchtelingenstromen... Een mens zou van minder in
een apocalyptische stemming komen.

Maar dan haalt Jezus zijn toehoorders weg van die
fascinatie met apocalyptiek, en weg van de tempel.
Dat zijn niet de echte tekenen, daar gaat het niet om.
Dat zijn geen tekenen van God. Het hoort bij het
menselijke. En uiteraard moeten we in de mate van
ons menselijk kunnen, met ons menselijk vallen en
opstaan, hier allemaal aandacht voor hebben, hier
aan werken en proberen er iets aan te doen.

Maar Jezus wijst een andere weg : “lk geef jullie
woorden van wijsheid, die door geen van je
tegenstanders kunnen worden weerstaan of
weersproken.” En dan ook die ietwat rare belofte van
Jezus : “Geen haar van je hoofd zal verloren gaan.”
Want je wordt vastgehouden door een macht die niet
door kwaad en dood overheerst wordt. ledereen die
volhoudt in het evangelie van liefde en tederheid, en
die zich niet laat regeren door de machten van
winnen en verliezen, die zal zijn leven winnen. Want
hij is een getuige van dat andere teken, dat zo totaal
anders is dan dat van de tempel : het teken van het
kruis.

En daarmee brengt Jezus ons naar de grondhouding
van wat geloven is. Geloven is niet : u vastklampen
aan zekerheden die door mensen gebouwd zijn, hoe
groot, hoe chiqgue of monumentaal, hoe
onverwoestbaar die ook lijken te zijn. Geloven is :
durven vertrouwen, vertrouwen zoals Abraham, die
op stap ging als een zwerver, met als rode draad om
te volgen enkel en alleen : de belofte van God. Jezus
zendt zijn leerlingen zonder reistas, zonder steen om
hun hoofd op te leggen, enkel met zijn woord dat de
machten van kwaad en dood niet het laatste woord
zullen hebben.

Blijf dus geloven en hopen dat je met Gods hulp
uiteindelijk leven zult vinden, en leven zult maken.
Blijf werken aan het goede. Geloof, hoop, en liefde,
dat zijn tekenen van God. En dat is dan wat Jezus
noemt : “getuigen”. En dat kan heel gewoon, hier
dicht bij ons.

En wanneer Lucas deze tekst schreef, was de tempel
van Jeruzalem inderdaad totaal verwoest, in het jaar
70 door de Romeinen. Lucas wist dat. En dat was
helemaal niet het einde van de tijden. En in de
Handelingen van de Apostelen schrijft Lucas ook
uitgebreid over Stefanus, de eerste van een lange
reeks “getuigen”, die omwille van Zijn naam vermoord
wordt (6,8 — 8,3).

Constant




Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van Christus, Koning van het Heelal

HEER, DENK AAN MIJ IN UW KONINKRIK

Evangelie (Lucas 23, 35-43)

Toen ze aankwamen op de plek die de Schedelplaats
heet, sloegen ze Jezus aan het kruis, samen met twee
misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links.
Jezus zei : “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat
ze doen.”

De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door
erom te dobbelen.

Het volk stond toe te kijken.

De leiders lachten met Jezus, en zeiden : “Anderen
heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de
Messias van God is, zijn uitverkorene !”

Ook de soldaten dreven de spot met Hem; ze gingen
voor Hem staan en boden Hem water met azijn aan,
terwijl ze zeiden : “Als Gij de koning van de Joden zijt,
red dan jezelf!”

Boven Hem was een opschrift aangebracht : “Dit is de
koning van de Joden”.

Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend
tegen Jezus: “Gij zijt toch de Messias ? Red dan jezelf
en ons erbij!”

Maar de ander wees hem terecht met de woorden :
“Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde
straf ondergaat ? Wij worden terecht gestraft : het is
ons verdiende loon. Maar die man heeft niets
verkeerds gedaan.”

En hij zei nog : “lezus, denk aan mij wanneer U in uw
koninkrijk komt.”

En Jezus antwoordde : “Ik verzeker je : nog vandaag
zul je met Mij in het paradijs zijn.”

“Het volk stond toe te kijken.”

Het is maar een kort zinnetje de zwijgende
meerderheid, passief, stom, sprakeloos... Zijn ze
onverschillig ? Ze blijven in ieder geval op de vlakte,
ze riskeren zich niets. Ze zijn niet voor of niet tegen.
En Jezus zegt niets tegen hen. Hij zwijgt.

De leiders en de soldaten, die lachen en spotten : Hij
kwam de mensen redden, en Hij kon niet eens zichzelf
redden. Afgang | En omdat de zwijgende
meerderheid geen uitgesproken mening heeft,
sluiten ze zich gemakkelijk aan bij de spotters, want
die komen goed over. Maar ook tegen de spotters
zegt Jezus niets, Hij blijft zwijgen.

En danis er die tweede misdadiger, die misschien wel
het belangrijkste zinnetje uitspreekt van heel deze
evangelietekst : “Jezus, denk aan mij...”

Die man is eenzaam, heeft niemand die aan hem
denkt, niemand die om hem zal treuren. Het is zijn
laatste schreeuw om vriendschap.

En aan deze man geeft Jezus wél een antwoord.

Zoals de tweede misdadiger Jezus aansprak met zijn
naam, zo worden ook wij allemaal aangesproken met
onze naam : “Jan, Piet, Pierre, Marcel, Julie, Katho...,
denk aan mij |” En daarop moeten we een antwoord
geven. Heel het leven van Jezus was een antwoord
op deze vraag van mensen : “Denk aan mij |”

En als we dat heel concreet doen, dan zijn we, zoals
Jezus, “koninklijke” mensen. Enkel en alleen daarin
ligt het koningschap van Jezus : in liefde,
dienstbaarheid, en aandacht voor alle mensen
rondom Hem/ons.

(Het feest van Christus Koning, voluit “Dominus
Noster lesus Christus Universorum Rex”, werd
ingesteld door paus Pius Xl in 1925, naar aanleiding
van de 1600 verjaardag van het concilie van Nicea.
Het was bedoeld om het hoofd te bieden aan het
groeiende anti-kerkelijk klimaat. Het was een oproep
aan de leken om de rangen te sluiten en — onder het
gezag van de clerus uiteraard — mee te werken om de
kerk meer invloed te geven in de maatschappij van
toen.

Allerlei verenigingen droegen de C of de K hoog in het
vaandel en in  hun naam christelijke
arbeidersbeweging, christelijke volkspartij,
christelijke mutualiteit, KAV, KVLV, KLJ, KSA, KWB... Bij
velen is de C of de K intussen verdwenen. Maar eris
één vereniging die nog heel fier de naam van Christus
draagt : de Chiro (de chi en de rho zijn de eerste twee
letters van de naam Christus). Telkens als zij een
antwoord geven op de vraag : “Denk aan mij”, telkens
als ze aandacht hebben voor iedereen, telkens als ze
zorgen dat iedereen er bij hoort, dan zijn zij een
levende belichaming van het koningschap van Jezus.
En dan bouwen ze mee aan dat paradijs dat Jezus ons
belooft, aan een aards paradijs. Proficiat vandaag aan
de Chiro !

Constant




Overleden

RELEGEM, Sint-Jan de Doper

Roger Van der Smissen, echtgenoot van Liliane Van Hove, geboren te Relegem op 14 juni 1945 en overleden in het
WZC Walfergem te Asse op 19 november 2025.

WEMMEL, Sint-Servaas

Christian Ermgodts, geboren te Anderlecht op 3 april 1948 en overleden op 16 november, wonende
Romeinsesteenweg 804, Wemmel

Annemie De Bock, echtgenote van Herman Vander Voorde, geboren te Elsene op 18 juni 1957 en thuis overleden
op 19 november, wonende de Limburg Stirumlaan, Wemmel

Mogen zij rusten in Gods vrede...




Vieringen van de komende zondagen

Eerste Zondag van de Advent

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 30 november
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 30 november
Geen viering

Tweede Zondag van de Advent

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele

Zondag 7 december

11.30u: Jaarmis voor Josiane Van de Winkel

Na de viering komt de Sint op bezoek in de kerk

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 7 december
Geen viering

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 30 november

10.30u: Eucharistieviering
Lector: Paul Apers
Misdienaars: Lirane en Eurielle

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 29 november
17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 30 november
11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 30 november
10.30u: Dienst Woord en Communie

RELEGEM, Sint-Jan de Doper

Zondag 7 december

10.30u: Eucharistieviering, gezinsviering
Lector: Vormelingen en catechisten
Misdienaars: Nathan en Rune

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 6 december

17.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 7 december

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 7 december

10.30u: Dienst Woord en Communie
Wereldlichtjesdag: erkenning van levenloos geboren
en overleden kinderen



