
 
 

 

 

 
 

Ui#reksel ar+kels 2025 - weken 52 en 53
 
90ste VERJAARDAG VAN JEAN-PIERRE DE MEULDER - 23.11.2025 
 
Beste Jean-Pierre, 
U bent net 90 geworden! 
Namens onze parochiegemeenschap, en natuurlijk 
ook persoonlijk, wil ik u van harte feliciteren. En als 
iemand die een paar jaar ouder is dan u, heet ik u 
van harte welkom in de gelederen van de 
Negentigers ! 
 

 
 
 
Beste vrienden, 
Ten tijde van zijn priesterwijding (in 1959, als ik me 
niet vergis) kreeg de heer Jean-Pierre De Meulder 
een docentenfunctie toegewezen als hoogleraar 
Engels aan het Cardinaal Mercier College in Braine-
l'Alleud. Werd hij geraadpleegd? Ik heb geen idee. 

Deze taak voerde hij ongetwijfeld zeer gewetensvol 
uit. Hij besefte echter al snel dat die niet 
overeenkwam met zijn roeping als priester, althans 
niet zoals hij die had opgevat. 
Hij ambieerde inderdaad een carrière in de 
PASTORALE ZORG, in de PAROCHIE.  
Daarom had hij de moed om een overplaatsing aan 
te vragen. En hij had volkomen gelijk: de rest van zijn 
carrière, heeft het bewezen, nietwaar, beste 
vrienden ? 
Het was voornamelijk in ST. JANS MOLENBEEK,   
waar hij trouwens ook tot deken werd benoemd, dat 
hij zijn ambt uitoefende, terwijl hem in de loop der 
tijd ook diverse andere, aanvullende 
verantwoordelijkheden werden toevertrouwd. 
Zijn pastorale werk was levendig en stond hoog 
aangeschreven. 
Tot een iemand van het aartsbisdom hem abrupt 
meedeelde dat het tijd was om met pensioen te 
gaan. Overigens stond het aartsbisdom destijds niet 
bepaald bekend om zijn personeelsbeleid. Ik hoop 
dat de tijden sindsdien veranderd zijn. 
Jean-Pierre kon alleen maar buigen voor deze 
"oekaze". Maar hij was niet iemand die geen 
uitdaging uit de weg ging. 
 
En zo bood hij, hoewel officieel met pensioen, zijn 
diensten aan zijn vriend FAVRESSE aan, om hem te 
helpen met het Nederlandstalige pastorale werk, 
gezien zijn perfecte tweetaligheid. 
En al snel drukte hij natuurlijk ook zijn stempel op de 
Franstalige pastorale zorg. Zo droeg hij op zijn eigen 
manier in grote mate bij aan het aanwakkeren en in 
stand houden van de nieuwe wind die gelukkig al 
enige tijd door onze gemeenschap waaide. 
En laten we niet vergeten dat het aan hem te 
danken is dat we, ondanks het vertrek van AAndré 
FAVRESSE, toch vieringen in onze eigen taal hebben 
kunnen houden. Deze situatie wordt nu versterkt 



door de zeer gewaardeerde komst van de 
vriendelijke pater Jérémie. 
 
Beste Jean-Pierre, 
U bent net 90 jaar geworden en u blijft dienen. 
In mijn ogen bent u de levende belichaming van het 
idee dat het priesterschap geen beroepsactiviteit is 
zoals alle andere. Het priesterschap is een ambt dat 
voor het leven wordt verleend. Een gepensioneerde 
ambtenaar houdt op een ambtenaar te zijn. Een 
gepensioneerde priester blijft een priester, 
PRIESTERSCHAP VOOR ALTIJD “SACERDOS IN 
AETERNUM”, zoals tijdens de wijdingsceremonie 
wordt verkondigd. 
 
 
 

Beste Jean-Pierre, 
Wij zijn ons terdege bewust van wat wij u 
verschuldigd zijn, en UITERST DANKBAAR.  
Wij waarderen in het bijzonder uw constante 
beschikbaarheid, waardoor u vaak - meerdere keren 
per week - vanuit Anderlecht naar ons komt. 
Ongetwijfeld zal dit gevoel van dankbaarheid ons 
bezielen tijdens deze dankdienst, waarin wij ook 
zullen bidden voor de intenties die U het meest aan 
het hart liggen. 
 
Beste Jean-Pierre, DANK U ! 
 
Dankwoord uitgesproken door Charles Stainier, ter 
gelegenheid van de dankviering in Sint-Engelbertus. 
Vertaling Irène Pévenage

 
 
ADVENT 3 
ADVENTSCOMPOSITIE 
 
Gaudete ! Verheug u ! 
Een wereld van vreugde bloeit open, omdat heel de 
aarde een plaats wordt waar iedereen opkomt voor 
elkaar. Het lijkt dikwijls een verre droom.  

Maar geef niet op, laat je aanspreken door het kleine 
kind uit Betlehem. 
Laat ons in dit heilige jaar “Pelgrims van Hoop” zijn, 
ook van hoop op solidariteit. 

 
 

 
Ossel, Sint-Jan de Doper   © Hilda Heyvaert 

 

 
Wemmel, Sint-Servaas  © Linda Verdickt 

 
 

  



 
HAMME, SINT-GOEDELE 
ZONDAG 7 DECEMBER: EUCHARISTIEVIERING,  
GEVOLGD DOOR HET BEZOEK VAN SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET 
 
Sinds enkele maanden proberen een tiental 
vrijwilligers het kerkelijk leven in Hamme terug nieuw 
leven in te blazen.  Ongeveer om de 4 à 6 weken 
proberen zij iets “extra” te doen tijdens of na de 
eucharistieviering. Elke keer wordt dit aangekondigd 
d.m.v. een folder die in alle brievenbussen van 
Hamme wordt verspreid, en ook d.m.v. affiches in een 
hele reeks handelszaken in Hamme, Brussegem en 
Wemmel. 
 
Deze keer probeerden we gezinnen met jonge kindjes 
naar de eucharistieviering te krijgen, met een bezoek 
van Sinterklaas en Zwarte Piet na de 
eucharistieviering. 
 

 
De mooi versierde Kerstboom 
 
Er diende op voorhand ingeschreven te worden : 
maar liefst 33 kindjes hebben dit gedaan. 
Enkele minuten voor het begin van de 
eucharistieviering, was de kerk dan ook al bomvol. 
De kerk was versierd met een mooie kerstboom met 
tal van lichtjes ; de beelden van de kerststal werden 
op het rechtse zij-altaar geplaatst, en de welbekende 
tekening van Hugo Keirens met het kerstlandschap 
rond de kerk van Hamme werd op het linker-zij-altaar 
geplaatst. 

 

 
Kerklandschap rond de kerk van Hamme  
(tekening van Hugo Keirens) 
 
We vierden Eucharistie rond de adventscompositie 
met het thema van de tweede advendszondag. 
We luisterden naar de homilie i.v.m. welzijnszorg. 
We hebben gebeden voor de intenties van die 
eucharistieviering : jaarmis voor Josiane Van de 
Winkel, en voor de recent overledene Mariette Van 
den Bossche. 
 

 
De Kerststal op het rechter zij-altaar 
 
De communie werd massaal bijgewoond door de 
jonge gezinnen met hun kindjes.  Elk kindje kreeg een 
kruisje van de priester. 
Na de zegen van de priester, kwam dan het moment 
waar de kindjes zo naar uit keken : de komst van 
Sinterklaas en Zwarte Piet.  Zij mochten op een warm 
onthaal rekenen, begeleid door mooie 
Sinterklaasliedjes. 
 



 

Elk kind mocht rekenen op een apart gesprek met 
Sinterklaas. En Zwarte Piet gaf elk kindje een 
cadeautje : een zakje snoep, maar ook gezonde 
mandarijntjes en appels. 
En na dat alle kinderen aan de beurt waren geweest, 
konden een vermoeide Sinterklaas en Zwarte Piet 
weer naar Spanje terugkeren… 
Weer een mooie en deugddoende dag voor heel wat 
mensen. 
 
Marc Geeroms 
 

Een  zakje snoep, mandarijntjes en appels voor elk kind

 
 
WEMMEL, SINT-SERVAAS 
OPBOUW KERSTSTAL 
 
"Donderdagavond, 11 december, 19u00 in de Sint-
Servaaskerk? Kan dat voor jullie?" 
Jazeker, we zullen er zijn", was het antwoord. 
De opbouw van de kerststal kon beginnen. De 
panelen werden van het doksaal naar beneden 
gelaten en de dakpannen uit de biechtstoelen 
opgediept. De kleren van de poppen kregen hun 
jaarlijkse strijkbeurt en het stro werd van de zolder 
gehaald. 

 

Na nog geen twee uur stond alles klaar. Te midden 
van hoge dennenbomen, verlicht door de spot, staan 
Maria en Jozef hoopvol te wachten bij een voorlopig 
lege kribbe. 
 

 
 
Tijdens de gezinsviering op Kerstavond om 17u00 
wordt de kleine Jezus naar de kribbe gebracht. Ook 
tijdens de middernachtviering kan je mee komen 
vieren en zingen. 
 
We sluiten deze viering af met een nachtelijk drankje. 
Allen welkom! 
Cecile, Irene, Linda, Constant, Myriam 
 
 
 

 
 



S+lstaan bij het Evangelie: Derde Zondag van de Advent 
 
GA ZEGGEN WAT GIJ HOORT EN ZIET - “GAUDETE, VERHEUG U” 
 
Evangelie (Majheüs 11, 2-11) 
Toen Johannes in de gevangenis hoorde over het 
optreden van de Messias, stuurde hij enkele van zijn 
leerlingen naar Hem toe met de vraag : “Bent U degene 
die komen zou, of moeten we een ander verwachten ?” 
Jezus antwoordde : “Zeg tegen Johannes wat jullie 
horen en zien : blinden zien en verlamden lopen, 
mensen die onrein zijn door een huidziekte worden 
gereinigd, en doven horen, doden worden opgewekt, en 
aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.  
Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.” 
Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen 
over Johannes te spreken : “Waar zijn jullie in de 
woesUjn naar gaan kijken ? Naar het wuiven van het riet 
in de wind ? Wat zijn jullie dan gaan zien ? Een mens die 
rijk gekleed ging ? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert 
in koninklijke kringen.  Maar wat zijn jullie dan wel gaan 
zien ? Een profeet ? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer 
dan een profeet.  Hij is degene over wie geschreven 
staat : ‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal een 
weg voor Je banen.’ Ik verzeker jullie : onder allen die uit 
een vrouw geboren zijn is nooit iemand verschenen die 
groter was dan Johannes de Doper; maar in het 
koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan 
hij.” 
 
Johannes zit in de gevangenis.  Zijn werk, zijn 
inspanningen, lijken tot smlstand gekomen te zijn.  De 
Messias is gekomen, ja … maar niet zoals hij het zich 
had voorgesteld.  Johannes had gesproken over een bijl 
aan de wortel, over oordeel, over een vuur dat zuivert.  
En nu hoort hij over Jezus die zieken geneest, over 
barmharmgheid die geen grenzen lijkt te kennen, over 
armen die verheugd zijn, terwijl meedogenloze 
machthebbers niets te vrezen lijken te hebben.  
Johannes probeert te begrijpen hoe God werkt. 
En dan gaat hij met zijn vragen naar Jezus, naar de Heer 
zelf.  En Jezus geen hem geen uitleg in abstracte 
bewoordingen.  Hij zegt niet : “Johannes, ge zit 
verkeerd”, of “Je had dit toch moeten weten”.  Neen, 
Jezus wijst op tekens, op daden waarin Gods hart en 
Gods liefde zichtbaar wordt : blinden zien, lammen 
lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden 
staan op, en armen ontvangen goed nieuws. 

De toekomst van God komt niet met donder en 
bliksem, maar met genezen.  De toekomst van God 
komt niet met breken, maar met opbouwen.  De 
toekomst van God komt niet met geweld, maar met 
bewogenheid.  Zijn vernieuwing begint niet door te 
verniemgen wat ziek is, maar door het te genezen.  Hij 
komt niet om te straffen wat zwak is, maar om het op 
te richten.  Hij komt niet om het dorre land onmiddellijk 
te vervangen door een prachmge tuin, maar om er een 
zaadje te planten dat wortel schiet. 
De vreugde van deze zondag, Gaudete, is daarom geen 
opgewektheid die de werkelijkheid overschreeuwt.  
Het is de vreugde van het herkennen van kleine 
tekenen, submele aanwijzingen dat God al bezig is, dat 
zijn toekomst zich een weg baant, soms door barsten 
en scheuren die we lieven niet hadden gehad. 
En daarom is deze Gaudete-zondag ook een oefening 
in aandacht.  Christelijke vreugde komt niet voort uit 
het ontkennen van problemen, maar uit het herkennen 
van genade.  Christelijke vreugde groeit wanneer we 
durven zien waar iets verandert, hoe klein ook. 
En dan wordt de vraag van Johannes “Heer, bent U 
het…?” niet zozeer een vraag van onzekerheid, maar 
eerder een vraag die voortkomt uit verwondering : 
“Heer, bent U het ! U bent dichterbij dan ik dacht.” 
 
Welzijnszorg nodigt ons uit om niet alleen uit te kijken 
naar tekenen van hoop, van toekomst, van nieuw leven, 
maar om ook zelf een teken te worden van hoop, van 
toekomst, van nieuw leven. 
Welzijnszorg wil ons helpen in deze oefening in 
aandacht, in aandacht voor de kleinsten in onze 
samenleving, en wil ons uitnodigen om iets te 
veranderen, hoe klein ook. 
Welzijnszorg wil helpen genezen, wil mee opbouwen, 
en wil mensen oprichten.  Wij willen zaadjes planten 
die wortel schieten. 
In dit Heilig Jaar willen we met Welzijnszorg Pelgrims 
van Hoop worden, ook van hoop op solidariteit. 
Constant 
 
U kan Welzijnszorg financieel steunen via het 
rekeningnummer BE 21 0000 0000 0303. 

 
 
  



Vieringen van de komende zondagen en Kerstmis

Vierde Zondag van de Advent  
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 21 december 
09.00u: Eucharismeviering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 21 december 
Geen viering 
 
 
 

RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Zondag 21 december 
10.30u: Eucharismeviering 
Lector: Sofie Vanden Broeck 
Misdienaars: Audrey en Lila 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 20 december 
17.30u: Eucharismeviering (N) 
Zondag 21 december 
11.00u: Eucharismeviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 21 december 
10.30u: Dienst Woord en Communie 

 
 
Kerstmis  
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Donderdag 25 december 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Donderdag 25 december 
09.00u : Kerstmisviering 
Deze viering wordt opgeluisterd door Francis en Inge 
Cooreman (trompet en dwarsfluit) en Adrien 
Fauconnier (orgelist) 
Lector: Julienne Stallaert 
 
RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Donderdag 25 december 
10.30u: Eucharismeviering 
Lector: Wendy Broos 
Misdienaars: Jona en Luca 
 

WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Woensdag 24 december 
18.00u: Eucharismeviering (N/F) 
Donderdag 25 december 
11.00u: Eucharismeviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Woensdag 24 december 
17.00u: Gezinsviering 
IntenUe: Emenne Vander Jeught en familie,  
Stan Desmedt, ouders en Schoonouders 
24.00u: Middernachtviering  
Na afloop van de viering wordt een kerstdrankje 
aangeboden. 
Donderdag 25 december 
De kerk is open van 10u tot 12u 
 
WEMMEL, WZC Hesma (Zijp 20, 1ste verdieping) 
Vrijdag 26 december 
14.00u: Eucharismeviering 
 
 

 
 
 
 
 
 



Heilige Familie
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 28 december 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 28 december 
Geen viering 

 
 
 
 
 

RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Zondag 28 december 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
Lector: Wilfrieda Liekens 
Misdienaars: Lirane en Eurielle 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 27 december 
Geen viering 
Zondag 28 december 
11.00u: Eucharismeviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 28 december 
10.30u: Eucharismeviering 
IntenUe: Echtgenoten Jean De Coninck en Maria De 
Mulder, hun ouders, haar broers en zus, haar 
schoonbroers en schoonzussen. 

 
 
 
Driekoningen 
 
BRUSSEGEM, Sint-Annakapel 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 4 januari 
11.30u: Dienst Woord en Communie, gevolgd door 
Nieuwjaarsrecepme 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 4 januari 
Geen viering 
 
 
 
 

RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Zondag 4 januari 
10.30u: Eucharismeviering 
Afsluiten van het Jubeljaar en Nieuwjaarsrecepme 
Lector: Maaren Bloemen 
Misdienaars: Audrey en Lila 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 3 januari 
17.30u: Dienst Woord en Communie (N) 
Zondag 4 januari 
11.00u: Eucharismeviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 4 januari 
10.30u: Dienst Woord en Communie, met aansluitend 
nieuwjaarsrecepme 

 
 
 


