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Jezus is de Goede Herder

De evangelielezing van vandaag is Johannes 10,11-18. Voor de jongste kinderen vind je hier
een navertelling van de evangelielezing, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het
Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

In een gesprek met zijn leerlingen vergeleek Jezus zichzelf met een herder. Hij zei: "Ik ben de
Goede Herder. Een goede herder beschermt zijn schapen met zijn eigen leven. Maar iemand
die betaald wordt om schapen te hoeden en niet van de dieren houdt, denkt alleen aan zichzelf.
Als hij een wolf ziet komen, rent hij hard weg. Dan kan de wolf zijn gang gaan. De wolf doodt
dan een paar schapen en jaagt de andere alle kanten uit. Zo'n betaalde knecht past alleen maar
op de schapen om geld te verdienen. Hij houdt niet van de schapen.

Ik ben de Goede Herder. Ik weet wie bij Mij hoort. En andersom is het ook zo: de mensen die
bij Mij horen kennen Mij ook. Het is net zoals tussen Mij en mijn hemelse Vader. God kent Mij
goed en |k ken God goed. Ik bescherm de schapen met mijn eigen leven.

Niet alleen jullie zijn mijn schapen. Ik heb nog andere schapen die jullie niet kennen. Daar moet
Ik ook voor zorgen en zij zullen ook naar Mij luisteren. Uiteindelijk wordt het één grote kudde.
En lk zal de herder zijn van die kudde.

God houdt van Mij omdat |k de kudde bescherm met mijn eigen leven. Dat doe lk helemaal
vrijwillig, uit Mijzelf. Niemand verplicht Mij daartoe. Het is Gods opdracht aan Mij, maar lk zeg
zelf ‘ja’ tegen deze opdracht. “
Verwerkingsopdrachten

1. Gesprek met de kinderen over zorg dragen

Jezus is een heel bijzondere herder. Hij is de beste herder die er is. Wat maakt Hem zo goed?

Voor wie zorg jij? Waar zorg jij voor? Waar zorg jij heel graag voor? Vertel hoe jij dat doet.
Waar zorg jij helemaal niet graag voor?

Vraag de kinderen eerst wie er in hun leven een herderlijke taak vervult.

Welke kwaliteiten heeft een goede herderlijke figuur nodig? Leg de kinderen uit dat je goed voor
de schapen kunt zorgen door ze eten te geven, maar dat je ook door andere dingen te doen goed
voor ze kunt zorgen. Denk aan woorden als aandacht, liefde, hulp, zorgen dat ze tevreden zijn
enzovoort. Is de juf een soort herder, zijn je ouders een soort herder, is de burgemeester, de
trainer etc. een soort herder?

Ga met de kinderen na of er al herderlijke kwaliteiten te bespeuren zijn in hun doen en laten.
Zorgen ze voor elkaar, helpen ze elkaar, wijzen ze elkaar de weg?



2. Knutselwerk

- een hartvorm met een schaapje en een lint

- op het hart staat: God houdt van mij! Hij is mijn Vriend!

jullie kunnen hier verschillende teksten gebruiken, zoals: Jezus is de Goede Herder. 1k
hoor bij Hem! De kinderen kunnen op de stippellijn hun eigen naam invullen.

3. Kleurplaat van een herder met zijn schapen.

Maak de tekening met schapen af.




4.Zoekplaat




5. Gebed om te luisteren naar de stem van de herder
Goede God,

U bent zorgzaam en trouw.

Altijd bent U bij ons leven betrokken.
De Bijbel vertelt ons

dat U een soort van herder bent,

altijd in de weer om voor ons te zorgen
en ons te beschermen tegen wat slecht is.
Wij bidden U

dat wij luisteren naar uw stem

en niet eigenwijs zijn

dat vragen wij U uit naam van Jezus
de Goede Herder.

Amen

Bronnen:
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