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PASTORALE ZONE SAMUEL WEMMEL
VORMSELCATECHESE : GEDULD

Het viel me zaterdag op hoe blij sommige kinderen
waren toen ze hun "medevormelingen" terugzagen.
We beginnen echt een hechte groep te worden.
Noch de kou noch de sneeuw hield onze
vormelingen zaterdag tegen. Misschien ben je hen in
de straten van Relegem, Wemmel of Zellik
tegengekomen. Onder een bewolkte lucht en tussen
de sneeuwvlokken trokken ze in groepjes van vier
door de straten op zoek naar verschillende mensen
met engelengeduld, op zoek naar antwoorden op
drie vragen: Waarom is "geduld hebben" belangrijk?
Waarom wordt ons geduld soms op de proef
gesteld? Kan je leren "geduldig worden"? Hoe? Voor
sommige groepjes bleek het lezen van een
stratenplan geen evidente opdracht. Af en toe
raakten ze de weg kwijt of sloegen ze de verkeerde
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richting in. Gelukkig reed Linda rond om hen weer
op het juiste spoor te helpen.

Zo konden uiteindelijk alle groepen alle engelen
bezoeken. Die lieve engelen willen we hier graag nog
eens extra bedanken voor hun warme ontvangst en
hun getuigenissen. Een dikke merci aan Norine, Els,
Rose, Jan, Jeanne, Rosette, Paul, Rita, Lieve, Willy,
Sandy en Ester (en ook aan Greet, die op het laatste
moment onverwacht moest afzeggen). De kinderen
zullen de vele tips, verhalen, getuigenissen en vooral
jullie warme welkom nog lang onthouden. Na hun
bezoek aan de engelen kwamen alle kinderen
opnieuw samen om te delen wat ze onderweg
hadden gehoord. Zo vertelde de groep die bij
Rosette langs ging over de vele mooie kunstwerken
die zij maakt. Bij Norine kregen ze praktische tips



over hoe zij de uitdaging van geduldig zijn, aanpakt.
Els legde de link tussen geduld en geloven in andere
mensen — en zelfs in dieren —want in iedereen zit
iets goeds. Jeanne benadrukte dat het niet alleen
gaat om geduld hebben met anderen, maar ook met
jezelf, iets waar we niet altijd bij stilstaan. Rita gaf de
kinderen dan tien concrete tips om in het dagelijks
leven hun geduld niet te verliezen. Want in sommige
situaties lijkt de tijd bijzonder traag voorbij te gaan:
wanneer je op de bus of op iemand wacht, of
wanneer je in de file staat. Omdat die tips iedereen
kunnen helpen zet ik ze hier even op een rij. - Wees
bewust van de tijd die je hebt (en van hoelang
sommige zaken echt duren)- Probeer niet te
multitasken- Tot 10 tellen- Oefen met wachten- Leer
te luisteren- Doe dingen met aandacht, zorgvuldig-
Sta stil bij je voortgang- Laat de controle los- Leer
relativeren- Accepteer dat dingen tijd kost. We
namen ook even de tijd om de viering van zondag
voor te bereiden. Het blijft mooi om te zien hoe
enthousiast de vormelingen zich telkens aanbieden
om in de kerk voor te lezen, te helpen bij het
uitdelen van de boekjes, of om de kaars en de bloem
naar voren te brengen.

Sandy zorgde er opnieuw voor dat de gebedsviering
vol energie van start ging met een lied, dat door
sommige kinderen werd begeleid met triangels en
tamboerijntjes.
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De eerste-communicantjes lieten zich in de kerk ook
mooi horen met het liedje dat ze geleerd hebben om
het kruisteken beter te begrijpen. In het lied kon je
dit horen : mijn hoofd waarmee ik denk, mijn hart
waarmee ik voel en mijn schouders waarmee ik doe
wat God bedoelt. Ze wisten duidelijk waarover het
kruisteken gaat. Deze keer kregen de vormelingen als
symbool voor in hun EHBG-zakje en een theebuiltje
mee. Want geloven vraagt — net zoals thee zetten —
geduld en tijd. Het vraagt tijd om stap voor stap,
telkens opnieuw, voor Zijn weg te kiezen. Misschien
kijken de kinderen voortaan ook anders naar hun
theekopje: als een herinnering aan hun tocht op
zoek naar mensen met engelengeduld, en aan de
vele mooie getuigenissen die ze tijdens die
catechese-dag mochten horen. Oh ja, nog even dit:
Tijdens de viering hing er boven het altaar de
volgende boodschap:” Geduld is ...” Die zin was
bewust niet afgemaakt omdat het de bedoeling was
dat we zouden nadenken over wat geduld in ons
eigen leven betekent. In de kerk ben ik even
rondgegaan om te luisteren naar de woorden die
mensen in de plaats van die drie puntjes dachten te
schrijven. Ik hoorde van alles: Geduld is een schone
deugd, leuk, moeilijk, belangrijk, uitdagend,
vertrouwen terwijl je wacht, krachtig ...En hoe zou u
de zin afmaken? Er zijn geen foute antwoorden, alles
kan: theekan, koffiekan (hihi).

Anne
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HAMME, SINTE-GUDULA
EUCHARISTIEVIERING EN NIEUWJAARSDRINK

Onze Sint-Gudulakerk in Hamme is een plaats van
rust, bezinning en ons kerkje heeft ook een zeer
historische waarde. Het draagt de spirituele erfenis
van onze gemeenschap en verdient respect en
bescherming ... en het is vooral om die bescherming
dat we met enkele Hammenaren onze schouders
zetten om de misvieringen op te luisteren ... we
hebben de voorbije maanden al heel wat
ondernomen ... telkens begint de activiteit met een
misviering ... gevolgd door een concert, een Sint
Hubertusviering of een Sinterklaas bezoek ... en op
zondag 4.01.2026 was er onze 1°

Nieuwjaarsreceptie ... alles was aanwezig ... veel volk
... bubbels en hapjes ...

Deze Nieuwjaarsdrink was een warme gelegenheid
om elkaar goede wensen toe te spreken, en samen
te klinken en te genieten van een gezellig samenzijn.
Laat ons het nieuwe jaar beginnen in
verbondenheid, vriendschap en dankbaarheid.

Bij deze wil ik het nieuwe team in Hamme van harte
@ PROFICIAT wensen met hun enorme vrijwillige
inzet ... en zo gaan we door ...

Francine Van Hove-Van Lint
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RELEGEM, SINT-JAN, DE DOPER
EERSTE COMMUNIE CATECHESE

Zaterdag 10 januari kwamen de eerste
communicanten voor het eerst samen in de pastorie
in Relegem. Ze maakten kennis met de catechisten
Linda en Louka en ook kleine wijze uil kwam zichzelf
voorstellen. In twee kleine groepjes werd er gewerkt
in het doeboek Vieren met Jezus. Het kruisteken werd
opgefrist en de kinderen leerden een leuk liedje. Hun
creativiteit mocht naar boven komen tijdens een
knutselmoment, waarbij de eerste communicanten
zichzelf mochten tekenen, als vriend van Jezus.
Daarna was het tijd voor een lekker tussendoortje,
voorzien door de ouders van een van de kinderen. De
cake was een schot in de roos, net als de warme
chocomelk en de sapjes. Nadien gingen we met z'n
allen naar de kerk, de ideale locatie om over de
verschillende delen van de eucharistieviering te
vertellen. Op zondag 11 januari vond voor de eerste
communicanten de eerste gezinsviering plaats,
samen met de vormelingen. Voor een volle kerk

stelden ze zich met veel trots voor: Liz, Manon, Aline,
Finn, Lou, Klara, Rose, Emma en Tiago. Ze zongen ook
het liedje Hoofd, hart en schouders. Vol
enthousiasme zongen de kinderen ook mee met de
andere liedjes van de gezinsviering, het was heel fijn
om hen bezig te zien. Ze luisterden naar de eerste
lezing over Thomas en zijn moeder en naar het
evangelie uit de Bijbel, of het boek met
Jezusverhalen. Ook al stond de viering in het teken
van geduld, toch waren de meesten ietwat
ongeduldig om vooraan mee het Onze Vader te
zingen. Aan het einde van de viering zongen ze nog
een laatste keer mee uit volle borst en dan zat de
eerste gezinsviering met de eerste communicanten er
alweer op. Tot eind januari!

Louka




Stilstaan bij het Evangelie:
Homilie van: Doop van de Heer

JEZUS’ DOOP IN DE JORDAAN

Evangelie (Mattheds 3, 13-17)

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om
door Johannes gedoopt te worden.  Johannes
probeerde Hem tegen te houden met de woorden : “Ik
zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U
naar mij ?” Maar Jezus antwoordde : “Toch moet je
het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel
en al tot vervulling te brengen.” Toen deed Johannes
het.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water
omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en
zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem
neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem : “Dit is
mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.”

Ik was verrast, toen ik deze evangelietekst overtypte
uit de nieuw Bijbelvertaling (NBV21).

Dat Johannes tegen Jezus zegt : “lk zou door U
gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij ?”
is ergens normaal. Maar het antwoord daarop van
Jezus verschilt volgens de vertalingen/hertalingen :
“Toch moet je het doen, want we moeten alles doen
wat God van ons vraagt” (Bijbel in Gewone Taal,
uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap)

“Laat Mij mijn gang gaan. |k wil dat je me doopt, want
zo doen we alles wat God wil.” (Basishijbel, de Bijbel
in makkelijk Nederlands)

“Laat maar. Zo kunnen we alles doen wat vastgesteld
is” (Dichter bij de tijd, in Bijbel in 1000 seconden)

“Laat het maar zo gebeuren. Dit is de bedoeling.”
(website Kinderwoorddienst)

Maar er staat wel degelijk in de Griekse tekst : “Toch
moet je het doen, want zo dienen wij de
gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.”
Ook in de Willibrord-vertaling werd het op deze
manier vertaald.

Je mag het dan wel zeggen in “gewone taal”, in
“makkelijk Nederlands”, of “dichter bij de tijd”, maar
het essentiéle gaat op deze manier verloren : Jezus
laat zich dopen om de gerechtigheid geheel en al tot
vervulling te brengen.

Luc De Visscher schrijft “Gerechtigheid is de
hoeksteen van het koninkrijk. Waar God in deze
wereld zijn heerschappij uitoefent en mensen ernaar

handelen, daar wordt de gerechtigheid vervult.
Johannes verkondigde in de woestijn van Juda de
nabijheid van dit koninkrijk van gerechtigheid. De
mensen dienen hun gedrag hierop af te stemmen.”
Later zal Jezus ook nog zeggen dat de gerechtigheid
de enige toegang is tot het koninkrijk : “Als jullie
gerechtigheid niet groter is dan die van de
schriftgeleerden en farizeeén, zullen jullie zeker het
koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” (5, 20)

Maar dan komt het moeilijkste: wat is gerechtigheid ?
Boeken zijn hierover geschreven. Maar misschien
moeten we het antwoord gewoon zoeken in de Bijbel.
Johannes had verkondigd : “Bekeer u, want het
koninkrijk van de hemel is nabij. (...) De bijl ligt al aan
de wortel van de boom : iedere boom die geen goede
vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur
geworpen. (...) Hij houdt de wan in zijn hand, Hij zal
zijn dorsvioer reinigen en zijn graan in de schuur
bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in
onblusbaar vuur”
Maar in feite blijkt de Messias, Emmanuel, God-met-
ons, Jezus van Nazareth, veel meer te lijken op
degene die Jesaja eeuwen daarvoor al schilderde :
Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde.
Ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar,;
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende viam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Hij zal niet uitdoven en niet breken
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
In gerechtigheid heb Ik, de Heer, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk
en maak je tot een licht voor alle volken,
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
(Jesaja 42, 1-4. 6-7, de eerste lezing van vandaag)
Dat is de enige toegang tot het koninkrijk.

Constant



Overleden

HAMME, Sinte-Goedele

Mw. Marie-Louisa Klemans, echtgenote van Herman Antonissen, geboren te Turnhout op 15 april 1936 en
overleden in Asse op 2 januari 2026.

RELEGEM, Sint-Jan de Doper

Dhr. Maurice Van Everbroeck, weduwnaar van Martha Schutyser, geboren te Relegem op 22 juni 1932 en
overleden te Asse op 5 januari 2026.

Mogen zij rusten in Gods vrede...




Vieringen van de komende zondag

Tweede Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 18 januari
09.00u: Eucharistieviering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 18 januari
Geen viering

Derde Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 25 januari
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 25 januari

10.30u: Eucharistieviering
Intentie: Pierre Verdoodt
Lector: Yves Van der Putten

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 18 januari

10.30u: Eucharistieviering
Lector: Johan Muyldermans
Misdienaars: Nathan en Rune

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 17 januari

17.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 18 januari

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 18 januari
10.30u: Dienst Woord en Communie

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 25 januari

10.30u: Dienst Woord en Communie
Intentie: Rik Van den Cruyce

Lector: Nikolaas Knecht
Misdienaars: Sofia

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 24 januari

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 25 Januari

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 25 januari

10.30u: Eucharistieviering

Intentie: Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand,
uit dank



