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MARIA-LICHTMIS

Vorige week werd Lichtmis gevierd. Dit feest valt op
2 februari, 40 dagen na de geboorte van Jezus.
Volgens de Joodse wet moest een pasgeboren
jongen dan naar de tempel worden gebracht
(meisjes na 80 dagen) om opgedragen te worden
aan de Heer. De correcte benaming is dan ook ‘Feest
van de Opdracht aan de Heer’.

We vinden het verhaal van de opdracht van Jezus bij
de evangelist Lucas: Maria en Jozef kwamen naar
Jeruzalem om het kind aan God op te dragen. In de
stad woonde een zekere Simeon, die van de Heilige
Geest de belofte had gekregen dat hij niet zou
sterven vooraleer hij de Messias had gezien. Hij
herkent die belofte, op het ogenblik dat Jozef en
Maria de tempel binnentreden.

De ware identiteit van dit kind wordt voor de tweede
keer geopenbaard. Deze keer niet in een stal of open
veld zoals aan de drie wijzen (feest van de
Openbaring op 6 januari), maar wel ‘binnenkerkelijk’,
in de tempel van Jeruzalem.

Waar komt de naam Maria-Lichtmis vandaan? Jezus
wordt door Simeon herkend als het Licht dat straalt
voor alle volkeren. Dat verklaart een deel van de
naam. En-mis staat vanzelfsprekend voor misviering.
Dat er nog ‘Maria’ aan werd toegevoegd, verwijst
naar de mariale invulling van het feest tot aan de
hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie. De
klemtoon die voorheen lag op de rituele reiniging
van de Heilige Maagd Maria, werd verlegd naar de
Opdracht van de Heer.

De viering op Lichtmis begint met de zegening van
kaarsen en een lichtprocessie, symbool voor de

intrede van Christus als het Licht der Wereld in de
tempel van Jeruzalem. Ouders van dopelingen uit

het voorbije jaar worden uitgenodigd: zij krijgen het
symbool mee naar huis dat in de kerk werd bewaard
als herinnering aan de opname van het kind in de
geloofsgemeenschap.

Bron: Otheo
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Opdracht van de Heer in de Tempel
@ Dorothee Quennesson via Pixabay




BRUSSEGEM, SINT-STEFANUS

NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZONDAG 18 JANUARI

Voor de 10% keer sloegen de Brussegemse
verenigingen de handen in elkaar om voor alle
inwoners van Groot-Brussegem een fijne
nieuwjaarsreceptie te organiseren.

Het talrijk opgekomen publiek bewees dat deze
activiteit zeer gesmaakt werd.

Bij een glaasje en hapjes kon iedereen mekaar een
goed en gezond 2026 wensen en was er tijd voor
een leuke babbel.

Om de 10ste editie extra glans te geven vergastte de
Kon. Fanfare De Herleving alle aanwezigen op een
kort maar krachtig concertje.

Kortom, Brussegem Verenigd!

Rozette Willems




NIET OVER WATER, MAAR OVER lJS

Onze pastoor heeft de afgelopen dagen een wel heel
letterlijke betekenis gegeven aan “vallen en
opstaan”.

Door de gladheid heeft hij een onvrijwillige
uitschuiver gemaakt, met als resultaat: een
linkerarm in het gips.

Namens de hele pastorale zone wensen we hem
veel beterschap en geduld toe, tijdens het herstel !

LANDELIJKE GILDE, WEMMEL-RELEGEM
LASERSHOOTING

De Landelijke Gilde organiseert op zaterdag 7
februari opnieuw een sessie lasershooting

Wat: Twee spelletjes Lasershooting met achteraf
spaghetti en een drankje

Waar: Lasermagic, Leuvensesteenweg, 332 te
Machelen, met spaghetti in Brasserie ‘t Hof

Prijs:

€ 25 voor twee laserspelletjes en een drankje : in
totaal € 45 inclusief de spaghetti

Voor kinderen tot 12 jaaris dit € 23 en € 38
Voor niet-leden telkens € 5 extra

De Landelijke Gilde betaalt de drank

Inschrijvingen: Ten laatste op 2 februari via e-mail
aan bestuur@Igrelegem of bellen naar Marc Van Roy
op het telefoonummer 0473.625627.

Betalen op rekening Landelijke Gilde BE62 7341
8810 7661 ten laatste op 2 februari.

Neem ook een kijkje op de website:
www.lgrelegem.be



http://www.lgrelegem.be/

Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van de Derde Zondag door het Jaar, Zondag van het Woord van God

VERVULLING VAN DE PROFETIE VAN JESAJA

Evangelie (Mattheds 4, 12-23)

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen
was, week Hij uit naar Galilea. Hij keerde niet terug
naar Nazaret, maar ging in Kafarnaim wonen, aan
het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo
moest in vervulling gaan wat gezegd is door de
profeet Jesaja : “Land van Zebulon en Naftali, gebied
aan het meer en aan de overkant van de Jordaan,
Galilea van de heidenen, luister : Het volk dat in
duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die
woonden in de schaduw van de dood werden door het
licht beschenen.” Vanaf dat moment begon Jezus zijn
verkondiging. “Kom tot inkeer,” zei Hij, “want het
koninkrijk van de hemel is nabij !”

Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers,
Simon die Petrus genoemd wordt, en zijn broer
Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het
waren vissers. Hij zei tegen hen: “Kom, volg Mij, Ik zal
van jullie vissers van mensen maken.” Ze lieten
meteen hun netten achter en volgden Hem. Even
verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon
van Zebedelis, en zijn broer Johannes. Ze waren met
hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de
netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en
hun vader Zebedelis achter en volgden Hem.

Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de mensen
onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede
nieuws over het koninkrijk, en genas iedere ziekte en
elke kwaal onder het volk.

Jezus blijft niet in Nazaret, trekt ook niet direct naar
Jeruzalem, maar begint zijn “openbaar leven” in
Kafarnalm, in het “Galilea van de heidenen”.

En op het einde van het evangelie van Mattheds, na
Jezus’ verrijzenis, lezen we dat de engel zegt tegen de
vrouwen : “En dit moeten jullie weten : Hij gaat jullie
voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” (28, 7). En
dat deden de leerlingen, en ze zagen Hem (28, 16).
Het is dus geen toeval dat Jezus naar Galilea gaat.
Jezus had evengoed rechtstreeks naar Jeruzalem
kunnen gaan, hét religieuze centrum van zijn tijd,
dicht bij de macht, dicht bij de tempel, dicht bij
degenen die beslissen. Maar neen, Hij gaat naar
Kafarnalm in Galilea, een heidense grensplaats, een
smeltkroes waar allerlei culturen zich vermengen,
een grote bazaar. Jezus begint niet in het centrum,
maar in de marge. De streek van Galilea had geen

goede naam, er woonden slechts een handjevol
gelovige en trouwe Joden. Blijkbaar betekent “un
Cafarnalm” in het Frans : een rommeltje, chaos,
warboel. Het was een multi-culturele streek, en die
mengelmoes van godsdiensten werd door Jeruzalem
met de grootste minachting bekeken. De religieuze
leiders uit de hoofdstad beschouwden zichzelf als de
“zuivere Joden, die de juiste leer bewaarden”, en ze
misprezen de Galileérs als “heidenen die de wet niet
kenden”. Didier Croonenberghs zegt : Jezus gaat niet
naar de Wetstraat, maar naar het Schipperskwartier
in Antwerpen.

Jezus begint bij de gewone mensen, bij die paar
vissers aan het meer, zo zegt Manu Verhulst. Hij gaat
voorbij aan de hogepriesters van de tempel, Hij gaat
voorbij aan de schriftgeleerden. Hij stelt zijn hoop op
gewone mensen, op u en mij, de kleingelovigen van
vandaag.

Door de eeuwen heen werd zijn boodschap belast en
beladen. Het werd een wereldgodsdienst, met
handboeken, met  geleerde  woorden en
specialisaties. Zijn Blijde Boodschap werd in
wetteksten  gegoten, en  mensen  werden
onderverdeeld in gelovigen en ongelovigen, ketters.
Zijn boodschap werd (en wordt) misbruikt door
machthebbers om er politieke munt uit te slaan.
Maar  zijn eerste  leerlingen  zijn  geen
godsdienstspecialisten of geleerden, maar gewone
werkmensen. Het is geen groep die macht uitoefent
op anderen, maar mensen zoals gij en ik, die
persoonlijk worden aangesproken. Ze moeten niet
oordelen of een scheiding maken tussen goeden en
slechten, maar ze moeten mensen verenigen, zonder
onderscheid. De Blijde Boodschap die zij in Jezus’
naam zullen uitdragen is een boodschap die oproept
tot verbondenheid en gemeenschap.

Zo maakt Jezus, volgens MattheUs, hier een bewuste
keuze (zo zegt Frans Mistiaen) :

tegen de machtstempel, voor de volkskerk;

tegen de elite-clerus, voor de gewone mensen;
tegen de eisende en straffende doctrine, voor de
bemoedigende en levenbrengende boodschap;
tegen Jahwe van de wet, voor de liefdevolle Vader;
tegen Jeruzalem, voor Galilea.

Constant



Vieringen van de komende zondag

Vierde Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 1 februari
09.00u: Eucharistieviering ter ere van Ste Gudula

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 1 februari
Geen viering

Vijfde Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 8 februari
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 8 februari

09.00u: Eucharistieviering
Intentie: Jgt. Gerard Haerden
Lector: Genevieve Dolivier

RELEGEM, Sint-Jan de Doper

Zondag 1 februari

10.30u: Eucharistieviering: gezinsviering
Lector: Vormelingen en catechisten
Misdienaars: Seline en Jinte

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 31 januari

17.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 1 februari

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 1 februari

10.30u: Dienst Woord en Communie

Gezinsviering met receptie ter gelegenheid van het
feest van Lichtmis

Intentie: Stan Desmedt, ouders en schoonouders

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 8 februari

10.30u: Dienst Woord en Communie
Lector: Louka De Breuker
Misdienaars: Jona en Luca

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 7 februari

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 8 februari

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 8 februari

10.30u: Eucharistieviering

Intentie: Jaarmis Etienne Vander Jeught



