
 
 

 

 

 
 

Ui#reksel ar+kels 2026 – week 07

VORMSELCATECHESE 31 JANUARI EN 1 FEBRUARI 2026 
ZACHTMOEDIGHEID 

Onze vormelingen kwamen op zaterdag 1 februari 
voor de zesde keer samen. Tijdens deze bijeenkomst 
stonden we stil bij het "donkerblauwe" thema van 
ons catecheseparcours: zachtmoedigheid. 
Zachtmoedigheid is geen eenvoudig begrip. Dat 
konden we in het begin van de bijeenkomst heel 
goed merken: geen vormeling kon de betekenis van 
dat moeilijk woord geven. Aan de hand van 
verschillende verhalen probeerden de catechisten 
dit thema tastbaar te maken.  
 

 
 
Zo luisterden de vormelingen, dankzij Sofie haar 
Godly-play-verhaal, naar wie Pater Damiaan was en 
wat hij allemaal in zijn leven had gedaan. Met 
behulp van de specifieke houten figuurtjes en 
verdiepende vragen stonden we even stil bij het 
leven en de keuzes van deze bijzonder man: hij was 
een voorbeeld van zachtmoedigheid. Verder hielp 
het verhaal van de profeet Elia, die God herkende in 
een zachte bries, ons om beter te begrijpen hoe 

zachtmoedig God voor ons is. Hij is niet te vinden in 
hevig vuur. Hij toont zich niet in een aardbeving of 
een stormachtige wind, maar Hij is wel te horen en 
te voelen in een zacht briesje. 
Ook het verhaal van een wedstrijd tussen de zon en 
de wind maakte veel duidelijk: wie vriendelijk en 
“warm” is, blijkt uiteindelijk sterker dan wie boos is 
of hard blaast. En dankzij nog een sprookje over een 
man die, met de hulp van een slak en een zijden 
draadje, zijn vrouw wist te bevrijden uit een hoge 
kasteeltoren, werd voor onze vormelingen helemaal 
klaar en duidelijk wat zachtmoedigheid werkelijk 
inhoudt: een combinatie van tederheid met moed, 
een dosis kwetsbaarheid, veel zachtheid, "hart zijn" 
en nog zoveel meer. We gingen ook praktisch aan de 
slag door een pluim te knutselen. De zachtheid van 
een pluim herinnert ons eraan dat wij ook in het 
leven de uitdaging willen aangaan om zachtmoedig 
in het leven te staan.  
Op zondag kwamen meer dan honderd mensen 
samen in de kerk voor een stralende Lichtmis-
gezinsviering. Tijdens deze viering werd Liz gedoopt.  
 

 
 



We waren met velen om te getuigen van dit mooie 
moment: eerste communicantjes, vormelingen, hun 
gezinnen, de gebruikelijke kerkgangers en het koor 
dat telkens paraat staat om voor extra sfeer te 
zorgen. 
 

 
 
Het licht van de paaskaars, teken van het licht dat 
God in de wereld stuurt, werd door de vormelingen 
overal in de kerk gebracht en doorgegeven. Door het 
licht en de warmte van de vele aangestoken kaarsen 
konden we Gods zachtmoedige kracht ervaren. We 
werden uitgenodigd om de lichtmiskaarsen niet uit 
te blazen, maar om ze te veranderen 
zodat het zich kon verspreiden en overal zou zijn, zij 
het in een andere vorm.  
 

Alle kinderen die in de kerk aanwezig waren - en het 
waren er heel wat - kwamen vooraan staan en 
ontvingen een speciale kinderzegen om als kind van 
God in de wereld te staan.  
Dit was een heel mooi moment, waar ik mensen na 
de viering nog over hoorde praten. 
 

 
 
Bij het verlaten van de kerk kreeg elk kind, groot en 
klein, volgens de smakelijke traditie : een 
pannenkoek om van te smullen. De hele viering was 
een uitnodiging om lichtpuntjes voor anderen te zijn 
en Zijn licht zo te verspreiden. 
 
Anne 
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PAUL OP ‘T ROODT 
(1939 – 2026) 
 
We vernamen het overlijden van Paul op ’t 
Roodt, geboren in Stokkem op 4 oktober 1939 
en overleden te Merchtem op 26 januari ll.. 
Hoewel Paul in Wemmel woonde, was hij mede 
dankzij een streekgenoot Gerard Haerden, heel 
ac\ef in de parochieploeg van Ossel en sterk 
betrokken bij de toenmalige federa\e Wemmel. 
Vanuit een sterke bewogenheid om het 
christelijk gedachtengoed te hertalen in deze 

\jd, ze^e hij zich in voor de liturgie en voor de 
digitalisering van alle info betreffende de 
federa\e. Hij was ook de drijvende kracht bij de 
logis\eke ondersteuning van de pelgrimage van 
Taizé op het plateau van de Heizel in 2008-2009.   
 
J.P. Guilliams   
 

 
 
 
  



WEMMEL, SINT-SERVAAS 
MARIA-LICHTMIS 
 
Meer dan een half uur op voorhand waren de eerste 
kinderen in de kerk.  En meer dan één ouder vertelde 
dat de kinderen niet te houden waren ’s morgens.  
“En ik mag toch ook een kaarsje branden ?!” 
Het enthousiasme hadden we al gemerkt wanneer 
Myriam vooraf informeerde wie wat wou doen of 
lezen in de viering.  Op één dag Vjd waren alle taakjes 
ingevuld. 
En het was inderdaad een heel sfeervolle, 
enthousiaste, maar tegelijkerVjd ook ingetogen 
viering. 
 

 
 
 
De sfeer werd in het begin van de viering al gezet met 
het plaatsen van de kaarslichtjes rond de paaskaars.  
Het enthousiasme was bleek direct bij het zingen en 
het lezen van de kinderen : duidelijk, en zonder veel 
haperingen.  En ingetogen was het ook : Vjdens de 
kinderzegen, die onmiddellijk volgde na het 
evangelie, was het muissVl in de kerk.  Iedereen 
voelde dat dit een speciaal moment was.  De tekst 
was dan ook heel mooi.  En elk kindje kreeg een 
zegenend kruisje op het voorhoofd. 

“Laat de kind’ren tot Mij komen”, zongen we als 
intredelied.  En dat werd heel concreet, wanneer 
Mieke voorzong met een kindje in haar armen. 
Het was een echte gezinsviering.  Bij de communie 
kwamen zelfs volwassenen naar voor, die niet 
gedoopt waren, maar toch een kruisje wilden.  
Hartverwarmend, zo’n samenhorigheid. 
 

 
 
 
En Vjdens het slotlied, “Kom sla je handen steeds 
weer in elkaar”, werd er onder de steeds 
begeesterende leiding van Mieke, stevig in de handen 
geklapt (enthousiast, maar niet alVjd in de maat ). 
Het applaus was verdiend, want het was echt een 
“hartverwarmende” viering.  Of zoals een 
overgrootvader zei Vjdens de recepVe achteraf : 
“Dank u voor de vele lieve woorden.” 
Dank aan de vele lieve mensen die meegeholpen 
hebben aan deze viering.   
 
Linda en Constant 
 
Foto’s © Myriam De Breuker

 
 
  
  



 
 
S+lstaan bij het Evangelie:  
Homilie van de Vierde Zondag door het Jaar  
 
ZALIG DE ARMEN VAN GEEST
 
Evangelie (Ma[heüs 5, 1-12a) 
Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op.  
Daar ging Hij zi;en met zijn leerlingen om zich heen.  
Hij nam het woord en onderrich;e hen : 
 
Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezi;en. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de 
gerechDgheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmharDgen, 
want zij zullen barmharDgheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredesDchters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechDgheid vervolgd 
worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
 
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij 
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
beDchten.  Verheug je en juich, want je zult rijkelijk 
beloond worden in de hemel. 
 
De “zalig”sprekingen :.  Jezus prijst een aantal mensen 
“zalig”, of “gelukkig”.  In het Grieks staat er het woord 
“makarios”, in het LaVjn “beatus”.  Het wordt op 
verschillende manieren vertaald in de moderne talen, 
en het wordt op nog meer manieren geïnterpreteerd. 
Het Hebreeuwse woord dat hier achter zit is “ashreh” 
of “asjre”.  En dat is een woord dat niet een toestand 
of gevoel uitdrukt, maar een beweging.  Het heea te 
maken met lopen, gaan, op weg zijn.  Je kan het 
vertalen als “op weg, vooruit !”, of “je bent op de 
goede weg”, vertalingen die meer rekening houden 
met de dynamische betekenis van het woord. 
Marc Gallant, trappist uit Orval probeert deze 
evangelietekst zo te vertalen : 
 
“Je bent op de goede weg naar het geluk als je arm 
van geest bent, als rijkdom en bezit, weelde en luxe 
niet het einddoel van je leven zijn, als je bereid bent 
te delen met hen die nauwelijks te eten hebben.  

Maar je bent op de verkeerde weg als je meent dat je 
alleen gelukkig kunt zijn wanneer je zoveel geld hebt 
dat je naar niemand hoea om te zien. 
Je gaat de richVng op om gelukkig te worden als je 
verdriet hebt om al het onrecht, het kwaad en de 
ellende die er in de wereld is, en als je probeert daar 
iets aan te doen.  Maar je bent op de verkeerde weg 
als het je onverschillig laat. 
Je bent op de goede weg naar het geluk als je 
zachtmoedig bent, als je geen kwaad met kwaad 
vergeldt, als je kunt vergeven en vergeten.  Maar je 
bent op de verkeerde weg als je wraak koestert, als je 
terugslaat, als je probeert je op te werken ten kosten 
van anderen. 
Je bent op de goede weg als je hongert en dorst naar 
rechtvaardigheid, als je opkomt voor de 
mensenrechten.  Maar je bent op de verkeerde weg 
als je over rechtvaardigheid en eerlijkheid heen trapt 
en anderen uitbuit tot eigen voordeel. 
Je bent op de goede weg als je barmharVg bent, als je 
meeleea met hen die in nood zijn, als je alVjd klaar 
staat om hulp te bieden.  Maar je bent op de 
verkeerde weg als je hardvochVg bent en als 
menselijk leed je onberoerd laat. 
Je bent op de goede weg als je zuiver bent van hart, 
als je hart niet verdeeld is, maar eerlijk, loyaal, en je 
God dient met heel je hart, zonder berekening of 
geaffecteerde godsvrucht, en als je in de andere een 
kind van God ziet dat in klaarheid moet bemind 
worden.  Maar je bent op de verkeerde weg als God 
voor je een middel wordt voor macht en invloed om 
de anderen te gebruiken voor je welzijn en genot. 
Je bent op de goede weg als je vrede sVcht, als je in 
oprechte verstandhouding met je medemensen wil 
leven, als je probeert mensen met elkaar te 
verzoenen, als je de zon niet laat ondergaan over uw 
toorn.  Maar je bent op de verkeerde weg als je wrok 
koestert, als je met geweld doorzet en probeert 
voordeel te halen uit het feit dat anderen ruzie met 
elkaar hebben. 
Je bent op de goede weg als je wel eens iets 
onaangenaams kunt incasseren, of nog dat je 
vervolgd wordt of uitgescholden omwille van je inzet 
voor rechtvaardigheid.  Maar je bent op de verkeerde 
weg als je anderen monddood maakt of probeert te 
liquideren omdat ze je carrière in de weg staan of 
omdat ze er anders over denken dan jijzelf.” 
Constant 
 



 
Doopsel 
 
RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
 
Op zondag 1 februari werd Liz Moriau, geboren te Asse op 6 juni 2018, dochtertje van Glenn en Rebecca 
Mertens, door het doopsel opgenomen in onze gelovige gemeenschap. 
 
Wij wensen dat zij mag opgroeien in de Liefde van Jezus. 
 
 
 
 

  



 
Vieringen van de komende zondagen

Vijfde Zondag door het Jaar
 
BRUSSEGEM 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 8 februari 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 8 februari 
09.00u: EucharisVeviering 
IntenDe: Jgt. Gerard Haerden 
Lector: Geneviève Dolivier 

 

RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Zondag 8 februari 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
Lector: Louka De Breuker 
Misdienaars: Jona en Luca 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 7 februari 
17.30u: EucharisVeviering (N) 
Zondag 8 februari 
11.00u: EucharisVeviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 8 februari 
10.30u: EucharisVeviering 
IntenDe: Jaarmis EVenne Vander Jeught 

 
Zesde Zondag door het Jaar 
 
BRUSSEGEM 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 15 februari 
11.30u: Dienst Woord en Communie, opgeluisterd 
door enkele muzikanten van het Brussels 
Philharomic Ochestra 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 15 februari 
Geen viering 
 
 
 
 
 
 

RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Zondag 15 februari 
10.30u: EucharisVeviering 
Lector: Lieve Heiremans 
Misdienaars: Lirane en Eurielle 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 14 januari 
17.30u: EucharisVeviering (N) 
Zondag 15 februari 
11.00u: EucharisVeviering (F) 
Woensdag 18 februari 
18.30u: EucharisVeviering met asoplegging (N/F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 15 februari 
10.30u: EucharisVeviering 
Woensdag 18 februari 
19.00u: Dienst Woord en Communie met 
asoplegging

 
 

 

 
 
 


