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EEN TUIN VOL LEVEN

Onze aarde en heel de schepping als één tuin vol
machtige bomen met heerlijke vruchten, zo had God
het leven bedoeld. En de mens genomen uit stof van
de aarde en aangeblazen door Gods adem, mocht er
te gast zijn om van al het mooie in vreugde en
dankbaarheid te genieten.

Maar verleid door zijn heerszucht wil de mens zelf alle
grenzen-ook die van goed en kwaad- bepalen.
Dominerend en heersend maakt hij zo van de tuin snel
een woestijn van schaarse en te kort. Hij ervaart er
zich als een broos en kwetsbaar wezen dat vanuit zijn
verlangen naar meer, zijn schamelheid en zwakte voor
anderen angstvallig moet verbergen.

Toch kan onze aarde opnieuw een plaats van
overvloed en vreugde worden als we ons durven
bekeren. We worden opgeroepen om tot
gerechtigheid te komen zodat alles en iedereen tot
zijn recht kan komen.

En dat willen we stap voor stap doen. Zoals de exodus
naar bevrijding 40 jaar duurde, zo gaan we als Gods
volk 40 dagen geduldig op weg naar Pasen.
Symbolisch plaveien we daarvoor stapstenen, die ons

Aswoensdag:
As van de vruchtbaarheid.
Jo&l 2,12-18 Il kor. 5,20-6,2 Mt. 6, 1-6.16-18

Onze aarde-getekend en gehavend door willekeur en
eigenbelang- zorgt ervoor dat we onszelf als maatstaf
nemen. In deze veertig heilzame dagen worden we nu
uitgenodigd ons hiervan af te keren en ons weer te
laten inspireren door Gods woord dat ons tot een
vruchtbaar leven van verbondenheid kan brengen.
Wij gaan samen op weg om vanuit Jezus oproep tot
waarachtige gerechtigheid weer tot volheid van leven
te komen. Want door aan ons «ik» een halt toe te

op weg zetten naar een samenleven waar wij opnieuw
mogen uitgroeien tot mensen van respect en
verbondenheid.

Getriggerd door Gods woord van liefde dat ons
spreekt van toewijding en dienstbaarheid, willen wij
als pelgrims van hoop krachtdadig stappen zetten in
de richting van de plek waar met Pasen Jezus’ licht zal
schijnen.

Liturgisch kader:

Met stenen bouwen we-zondag na zondag- een pad
naar Pasen toe. De stenen overbruggen een afstand,
zoals stapstenen in een rivier het mogelijk maken de
overkant te bereiken. We leggen ons pad in de richting
van de plek (lege kandelaar) waar de nieuwe
paaskaars komt.

En we vertrekken vanuit de zandwoestijn met in het
midden een kale tak die op een boom gelijkt.

De tuin van Eden verdort immers daar waar willekeur
en eigenbelang zegevieren en waar mensen ieder
voor zich eigengereid optreden.

roepen (vasten) en te leven vanuit Gods Geest (gebed)
kunnen wij de kracht ontvangen om anderen tot hun
recht te laten komen (giften en solidariteit).

Onze ongerechtigheid dat ons leven verengt tot een
verschraald en zelfzuchtig bestaan kan immers vanuit
Gods goedheid omgezet worden als vruchtbare as die
ons de voeding verleent om uit te groeien tot mensen
die nog enkel het goede behartigen.



Symbool: met vruchtbare as, dun gestrooid over het woestijnzand, kiezen we voor Gods gerechtigheid
zodat ons ik zich opent en heel de aarde een vruchtbare voedingsbodem wordt om tot leven te komen.

Eerste zondag:
Door het kwaad verleid.
Genesis 2, 7-9; 3, 1-7 Romeinen 5, 12.17-19 Matthels 4, 1-11

Als mensen werden wij door Gods levensadem tot kiezen voor een leven dat gedragen wordt door Gods
leven gewekt. Hij verleende ons de kracht om in adem ten leven.

respect voluit te leven met en voor elkaar. Hij wil van ons vrije mensen maken en dit in dienst van
Maar we ruilden de levensadem in voor de zucht naar Gods scheppingswerk, de mens en de aarde.

onszelf. We werden mensen die vanuit onze
verlangens alles en iedereen naar onze hand hebben
trachten te zetten.

Vandaag horen we hoe Jezus vanuit Gods Geest de
woestijn intrekt om aan de macht van de verleiding
een halt toe te roepen. Gewapend met Gods woord
wil Hij ons weer smaak doen krijgen voor het echte
leven.

Zo hoopt Hij dat we ons niet meer laten stuwen door
onze zucht naar meer, naar eer en naar macht maar

Symbool: drie platte (Turkse) broden als beeld van mensen die hongeren naar het brood van het bezit,
van de eer en van de macht.

Tweede zondag: En die liefde vraagt om niet krampachtig vast te
Door Gods liefde omgeven. houden (tenten bouwen) maar om in alle vertrouwen
Genesis 12, 1-4a TimotheUs 1, 8b-10 Matthets 17, 1-9 met Jezus de berg af te dalen en het gewone leven te

delen met allen die jouw leven kruisen.
Liefde, het leven op zijn mooist. Het is als een zon die
de kracht van de duisternis breekt en aan het leven
een warme gloed geeft.
Vandaag op deze tweede zondag van de
veertigdagentijd mogen drie vrienden van Jezus’
vrienden hiervan getuige zijn. Vanuit de
verbondenheid met God die liefde is, verdwijnt bij
Jezus elk spoor van na-ijver en duisternis. Er is nog
enkel licht dat straalt. Zo mogen de leerlingen
ontdekken wie Jezus voor hen is: de welbeminde die
ook hen in het heerlijke van de liefde, van Gods liefde
wil laten delen.

Symbool: naast de dor opstaande tak staat er nu een ‘zon’ van gele rozen die verwijst naar het stralende
van de liefde die het leven mooi en zonnig maakt.



RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER
KINDERNEVENDIENST

In het Evangelie van zondag 8 februari hoorden we Laten we zijn, zoals licht en de wereld mooier en
Jezus niet alleen zeggen dat we het “Zout der Aarde” milieuvriendelijker maken, naar het voorbeeld van
zijn, maar ook het “Licht van de Wereld”. Jezus.
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Vleugels voor je vrije tijd
Zondag 29 maart 2026.

Onze mooie traditie van lentewandelingen zetten wij voort, en wandelen met onze gidsen Liliane en Ericin en
rond Wemmel.

Afstand: ongeveer 7,5 Km.

Vertrek: stipt om 13.45 parking Auxilium. Dr. Folletlaan 28 1780 Wemmel.

Deelname: leden gratis. Niet leden 2€. Te betalen bij vertrek wandeling.

Contactpersoon: Liliane Windelen liliane.windelen@icloud.com 0499/983304
Zie www.pasar.be/wemmel voor ons programma .



http://www.pasar.be/wemmel
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Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van de Vijfde Zondag door het Jaar

Gl ZUT HET LICHT DER WERELD

Evangelie (Matthelis 5, 13-16)

“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout
zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden
? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid
en vertrapt.

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een
berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook
geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een
standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis
is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat
Zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan
jullie Vader in de hemel.”

Jezus zegt niet : “Jullie moeten het zout van de aarde
zijn”, of “Jullie zouden het zout van de aarde moeten
zijn”, maar : “Jullie zijn het zout van de aarde”, en
“Jullie zijn het licht voor de wereld”. Wij zijn het.
Punt, gedaan.

En tegen wie zegt Hij dit ? Tegen die vissers, gewone
mensen uit Galilea, daar boven op die godvergeten
berg.

En toen die mannen van de berg weer naar beneden
kwamen, na de “bergrede” van Jezus, was de wereld,
de situatie, de maatschappij nog juist dezelfde als
tevoren. Maar, zo zegt Manu Verhulst, zij waren
veranderd. Ze bekeken elkaar als broers en zussen,
zonder onderscheid, allemaal kinderen van dezelfde
liefdevolle Vader. En zij konden de woorden van de
berg niet meer vergeten. Ze bleven ernaar leven, ook
toen zij vervolgd werden. Hun kijk op het leven en de
medemens verspreidde zich over heel het Romeinse
rijk. Kooplieden brachten het in de havens van de
Middellandse Zee, en soldaten langs de heirbanen
van de toen bekende wereld. In 312 werd het
christendom officieel erkend door keizer Constantijn,
en werd het zelfs een staatsgodsdienst. En de kerk
werd machtiger en machtiger, soms machtiger dan de
keizer. ledereen werd christen. Is het toen gebeurd
dat het zout smakeloos werd, en het licht werd
verduisterd ?

Vandaag, na zovele kathedralen en basilieken, na
zovele dogma’s en concilies, na zoveel encyclieken en
pauselijke uitspraken, zijn we weer op weg om een
minderheid te zijn, een kleine kerk.

En als wij — met het kleine groepje gewone mensen
dat we zijn — ’s zondags samenkomen rond Zijn
woord, dan lijken we op die kleine mensen op die

berghelling in Galilea, zegt Manu Verhulst. Zijn
boodschap komt naar ons als een Blijde Boodschap,
woorden om van te leven. En als we dan terugkeren
naar datzelfde gezin, diezelfde samenleving, diezelfde
wereld, dan is die niet veranderd door ons
samenkomen. Maar wij kunnen wel veranderd zijn.
En dan laten we ons licht schijnen in de wereld, en
geven we smaak aan het leven.

En dat hoeft niet met grote bombarie te gebeuren,
maar gewoon in het kleine, dicht bij ons. Zoals Jesaja
vandaag zegt in de eerste lezing (58, 7-10) :

Je brood delen met de hongerige,

onderdak bieden aan armen zonder huis,

iemand kleden die naakt is,

je bekommeren om je medemensen.

Dan breekt je licht door als de dageraad (...)
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig
hebt

en de verdrukte gul onthaalt,

dan zal je licht in het donker schijnen,

je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

Fra Angelico, De Bergrede, cel 32 in het San Marcoklooster
in Firenze
© foto : Wikimedia Commons
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Vieringen van de komende zondagen

Zesde Zondag door het Jaar

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele

Zondag 15 februari

11.30u: Dienst Woord en Communie, opgeluisterd
door enkele muzikanten van het Brussels
Philharomic Ochestra

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 15 februari
Geen viering

Eerste Zondag in de Veertigdagentijd

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 22 februari
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper

Zondag 22 februari

09.00u: Eucharistieviering

Intentie: Jgt. René De Ridder, Ronny De Ridder
Lector: Julienne Stallaert

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 15 februari

10.30u: Eucharistieviering
Lector: Lieve Heiremans
Misdienaars: Lirane en Eurielle

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 14 januari

17.30u: Eucharistieviering (N)

Zondag 15 februari

11.00u: Eucharistieviering (F)

Woensdag 18 februari

18.30u: Eucharistieviering met asoplegging (N/F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 15 februari

10.30u: Dienst Woord en Communie
Woensdag 18 februari

19.00u: Dienst Woord en Communie met

asoplegging

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 22 februari

10.30u: Dienst Woord en Communie
Lector: Wilfrieda Liekens
Misdienaars: Audrey en Lila

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 21 februari

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 22 februari

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 22 februari

10.30u: Eucharistieviering

Intentie: Jaarmis Maria De Mulder, Jaarmis Camille De
Roey en Romy Dekeyser



Tweede Zondag in de Veertigdagentijd

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 1 maart

09.00u: Eucharistieviering
Intentie: Jaarmis Frans Geeroms

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 1 maart
Geen viering

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 1 maart

10.30u: Eucharistieviering
Lector: Sofie Vanden Broeck
Misdienaars: Nathan en Rune

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 28 februari

17.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 1 maart

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 1 maart
10.30u: Dienst Woord en Communie



