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HAMME, SINTE-GUDULA

ZONDAG 15 FEBRUARI, GEBEDSDIENST IN HET TEKEN VAN SINT-VALENTIN

© Foto’s: Marc Geeroms

Het was een mooie zonnige dag waarbij de

zonnestralen onze kerk aangenaam konden verlichten.

Voor en naast het altaar konden we genieten van de
mooie versiering met veel hartjes ...

En om ons in hogere muzikale sferen te brengen,
konden we rekenen op harpiste Anne en violiste
Bérénice.

Voorganger Ludo Van Assche zorgde voor mooie
aangepaste teksten in het teken van Sint-Valentijn. Zo
vernamen we van hem dat enkele jaren geleden paus
Franciscus op 14 februari zo'n 20.000 koppels op het
Sint-Pietersplein in Rome verwelkomde. Hij greep de
feestdag van Sint-Valentijn aan om gehuwden en

koppels in een duurzame relatie te waarderen en te
bemoedigen. Ook in zijn encycliek Amoris Laetitia ( =
De vreugde van de liefde ) vernoemde onze paus de
pastorale kans die Valentijnsdag biedt.

In het evangelie hoorden we : De liefde heeft geduld,
ze is vriendelijk. Zij is niet jaloers, zij praalt niet, ze
geeft niet om de schone schijn. Zij kwetst niemand. Zij
wordt niet bitter en rekent het kwade niet aan. De
liefde zal nooit vergaan.

In de homilie werd er dieper ingegaan op de betekenis
van het woord “liefde”. Liefde ( Vertaling van het
Griekse woord ” Ayamn “) is een typisch christelijk
woord, dat moeilijk goed te vertalen is, en dat nog het
beste samengevat wordt met de woorden van Jezus:
‘Gij zult de naaste liefhebben als uzelf’ Het woord
“Ayamn” is gebaseerd op de 10 geboden.


http://halewijn.info/catalogus/amoris-laetitia-de-vreugde-van-de-liefde

Liefde betekende : iemand beminnen / graag zien ;
maar ook :

- Zorg dragen voor iemand

- Daadwerkelijk helpen van iemand

- Respect hebben voor iemand

- Een omgeving scheppen zodat iemand zich kan
ontplooien

- Niet te veel vragen maar zoveel mogelijk GEVEN

- Steeds hopen op een goede afloop voor iedereen
- Optimist zijn en, zelfs in moeilijke omstandigheden,
enthousiasme voor het leven uitstralen en
vriendschap geven

- Soms om hulp durven vragen...

- Onze kennis en kunde ter beschikking stellen aan
iedereen

- EN... gratis en voor niks / onvoorwaardelijk !.

Na het “Onze Vader” zongen we samen het lied “ Ik
bied U dit brood”, mooi begeleid door de 2
muzikantes.

Na de zegen konden we nog genieten van een mooi
concert opgevoerd door de harpiste Anne en de
violiste Bérénice. Zij lieten ons wegdromen met

enkele muziekstukken in het teken van Sint-Valentijn.

Na het concert kregen we bij het buitengaan van de
kerk, een (zoet) Valentijnsgeschenk aangeboden.

Dank je wel aan iedereen die aan deze mooie dag
heeft meegewerkt : Ludo Van Assche, de muzikanten
Anne en Bérénice, Janine De Meersman-Van Rode, en
alle leden van de nieuwe parochiale werkgroep in
Hamme.

LITURGISCHE COMPOSITIE VEERTIGDAGENTIID 2026

DERDE ZONDAG: DOOR HET WATER VERNIEUWD EN VERFRIST

Exodus 17, 3-7 Romeinen 5, 1-2.5-8 Johannes 4, 5-42

Water vernieuwt, verfrist en geeft levenskracht. Een
lekkere douche na een arbeidsintensieve zomerdag
kan inderdaad wonderen doen. Welnu Jezus wil als
een bron van liefde ons dor, moeizaam en zondig
bestaan overvloedig bevloeien.

En iedereen is welkom om zijn dorst bij Hem te
lessen. Dit heeft de Samaritaanse vrouw mogen
ervaren. Hoewel zij omwille van haar zondig bestaan
de eenzaamheid van het middaguur opzocht, zit
Jezus op haar te wachten. Niet om haar te helpen
water te putten-Hij heeft geen emmer- maar om
haar te laten proeven van zijn levensbron. Gods
liefde die elke dam hoe sterk ook (Jood-Samaritaan)
kan doorbreken en elk mensenbestaan hoe
gehavend en bezwaard ook (zes mannen) kan

overspoelen, wil ons tot een nieuw bestaan brengen.

De Samaritaanse vrouw wordt inderdaad een nieuw
mens. Ze laat haar kruik achter om vol van leven te
getuigen van Jezus’ leven gevende kracht.

Symbool: de lege kruik is het teken van het oude,
lege bestaan dat achtergelaten wordt omdat men
zich vervuld weet met het leven dat Jezus ons
aanreikt.

Jean-Paul Guilliams
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Met stenen bouwen we, zondag na zondag, een
pad naar Pasen toe. Dat pad loopt in de richting
van de plek, de kandelaar, waar de nieuwe
Paarskaars komt.

% :
Rita Steels

Relegem, Sint-Jan de Dopr,

We vertrekken vanuit de zandwoestijn, met in
het midden een kale tak.

Drie platte broden staan symbool voor de
mensen die hongeren naar het brood en het
bezit, van de eer en de macht.

W

|

Ossel, Sint-Jan de Doper, © Jean-Pierre Stalmans

CHIRO WEMMEL
STOEMPFESTIN

Geachte dames en heren, beste leden, oud-leiding
en sympathisanten

Schrijf 14 maart alvast in jullie agenda, want dan
vindt het jaarlijkse stoempfestijn van Chiro Wemmel
weer plaats!

We verwennen jullie met heerlijke stoemp en
smakelijke saucisse, geserveerd in een gezellige
Chiro-sfeer. Jullie zijn van harte welkom tijdens de
middag of in de avond.

De exacte locatie maken we binnenkort bekend via
onze sociale media.

Wij kijken er alvast naar uit om jullie talrijk te verwelkomen!

Tot dan!

KATOKE & FLATER




WEMMEL, SINT-SERVAAS
ASWOENSDAG

Ondanks het niet al te beste weer, waren er toch
verschillende mensen aanwezig in de Sint-
Servaaskerk voor de Aswoensdagviering, ook mensen
uit de omliggende parochies. Het was een moment
van rust, stilte en bezinning.

Direct bij het begin werd er duiding gegeven bij de
vastencompositie : de tuin die een woestijn geworden
was, de boom die was verdord, en de stapstenen naar
nieuw leven. De eerste twee stapstenen stonden
opgericht : “inkeer” en “ommekeer”. En hierop sloot
naadloos de tekst aan van de profeet Joél.

Als teken van ook onze bereidheid tot inkeer en
ommekeer, verbrandden we de oude palmtakken. De
vlammen stegen hoog ten hemel. De evangelietekst
van Matthels werd daarna afgewisseld met
bezinnende voorbeden. En dan mocht iedereen naar
voor komen om getekend te worden met de
gezegende as.

Dank aan Jean-Paul om voor te gaan in deze sfeervolle
gebedsdienst.
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Veertigdagentijd,

een tijd om onbevangen te kiezen voor minder,
niet nog en nog en nog;

en om met veel geduld

de kleinste kiem van onrecht

om te zetten in goedheid en in mededogen.

Veertigdagentijd,

een tijd om tegenkracht te bieden

voor alles wat verstart, verblindt, verhardt;
en om met zachte moed te blijven zoeken
naar de sterke adem van bevrijding.

Veertigdagentijd,

een tijd om met niets dan genade en deemoed
naar de ander toe te gaan,

om te verzoenen,

om elkander op te richten,

om te verbinden en te helen.




Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

JEZUS BEKOORD IN DE WOESTIJN

Evangelie (Matthels 4, 1-11)

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar
de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te
worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten
had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de
beproever naar Hem toe en zei : “Als U de Zoon van
God bent, beveel die stenen dan in broden te
veranderen.” Maar Jezus gaf hem ten antwoord : “Er
staat geschreven : ‘De mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond
van God.”” Vervolgens nam de duivel Hem mee naar
de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de
tempel en zei tegen Hem : “Als U de Zoon van God
bent, spring dan naar beneden. Want er staat
geschreven : ‘Zijn engelen zal Hij opdracht geven om
U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult
stoten aan een steen.”” Jezus antwoordde : “Er staat
ook geschreven : ‘Stel de Heer, uw God, niet op de
proef”” De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar
een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken
van de wereld in al hun pracht en zei : “Dit alles zal ik
U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.”
Daarop zei Jezus tegen hem : “Ga weg, Satan ! Want
er staat geschreven : Aanbid de Heer, uw God, vereer
alleen Hem.”” Daarna liet de duivel Hem met rust, en
meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

Veertig, het is in de Joodse traditie een bekend getal.
Het regent veertig dagen bij de zondvloed, Mozes
blijft veertig dagen op de berg Sinai waar hij de tien
geboden krijgt van God, Jona zat veertig dagen in de
buik van de vis, veertig dagen duurde de reis van Elia,
en veertig jaar trokken de Israélieten door de
woestijn. Maar daarna komt er telkens iets nieuws,
iets beters, iets om naar uit te kijken. Die veertig
dagen of jaren worden gebruikt voor inkeer en
voorbereiding. Veertig staat in alle verhalen voor een
bijzondere periode, waarin ruimte wordt gemaakt
voor iets nieuws.

Veertig dagen duurt ook het vasten van Jezus, en ook
onze vasten (zondagen niet meegeteld). En na die
veertig dagen komt de duivel bij Jezus. Het
Hebreeuwse woord “satan” betekent eigenlijk
“tegenstrever”, en het Griekse woord “diabolos”
betekent letterlijk “uiteen-gooier”. De duivel is dus hij
die mensen tegen elkaar opzet, en die mensen uit
elkaar drijft, maar ook mens en schepping, en mens
en God uit elkaar drijft.

Maar Jezus heeft “gevast”, veertig dagen lang. En het
resultaat van dat vasten is : neen-zeggen tegen de
duivel, en er iets anders voor in de plaats stellen.
Lang heeft de Kerk vasten enkel beschouwd als neen-
zeggen tegen eten, drinken en snoep. Dat is
tegenwoordig meer iets voor dokters, diétisten en
reclame.

Maar we kunnen ook neen-zeggen tegen andere
dingen. We kunnen neen-zeggen, of zelfs neen-
roepen, tegen alle oorlogsretoriek, we kunnen neen-
zeggen tegen doemdenken en wanhoop, we kunnen
neen-zeggen tegen pesterijen en kleineringen, we
kunnen  neen-zeggen  tegen  uitbuiting en
zakkenvullerij, we kunnen neen-zeggen tegen
discriminatie...

Maar vasten houdt niet op bij neen-zeggen. Jezus
geeft de duivel elke keer een duidelijk weerwoord.
We moeten geen tegenstrevers (satans) zijn voor
elkaar, maar medestanders en helpers. We moeten
geen  uiteen-gooiers  (diaboloi)  zijn, maar
samenbrengers, samenwerkenden. We moeten,
zoals ik vorige week zei, levenbrengende mensen zijn,
positieve, optimistische, opbouwende mensen. En
dit kan heel simpel in kleine plaatselijke of
persoonlijke initiatieven, stappen of stapjes die
mensen hoop geven, en die van ons hoopgevende
mensen maken. Maar het kan ook door ons te
engageren in verenigingen die verder gaan dan het
plaatselijke initiatief — zoals Broederlijk Delen in deze
veertigdagentijd.

Ik hoorde wel eens dat vasten “tegennatuurlijk” is.
Misschien is vasten eerder “bovennatuurlijk”, iets dat
leidt tot iets onvoorspelbaars en onvoorstelbaars,
meer dan we menselijk mogelijk achten. En dan moet
ik weer denken aan de Bergrede van de voorbije
weken : Mag het iets meer zijn ?

Constant

God van leven,
wek ons geweten,
be-Geest-er elke veertigdagentijd,
zegen het neen aan verleidingen
en het ja aan uw visioen.
Amen.



Overleden

RELEGEM, Sint-Jan de Doper

Robert ‘Bob’ Van Doren, echtgenoot van Ester Cordeiro, geboren te Londerzeel op 22 februari 1937 en overleden,
thuis te Relegem op 18 februari 2026.

WEMMEL, Sint-Servaas

Jean Naert, geboren te Kortrijk op 30 mei 1936 en overleden op 18 februari 2026 te Wemmel, wonende Kapitein
Wouterslaan 22.

Roland Matthys, echtgenoot van Giséle Ros, geboren te Schaarbeek op 27 juli 1950 en overleden op 19 februari
2026 te Vilvoorde, wonende Vijverslaan 88 /3.

Dat Gods eeuwig licht hen mag verschijnen.




Vieringen van de komende zondagen

Tweede Zondag in de Veertigdagentijd

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele

Zondag 1 maart

09.00u: Eucharistieviering
Intentie: Jaarmis Frans Geeroms

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 1 maart
Geen viering

Derde Zondag in de Veertigdagentijd

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 8 maart
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 8 maart

09.00u: Eucharistieviering
Lector: Francine Elpers

RELEGEM, Sint-Jan de Doper

Zondag 1 maart

10.30u: Eucharistieviering

Herdenkingsviering voor de overledenen van de
voorbije maanden: Roger Van der Smissen en
Maurice Van Everbroeck

Lector: Sofie Vanden Broeck

Misdienaars: Nathan en Rune

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 28 februari

17.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 1 maart

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 1 maart
10.30u: Dienst Woord en Communie

RELEGEM, Sint-Jan de Doper

Zondag 8 maart

10.30u: Dienst Woord en Communie, gezinsviering
Intentie: Jaarmis Joseph Bernard Van Obberghen
Lector: Vormelingen en Catechisten

Misdienaars: Sofia

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 7 maart

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 8 maart

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 8 maart

10.30u: Eucharistieviering

Herdenkingsviering voor de overledenen van de
voorbije maanden: Christian Ermgodts, Annemie De
Bock, Kamiel Bastien en Jan De Valck.

Intentie: Jaarmis Joanna Van de Voorde



