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ZONAAL NIEUWS 
BROEDERLIJK DELEN 
 

 
 
De veertigdagentijd is een tijd van stilstaan en van 
inzet voor internationale solidariteit. 
Wereldwijd verzetten mensenrechtenverdedigers en 
milieubeschermers zich tegen autoritaire leiders en 
winsthongerige bedrijven.  Ze strijden voor een 
rechtvaardigere wereld.  Maar die strijd komt onder 
druk.  Vrijheden worden afgebroken en internationale 
solidariteit vermindert, en wie opkomt voor mens en 
milieu wordt het zwijgen opgelegd. 
Toch is er hoop.  Overal ter wereld tonen mensen dat 
het anders kan : organisaties beschermen de rechten 
van de meest kwetsbaren, gemeenschappen 
verdedigen hun land en water. 
Broederlijk Delen kiest de kant van wie volhoudt om 
te bouwen aan alternatieven, van wie weigert om te 
buigen voor onrecht. 
Broederlijk Delen ondersteunt o.a. de organisatie 
“Instituut voor Juridische Verdediging” in Peru.  Deze 

organisatie heeft de gemeenschappen bijgestaan die 
leven langs één van de belangrijkste zij-rivieren van de 
Amazone.  Voor deze mensen is het water van 
levensbelang, want het is een bron van voedsel en 
landbouw.  De oliepijpleiding die langs de rivier loopt, 
is de afgelopen jaren al meer dan 60 keer gesprongen.  
De mensen die langs de rivier wonen zijn met de 
steun van de organisatie “ Instituut voor Juridische 
Verdediging” naar de rechter gestapt. Het 
staatsbedrijf dat de pijpleiding beheert, werd verplicht 
om de vervuiling te stoppen en om het eco-systeem 
te herstellen. 
Als je deze organisaties van Broederlijk Delen wil 
steunen, kan je dit doen tijdens de collectes. De 
eerste omhaling zal gebeuren in de 
eucharistievieringen en gebedsdiensten in het 
weekend van 14 en 15 maart ( in Ossel op 22 maart ). 
De tweede omhaling gebeurt in het weekend van 
Palmzondag ( 28 en 29 maart ). 
Je kan ook steunen d.m.v. een overschrijving ten 
gunste van rekening BE12000000009292 van 
Broederlijk Delen.  Giften vanaf 40,00 EUR zijn dan 
fiscaal aftrekbaar.  Alvast bedankt bij voorbaat voor 
uw steun. 
 
Bron : Broederlijk Delen : De revolutiekrant en liturgie-
brochure 

 
 
VOORGESCHREVEN OMHALING : BROEDERLIJK DELEN 

 
De eerste omhaling van de vasten, een \jd van inkeer 
en gebed, op 14 en 15 maart is voor projecten van 
Broederlijk Delen.  

Jaarlijks nodigt deze solidariteitsac\e ons uit om te 
delen met onze broers en zussen in het Zuiden. Dank 
voor uw bijdrage. 

 
 



LITURGISCHE COMPOSITIE VEERTIGDAGENTIJD 2026 
VIERDE ZONDAG: LICHT IN ONZE OGEN 
I Samuël 16, 1b.6-7.10-13a Efeziërs 5, 8-14 Johannes 9, 1-41 
  
Het eerste scheppingswoord dat God deed klinken, 
was licht. Zo moest het duister plaats inruimen voor 
de dag. Licht moest volop schijnen. Als mensen van de 
dag hebben wij dan ook de opdracht om te leven 
vanuit dit licht. Maar jammer genoeg raken wij 
verblind door angst (ouders van de blinde) of 
machtswellust (Farizeeërs) zodat wij mensen worden 
van het duister die elkaar beschuldigen of 
veroordelen.  
Jezus wil dat wij alles en iedereen met zijn ogen 
zouden zien en wij ons ook gezonden zouden weten 
om zijn licht te laten stralen. Gods scheppingswerk 
moet immers verder gezet worden. Licht moet stralen 
zeker daar waar mensen in duisternis verkeren. 

Mildheid, mededogen en optimisme moeten de 
wereld verlichten zodat de duisternis van schuld en 
tekort zijn kracht verliest. Waar mensen elkaar 
barmhartig en positief tegemoet treden daar kan er 
een nieuwe dag aanbreken, vol kansen en 
mogelijkheden. Wanneer men elkaar terug het licht in 
de ogen gunt, wordt het echt sabbat, een dag van 
dankbaar genieten van God en elkaar. 
Symbool: er staat een dikke witte kaars met 
verschillende wieken. Ze staat voor Gods liefde die 
ons de ogen opent zodat we weten waar het werkelijk 
op aan komt.  
 
Jean-Paul Guilliams 

 

LITURGISCHE COMPOSITIE  
TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 
Naast de dor opstaande tak, staat er een ‘zon’ van gele rozen, die verwijst naar het stralende van de liefde, die het 
leven mooi en zonnig maakt. 
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RINKELING, BRUSSEGEM 
VASTENVOETTOCHT 
 
Een brief van Mamu Lieve (Zuster Lieve) en de 'Popoyakskes' uit Popo (Congo):  
 
Lieve mama's, papa's, oma's, opa's, ooms en tantes 
van de kinderen van de Rinkeling. 
Langs deze weg wil ik mezelf en het vastenproject 
van dit schooljaar even voorstellen. 
Ik ben zuster Lieve en woon en werk al meer dan 50 
jaar in Popo (Congo). Sommige mensen kennen mij 
hier ook als zus van Noëlla Van Wijmeersch, die al 
jaren in Brussegem woont. 
Via haar zoon, Geert, kwam ik in contact met de 
Rinkeling. We waren dan ook heel blij toen we door 
de directie en leerkrachten van de Rinkeling werden 
uitgenodigd om het project voor te stellen. 
De kleuters uit het zonnige POPOKABAKA in Congo 
die wij "Popoyakskes" noemen, zijn reeds gekend 
door de kinderen van de Rinkeling. Op 18 december 
2025 toverde ik mezelf om in een "Afrikaanse 
broussechef' en kwam ik samen met Geert in elke 
klas vertellen over onze 72 kleuters in het weeshuis 
ORBETH. 
 
 
 
 
 

Ze kregen een naam en een lied: 
POPOYAKSKES ... Ons LIED: 
 
POPOYAKSKES, POPOYAKSKES 
Delen wij ons vriendschap uit  
POPOYAKSKES, POPOYAKSKES 
Hier vandaag en voor altijd ... 
 
De kinderen van de Rinkeling zongen en dansten 
enthousiast mee! 
Intussen ben ik begin januari weer naar Congo 
vertrokken in de hoop dat de kinderen van De 
Rinkeling me niet vergeten zijn. 
Op 3 april zal de jaarlijkse vastenvoettocht doorgaan 
en zal de Rinkeling onze weeskinderen al stappend 
en zingend steunen. Het specifieke doel is geld 
inzamelen om voor onze kinderen "zandsloefkes” en 
"waterdrinkbussen" te kopen. Ik zou jullie dan ook 
willen vragen om jullie kinderen aan te moedigen en 
te steunen wanneer ze gaan stappen voor kinderen 
die het minder goed hebben dan zij. In naam van 
onze 72 weeskinderen uit Popo dank ik jullie alvast 
voor jullie medewerking en steun! 
 

 

 
Warme groetjes uit Popokabaka! 
Mamu Lieve (Zuster Lieve) 

 



S+lstaan bij het Evangelie:  
Homilie van de Tweede Zondag van de Veer+gdagen+jd 
 
GEDAANTEVERANDERING 
 
Evangelie (Malheüs 17, 1-9) 
Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes 
met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen 
alleen was.  Voor hun ogen veranderde Hij van 
gedaante.  Zijn gezicht ging stralen als de zon, en zijn 
kleren werden wit als licht.  Opeens verschenen hun 
Mozes en Elia, in gesprek met Hem.  Petrus zei daarop 
tegen Jezus : “Heer, het is goed dat we hier zijn.  Als U 
wilt, zal ik hier drie tenten maken, voor U een en voor 
Mozes een en voor Elia een.”  Hij was nog niet 
uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die 
hen overdekte, en opeens klonk er een stem uit die 
wolk : “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde 
vind.  Luister naar Hem.”  Toen de leerlingen dat 
hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze 
vreselijk bang.  Jezus kwam naar hen toe, raakte hen 
aan en zei : “Sta op en wees niet bang.”  Toen ze hun 
ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus 
alleen.  Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus 
hun: “Vertel niemand van dit visioen voordat de 
Mensenzoon uit de doden is opgewekt.” 
 
In de eerste lezing van vandaag (Genesis 12, 1-4a) 
zegt God aan Abraham om weg te trekken uit zijn 
land, zijn stam en zijn familie.  Het is niet niets wat 
God hier vraagt, alles en iedereen achterlaten, en 
wegtrekken, ergens naartoe, naar ge weet niet waar.  
Abraham was vijfenzeven\g toen, en hij is 
weggetrokken, met zijn vrouw en een neef, wat 
bezinngen en personeel. 
Ook Petrus, Jakobus en Johannes hadden huis en 
thuis achtergelaten.  En ook zij wisten niet waar de 
weg naartoe zou gaan. 
In de passage net voor het evangelie van vandaag 
heeo Jezus aan zijn apostelen verteld wat Hem in 
Jeruzalem allemaal te wachten zou staan.  Dat zal de 
apostelen allicht wanhopig en opstandig hebben 
gemaakt.  Hebben ze daarom huis en thuis in de steek 
gelaten, om een man te volgen die gekruisigd zou 
worden als een gewone misdadiger ? Hoe kunt ge nu 
nog verder in Hem geloven ? 
En daarom neemt Jezus Petrus, Jakobus en Johannes 
mee de berg op.  Petrus, Jakobus en Johannes zijn de 
eerste drie leerlingen die Jezus geroepen heeo.  Zij 
hebben ook gezien hoe Hij het dochtertje van Jaïrus 

heeo genezen.  En zij zullen er op het einde ook bij 
zijn in de hof van Getsemane.  En boven op de berg 
zien ze een totaal andere Jezus dan een gekruisigde 
misdadiger.  Bovendien klinkt daar de stem van God : 
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik vreugde 
vind.  Luister naar Hem !” En daarna zegt Jezus hen : 
“Sta op, en wees niet bang.” 
Dat is wat de leerlingen moeten doen : naar Jezus 
luisteren, zijn weg gaan, en wel zonder angst.  
 
Dat is ook wat Jezus aan ons vraagt : Luister naar Me, 
sta op en ga mijn weg, en wees daarbij niet bang.  Kijk 
verder dan uzelf, trek weg uit uzelf, uit 
onverschilligheid, en ga de weg naar uw medemens.  
Sta open voor de mensen, voor al mijn mensen.  Sta 
ook open voor de campagne van Broederlijk Delen, 
voor mensen die ge helemaal niet kent.  Dat is zijn 
opdracht aan ons. 
Dat is ook wat Jezus vraagt aan de Kerk.  Trek weg uit 
uw starre zelfzekerheid, zoek nieuwe wegen, wegen 
van respect voor heel de schepping, wegen van 
respect waar alle mensen welkom zijn, man en vrouw, 
oud en jong, arm of rijk, gewoon of anders.  Ga mee 
op weg, met de vragen, inzichten en problemen van 
deze \jd.  Dat is zijn opdracht aan de Kerk. 
 
En dan zal, van daarboven op de berg, heel de wereld 
stralend en schilerend wit worden.  
Dan zal, van daarboven op de berg, het beloofde land 
in zicht komen.   
Dan zal, van daarboven op de berg, het land van melk 
en honing zichtbaar worden.   
Het enige dat we dan niet mogen vergeten, is dat we 
daarvoor wel moeten afdalen van de berg, naar het 
gewone leven.  Want het is daar dat het allemaal 
gebeurt, heel concreet.  Het is daar dat het beloofde 
land ligt. 
Luister naar Mij, ga samen mijn weg, en heb daarbij 
geen schrik.  Maar sla wel uw tent niet op boven op 
de berg, ga naar de mensen. 
Constant 
 
(geïnspireerd door Romain Debbau 
 
 

 
 
 

 



Overleden 
 

 
 

WEMMEL, Sint-Engelbertus 
 
Dethy Franz, echtgenoot van Andrée Wauters, geboren te Belgrade op 8 augustus 1942 en overleden op 17 
februari 2026 te Wemmel, in het WZC Hes\a.   
 
Dat Gods eeuwig licht hen mag verschijnen. 
 
 



Vieringen van de komende zondagen 
 
Derde Zondag in de Veer+gdagen+jd 
  

BRUSSEGEM 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 8 maart 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 8 maart  
09.00u: Eucharis\eviering 
Lector: Francine Elpers 
 

 
 
 
 
 

RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Zondag 8 maart 
10.30u: Dienst Woord en Communie, gezinsviering 
IntenQe: Jaarmis Joseph Bernard Van Obberghen 
Lector: Vormelingen en Catechisten 
Misdienaars: Sofia 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 7 maart 
17.30u: Eucharis\eviering (N) 
Zondag 8 maart 
11.00u: Eucharis\eviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 8 maart 
10.30u: Eucharis\eviering 
Herdenkingsviering voor de overledenen van de 
voorbije maanden: Chris\an Ermgodts, Annemie De 
Bock, Kamiel Bas\en en Jan De Valck. 
IntenQe: Jaarmis Joanna Van de Voorde

 
 
Vierde Zondag in de Veer+gdagen+jd 
 
BRUSSEGEM 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 15 maart 
11.30u: Eucharis\eviering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 15 maart 
Geen viering 
 
 
 

RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Zondag 15 maart 
10.30u: Eucharis\eviering 
Lector: Wendy Broos 
Misdienaars: Jona en Luca 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 14 maart 
17.30u: Eucharis\eviering (N) 
Zondag 1 maart 
11.00u: Eucharis\eviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 15 maart 
10.30u: Dienst Woord en Communie 

 
 


