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DE KRUISWEG (1)

De kruisweg, of in het Latijn de Via Crucis, betekent : de
weg van het kruis, de weg die Jezus afgelegd heeft met
het kruis. In Jeruzalem kon je deze weg — de Via
Dolorosa- letterlijk volgen : vanaf het paleis van Pontius
Pilatus tot op de heuvel van Golgotha. Vele pelgrims
hebben dit gedaan, met een kruis op hun schouder.

Maar in 1071 werd Jeruzalem bezet door de Turken, en
waren pelgrims hier niet langer welkom. Op
verschillende plaatsen in Europa werd deze route dan

ook symbolisch nagebootst, in kerken, maar ook in
open lucht, langs de wegen of op een heuvel.

De kruisweg bestaat uit verschillende “staties”. Een
“statio” is een halteplaats. Elke “statie” beeldt een
belangrijke scene uit het lijdensverhaal van Christus uit,
en staat stil bij de plaatsen waar Hij ook stilgestaan
heeft. Zo deden ook de pelgrims op de Via Dolorosa.
Het gebruik van de “kruisweg” zou teruggaan op Maria,
de moeder van Jezus, die in Jeruzalem de plaatsen van
de Via Dolorosa bezocht.

In Europa is de kruisweg vooral verspreid geraakt door
de Franciscanen, in het bijzonder door de heilige
Leonardo van Porto Maurizio (1676-1751). Hij zou in
heel Italié op 571 locaties een kruisweg hebben
geinstalleerd, o.a. in het Colosseum in Rome. De
oudste kruisweg in Duitsland werd in 1493 in Libeck
opgesteld. De oudste kruisweg in Vlaanderen staat op
de Kruisberg in Herentals, en werd opgericht in 1460
door een minderbroeder uit Herentals na een reis naar
Jeruzalem.

Aan het verrichten van de kruisweg in Jeruzalem was
een volle aflaat verbonden. In 1726 bepaalde paus
Benedictus Xlll dat iemand die elders dan in Jeruzalem

een kruisweg ging, dezelfde aflaat ontving als iemand
die in Jeruzalem de Via Dolorosa bezocht. In 1741 werd
onder paus Benedictus XIV de aanwezigheid van een
kruisweg verplicht in alle rooms-katholieke kerken.

Het aantal staties van de kruisweg lag in het begin niet
vast. De kruisweg van de Monte Sacro in Varallo
(Piemonte, Italié) telde 43 staties. In Rome waren het
er slechts zeven (er waren zeven bedevaartskerken). In
de late middeleeuwen werden het er meestal twaalf.
En onder invloed van Leonardo van Porto Maurizio
werden het er veertien. Die werden officieel
vastgelegd in 1751. De veertien staties zijn de
volgende:



Jezus wordt ter dood veroordeeld
Jezus neemt het kruis op zijn schouders
Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
Veronica droogt het gelaat van Jezus
Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem
. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd
11. Jezus wordt aan het kruis genageld

12. Jezus sterft aan het kruis
13. Het lichaam van Jezus rust in de armen van zijn

moeder

14. Jezus wordt in het graf gelegd
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Een aantal van deze staties staan echter niet (of niet
letterlijk zo) in de Bijbel, nl. 3,4, 6, 7en 9. Daarom heeft
paus Johannes Paulus Il een alternatieve lijst opgesteld
in 2004, meer in de geest van het tweede Vaticaans
concilie :

Jezus bidt op de Olijfberg

Jezus, verraden door Judas, wordt gearresteerd

Jezus wordt veroordeeld in het Sanhedrin

Petrus verloochent Jezus

Jezus wordt berecht door Pilatus

Jezus wordt gegeseld en gekroond met doornen

Jezus neemt het kruis op

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

. Jezus ontmoet de vrouwen

10. Jezus wordt gekruisigd

11. Jezus belooft het Koninkrijk aan de goede rover

12.Jezus aan het kruis spreekt tot zijn moeder en zijn
discipel

13. Jezus sterft aan het kruis

14. Jezus wordt in een graftombe gelegd
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Deze nieuwe lijst is echter niet algemeen
overgenomen.

En er wordt wel steeds vaker een vijftiende statie
toegevoegd aan de kruisweg, en dit vanuit theologisch
oogpunt : de verrijzenis.

Constant

Foto’s © Linda Verdickt

VIERINGEN TIJDENS DE GOEDE WEEK EN PASEN

Woensdag 1 april
Wemmel, Sint-Engelbertus : 18.30u: Stille aanbidding
en biechtgelegenheid tot 19.30u

Witte donderdag 2 april

Ossel, Sint-Jan de Doper: 19.30: Laatste
Avondmaalviering

Wemmel, Sint-Engelbertus: 18.30u: Laatste
Avondmaalviering met aanbidding tot 20.00u (N/F)

Goede vrijdag 3 april

Relegem, Sint-Jan de Doper: 19.30u: Goede
Vrijdagviering

Wemmel, Sint-Engelbertus: 18.30u: Herdenking lijden
en sterven van de Heer (N/F)

Stille Zaterdag 4 april
Wemmel, Sint-Servaas: 20.30u: Paaswake
Wemmel, Sint-Engelbertus: 20.30u: Paaswake

Paaszondag 5 april

Ossel, Sint-Jan de Doper: 9.00u: Eucharistieviering
Hamme, Sinte-Goedele: 10.30u: Dienst Woord en
Communie

Relegem, Sint-Jan de Doper: 10.30u: Eucharistieviering
Wemmel, Sint-Engelbertus: 11.00: Eucharistieviering

(N/F)




HAMME, SINTE-GOEDELE

EUCHARISTIEVIERING OPGELUISTERD DOOR GOSPELKOOR

Weer een stralende dag, en onze kerk was ook bomvol
gelopen.

Deze 4% zondag van de Vasten stond o.a. in het teken
van het licht. Wanneer men elkaar het licht in de
ogen gunt, daar wordt het echt sabbat, een dag van
dankbaar genieten van God en van elkaar. Daarom
stonden er in de vastencompositie witte kaarsjes.

Dat weekend stond ook in het teken van Broederlijk
Delen.

Bij Broederlijk Delen , en bij zovele mensen, welt de
woede op bij het zien van al dat oorlogsgeweld, dat
door de kortzichtigheid van eigenbelang, straffeloos
kan verder gaan. We moeten een vuist maken, en
moedig in actie komen.

Broederlijk Delen-weekend ; het was dan ook gepast
om een gospelkoor uit te nodigen.

Gedurende de eucharistieviering zongen zij voor ons 4
liedjes.

Na de eucharistieviering konden we nog verder
genieten van het gospelkoor : zij brachten ons nog een
5-tal liedjes. De kerkgangers beleefden dit heel
enthousiast mee.

Na een daverend applaus voor het gospelkoor, konden
we nog wat bijpraten met een drankje.

Bij het buitengaan van de kerk kregen we allemaal een
mooi bloemetje aangeboden, want weldra begint de
lente...

Marc Geeroms




LITURGISCHE COMPOSITIE
VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIID

Er staat een dikke witte kaars met verschillende wieken. Ze staat voor Gods liefde, die ons de ogen opent, zodat
we wten waar het werkelijk op aan komt.

Wemmel, Sint-Servaas © Linda Verdickt

Hamme, Marc Geeroms © Marc Geeroms

BROEDERLIJK DELEN
29¢ VOORGESCHREVEN OMHALING OP 28 en 29 MAART

Broederlijk Delen nodigt ons voor de tweede maal uit hen te steunen, met hun projecten in
het Zuiden. Wij danken u voor uw gift.




Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

DE BLINDGEBORENE- BROEDERLIJK DELEN

Evangelie (Johannes 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)

Bij het naar buiten gaan zag Jezus een man die al van
zijn geboorte blind was. (..) Jezus spuwde op de
grond, maakte wat slijk van zand en speeksel, en
streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei Hij
tegen Hem : “Vooruit, ga u wassen in het Siloam-bad.”
(Siloam wil zeggen : gezondene.) De man ging
ernaartoe, waste zich, en kwam ziende terug.

Zijn buren en degenen die hem voordien vaak hadden
gezien — hij was namelijk een bedelaar — zeiden : “Is
dat niet de man die altiid zat te bedelen ?”
“Inderdaad”, zeiden sommigen. “Welnee”, zeiden
anderen, “maar hij lijkt er wel op.” Maar hijzelf zei :
“Toch wel, ik ben het.” “Maar wat is er dan met je
ogen gebeurd, dat je nu ineens kunt zien ?” vroegen
ze. Hij antwoordde : “Een zekere Jezus maakte wat
slijk en streek dat op mijn ogen. Toen zei Hij : ‘Ga nu
naar Siloam om u te wassen.” |k ben dus gegaan, en
toen ik mij gewassen had, kon ik zien.” “Waar is die
man ?” vroegen ze. “Dat weet ik niet”, zei hij.

Ze brachten de man die blind geweest was bij de
farizeeén. Nu was de dag waarop Jezus slijk had
gemaakt en zijn ogen had geopend, een sabbat.
Daarom stelden ook de farizeeén hem de vraag hoe
het kwam dat hij nu kon zien. Hij antwoordde: “Hij
deed wat slijk op mijn ogen, ik heb me gewassen, en
nu zie ik.” “Zo iemand komt niet van God,” oordeelden
sommige farizeeén, “want Hij houdt de sabbat niet.”
Anderen merkten op : “Maar hoe zou een zondaar
zulke tekenen kunnen verrichten ?” Kortom, er was
verdeeldheid onder hen. Ze richtten zich toen opnieuw
tot de blinde : “Wat denk jij ervan ? Hij heeft toch je
ogen geopend.” “Dat Hij een profeet is”, antwoordde
hij. (...)

Toen voeren ze tegen hem uit : “Wat ? Jij die vanaf je
geboorte een en al zonde bent, jij wilt ons de les lezen
? En ze gooiden hem eruit.

Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden, en
toen Hij hem teruggevonden had, zei Hij : “Gelooft u
in de Mensenzoon ?” Hij antwoordde : “Wie is dat,
Heer? Dan zal ik in Hem geloven.” Toen zei Jezus : “U
hebt Hem ontmoet : het is Degene die met u spreekt.”
“Heer, ik geloof”, zei hij, en hij wierp zich voor Hem
neer.

Er is deze week — voor de eerste maal in Belgié — een
“defensiebeurs” geweest, op de Heizel : twee paleizen
vol oorlogsmateriaal.  Officieel heette de beurs
“Bedex” : Brussels European Defense Exhibition and

conference”. Want Belgié en Europa moeten een
vuist maken : tijd voor actie !

En ze waren er allemaal : de secretaris-generaal van
de navo (die zei dat hij heel fier was op Belgié), de
eerste minister, een vice-eersteminister, de minister-
president van de Vlaamse regering, de vice minister-
president van de Waalse regering, de minister-
president van het Brussels hoofdstedelijk gewest (en
uiteraard de onvermijdelijke Theo Francken). Op de
foto’s zie je alleen maar glunderende gezichten. De
toegangskaarten waren al op voorhand allemaal
uitverkocht.

Want ja, “met 200 exposanten en meer dan 35
internationale  delegaties, opent dit unieke
evenement de deuren naar ons strategisch
ecosysteem, en brengt het alle belangrijke
stakeholders samen om kennis, ideeén en kansen te
delen”

En er was ook een dag voor het gewone grote publiek,
“met demonstraties, interactieve tentoonstellingen
en educatieve ruimtes, om de defensie-industrie te
ontdekken. Bezoekers krijgen zo een beter inzicht in
de  technologieén, beroepen en actuele
veiligheidsuitdagingen.  Het is een verrijkende,
leerrijke en inspirerende uitstap voor iedereen.” —een
dagje uit met de hele familie, of met de klas...

Geweren, bommen en drones, brengen nooit licht in
de wereld, alleen maar duisternis, donkere wolken
van brandende huizen, duisternis en nacht in de
harten van de mensen.

Jesaja wist het al : smeed die speren en zwaarden
toch om tot ploegijzers en snoeimessen | En nu zijn er
bedrijven — zelfs in Vlaanderen — die vroeger
vrachtwagens assembleerden, en nu tanks. God wil
geen destructie, maar constructie, God wil geen
duisternis, maar licht — dat was zijn eerste woord in
het boek Genesis.

En dat heeft ook Broederlijk Delen al vele jaren lang
goed begrepen. Zij werken samen met lokale
partners, in vele kleine projecten, als kleine
lichtpuntjes, vuurvliegjes. Want in gerechtigheid voor
de kleine mens, daar zit de kiem van vrede. Hetis de
strijd van het licht tegen de duisternis. En dat is een
strijd die — spijtig genoeg — lang duurt. U las
misschien in het parochieblad het verhaal van de
gemeenschappen in Peru die leven langs de zijrivieren
van de Amazone, waar de pijpleiding met olie om de
vijf minuten kapot gaat. Met de hulp van het Instituto
de Defensa Legal, een partner van Broederlijk Delen,



hebben ze gedaan gekregen dat de rivier wettelijke
rechten kreeg, bevestigd in hoger beroep. En wat
heeft de Peruviaanse regering gedaan ? Een wet
gemaakt die het verbiedt om processen te voeren
gesubsidieerd door buitenlands geld. De kinderen
van de duisternis...

Geld, macht, en dikke ego’s regeren de wereld. En
daar moet iets aan gebeuren. Maar niet met duizend
bommen en granaten, maar met vrede,
rechtvaardigheid en gerechtigheid. Dat is de strijd die
Broederlijk Delen voert. Dat is de vuist die Broederlijk
Delen maakt, want het is inderdaad “tijd voor actie”.

Dat is de strijd van Broederlijk Delen : een strijd voor
licht voor alle mensen op aarde.

Ik wens u allen, met de woorden van Sint Franciscus,
vrede en alle goeds, pax et bonum. Mocht de man nu
niet in al zijn naaktheid open en bloot in de basiliek
van Assisi liggen, hij zou zich bij dit alles vier keer
omdraaien in zijn graf.

U kan Broederlijk Delen steunen via rekeningnummer
BE12 0000 0000 9292.

Constant




Vieringen van de komende zondagen

Vijfde Zondag in de Veertigdagentijd

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 22 maart
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper

Zondag 22 maart

09.00u: Eucharistieviering, met omhaling Broederlijk
Delen.

Intentie: Jgt. Jeanne Verdoodt

Lector: Francine Elpers

Palmzondag en Goede Week

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 29 maart
Geen viering

OSSEL, Sint-Jan de Doper

Zondag 29 maart

9.00u : Eucharistieviering met palmwijding
Lectoren: Julienne Stallaert en Yves Van der Putten
Bij mooi weer, verzameling achter de kerk voor de
palmprocessie

Witte Donderdag 2 april

19.30: Laatste Avondmaalviering

Lectoren: Julienne Stallaert en Genevieve Dolivier

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 29 maart

10.30u: Dienst Woord en Communie
Misdienaars: Seline en Jinte

Goede Vrijdag 3 april

19.30u: Goede Vrijdagviering

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 22 maart

10.30u: Dienst Woord en Communie
Lector: Paul Apers

Misdienaars: Lirane en Eurielle

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 21 maart

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 22 maart

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 22 maart
10.30u: Eucharistieviering, Gezinsviering

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 28 maart

17.30u: Eucharistieviering (N) met palmwijding
Zondag 29 maart

11.00u: Eucharistieviering (F) met palmwijding
Woensdag 1 april

18.30u: Aanbidding en biechtgelegenheid tot 19.30u
Witte Donderdag 2 april

18.30u: Laatste Avondmaalviering en nadien
aanbidding tot 20.00u (N/F)

Goede Vrijdag 3 april

18.30u: Herdenking lijden en sterven van de Heer
(N/F)

Zaterdag 4 april

20.30u: Paaswake

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 29 maart

10.30u: Eucharistieviering met palmwijding

Intentie: Jaarmis Guido Goeman, Willem Goeman en
familie, familie De Moor, Ingrid Vanderhaegen,
Lucien en Emi Vanderhaegen-Goossens, Stan
Desmedt

Intentie uit dank

Zaterdag 4 april

20.30u: Paaswake

WZC, Hestia, Zijp 20 (eerste verdieping)
Vrijdag 27 maart
14.00u: Palmwijding en Eucharistieviering






