
 
 

 

 

 
 

Ui#reksel ar+kels 2026 – week 18
  
PASTORALE ZONE WEMMEL 
VORMSEL OP 18 APRIL 
 

 

Wie op zondag 19 april naar de kerk kwam, kon 
genieten van de licht-en kleurrijke versiering. Geen 
versiering die na een trouwfeest was blijven hangen, 
ook niet die van een doopsel. De versiering was een 
mooie nasmaak van de twee vormselvieringen die op 
zaterdag in de parochie plaatsvonden. In onze 
parochie ontvingen 24 jongens en meisjes op zaterdag 
18 april het sacrament van het vormsel van Mgr. Koen 
Vanhoutte, onze Hulpbissschop. Want ja, het was 
zover: na hun catecheseparcours waren “onze” 
vormelingen klaar voor die grote dag, hún grote dag.  
 
Tijdens het jaar vertelde ik hen dat het vormsel geen 
einde van het verhaal is, maar eerder te vergelijken 
met een trampoline waar ze naartoe liepen of soms 
stapten. Het vormsel zelf is dan een grote sprong op 
die trampoline: een krachtig moment dat hen extra 

energie geeft voor hun verdere stappen in het leven. 
Eén van de vormelingen zei me op de dag zelf: “Het is 
nu eindelijk tijd om op die trampoline te springen, 
hé?” Ze waren duidelijk wat zenuwachtig, en ik moet 
toegeven dat ik dat zelf ook een beetje was. Ondanks 
het feit dat we de dagen ervoor twee namiddagen 
geoefend hadden, alles met de kinderen hadden 
overlopen en herhaald was de spanning te voelen.  
 
De kerk zat helemaal vol met hun vele supporters (nl 
mama's en papa's, broers en zussen, oma's en opa's, 
peters en meters, tantes, nonkels, nichten, neven, 
vrienden, buren ...zelfs een leerkracht)  die aanwezig 
waren om mee te bidden en te getuigen van deze 
belangrijke stap.  
 

 



Monseigneur Koen Vanhoutte vertelde hoe hij aan 
andere vormelingen vragen stelde om hen aan het 
denken te zetten. Eén van die vragen was: “Wat is er 
zo speciaal aan Jezus? Hoe komt het dat we vandaag 
nog over Hem spreken?” Antwoorden die hij daarop 
kreeg, waren bijvoorbeeld: “Misschien omdat hij zo 
goed over God kon vertellen en op die manier God 
dicht bij de mensen bracht” en “Omdat hij al zijn tijd 
en energie aan anderen besteedde.” Vragen die ook 
ons uitnodigen om er even bij stil te staan... 
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Het koor maakte het vieren helemaal compleet. 
Hoewel de vormelingen talrijker waren dan de 
zangeressen en hun best deden, klonken de vele 
liederen veel mooier samen met hen en het orgel, dan 
tijdens de repetities zonder hen. In mijn vorig 
verslagje liet ik ook de spanning hangen rond het 
knutselwerk dat ze tijdens de bezinningsdag maakten.  
De kinderen waren trots om hun verlichte duif aan 
hun papa te geven. Nu brandt er in hun huis een 

lichtje om niet te vergeten dat ze geroepen zijn om 
vuur en licht te zijn.  
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Dikke proficiat aan onze vormelingen. We hopen dat 
het voor iedereen een onvergetelijke dag was. Dat zij 
onderweg vriendschap en Zijn liefde mogen ervaren 
om met de kracht van de Geest en vol vertrouwen 
een licht voor anderen te zijn en zo de wereld beter te 
maken, ook al is het maar een heel klein beetje. In mei 
zien jullie hen nog eens in de kerk want dan staat er 
nog een laatste bijeenkomst op hun 
catecheseplanning: een moment om samen te 
"vieren" tijdens de dankviering. Maar we hopen 
natuurlijk hen ook op vele andere zondagen te mogen 
ontmoeten. 
En dit zijn hun namen: Floris De Cock, Raphaëlle 
Derveaux, Fleur Vandeneede, Luca Bellana, Ilene 
Adam, Julian Agie de Selsaeten, Siebe Bloemen, Jinte 
Groensmit, Seline Schoonjans, Lirane Moevi, Loeka 
Van Roosbroeck-Van Mulders, Liah Vercauteren, 
Chiara Goossens, Charbel Arslan Oghli, Antoine Costa 
Garin, My-Linh Phung, Olivia Adriaens, Augusan 
Carreee, Alba Montaruli, Antonia Lefebvre, Pauline 
Sauvillers, Fien Vandevijver, Amelia Zecevic Boutoille, 
Louise Zuyderhoff. 
Anne 
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Vormelingen uit Brussegem, Ossel, Hamme en Relegem 
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Vormelingen uit Wemmel 
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NIEUWS UIT VATICAANSTAD 
PAUS LEO BRENGT EEN BARBAARSE OORLOGSTOKER TOT INKEER 
 
In het publieke gedeelte van het Apostolisch Paleis 
van het Vaacaan zijn er vier kamers die gedecoreerd 
zijn met fresco’s door de schilder Rafaël en zijn 
assistenten/leerlingen.  Ze worden de “Stanze di 
Raffaello” genoemd.  In deze reeks fresco’s staat de 
macht van de Kerk centraal, en de rol die de paus 
daarbij speelt.  Als eerbetoon aan zijn maecenassen 
beeldt Rafaël dan ook de pausen Julius II, Leo X en 
Clemens VII uit, als toeschouwer of als verbeelding 
van een vroegere paus. 

Zo is er een fresco waar paus Leo de Grote (Leo I), met 
de hulp van Petrus en Paulus, Aalla de Hunnenkoning 
weet te weerhouden om de stad Rome in te nemen, 
ajdens een gesprek in diens kamp aan het Gardameer 
in het jaar 452.  Paus Leo de Grote wordt op het fresco 
afgebeeld als Leo X.  Het fresco werd geschilderd in 
de jaren 1513-1514 
Dialoog tegenover oorlogsgeweld…Kan het actueler ? 
 
Constant (bron : SPQR en Wikipedia) 

 
 

 
 
 
 
WEMMEL, SINT-ENGELBERTUS  
LECTORENBIJEENKOMST 
 
Op donderdag 7 mei is er om 10u samenkomst met de lectoren in het parochielokaal tegenover de kerk.
 
 
RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER 
MARIAWANDELING OP 10 MEI 
 
Ter gelegenheid van de restauratie van de 
Mariakapel in de Kanariestraat, organiseert de 
parochiepoeg van Relegem opnieuw een 
wandelviering ter ere van Maria. Tijdens een tocht 
van ongeveer 2,5 km beleven we de liturgie in 
openlucht, met momenten van bezinning en muziek.  

Voor de kinderen is er onderweg een leuke opdracht 
voorzien. 
Let op: het parcours kan hier en daar modderig zijn, 
dus geschikt schoeisel is aangeraden. 
Iedereen is welkom! 

 
Afspraak om 10u30 in de kerk van Relegem. De wandelviering eindigt eveneens in de kerk. 
 
  



S+lstaan bij het Evangelie:  
Homilie van de Derde Paaszondag
 
HIJ WERD HERKEND AAN HET BREKEN VAN HET BROOD 
 
Evangelie (Lucas 24, 13-35) 
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg 
naar Emmaüs, een dorp dat zesCg stadie van 
Jeruzalem verwijderd ligt.  Ze spraken met elkaar over 
alles wat er was voorgevallen.  Terwijl ze zo met elkaar 
in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep 
met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat 
ze Hem niet herkenden.  Hij vroeg hun : “Waar lopen 
jullie toch over te praten ?” Daarop bleven ze somber 
gestemd staan.  Een van hen, die Kleopas heeQe, 
antwoordde : “Bent u dan de enige vreemdeling in 
Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd 
is ?” Jezus vroeg hun : “Wat dan ?” Ze antwoordden : 
“Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een 
machCg profeet in woord en daad in de ogen van God 
en van het hele volk.  Onze hogepriesters en leiders 
hebben Hem ter dood laten veroordelen en kruisigen.  
Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël 
zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag 
sinds dit alles gebeurd is.  Bovendien hebben enkele 
vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht.  
Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 
vonden ze zijn lichaam daar niet, en ze kwamen 
vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen, 
die zeiden dat Hij leeX.  Een paar van ons zijn toen ook 
naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de 
vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.”  
Toen zei Hij tegen hen : “Hebben jullie dan zo weinig 
verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet 
geloven in alles wat de profeten gezegd hebben ? 
Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn 
glorie binnen te gaan ?” Daarna verklaarde Hij hun 
wat er in al de SchriXen over Hem geschreven stond, 
en Hij begon bij Mozes en de Profeten. 
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren.  
Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen.  Maar ze 
drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen 
en zeiden : “Blijf bij ons, want het is bijna avond en de 
dag loopt ten einde.”  Hij ging met hen mee en bleef 
bij hen.  Toen Hij met hen aanlag voor de maalCjd, 
nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
en gaf het hun.  Nu werden hun ogen geopend en 
herkenden ze Hem.  Maar Hij werd onQrokken aan 
hun blik.  Daarop zeiden ze tegen elkaar : “Brandde 
ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de 
SchriXen ontsloot ?” Ze stonden op en gingen meteen 
terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, die tegen hen zeiden : “De Heer is werkelijk 

uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen 
!” De twee leerlingen vertelden wat er onderweg 
gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had 
gemaakt door het breken van het brood. 
 
Dit is misschien wel de mooiste evangelietekst van 
heel het nieuwe testament : God gaat met ons mee, 
ook al zien of herkennen we Hem niet. 
Dit gebeurde aan de twee mannen die naar Emmaüs 
teruggingen. 
Dit gebeurde aan Maria Magdalena, die dacht dat Hij 
de tuinman was. 
Dit gebeurde aan de leerlingen die terug aan het 
vissen waren, maar niet wisten dat het Jezus was die 
op de oever stond. 
Waar kunnen we Jezus vinden ? Waar kunnen we 
Hem ontmoeten ? Hoe kunnen we Hem herkennen ? 
Als je aandacht hebt voor de vreemdeling, als je 
gelovig de Schrir leest, deuren gastvrij openzet voor 
elkaar en het brood deelt, dan kun je Jezus 
ontmoeten. 
Graag citeer ik hier woorden van mijn kozijn zaliger 
Maran Oeen : “Geloven in de verrijzenis is niet blijven 
salstaan bij het graf, maar op het woord van de 
jongelingen in het wit naar Galilea gaan.  Het is niet 
met starre blik naar de hemel blijven kijken of, zoals 
Maria Magdalena, Jezus’ voeten blijven omklemmen. 
Het is mensen tot leven wekken en nieuwe toekomst 
schenken.  Waar dit gebeurt, is de verrezen Heer 
werkzaam aanwezig.  Hij is ook herkenbaar in mensen 
die met ons optrekken langs de levensweg, in de 
vergeving, in de onbaatzuchage liefde, in het 
ontsluiten van de Schriren, in de missionering tot aan 
het uiteinde der aarde, vooral in het breken en delen 
van het brood, anderen voor ons en wij voor de 
anderen. 
Geloven in de verrijzenis is niet : ons opsluiten in 
bange groepjes die bijeen hokken onder elkaars 
beschermende aanwezigheid.  Het is deuren en 
vensters opengooien en naar buiten komen, omdat 
men heer gezien waartoe liefde tot het uiterste, de 
kwetsbare liefde van de doorboorde handen en zijde, 
in staat is.  Geloven in de verrijzenis is, met vallen en 
opstaan, geloven dat na elke wonde een wonder, en 
na elke winter een lente komt, ook al doet die pijn.” 
God gaat met ons mee, ook al zien of herkennen wij 
Hem niet ! 
Constant 

 
 



 
Doopsel
 
RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER 
 
Op zondag 19 april werden Camille, Leo en Oscar Vander Eeckt, door het doopsel opgenomen in onze gelovige 
gemeenschap. Zij zijn de kindjes van Jeroen en Ilse Bollen. 
 
Wij wensen hen veel genegenheid en vreugde toe, en dat zij mogen opgroeien in de liefde van Jezus. 
 
 

 
  



Vieringen van de komende zondagen 
 
Vierde Paaszondag
 
BRUSSEGEM 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 26 april 
Geen viering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 26 april 
9.00u : Eucharisaeviering 
Lector: Sarah Sneyers 
 
RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Zondag 26 april 
10.30u: Dienst Woord en Communie 
Lector: Lieve Heiremans 
Misdienaars: Seline en Jinte 

 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 25 april 
17.30u: Eucharisaeviering (N) 
Zondag 26 april 
11.00u: Eucharisaeviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zaterdag 25 april 
10.30u: Eucharisaeviering 
Eerste Communie van de kinderen van de 
Wemmelse Scholen 
Zondag 26 april 
10.30u: Eucharisaeviering 
IntenCe: Jaarmis Jan Van Camelbeke, Anne-Marie 
Van Campenhout en overledenen 
 
Wemmel, WZC Hesaa, Zijp, 20 Wemmel 
(1ste verdieping) 
Vrijdag 24 april 
14.00u: Eucharisaeviering 

 
 
Vijfde Paaszondag 

 

 
BRUSSEGEM 
De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 
16u 
De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u 
tot 16u 
 
HAMME, Sinte-Goedele 
Zondag 03 mei 
09.00u: Eucharisaeviering 
 
OSSEL, Sint-Jan de Doper 
Zondag 03 mei  
Geen viering 
 
 
 
 
 
 

RELEGEM, Sint-Jan de Doper 
Zaterdag 2 mei 
10.00u: Eerste Communieviering, met aansluitend 
recepae in GBS Relegem 
Zondag 3 mei 
10.30u: Eucharisaeviering 
Lector: Maaren Bloemen 
Misdienaars: Jona en Luca 
 
WEMMEL, Sint-Engelbertus 
Zaterdag 2 mei 
20.30u: Dienst Woord en Communie (N) 
Zondag 3 mei 
11.00u: Eucharisaeviering (F) 
 
WEMMEL, Sint-Servaas 
Zondag 3 mei 
10.30u : Dienst Woord en Communie 

 
 
 


