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WEMMEL, SINT-SERVAAS
FEEST VAN SINT-SERVAAS

Veel parochianen hebben eraan gehouden om samen
het patroonsfeest van onze kerk en onze
parochiegemeenschap te vieren, Sint-Servaas; zijn
feestdag is op 13 mei. Zijn beeld pronkte dan ook op
het altaar en bij het welkom bij het binnenkomen van
de kerk.

Ondergetekende verwees in zijn homilie niet alleen
naar Sint-Servaas, maar ook naar de heilige pater
Damiaan, wiens feestdag het ook is op 10 mei. Twee
heiligen, met 1500 jaar ertussen. Wat maakt een
mens tot heilige ? U kan de tekst van de homilie
nalezen op internet via de zonekrant (pastorale zone
Samuel Wemmel, op Kerknet).
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Maar ook een Marialied mocht niet ontbreken op
deze zondag in mei. “Onze Lieve Vrouw van
Vlaanderen” werd uit volle borst meegezongen op het
einde van de viering.

En voor de muzikale omlijsting had ondergetekende
gekozen voor levendige orgelmuziek van Puccini —wat
iemand de opmerking ontlokte dat het precies al
kermiszondag was.

En de talrijke aanwezigen genoten achteraf van een
hapje en een fris gekoeld drankje. En de hapjes waren
vandaag niet alleen zoete en zoute koekjes, maar een
lieve parochiaan had ook gezorgd voor lekkere
haringhapjes | Hartelijk dank.
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Afbeelding van de doop van Attila door Sint-Servaas,
uit het ‘Blokboek van Sint-Servaas’ (uit +/- 1460),
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel.




RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER
MARIAWANDELING

Bewegen is gezond. Alle therapeuten zullen dat
bevestigen. Vooral op zondag zie je mensen op
fietstocht gaan, of joggen, of wandelen. Op landelijke
wegen kan je dan zelfs ruiters op je pad ontmoeten.
Zeldzamer is dat mensen dan op stap gaan, samen,
om Maria te eren, te loven, te danken. In alle
eenvoud. Met overtuiging en vreugde. Dat deden we
in Relegem op 10 mei, met een dertigtal gelovigen
tijdens de Mariawandeling. Louka, organisator, was
een weekje daarvoor nog ongerust geweest. Wat als
de regen zou opduiken? Wat als we onze weg zouden
moeten banen door de modder? Maar zie, aan zon
was er geen gebrek die voormiddag. Ergens denk je
dan bij jezelf: maar natuurlijk zorgt Maria voor
bescherming en warmte...

Eerst verwelkomde Sofie ons in de kerk. Voor de
gelegenheid stond het Mariabeeld centraal opgesteld
voor het altaar, geflankeerd door boeketten witte
rozen en aan de voet van het beeld had Rita een matje
gespreid in de vorm van een rood hart. Sofie vertelde
ons van de kwetsbare Maria, zoals wijzelf, maar
tegelijk die krachtige en vertrouwensvolle vrouw, voor
altijd een vriendin. Onze stoet trok gemoedelijk naar
de pastorie.

St DR
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De kinderen kregen een bloempotje mee waarin ze
veldbloemen konden vastprikken die ze langs de weg
voor het plukken hadden. Aan boterbloemen geen
gebrek. De met hoge bomen omzoomde pastorietuin
werd onze eerste stop, plaats om tijd te maken voor
de voorbeden. Er was aandacht voor onze kinderen
en kleinkinderen, eerste communicanten en
vormelingen. Er werd gebeden voor vrede in ons hart
en om de kracht open te staan voor elkaar. Tussen
iedere voorbede zong het koor ingetogen “ Heilige
Maria, bid voor ons”. De tocht leidde ons verder naar
de Mariakapel in de Kanariestraat. Parochiegenoot
Maria, meer dan negentig lentes jong maar ietwat
minder goed te been, trok met haar wagen mee naar
de kapel. Zij zorgde jarenlang, samen met haar
echtgenoot, voor het onderhoud van de kapel. Het
kleine gebouw heeft meer dan een schoonmaakbeurt

gekregen. Ze staat er weer in volle glorie,
gerestaureerd, fier en in witte gloed, dank zij de
kerkfabriek, wat Louka ook benadrukte. Bovendien
was de kapel feestelijk versierd met mooie bloemen.
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Louka reciteerde met heldere stem een hymne
van Hildegarde van Bingen, abdis en geleerde,
kerklerares, componiste, botanica en filosofe
uit de twaalfde eeuw. De ontroerende hymne
reikte ons het beeld aan van Maria als een
stralend witte lelie, moeder van alle vreugde,
zij in wie de hoogste kracht is gevloeid. Samen
met het koor zongen we “ Onze Lieve Vrouw
van Vlaanderen”.
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Toevallige fietsers en autobestuurders die aan het
kruispunt voorbijreden waren niet geérgerd, maar
gleden ons stapvoets voorbij. Zwaaiden even, verrast
allicht, maar — denk ik- toch onder de indruk. Zachtjes
keuvelend gingen we onder een stralende zon naar de
dorpsparking om plaats te vatten onder de boom
aldaar. Wendy vertelde ons over een moeder die haar
ontembaar kind zag opgroeien, die luisterde naar Zijn
verhalen, die zag hoe de Hij mensen tegemoet ging
en optilde, maar vervolgens werd gedood. Die vrouw
werd de stille kracht die begreep dat haar Zoon
niemand minder dan de immer Levende kon zijn, het
wonder van een nieuwe wereld. Magnificat.

En zo stapten we terug naar de kerk. Daar plaatsten
we elk een kaarsje op het rode hart. De kinderen
plaatsten er hun rijkgevulde bloempotje.

We zongen samen het Weesgegroet, Sofie en Louka
deelden de communie uit en Sofie sloot af met een
bedenking: jouw kinderen die je moeder noemen,
betekenen zoveel omdat jij zoveel van hen houdt. “O
Maria die daar staat” mocht weerklinken. Louka en

Rita kregen een welgemeend applaus voor hun inzet
en voortreffelijke aanpak van dit geslaagde initiatief.
Aan de moeders werd een roosje meegegeven bij het
buitengaan. Want moeders, ... wat een wonder zijn
die toch. Zij verdienen vast een wimpel.
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NIEUWS UIT VATICAANSTAD
MICHELANGELUS

De eerste Sint-Pietersbasiliek werd zo’'n 1700 jaar
geleden gebouwd in opdracht van keizer Constantijn,
maar dat gebouw werd vanaf 1506 vervangen door
de huidige basiliek. Na 120 jaar afbreken en
heropbouwen, werd die ingewijd door paus Urbanus
VIII op 18 november 1626, dit jaar exact 400 jaar
geleden dus. Naar aanleiding van dat eeuwfeest
heeft het Vaticaan enkele vernieuwingen en
nieuwigheden gerealiseerd, waaronder het ontwerp
van een nieuw lettertype, “Michelangelus” genaamd.
Het is gebaseerd op het handschrift van de schilder-
beeldhouwer-architect Buonarroti, die van 1546 tot
aan zijn dood in 1564 hoofdarchitect was van de Sint-
Pietersbasiliek. Hij was het ook die de koepel
ontworpen heeft.

Ingenieurs van Microsoft hebben hiervoor in de
archieven van het Vaticaan verschillende documenten
bestudeerd : brieven, persoonlijke en technische
notities, plannen... uit de bouwperiode van de
basiliek, geschreven door Michelangelo zelf. De
harmonieuze calligrafie van de kunstenaar wordt
getypeerd door lange letterstroken : zwierige “f”en,
harmonieuze “g”s en “s”en die op bliksemschichten
lijken.

Het lettertype “Michelangelus” zal opgenomen
worden in de volgende versie van Microsoft.

Constant (bron : SPQR en EWTN)



Stilstaan bij het Evangelie:
Homilie van de Zesde Paaszondag

HIJ ZAL U EEN ANDERE HELPER GEVEN

Evangelie (Johannes 14, 15-21)

“Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
Dan zal |k de Vader vragen jullie een andere
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn : de
Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet
ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet.
Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in
jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij
jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij
niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik
leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat
Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in
jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt,
heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn
Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem
bekendmaken.”

Sta me toe even stil te staan bij het feest van Sint-
Servaas, de patroonheilige van onze parochie Sint-
Servaas in Wemmel.

We vieren vandaag Sint-Servaas, de patroonheilige
van onze parochiegemeenschap. Volgende
woensdag is het zijn feestdag.

Het is vandaag ook de feestdag van de heilige pater
Damiaan, Jozef De Veuster.

Twee heiligen — ze staan allebei op de almanak — met
zo’n 1500 jaar ertussen.

Waarom zijn zij heilig ?

Sint-Servaas kreeg in Rome de sleutels van de hemel
uit de handen van Petrus himself. Sint-Servaas
versloeg draken; hij heeft Attila, de wrede koning van
de Hunnen, gedoopt (in zijn blote in een waskuip); hij
sprak geen woord Vlaams maar iedereen verstond
hem als hij over God sprak... Chapeau, faut le faire.
Pater Damiaan, daar weten we heel concreet van wat
hij allemaal gedaan heeft. Ge moet dat dik boek van
Hilde Eynikel maar eens lezen... Chapeau, faut le faire.

Wat maakt een mens tot een heilige ?

Ge wordt niet heilig door bommen en raketten op de
kop van de mensen te laten vallen, of door mensen
dood te schieten, maar door leven te schenken,
toekomst en perspectief.

Ge wordt niet heilig door mijnen te leggen die
mensen de benen afrukken, maar door mensen de
hand te reiken en helpen op weg te gaan.

Ge wordt niet heilig door huizen met bulldozers af te
breken, maar door een thuis te bouwen voor de
mensen.

Ge wordt niet heilig met zwaarden en speren, maar
met ploegijzers en krabbers.

Ge wordt niet heilig door mensen zand in de ogen te
strooien, maar door mensen te laten zien.

Ge wordt niet heilig door mensen te kleineren, maar
door het geknakte riet niet te breken.

Ge wordt niet heilig met economische boycots, maar
door het brood te delen.

Ge wordt niet heilig door te brullen en de bullebak uit
te hangen, maar door een luisterend oor.

Ge wordt niet heilig met een goed gerichte
mokerslag, maar met een streling.

Ge wordt niet heilig door uzelf op te hemelen tot in
de hoogste hemel, maar door gewoon en simpel
dienstbaar te zijn.

Ge wordt niet heilig door over God te spreken en te
leuteren, te pas en te onpas, maar door God te laten
zien en te laten voelen.

En dat kan allemaal in het grote, en dat kan in het
kleine. En : het kan ook in het verborgene. Want God
ziet in het verborgene. En misschien heeft Hij dat nog
het liefst ook. Een beetje heilig zijn in het verborgene.

Constant




Overleden

HAMME, Sinte-Goedele

De heer William Bracke, weduwnaar van Denise Bauwens, geboren te Sint-Niklaas op 13 december 1941 en
overleden te Dilbeek op 29 april 2026.

WEMMEL, Sint-Servaas

Mevrouw Alena Vanneste, echtgenote van Stephan Mac Lafferty, geboren op 29 augustus 1972 en overleden op 2
mei 2026.

Moge zij rusten in vrede

Huwelijk
RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Op 8 mei vond het huwelijk plaats tussen Rani Ketels en Sven Roelants uit de Sint-Jansstraat te Relegem.

Laat liefde worden een dak boven jullie hoofd dat toevlucht, zaligheid en onderkomen biedt in goede en kwade
dagen.” (Kris Gelaude)



Vieringen van de komende zondagen

Zevende Paaszondag

BRUSSEGEM

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele

Zondag 17 mei

10.30u: Viering, opgeluisterd door dhr De Clippele
(trompet) en muzikanten van het Brussels
Philharmonic Orchestra. Gevolgd door processie met
Mariabeeld door de straten van Hamme, met
deelname van de fanfare van Brussegem en de
ponyclub van Merchtem. Zegening op het einde van
de processie. Nadien broodjes en drank verkrijgbaar.

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 17 mei
Geen viering

Pinsteren

BRUSSEGEM, Sint-Annakapel

Pinkstermaandag 25 mei

10.00u: Eucharistieviering

Intentie: Jan Huybrechts en Irene Kiekens,

Jgt. Gust Van Dooren, Julia Roelants en familie

Jgt. Gustaaf Willems, Maria Segers en Stef

Jgt. Frans Van den Bossche, Jeannette Keymolen en
kinderen Rita, Simonne, Josée en Jozef

Jgt. Marcel Kiekens en René Van den Bosschie

Na overleg werd besloten om o.m. bij gebrek aan
misintenties, de Misvieringen in de kapel op te
schorten tot het einde van de wegeniswerken aan de
Nieuwelaan te Brussegem.

De vieringen worden hervat vanaf 14 juli.

De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot
16u

De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u
tot 16u

HAMME, Sinte-Goedele
Zondag 24 mei
Geen viering

RELEGEM, Sint-Jan de Doper

Zondag 17 mei

10.30u: Eucharistieviering: herdenkingsviering
overledenen van de voorbije maanden: Robert Van
Dooren, Annie Costers, Jean-Marie Vanderhaeghen
en Lucien Tirry;

Lector: Patricia De Jaegher

Misdienaars: Audrey en Lila

WEMMEL, Sint-Engelbertus

Zaterdag 16 mei

20.30u: Dienst Woord en Communie (N)
Zondag 17 mei

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas
Zondag 17 mei
10.30u : Dienst Woord en Communie

OSSEL, Sint-Jan de Doper
Zondag 24 mei

9.00u : Eucharistieviering
Lector: Julienne Stallaert

RELEGEM, Sint-Jan de Doper
Zondag 24 mei

10.30u: Dienst Woord en Communie
Lector: Sofie Vanden Broeck
Misdienaars: Nathan en Rune

WEMMEL, Sint-Engelbertus
Zaterdag 23 mei

17.30u: Eucharistieviering (N)
Zondag 24 mei

11.00u: Eucharistieviering (F)

WEMMEL, Sint-Servaas

Zondag 24 mei

10.30u: Eucharistieviering

Dankviering voor de Eerstecomminicanten, met
receptie na de viering,

Intentie: Uit dank.



