22 juillet
PREFATIE

Apostel van de apostelen

V//. De Heer zij met u.

A/. En met uw geest.

V/. Verheft uw hart.

A/. Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V//. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A/. Het is passend en goed Hem te danken.

Het is waarlijk passend en goed,

onze plicht en ons heil,

dat wij U, almachtige Vader,

van wie de barmhartigheid niet kleiner is
dan de macht,

in alles verheerlijken

door Christus, onze Heer.

Want in de tuin is Hij zichtbaar verschenen aan Maria Magdalena.
Zij die Hem beminde toen Hij leefde,

heeft Hem gezien toen Hij stierf op het kruis.

Zij heeft Hem gezocht

toen Hij in het graf lag

en Hem als eerste aanbeden

toen Hij uit de doden was opgestaan.

En Hij heeft haar de eervolle taak gegeven apostel te zijn voor de apostelen
opdat de blijde boodschap van het nieuwe leven
de uiteinden van de wereld zou bereiken.

Daarom,

met alle engelen en heiligen,
prijzen ook wij U, Heer,

nu wij juichen en zingen:

Heilig, Heilig, Heilig ...

De Nederlandse vertaling van deze prefatie werd door de Belgische bisschoppenconferentie
goedgekeurd op 13 oktober 2016. De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de
Regeling van de Sacramenten verleende voor deze vertaling de recognitio op 23 juni 2020. (
Prot. N. 293/20)



