
GOD GEBEURT 

WANNEER WE ZORG DRAGEN VOOR ZIJN 

SCHEPPING 

‘Do it now !’ Vijftig BV’s en nog meer schoolgaande kinderen zongen het in 2012 uit volle 

borst: ‘We moeten wakker worden en aan een betere toekomst bouwen. Wachten of 

aarzelen heeft geen zin, het moet nu.’   

Het aantal natuurrampen is op 20 jaar verdubbeld van 200 tot 

400 per jaar. De 26 warmste jaren ooit zaten in de afgelopen 30 

jaren. En zo zijn er veel alarmerende cijfers. Willen we onze 

kinderen een wereld nalaten waarin oceanen stijgen en honger 

toeneemt? Realiseren we ons wat de gevolgen zijn van de 

klimaatverandering, vooral in het arme Zuiden?  

Tijdens zijn algemene audiëntie op de 50ste Werelddag van de 

Aarde herhaalde paus Franciscus dat we van koers moeten 

veranderen: ‘We zijn geroepen om zorg en eerbied te betonen 

aan alle schepselen en liefde en medelijden te bevorderen voor 

onze broeders en zusters, vooral voor de zwakken. We hebben 

ons gemeenschappelijk huis vervuild, we hebben het beroofd en 

zo brengen we ons eigen leven in gevaar. Ieder van ons kan zijn 

kleine bijdrage leveren. Men moet niet denken dat deze 

inspanningen de wereld niet zullen veranderen.’ 

 

Bijbelse inspiratie 

In de Bijbel is het uiteindelijke doel van de schepping niet de individuele mens. Zeker, psalm 

8 zingt vol verwondering over de bijzondere plaats die God aan mensen geeft: ‘U hebt hem 

bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van 

uw handen.’ Maar het verhaal van de schepping in Genesis (2,15) stelt duidelijk dat met het 

geschenk van de schepping een verantwoordelijkheid gepaard gaat. De mens krijgt de 

opdracht om haar te ‘dienen’ en te ‘behoeden’. 

Dienen betekent ten volle dienstbaar zijn, met gebruik van al je creativiteit. Behoeden is naar 

waarde schatten, beschermen en bewaren. Beide werkwoorden zijn als een waarschuwing 

dat genieten van de schepping (mensen inbegrepen) iets anders is dan haar exploiteren en 

voor eigen belang gebruiken. 

Dat dit laatste helaas toch veel gebeurt, komt voort uit behoeften en uit bestaansangst. De 

evangelies leren ons om daar vrij en verantwoordelijk mee om te gaan. ‘Vertrouw op je 

hemelse Vader’, zeggen ze, ‘die voor je zorgt zoals hij voor heel zijn schepping zorgt. Zoek 

dus eerst het koninkrijk van God’ (Mt 6,24-34). 

 

Gespreksvragen 

- Welke weerstanden voelen wij om concreet op een milieubewuste manier te leven?  

- Hoe kunnen we elkaar hierbij als geloofsgemeenschap ondersteunen?  

- Welke initiatieven kunnen we als geloofsgemeenschap nemen voor het behoud van de 
schepping? 


