
Beste directeur,  
je verdient,  
-omwille van 31 januari-  
(‘de dag van de directeur’) 
alvast een oprécht DANKJEWEL! 
 
Je bent immers de persoon  
die elke dag kwistig  
met ‘dank-je-wel’ omspringt  
en soms te zelden  
‘een dank-je-wel’ terugkrijgt. 
  
Daarom… 
 
…Dank je wel  
dat je de enthousiaste (bege)leider  
wilt zijn van je school. 
 
…Dank je wel  
voor het vertrouwen  
dat je dagdagelijks  
aan leraren, ouders en kinderen geeft. 
 
…Dank je wel  
voor jouw onbaatzuchtige inzet  
in je school en scholengemeenschap. 
 
…Dank je wel  
dat je helpt meebouwen  
aan de kwaliteit van ons katholiek onderwijs. 
 
…Dank je wel  
voor de fijne ontmoetingen  
die onze medewerkers van het vicariaat  
en pedagogisch begeleiders 
met jou mogen beleven. 
 
…Dank je wel  
voor de duizend onnoembare dingen  
die geen mens ziet  
maar toch door jou gedaan worden. 
 
Mevrouw en mijnheer de directeur,  
dank je wel!  
 
An Quaghebeur 
bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs 
 
 

 


